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TURKSPORU 


HER ŞEYİMİZLE DESTEKLİYORUZ! 


Futboldan basketbola, atletizmden yüzmeye, yelkenden golfe Turkcell olarak Türkiye'deki sporları, ilk günden beri aynı coşkuyla destekliyoruz. Çünkü her şeyimiz Türk sporu için! 
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Ermenegildo Zegna 


DEFINING MOMENTS 


DISCOVER THE CONVERSATION AT ZEGNA.COM #ZEGNACONVERSATIONS 


2 241 65 00 


OYUNU 
DEĞİŞTİREBİLMEK 


BİLGİNİN serbestçe dolaştığı iletişim çağında, oyunu değiştirebilecek inovatif bir iş modeli getirebiliyorsanız, sürdürülebilir büyümenin kapısını da açabiliyorsunuz. Bu hem ülkeler hem mikro bazda şirketler için geçerli. Ancak dünyada işler değişti. Açılan bu kapıdan girip, yolunuza devam edebilmek, iz bırakabilmek için inovatif iş modelinizin yanında, sosyal etkiniz de oldukça önem kazandı. Fortune bu yıl üçüncü kez “Dünyayı değiştiren şirketler” listesinde, sadece kârlı şirketleri değil, toplumsal sorunlara yönelik faaliyetleri ve ne kadar yenilikçi olduğuna bakarak değerlendirme yaptı. Liste hazırlanırken şu üç kriter baz alındı; Ölçülebilir sosyal etki, iş sonuçları ve inovasyonun derecesi. Fortune Türkiye'nin bu sayısında bu şirketlerin listesini bulabilirsiniz. Türkiye'de şirketler, birkaç istisna dışında dünyadaki yeni rekabetçi piyasanın gereklerini yerine getirebilme konusunda 

pek hızlı sayılmayız. Ama hızlanmalıyız. Bu noktada Fortune Türkiye olarak yayınlarımızla sürece katkı yapmayı sürdüreceğiz. 

Yenilikçilik deyince Türkiye'de akla gelen en önemli isimlerden biri hiç şüphesiz Cem Boyner. Bu sayıda Cem Boyner'le arkadaşımız Şule Laleli'nin gerçekleştirdiği röportajda yenilikçi bir iş insanının iş yapış tarzına dair ip uçları bulacaksınız. Cem Boyner, oyunun kurallarını değiştiren, yapılamaz denileni yapma konusundaki kararlılığını örneklerle anlattığı röportajda, önümüzdeki döneme dair öngörülerini de Fortune Türkiye okurları ile paylaştı. Boyner, Advantage kartla başlayan, Hopi ile devam eden perakendedeki yenilikçi geleneğin şifrelerini aktardı. 

Fortune Türkiye olarak bu ay, İstanbul doğumlu dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile birlikte yazdığı “Ulusların Düşüşü” kitabı ile dikkatleri üzerine çeken Harvard Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Paul Robinson ile konuştuk. Arkadaşımız Ayfer Yıldız'ın gerçekleştirdiği röportajda Robinson, “Orta gelir tuzağı diye bir şeyin olduğunu düşünmüyorum” diyerek Türkiye'de de oldukça tartışılan kavrama karşı ezber bozan bir bakış açısı getirdi. 

Yepyeni bir sayıda yepyeni içeriklerimizle buluşmak üzere. 


CÜNEYT TOROS a 
FORTUNE TÜRKİYE YAYIN DİREKTÖRÜ 


infomfortuneturkey.com 
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İrgeedinnte satı, barta çüteye 


a1, babasi, brava vardar 
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IGIMULKILER 


Boyner Grup'un 
2018 stratejileri 


CÜNEYT TOROS- ŞULE LALELİ 


Schneider 
Electric, insan odaklı 


KEREM ÖZDEMİR 


Orta gelir tuzağı yok 


AYFER YILDIZ 


Mikro KOBİ'lere 
Aktif Bank'tan cansuyu 


AYFER YILDIZ 


2016yılını 4 milyar TL ciroyla kapatan Boyner 
Grup, yeni stratejilerle ilerliyor. CEO Cem 
Boyner, “Daha güçlü ve dengeli bir yol haritası ile ilerleyeceğiz” diyor. 


l0is 


Tam organik ve ezber bozucu 


KEREM ÖZDEMİR 


Schneider Electric, pazarlarında yaşanan büyük değişimi teşvik ederken, Türkiye'ye hem hizmet ettiği pazarlara daha genişrol vermeyi hedefliyor. 


ile 


Dünyayı değiştiren şirketler 


CLIFTONLEAF 


Türkiye Sermaye 
Piyasaları Kongresi'ne katılacak ünlü yazar ve ekonomist Prof. Dr. James 
Robinson, ekonomi ve gelecek öngörülerini Fortune”aanlattı. 
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Özdilek AVMile büyüyecek 


TUĞBA İSKEFLİ 


Glohe Grup Yönetim 
Kurulu Başkanı Bekir 
Şahin, şans eseri girdiği organik ürünler pazarında 
Ar-Ge ve markaya dayanan politikası ile fark yaratmayı hedefliyor. 


İlt 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


Şirketler bir dizi 

sosyal sorunu çözmek için kâr modelinden yararlanıyorlar. İşte 
Fortune'un bu şirketleri 


kapsayan yıllık sıralaması. 


lele 


2016yılında cirosunu 

1 milyar 164 milyon 
TL'yetaşıyan şirketin stratejilerini, Özdilek 
Holding YK Başkan Vekili 
Murat Özdilek, anlatıyor. 
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Şubesiz bankacılık yaparak, bireysel krediler ağırlıklı bir büyüme stratejisi çizen Aktif Bank, 
KOBİ bankacılığına da hazırlanıyor. 
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Miles&Smiles 

kredi kartlarıyla millerinizle alışverişte de havalara uçun. 


Miles&Smiles kredi kartında biriken millerinizle uçak bileti almanın yanı sıra Beymen, Vakko, İpekyol, Shell, BP, Turkcell gibi 60'a yakın markadan dilediğinizce alışveriş yapabilirsiniz. 


Siz de harcadıkça mil kazanmaya devam edin, biriken millerinizle alışveriş yapmanın keyfini çıkarın. 


Ayrıntılı bilgi milesandsmiles.net'te. 


TURKISH AIRLINES (P) 


Miles&Smiles 


ALIŞVERİŞİNİZ UÇAK HIZINDA BİLETİNİ 


milesandsmiles.net of - Y /milesnsmileskk TÜRK HAVA YOLLARI'NIN TEK RESMİ KREDİ KARTI 


AGENT PROVACATOR * ATU DUTY FREE MAĞAZALARI * BEYMEN » BEYMEN CLUB * BP * BRANDROOM * BROOKS BROTHERS * CESARE ATTOLINI CHARLES&KEITH * DEFACTO * DEMSA * DEMSTOCK * DESA * DKNY * GO MESO * GO MONGO » GUESS » FORNARINA » HARVEY NİCHOLS » HIREF IPEKYOL * İSTANBUL MODERN * JUlCY COUTURE * KAREN MİLLEN * KATE SPADE * KEBAPÇI * KITCHENETTE * KİVA HAN * LANVIN * LEVENT BAZAAR LONGCHAMP * MACHKA »* MAJE » MEZZALUNA * MICHAEL KORS » MOTHERCARE * NUSRET » NUSRET BURGER » SAMSONİITE * SANDRO * SECURE DRİVE SHELL * SUPERDRY * TED BAKER * TOM FORD * TRUNK & CO * TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ * TWIST * USTA » VAKKO * YARGICI 


1,5 TL alışveriş için 100 mil harcanmaktadır. Mil harcayabilmeniz için Miles&Smiles özel yolcu programı üyelik hesabınızda mil bulunması gerekmektedir. Alışverişler için Miles&Smiles özel yolcu programı üyelik hesabınızda yeterli mil yoksa, alışverişin bir kısmını mille ödeyebilir, kalanı için karttan satış işlemi yapabilirsiniz. Mille yapılan alışverişlerde iade işlemi yapılabilir. Mil kullanımı Shell ve BP'de akaryakıt ve otogaz alımlarında; Turkcell İletişim Merkezlerinde ise cihaz ve aksesuar alımlarında geçerlidir (fatura ödeme ve kontratlı cihaz alımlarında geçerli değildir). 


SAYI TIZI 


EKİM 2017, 


13 » Şirketlere kortizon iğnesi: KGF 
Büyümeye katkısı nedeniyle gündemden düşmeyen KGF kredileri, KOBİ'lere ilaç gibi geldi. Birçok işletme kısa vadeli borçlarını kapatırken, bazılarının ise nakite dönerek vade farkı kârı elde ettiği belirtiliyor.Borç limitlerinin artması tehlikeli mi?AYFER YILDIZ 


18 >» Geleceğinlideri kim olacak? 

Bu ay seçtiğimiz kitaplarda alanında pek çok önemli ismin de söyleşileriyle katkıda bulunduğu liderlik konusuna derinlemesine giriş yaparak “Geleceğin lideri kim olacak?” sorusuna yanıt bulacaksınız. Ekonomik krizin nedenlerine göz atıp, bir sonraki krizden nasıl kaçacağınızın yollarını arayacaksınız. İşte yeni çıkanlar arasından alternatifler... BEGÜM NUR ALKIŞ 


40-Silverline En'lere ve İlk'lere odaklı İnovatif, tasarım gücü yüksek, kullanım amacı ve yerine göre farklı teknolojilere entegre olabilen ürünler geliştiren Silverline Ankastre, Türkiye için çok yeni olan tezgah altı ve tavan tiplerinde hibrit ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 

ŞULE LALELİ 


23-Sınırsız mobilite çağı 

Apple'ın yeni akıllı telefonlarındaki çerçevesiz ekran simgesel bir anlam taşıyor. Sınırların kalktığı bir mobil iletişim dünyasındayız ama belki de kolumuzdaki saat bunu anlamak için daha iyi bir göstergedir. KEREM ÖZDEMİR 


36-Babacan konut ve enerjide iddialı olacak 

Babacan Holding, 2018 yılını hem gayrimenkulde hem de enerjide büyüme yılı ilan etti. Grubun apart otellerine ise Araplar yoğun ilgi gösteriyor. AYFER YILDIZ 


38-Alaşehir üzümü dünya ligine çıkar mı? 

Alaşehir, üzümde dünyaya adını duyurmak için harekete geçti. Hedef, iki yılda üzüm ile anılan bir marka kent 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yaratmak. TUĞBA İSKEFLİ 


44-Yetenek çekmede strateji savaşları Korn Ferry Futurestep Araştırması'na göre, yetenek kazanımı uzmanları iş birimlerinden kopuk çalışıyor. Kıdemli liderlerle etkin çalışamama, stratejik çalışma planlarının olmaması öne çıkan negatif detaylar. Peki Türkiye'de durum ne ve araştırma sonuçları neler söylüyor? 

ŞULE LALELİ 


50-Evdeki laboratuvar 

Elab laboratuvar, hastaneye gitmeye gerek kalmadan ev veya işyerlerinde kişiselleştirilmiş laboratuvar hizmeti ile ulaşım, sıra bekleme vb. zaman kayıplarının önüne geçerek işlem kolaylığı sağlıyor. BEGÜM NUR ALKIŞ 


52-Gerçek iş üniversitesi 

Stuttgart Üniversitesi'nde kürsü kuran babasını 12 yaşında kaybettikten sonra sokakta ve global şirketlerde öğrendikleri, Genel Sekreter Can Uysal'ın Nişantaşı Üniversitesi'ni gerçek işe odaklamasını sağlıyor. 
KEREM ÖZDEMİR 


58-A101'in 'dedi-yedi” modeli 

A101 CEO'su Erhan Bostan, bütün üst yönetimin sorumlu olduğu bölgelerin bulunduğu yönetim yapısında her önerinin öneren tarafından önce kendi sorumluluk bölgesinde uygulandığını söylüyor. KEREM ÖZDEMİR 
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76-Piyasa değeri yüksek kârlı 30 borsa şirketi 

Piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde olan karlı 30 borsa şirketi yılbaşından bu yana yatırımcıya yüzde 50'nin üzerinde getiri sağladı. ZEYNEP AKTAŞ 


78-Dolar kuruna ilgi zirvede 

Yurtiçi yerleşik yatırımcıların döviz pozisyonu 167 milyar dolar ile zirveye çıktı. Dolar/TL kuru düştükçe yerli yatırımcılar döviz alıyor. ZEYNEP AKTAŞ 


80-Bist'e Bakış 

Borsada “sürdürülebilir” yatırım Sürdürülebilirlik endeksi hisseleri çevresel ve toplumsal faydalarının yanı sıra ekonomik sonuçları ve performansları ile yükselişte. ZEYNEP AKTAŞ 


91-Zamanın kutsal kaseleri 

Instagram, bloglar ve internet forumları yeni bir vintage saat koleksiyoner kuşağının ortaya çıkmasını sağlıyor. 
STACY PERMAN 


98-Spor araba sınıfında yeni dönem Türkiye pazarı Aston Martin'in en iddialı ve beklentisinin büyük olduğu pazarlardan biri. Fiyatı 600-650 bin euro arasında değişen DB11 modelinin tutkunlarına vaadettiği ayrıcalıklar dikkat çekiyor. BEGÜM NUR ALKIŞ 


Aklı sür, performansı hisset. 
Mercedes-Benz Yeni S-Serisi. 


Mercedes-Benz 


The best or nothing. 


İŞ DÜNYASININ ORTAK NOKTASI 


www.fortuneturkey.com 


FORTUNE 


Geleteğe, gizem çözen'insanlar hükmedecek 


Osm”, taze yöhısatyin taşımam Dsena uinrtnsam İİİ TOE mar van VEYA bamya yönün 419 o yöreyi 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global36Ömedya 


O SHUTTERSTOCK / LOOKER STUDIO 


FORTUNE 


DERİLİ 


TURKIYE 


Şirketlere kortizon iğnesi: KGF 


Büyümeye katkısı nedeniyle gündemden düşmeyen KGF kredileri, KOBİ'lere ilaç gibi geldi. Birçok işletme kısa vadeli borçlarını kapatırken, bazılarının ise nakite dönerek vade farkı kârı elde ettiği belirtiliyor. Ayfer Yıldız 


KREDİ HÜKÜMETİN bu yılın mart ayı itibariy- 


le ekonomiyi desteklemek amacıyla uygulamaya koyduğu politikalardan Kredi Garanti 
Fonu (KGF), ekonomik büyümeye tek başına 2 
puana yakın destek sağlayarak çarkların dönmesine yardımcı oluyor. KGF ile 15 Eylül itibariyle 385 bin 
317 işletmeye 216 milyar 500 milyon TL kredi verildi. Kefalet hacmi ise 194 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ağustos sonu itibariyle verilen desteklerin yüzde 55,8'i yeni kredi, yüzde 30,7'si ilave kredi, 


yüzde 4,5'i ise refinansman yapılan kredilerden oluştu. KGF verilerine göre, desteklerin ortalama faizi yüzde 15,12 seviyesinde bulunurken, ortalama vade 39,6 ay oldu. 

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil oluyor. 
Türkiye'deki firmaların yüzde 99'a yakınının KOBİ olduğu düşünüldüğünde KGF kredilerinin “kortizon iğnesi” görevi gördüğünü söylemek mümkün. Nasıl ki dozajında uygulanarak iltihap gidermeye >> 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yardımcı olan kortizon iğnesi, hastanın ağrıları- nın azalmasını sağlayıp iltihaplarını iyileştirirken, 
KGF kredileri de KO- 
Bİ'leri sıkıntılı bir hale getiren kısa vadeli borçlarını kapatmaya, borçlarını uzun vadeye yaymalarını ve işlerine odaklanmalarını sağladı. Bazı şirketler, ipoteklerini kaldırmakta kullanarak daha kredibil hale geldi. Yani, KGF kredisini doğru kullanan şirketler “kortizon iğnesi”yle ayağa kalkan bir hasta gibi işlerini daha rahat yapar hale geldi. Diğer yandan, borçlarını kapatan bazı şirketlerin ise nakite döndüğü belirtiliyor. Örneğin, daha önceden 90 gün vadeyle aldığı bir malı peşin alan işletmeler, vade farkı kârı elde etti. 

Önceden bir firmanın 
KGF'de bir krediye ulaşmasının yaklaşık iki ay sürdüğünü belirten KGF 
Tahsis ve Risk Yönetimi 
Genel Müdür Yardımcısı 


M ENFLASYON 


ENFLASYON TEK HANEYE İNER Mİ? 


Eylül ayında okulların açılması ve gıda fiyatları enflasyon beklentilerini yukarı taşıyor. 


Mehmet Aysal, 1993'ten 
2016 yılına kadar toplam 
25 bin firmaya kefalet 
sağlandığını, şu anda ise 
kurumun bir haftada 25 
bin firmaya kefalet sağlar hale geldiğini söylüyor. 
Bu rakamlar KGF'nin 
KOBİ'ler için önemini gösteriyor. 

Diğer yandan, KGF için yeni bir model arayışı da sürüyor. Şu ana kadar kefalet hacmi 194 milyar 
200 milyon TL'ye ulaştı. 
Toplam 250 milyar TLlik kefalet paketinin 50 milyar liralık kısmının sadece yatırım ve ihracat şartı ile verilmesi planlanıyor. 
Bu miktar bittiğinde ise yeni bir paket çıkarılması düşünülmüyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, KGF'nin ciddi bir kredi sıkışması riskinin olduğu dönemde devreye girdiğini ve çok başarılı olduğunu dile getirmiş, 
“Türkiye'de verilen bütün kredilere Hazine olarak kefalet vermemiz sağlıklı olmaz. Bankacılık 


sektörü için de olmaz. 
Sistemin başarısından dolayı devam ettirilmesi isteniyor ama bu ciddi riskler biriktirebilir” 
demişti. KGF kredileriyle ilgili açıklamalarda hep büyümeye katkısı, işletmelere sağladığı faydalar vurgulanırken risklere pek değinilmiyor. Yeni modelde verilecek kredilerin yatırım ve ihracatla sınırlı tutulmasının bir nedeni de bu kredilerin bir kısmının işletmelerin yatırımlarıyla alakası ol- 


mayan gayrimenkul, arsa alımına gittiği yönündeki yorumların da etkisi var. Diğer yandan, KGF kredilerinin teminat dışındaki riskler bankaların üzerinde. Bunların sınırlanması bankacılık sektörü açısından da sağlıklı olacak gibi görünüyor. 
Bu yıl ekonomiye destek anlamında en önemli gündem maddesi olan 
KGF kredileri, birçok işletmeye oksijen verirken, ekonomiye de önemli katkılarda bulundu. 


KGF kredilerinin sektörel dağılımı 


Kefalet tutarı 


Sektör adı içindeki pay (7) 

Ticaret ve hizmet ALI 

İmalat sanayi 30,3 

İnşaat 12,9 

Ulaştırma ve denizcilik 4,9 

Turizm 2,8 

Tarım ve hayvancılık El 

Sağlık 0g g 
Madencilik ve doğal kaynaklar 0,8 8 
Eğitim 0.6 ğ 


doların hareketli olacağını, TL'nin değer 


kaybı yaşayabileceğini gösteriyor. 
Tabi bunun da enflasyona yansıması olacak. Diğer yandan, eylülde okulların açılması, dolardaki hareket ve gıda 


AĞUSTOS ayında yüzde 10.68'le ç yükselen yıllık enflasyon gözleri y çevirdi. Hükümet cephesi yılsonu 


nda 


enflasyonun tek haneye ineceğine yöne 


açıklamalar yapsa da dolardaki hareket, 


fiyatlarındaki yükselişler enflasyonun yüzde 


10'un üzerinde kalacağını gösteri 


yor. Diğer 


fiyat ifthaneye daha 
Isonuna Geçe 


arının etkisiyle geçen yıla göre yüksek bir enflasyon bekleniyor. 
n yıl eylül ayında aylık enflasyon 


yüzde 0.18 oranında artarken, 


beklentiler yüzde 0.50'nin nde olacağı yönünde. 


ik bu yı gıda üzeri 
T-Ba 


nk Baş ekonomisti Veyis 


Fertekligil, kasım ve aralıkta 


yandan, ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekim enflasyonda düşüş olsa 

ayında bilanço küçültmeye başlayacağını da yılsonunda çifthanede 

ve aralıkta bir faiz artışı yapacağı sinyalini kalabileceğini 

verdiği açıklamaları da yılsonuna kadar söylüyor. a La GE 
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O SHUTTERSTOCK / DIM TIK 


YENİ JEEP, COMPASS 
PUSULAN VARACAĞIN YE 


ii 7 ni 

en) > e. - , - 

Mame Km - De ROTA YENİDEN e — a Şi | |“ ME 3d 


Yeni Jeep, ei kk 1 4 170HP AT SE İN ları ıda 


>. 


GPKoç Jeep 


Ortalama yakıt tüketimi 6,9 1t/100 km; CO, değeri 160 gr/km'dir. Jeep, FCA US LLC'nin tescilli markasıdır. 
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m YENİ ZELANDA 


M HİSSE SENETLERİ —a 22.1 


BORSADA AŞIRI ISINMA MI VAR? eN MUSTRALYA 


CAPE (cyclically adjusted price/earning; periyodik olarak düzenlenmiş a m fiyat/kazanç) oranını baz alan StarCapital'in verilerine göre, ABD halen çi 

dünyadaki en pahalı hisse senedi piyasalarından birine sahip. Periyodik olarak N düzenlenmiş fiyat/kazanç oranına göre ayarlanan bu ölçü genellikle ayı piyasasından önce yükselir ve şimdi de, dotcom balonunun sönmesinden beri JAPONYA © G.KORE N en yüksek noktada bulunuyor. Gelişmekte olan ülkelerde ise hisseler görece 26.3 
daha ucuz. 


RUSYA 


i 5.0 
MEKSİKA 


23.0 


ENDONEZYA 
19.4 


SİNGAPUR 
13.2 


İNGİLTERE MALEZYA 


15.6 16.5 
BREZİLYA İRLANDA s 
11.0 33.8 TAYLAND 
FRANSA 19.0 
19.8 
PORTEKİZ 
12.6 
HİNDİSTAN 
BELLİ BAŞLI ii ” 
BORSALARDA CAPE ORANI 
5-10 f m? 
10-15 DÜŞÜK DEĞERLEME ya 15-20 
NM 20-25 GÜNEY AFRİKA 


HEM 25-37 | YÜKSEK DEĞERLEME 18.7 


KAYNAK: STARCAPITAL 


M İSTİFÇİLER ABD'DEKİ İLK BEŞ FİNANS DIŞI NAKİT ZENGİNİ ŞİRKET 

? APPLE 
APPLE'IN DEVASA 
NAKITYIGINI MICROSOFT 
Apple ikinci ardışık yılda da, GOOGLE yaklaşık 250 milyar dolarlık bir miktarla iş dünyasının bir numaralı CISCO nakit sahibi olmayı başardı. 
Moody's analizine göre, beş büyük ORACLE kuruluşun (tümü de teknoloji dünyasından) toplamda 594 milyar KAYNAK: dolarlık dev bir nakit rezervi var. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 M00DY'S 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Forex IradeAll'da 
IradeAll her yerde! 


TradeAll ile Forex piyasalarına istediğiniz yerden ulaşabilir, yatırımlarınıza 5/24 kesintisiz yön verebilirsiniz. 


w5 gün 24 saat işlem ve destek w Her yerden kolay ve hızlı erişim wW Düşük işlem maliyetleri w Yeni kaldıraç oranları 


2017 yılı — 2. Çeyrek Kâr/Zarar Oranları 9058.82 9641.18 
Güncel kâr/zarar oranları için tradeall.com 


Trade) vs | 00500 AKYatırım 


www.tradeall.com 
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Geleceğin lideri kim olacak? 


Bu ay seçtiğimiz kitaplarda alanında pek çok önemli ismin de söyleşileriyle katkıda bulunduğu liderlik konusuna derinlemesine giriş yaparak “Geleceğin lideri kim olacak?” 
sorusuna yanıt bulacaksınız. 
Ekonomik krizin nedenlerine göz atıp, bir sonraki 

krizden nasıl kaçacağınızın yollarını arayacaksınız. İşte yeni çıkanlar arasından alternatifler... BEGÜM NUR ALKIŞ 


LİDERLER VELİDERLİK üzerine 

her yıl binlerce kitap ve 

dergi basılıyor, kongreler düzenleniyor, araştırmalar yapılıyor. Liderler, dünyanın her yanında, kitleleri peşlerinden sürüklüyor. 
Liderlerin nasıl yetiştikleri, nasıl karar alıp uyguladıkları, çağın dinamiklerine uymak ve onları değiştirmek için neler yaptıkları merak ediliyor. Prof. 
Dr. Yeşim Toduk'un kaleme aldığı CEO Plus Yayınevi'nden çıkan “Türkiye'nin Liderlik Haritası”nın teorik bölümlerinde evrensel kaynaklardan yararlanıyor. Kitap, yıllar boyunca yapılan gözlemler, yüz yüze 4 bin görüşme, 200 anket ve 20 röportajdan elde edilen verilerle yoğrulmuş, Türkiye'yi 


yansıtan bir çalışmanın sonucu olarak okuyucuları karşılıyor. 
Erol Bilecik, Nilgün Demir, 
Türkan Saylan, Süleyman 
Demirel, Zeliha Berksoy, Sercan Çelebi, Figen İsbir, Murat 
Ülker, Ümran Beba, Canan 
Özsoy, Burhan Karaçam, Erdal Karamercan, Melih Fereli, 
İbrahim Betil, Elif Çelik, 
Gülden Türktan, Hanzade 
Doğan Boyner gibi isimlerde söyleşileriyle kitaba katkıda bulunuyor. 30 yıldır iş dünyası içinde bulunan, bir yandan da akademik çalışmalarını sürdüren Toduk'un, dünyada liderlikle ilgili yeni teorileri, uygulamaları ve dijital devrimin yarattığı değişiklikleri sunduğu kitabıyla, “Geleceğin lideri kim olacak?” 
sorusuna yanıtta da veriyor. 


KİBİR: EKONOMİK, 

KRIZIN NEDENLERİ 

VE BIR SONRAKI 

KRİZDEN KAÇINMA 

YOLLARI 

Meghnad Desai 

London School 

of Economics'te (LSE) 
Emeritus İktisat Profesörü, 
Meghnad Desai'nin kaleme aldığı kitap Koç Üniversitesi Yayınları ekonomi kategorisinde yayımladı. 2007-2008 finans krizinin ardından iktisat biliminin ciddi eleştirilere maruz kaldığını anlatan Desai, kitapta yanlış gidenin ne olduğunu, iktisat tarihindeki temel krizlere bakarak sorguluyor. 


PURDIKKAT 

Cal Newport 

Ünlü bilgisayar bilimci Cal 
Newport, iletişim teknolojilerinin sınırsız gelişimine hazırlıksız yakalanan günümüz insanının, odaklanma becerisini geri kazanabilmesi için “pürdikkat çalışma” 
adını verdiği, yeni bir çalışma kültürünü öneriyor. Metropolis Yayıncılık'tan çıkan kitabın çevirisini Onur Öztürk yapıyor. 


DÖRT GELECEK: 

KAPITALIZMDEN 

SONRA HAYAT 

Peter Frase 

Peter Frase'in 

kitabı Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımladı. Günümüz dünyasında küresel iklim krizi, gelir eşitsizliği gibi konulardan çıkarılabilecek gelecek senaryoları üzerine düşünen yazar, kitabında edebi ütopya ve distopyalardan faydalanıyor. 
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SINIRSIZ MOBİLİTE ÇAĞI 


AKILLI TELEFONLAR DÜNYASINDA yeni olan bir şey yok ama doğru zamanlama ile yaratılan değişimin 


en güçlü yaşandığı sektör de burası. Bu değişim genellikle asıl vurgunun yapıldığı alandan değil, daha kenarda kalmış bir alandan gelen etki ile oluyor. Zaten bu sektöre anlamını kazandıran Kerem Özdemir inovasyon ve ezber bozmanın kökeni de bu. 
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ia 


Durum böyle olunca Apple ve Samsung'un geçen ay içinde tanıttıkları yeni modelleri ile yaşanacak değişimi de abartmadan anlamak kolaylaşıyor. Apple'ın 10'uncu yılında sunduğu çerçevesiz tasarım mobil iletişimde veri kullanımının ve uygulamaların sağladığı olanaklarla kalkan sınırların simgesel bir göstergesi. Yeni değil. Basit bir Google araması, Apple'ın çerçevesiz telefon çıkaracağı haberlerinin 2015'e kadar giden tarihini ya da Çinli telefon markası Xiaomi'nin bu özellikte bir ürünü daha önce çıkardığı bilgisine ulaşmanızı sağlayabilir. 

Yeni değil ama zamanında. Çerçevesiz tasarıma anlam veren, Apple CEO'su Tim Cook'un elinde tuttuğu ürünün Apple'ın iPhone'un 10'uncu yılında çıkardığı çarpıcı bir ürün olması değil; sanal gerçeklik / artırılmış gerçeklik (AR/VR) tarafında yaşanan gelişmelerin çerçevenin kaldırılmasını kullanıcının ekrandaki gerçekliğin içine buyur edilmesinin değerini artırması. 

Bu yeni etkileşim, insanların akıllı telefonla değil, akıllı telefonun içindeki dünya ile ilişkisini değiştirecek. Bunun sonuçlarının bizi nereye götüreceğini şimdiden söylemek güç ancak Pokemon Go çılgınlığını yaşayanlar kendilerinin de o dünyanın içinde olduğu bir senaryoyu akıllarına getirip bunun hayalini kurabilir. 
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Kablosuz şarj özelliği, iPhone'u çevreleyen aksesurları kullanmayı sorun olmaktan çıkaracak. 


TEKNOLOJİ 


Bu hayali kurmakta zorlananlar için Galaxy 
8 ve Galaxy 8S modellerini tanıtmasının 
ardından Galaxy Note 8 için sipariş toplamaya başlayan Samsung'un bu modelleri için oluşturduğu resmi sitedeki görüntü yeterli. 
Fotoğraftaki astronot ile uzay ve telefonun konumlandırılması bu yeni dünyayı betimleyen en iyi örnek. EDGE modelleri ile ekranı sınırsızlaştırma noktasında önemli adımlar atan Samsung, bunun yarattığı sınırsızlığı çok önemli bir araçla tamamlayarak etkileşimin de bu kurgudaki önemini gösteren önemli bir vurgu yapıyor. Bunu vurguyu sağlayan aksesuar, kalem olarak karşımıza çıkıyor. 
İnsanların klavyeye göre çok daha fazla alışkın oldukları bu geleneksel yazma aracı, telefonların gücü artıp kalemin ucu ile yazı aynı noktada daha iyi buluştukça çok daha çarpıcı bir iletişim ya da etkileşim aracına dönüşüyor. 

Kalemle fotoğrafların üzerine yazı yazabilmek ve nihai şeklini paylaşabilmek son kullanıcı tarafında gelişen olanakların basit gibi görünen bir göstergesi ancak mecralar ile insanların etkileşimini kolaylaştıran bu esneklik içine girmekte olduğumuz yeni çağı çok etkileyici bir biçimde tanımlıyor. Bunu AR/VR tarafına uyarladığınızda insanlar ve telefonlar değil insanlar ve bu farklı gerçeklik ortamındaki nesneler arasında ilişki kurmanın damgasını vuracağı yeni bir çağın eşiğinde olduğumuz daha rahat algılanıyor. 

Bu değişimin merkezinde artık akıllı telefonun ötesinde aksesuarlar yer alacak. 
Samsung'un yeni akıllı telefonunun reklamında, piyasaya girmeden önce verilen siparişlerde aksesuar mağazasından alışveriş için 500 liralık hediye çeki vermesi, boşuna atılan bir adım değil. Önümüzdeki dönemde akıllı telefonlar kendilerine bağlı olan ya da sadece marka bağımlılığıyla alınan aksesuarları toplayabildikleri ölçüde adlarını duyuracaklar. 
Bu alanda kablosuz özelliği -şarj dahil olmak üzere- önemli değişimi yaratacak unsur olacak. 

Apple, kablosuz kulaklarını ilk tanıttığında tartışma “bizi bunlara mahkum edemezsin” temasına odaklanmıştı. Bilgi teknolojileri tarafında daha önce yaşanan “var olan yatırımınızı koruyarak buna geçebilirsiniz” önermesi, paradigmanın değişmesi ile birlikte devre dışı kalmış görünüyor. Daha hayati olan “bu kadar aksesuarı nasıl şarj edeceğiz ki?” >> 


En değerli 


yatırım tavsiyemiz: 
ALADAĞLAR - NİĞDE Tırmanış Rotası 


Kayseri, Adana ve Niğde'nin arasında yer alan dağlar 


10 dakikalık yürüyüşle ulaşacağınız Cimbar Kanyonu'nda 
hayallerinizdeki tırmanış rotaları sizi bekliyor. 


Bankacılık işlemlerinizi kolayca gerçekleştirip hayallerinize 

yer açın diye, İş Bankası'nın Yüz Yüze Bankacılık Ayrıcalıkları hep yanınızda. Size özel müşteri ilişkileri yöneticileriyle hızlı hizmet veriyor, yatırımlarınızı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. 


Siz hayallerinize bakın, gerisini bize bırakın. 


Jankacilik 1/0 yzyuze Elik 


FOKUS 


sorusu ise gelişen ve yaygınlaşan kablosuz şarj özellikleri ile tarihe karışmaya doğru ilerliyor. 

Apple'ın şebekeye doğrudan bağlanan saati, bu tür ürünlerde iki kritik problem olan şebekeye bağlı olmanın harcatacağı pil gücünün yüksekliği ve içeriye koyulacak mekanizma nedeniyle büyüklüğün artmasının sorun olmaktan çıkacağının işaretlerini taşıyor. 
Saatlerin yükselişi, birkaç boyutu ile içinde bulunduğumuz döneme damgasını vuracak gibi görünüyor. 

Deloitte, hala niş bir pazar oluşturmasına karşın akıllı saat ve sağlıklı yaşam bantları gibi giyilebilir ürünlerin çarpıcı büyüme oranlarını yakaladığına işaret ediyor. ABD'de 2014 ve 2015'te iki katına çıkan akıllı saat yaygınlığı 2016'da üç katına çıkarak üstel büyüme çevrimine girmenin işaretlerini verirken giyilebilirlerin mobil pazardaki yaygınlığının yüzde 12'ye ulaşması dikkat çekici bir rakama işaret ediyor. İnovasyon tarafında daha çarpıcı olan sanal gerçeklik veya artırılmış gerçeklik destekli ürünlerin ciddi bir varlık göstermesinin 
birkaç yıl alacağına işaret eden Deloitte'un 2016 
yılına dair ABD verileri iki açıdan daha dikkat çekici. Bunlardan ilki, ABD'deki giyilebilir cihaz kullanıcılarının günde toplam 9 milyar kez giyilebilir cihazlarına bakarak bir önceki yıldaki skorlarını yüzde 13 iyileştirmiş olmaları. 
İkinci nokta ise, akıllı telefon satışlarının yıl bazında yaygınlığı yüzde 10 artıracak şekilde artarken en büyük artışın daha önceki yıllarda gençlerin gerisinde kalan 45-54: ve 55 üzeri yaş gruplarında ortaya çıkması. Türkiye'nin demografik yapısı farklı olduğu için oranlar farklı olabilir ama yeni teknolojilere adapte olma isteği ile Türklerin geride kalmaya pek niyeti olmadığı aşikar. 

Kullanıcılar tarafında giyilebilirin bu yükselişi ortaya çıkarken üreticiler tarafında başka bir trend akıllı saat pazarını yeniden şekillendiriyor. 2016'nın son çeyreğinde Apple'ın 78 milyon adetlik iPhone satışının yanında 6 milyon adetlik saat satışının adı anılmayabilir. Ancak teknoloji dünyası bu rakama duyarsız kalsa da saat endüstrisi ve lüks tarafı açısından bakıldığında bu farklı bir anlam taşıyor. Apple Watch satışlarının lüks saat satışlarının yarısından fazlasını oluşturduğunu tahmin eden analistler, Apple'ın bu gücüne karşın lüks markalarının farklı bir yola girdiğine işaret ediyor. Fortune, Tag Heuer, 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Yeni telefonlar, günümüzün dinamizmine uymak zorunda. 


ME KİNE | 


Tommy Hilfiger ve Hugo Boss'un kendi akıllı saatlerini üretmek için yüzlerini Apple'ın rakibi Google'ın teknolojisine döndüğüne dikkat çekiyor. Fortune'un Taht Oyunları (Game of Thrones) tarzında yaptığı “saat savaşları başlasın” yorumu, akıllı saatlerin yaratacağı dalganın bir diğer boyutuna işaret ediyor. 
Daha basit inovasyon sayılan AR/VR destekli ürünlerin birkaç yıl ve daha karmaşık olan otonom otomobiller gibi ürünlerin ise daha uzun süre sonunda konuşmaya değer hale geleceği beklenirken, giyilebilirlerin kullanımın artması ve farklı ekosistemlerde kullanım hikayelerinin oluşmasıyla yaygınlıklarının artması şu andaki somut gerçeği oluşturuyor. 
Kısa vadede giyilebilirlerin yaygınlaşmasını etkileyecek en önemli etken ise nesnelerin interneti (IOT) tarafında yaşanacak gelişmeler. 
Kurumsal tarafta akıllı şehirler ve akıllı işletmelerin gelişmesine paralel olarak giyilebilirlerin içinde yer aldığı ürün grubu da daha yüksek büyüme potansiyelini yakalayacak. 
Deloitte, içeriğin de bu alandaki büyümeye önemli katkı sunacağı öngörüsünde bulunuyor. Uzun süredir dile getirilen içeriği herhangi bir ekranda gösterme vaadi, şebeke teknolojisi ve hızlarındaki gelişmeler ile operatörlerin sahibi oldukları ya da kendi üzerlerinden satılan içeriği geliştirmesinin toplam etkisine bağlı olarak sonunda gerçekleşeceğe benziyor. Bu, inovasyon yapma peşine olan medya şirketleri kadar bu alanda sıfırdan farklı birşeyler yapmak isteyecek medya girişimcilerini yakından ilgilendirecek bir dinamiğe işaret ediyor. 


Siz geleceği düşünmek yerine bugünü yaşayın, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz her anın tadını çıkarın diye biz hep buradayız. 


Yarınlarınızı bugünden güzelleştiren bireysel emeklilik ve hayat ürünlerimiz ile nice 10 yıllar yanınızda olmak dileğiyle... 


AVIVAG€N 


YARIN ŞİMDİDEN GÜZEL 


çe» »»>>>>>>——neee eee e» 


FOKUS 


AZO KADAR DA ÖNEMLİ DEĞİLMİ? 


Yatırımların önündeki en büyük engelin hep faiz olduğu söylenegeldi. En azından yatırım yapmak istediğiniz sektör bir startup değil, yerleşik diyebileceğimiz bir sektör ise, kâr marjları büyük oranda rakipler arasında birbirine yakınsamıştır. Bu durumda bir inovasyon ile büyük fark yaratamıyorsanız, maliyetlerinizi var olan kâr marjlarına göre yönetmeniz gerekecektir. Ali Ağaoğlu 


YEPYENİ bir sektör yaratıyorsanız, Bir Apple 

veya bir Tesla iseniz durum farklı. Ancak diyelim ki demir çelik sektöründe bir yatırım yapacaksanız; hurda alım maliyetlerine, bu alımı ve yatırımı finanse ederken, yatırımın geri dönüşünü hesaplarken mutlaka fonlama maliyetlerine, cari ve gelecekteki faiz oranlarına dikkatli bakmanız gerekecektir. 
Eğer sırtınızı devlete dayamıyor, siyasi ilişkilerinize güvenerek herhangi bir alana yatırım yapmıyorsanız... 

En basitinden, kâr marjının cari ve gelecekteki risksiz kazanç oranı diyebileceğimiz devlet tahvili veya banka faizlerinden daha mı düşük, yoksa üzerinde mi diye bakmanız gerekmez mi? Banka faizlerinden veya devlet tahvillerinden dahi daha düşük kâr marjı olan bir işe girer 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Türkiye ve Brezilya 

yüzde 10faiz oranlarıyla yüksek reelfaiz ortamında 


yaşıyor. 


misiniz? Diyebilirsiniz ki, faiz oranına bağlı! 
Haklısınız... Eksi faizlerin olduğu AB bölgesi, Japonya gibi bir ülkede iseniz, paranızı koruyabilmeniz bile “artı” bir kazançtır. 

Bu ülkelerdeki durumun kalıcı olmadığını sanırım hepimiz kabul edecektir. Nihayetinde küresel olarak “makul” kabul edilecek bir kâr marjı olmadan herhangi bir işe başlamazsınız! 

Hele ki yüzde 5-10-15 faizlerin hüküm sürdüğü gelişen ülkelerde yatırımı bir değil birden fazla kez düşünürsünüz. Üstelik bu ülkeler değişik nedenlerle sadece kendi iç dinamiklerinden değil, küresel hareketlerden de fazlasıyla etkilenmekteyseler. Rusya'yı ele alalım. Petrol fiyatları adeta çakılınca 
600 milyar dolarlık petrol fonunun yarısını 
rublenin değerini korumak için feda edebiliyor, yine de çare olmayınca faizleri yüzde 19'a çıkarabiliyor. Böylesi bir ülkede kâr marjınız ne olmalı ki sürdürülebilir” bir iş koluna yatırım yapabilesiniz? 

Benzer şekilde Türkiye veya Brezilya için de durum teorik olarak farklı değil. Yüzde 10'lar civarında faiz oranlarıyla 10 yıldan uzun süredir yaşamaya çalışıyorlar. Enflasyon oranlarını göz önüne aldığımızda; “negatif faiz” ile yaşamlarını sürdürdükleri “istisnai” dönemler hariç; genelde yüksek reel faiz ortamında hayatlarını sürdürüyorlar. Peki, bu ülkelerde yatırım yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor ve bu yatırımlar “akılcı” olduklarında istenen geri dönüşü sürelerini üç aşağı-beş yukarı tutturabiliyorlar. Buradaki kritik kriter “akılcı” olmaları. Yoksa tek başına finansman maliyetleri, cari ya da gelecekteki faiz oranları bu yatırımlar için “tek ve yeter kriter” değil, olamaz da...! 

Ülkenin dinamikleri, hukukun üstünlüğü, iş yapabilme kolaylığı, ülkenin pazar koşulları, tüketime yöneltilebilecek harcanabilir >> 


O SHUTTERSTOCK/KATJEN 


TURKISH AIRLINES (İD) 


Miles “Smiles 


S&nterprise 


01 Ağustos-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Opet, CarrefourSA, Arçelik, Beko, TeknoSA, Watsons, Enterprise üye işyerlerinde 1 TL harcama karşılığında 
2 Mil, Rixos'ta 4 Mil kazanımı gerçekleşecektir. Mil kazanımı sadece Garanti Bankası POS'larından Miles&Smiles programı üyesi işyerlerinde Miles&Smiles 
Kredi Kartı ile yapılacak a geçerlidir. Kampanya müşteri bazındadır ve bir müşteri 1 ayda Opet, CarrefourSA, Watsons ve Enterprise harcamalarından en fazla 5.000'er Mil, Arçelik, Beko ve TeknoSA'dan 10.000'er Mil kazanabilir. Rixos otellerinde yapılacak harcamalarda Mil kazanımında sınır yoktur. Firmalardan yapılan alışverişlerden kazanılan Mil'ler harcamaların yapıldığı ayı takip eden ayın 5'ine kadar yüklenecektir. 


FOKUS 


gelirin ne denli yüksek olduğu, yapılan yatırımın sürdürülebilirliği için yetişmiş insan gücü, yapılan yatırımın verimli çalıştırılabilmesi gibi onlarca kriter, en az faiz oranları kadar önemli rol oynuyor. 

Bizim ülkemizdeki durum da çok farklı değil! Daha doğru bir ifade ile finansman maliyeti yatırımlar için “tek ve yeter” koşul değil! Bu sonuca nereden mi varabiliriz? 
Türkiye'de yayınlanan en bilimsel şirket listesi Fortune 500 sıralaması bu konuda önemli ipuçları sunuyor. Bilimsel diye biliyoruz, zira 
10 yılı aşkın bir zamandan bu yana Finar 
A.Ş. ve devamında CRIF Türkiye tarafından hazırlanan bu liste, bir anket çalışması değil. 
Son üç yıllık detaylı bilançosunu vermeyen şirketler bu listede yer alamıyor. Sadece son üç yılı vermeniz de yetmiyor. Takip eden yıllarda bu çalışmaya katılıyorsanız, daha önceki yıllarda verdiğiniz bilançolar dahi kontrol edilerek hazırlanan bu liste Türkiye'de “gönüllülük esasına göre” hazırlanan en sağlıklı liste çalışması. Bu listede holdingler ve bankaların dışında kendi isteğiyle ve şeffaflığa özen gösteren şirketler yer alıyorlar ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin çok büyük bir kısmını kapsamaktadır. 

Bu detaylardan yola çıkarak Fortune 
500 listelerinde 2010 yılından bu yana 


“FORTUNE 500 
LİSTESİNDEK 
ŞİRKETLER, 
FİNANSMAN 
KOŞULLARINA 
RAĞMEN 
KÂRLILIKLARINI 
KORUYOR” 


EEE 


bakıldığında; şirketlerin finansman maliyetlerinin, brüt satışlar ve satılan 

malın maliyetine oranlarına göre yapılan hesaplamalara bakıldığında; üzerinde fırtınalar koparıldığı kadar da önemli bir yer tutmadığı görülüyor. Şaşıracaksanız ama bu böyle! 

2010-2016 yılları arasındaki yedi yılı kapsayan UFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) veya TDHP'nına (Tek Düzen Hesap Planına) göre muhasebesini tutan şirketleri ayrı ayrı değerlendirsek de durum çok farklı çıkmıyor. Brüt satışlar bazında bakıldığında “Net finansman Giderleri” brüt satış hasılatının yüzde 0.52'si ile yüzde 6.17'si (Finansman gelirlerinin dahil edilmediği 2011 yılı rakamı) arasında oynuyor. (Finansman giderleri içinde TL'nin değer kaybı/kazancı nedeniyle ortaya çıkan “kur gideri/geliri” yer alırken, 'net finansman gideri hesaplamasında finansman gelirleri, giderlerden düşülüyor.) Yedi yılın ortalaması yüzde 3.35 olmuş. TDHP'nına göreyse net finansman giderlerinin brüt satış hasılatına oranı yüzde 1.29 ile 3.11 
arasında değişmiş. Ortalama yüzde 2.21 
gerçekleşirken, toplam bazında yüzde 0.86 ile 4.73 arasında dalgalanırken, ortalaması yüzde 2.91 olarak gerçekleşmiş. 


TLm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
RE İn li GERE 
Net Satışlar (274sı30la|| sizle) sAlLılya| sıyaLlld)| “ellees/ (0s u28) (| esi SMM 222.58) eba s02 | gesi) süeles)| diLz4les( sok syn) “ez 4s4 Finansman Gelirleri 5 -| alsse odi/eall imseez| akles| allaldz Finansman Giderleri iueze| aeema( ıseada| isela| &lsez| esasen) eziz Net Finansman Gideri (Finansman Gideri-Finansman Geliri) Talia | gem 1/70) 12044| 10400) 20217) 21.850 


Net Satışlar Eye Mel) 2sln,siz || eye, geyim) alenen miyaley)| seyis SMM asık, veli) Zee, gikleleaf aa mile || elik ile Finansman Gelirleri 5 - 307 263 2/1 223 1.012 
Finansman Giderleri © (sisle) 6.208 3.838 78810, fali 6.186| 12.437 
Net Finansman Gideri (Finansman Gideri-Finansman Geliri) 2.899 6.208 shell TL27 5.487 5,8) | ill alası 


Net Satışlar 452.266 | 553.186 | 614.977) 662.316| 791.768, 850.996/ 930.885 
SMM siekazg || Alilde2 | ze yes, seye sell Alsel zile yet) yeke Finansman Gelirleri 0 0| 11.845 6./38, 1119e| 19386) 17044 Finansman Giderleri 14.524) 26140| 17146 25909 2/080| 45.566| 50.319 
Net Finansman Gideri (Finansman Gideri-Finansman Geliri) 14.524) 26140 sai) ASalyıl ieeee| geled| s275 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Net finansman giderleri/SMM - UFRS - yele 7,49 0,62 3,90 2,49 3/28) 4,72 4,06 Net finansman giderleri/SMM - Tek Düzen - “ 1L sail 1,48 2,86 2,08 2,83 eAy4 2,98 Toplam bazında - 88) 5,68 lili 3,44 2,08) 3,64 4,30 3,47 


Brüt Kar marjı - UFRS - 4 23,748) 21,42 20,39 20,40 18,73 18,78 21,85 20,76 Brüt Kar marjı - Tek düzen - 4 17,04 18,63 dhl 16,58 JE Ez 1748 18,08 16,34 Brüt Kar marjı - Toplam - # 21,06 2024 17/65 18,70 16,19 18,40 2ll,si8 18,94 


UFRS - 4,22 oil 0,52 J24 2,10 34883 3,88 Sh3l3 Tek Düzen - 1,84) 2,70 28 2,49 1285 2,41 aylik ee Toplam - ayal 4,73 0,86 2,89 2,01 3,08 hi ezgili 


(2010-11 yıllarında finansman gelirleri ayrımı mevcut değil) 

Satılan malın maliyetinde (SMM) finansman giderinin oranı ne kadardır diye bakıldığında da çok farklı bir resim ortaya çıkmıyor. UFRS'ye göre bu oran yüzde 0.62 (2012 yılında TL'nin değer önemli oranda kazanması sayesinde) ile yüzde 7.49 (2011 yılında TL'nin değer kaybı nedeniyle) arasında dalgalanıyor. Yedi yılın ortalaması yüzde 4.06 olmuş. TDHP'a göre ise dalgalanma yüzde 1.48 ile yüzde 3.67 
arasında olurken, ortalaması da yüzde 2.58 
olarak gerçekleşmiş. Toplam şirketler bazında bakıldığında ise dalgalanma yüzde 1.01 ile 5.68 arasında olurken, ortalama yüzde 3.47 
olarak gerçekleşmiş. 

Fortune 500 şirketlerinin tüm Türkiye'deki şirketleri temsil etmedikleri ancak iyi bir örnek küme teşkil ettiklerini kabul edecek olursak; finansman giderlerinin şirketlerin asıl maliyetleri içinde görece küçük bir paya sahip olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. 
Brüt kâr marjlarının toplamda yüzde 16.2 
ile yüzde 21.1 arasında dalgalandığı bir ortamda; Fortune 500 şirketlerinin finansman koşullarına rağmen kârlılıklarını korumayı büyük oranda başardıklarını da söylemek mümkün. 

Bu listede yer almayan şirketler için durum farklı olabilir. Turizm, denizcilik gibi mevsimselliğe, küresel ekonomideki değişikliklere veya politik gelişmelere hassas olan sektörler, finansman koşulları nasıl olursa olsun konjonktürel koşullardan daha 


“TURİZM, 
DENİZCİLİK GİBİ 
SEKTÖRLER. 
KONJONKTÜREL 
KOŞULLARDAN 
DAHA ÇOK 
ETKİLENİYOR” 


ie 


fazla etkilenebilirler. Bunun dışında eğer kârsızlık kronik bir sorun ise bunun tüm suçunu finansa veya faizlere yüklemek çok da doğru olmayacaktır. Faaliyet gösterilen sektör katma değer yarat(a)mıyor, küresel rekabet karşısında dayanamıyor olabilir. Bunda direnmek ne denli akılcı? 

Kaldı ki Türk ekonomisi “mucit çıkarmakta” zorlanan bir ekosisteme sahip. 
O nedenle katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretemediğimiz gibi, çoğunlukla gelişmiş ülkelerin terk etmeye başladığı sektör veya teknoloji ile üretimde ısrar etme hatasına da düşebiliyoruz. Kamu eliyle bunun önüne geçmek mümkün değil, ancak piyasa koşullarında sistemin bunları elimine etmesini beklemek daha doğru. Bunun önüne de devlet sübvansiyonları ile geçmek veya ucuz finansman temin ederek bunların sağlıksız yapılarını sürdürmekte inat etmek ne kadar doğru? 

Katma değer üretebilecek, marka yaratabilecek yepyeni sektörler için uygun ortamı hazırlamak varken... 

Yatırım ortamının iyileşmesini sadece faizlere bağlamak ne denli doğru? Faizlerin ve enflasyonun yüzde 70-80 olduğu dönemlerde yatırım yapılmıyor muydu? 
Tabii ki yapılıyordu, yeter ki yatırım ortamı uygun, hukukun üstünlüğü sağlanabilsin, özel mülkiyet mutlak korunabilsin, enflasyon kalıcı olarak indirilebilsin, buna bağlı olarak kurda istikrar sağlanabilsin ve iş yapılabilirlik ortamının mükemmel değilse de “ehven” olması sağlanabilsin! 
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FOKUS sorumlusu. Gıda enflasyonunu frenlemek için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Hal Yasası'nın değiştirileceğini açıkladı. Buna göre, hallerde artık sebze ve meyvenin yanında tavuk, et ve 


balık gibi gıda ürünleri de satılabilecek. Bu konuda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “Toplu halde yapılınca lojistik maliyetler ve işletme maliyetleri de düşecek” açıklamasında bulunmuştu. 

Mustafa Songör, “Bizim tüm operasyonlarımızın arkasında işleyen büyük bir sistem ve yaratılan önemli bir değer zinciri var. Bu zincir, tarladan raflarımıza kadar 


sürüyor. Biz son nokta olarak tüketicimizden tepkilere göre tüm zinciri geliştiriyoruz” diyor. 
Soğuk zincir ve ambalajlı paketlemenin çok 


ciddi bir maliyet oluşturduğunu dile getiren 


10 Ekim'de yaklaşık 800 gıda Songör şöyle devam ediyor: “Soğuk depolar 
perakendecisi ve tedarikçisi biraraya kurulacak. Ürünler soğutmalı araçlarda 
geliyor. Kongrenin dikkat çeken gündemi taşınacak. Ambalajlı paketler kullanılacak. 25 
ise enflasyon olacak. Ayfer Yıldız ton taşıyan araç, yaş meyve-sebze ezilebilir 


olduğu için 15 ton taşıyacak. Ekstra lojistik maliyeti oluşacak. Bunların hepsi maliyet. Iyi 


GIDA PERAKENDECİLERİ DERNEĞİ bir şey yapmaya çalışırken bazı durumları EE (6DP) üyeleri, 10 Ekim'de gözetemiyoruz. Bir de pazarlar var. Oradaki gerçekleştirecekleri Ortak Gelişim Kongresi'nde durum ne olacak? Haksız rekabet yaşanıyor. 
enflasyonu masaya yatıracak. GPD Yönetim Oralarda soğuk zincirin kurulması gerekiyor. 
Kurulu Başkanı Mustafa Songör, bu yıl Aksi halde bunu kabul etmemiz uygun olmaz. 
dördüncüsünü gerçekleştirecekleri Ortak Gidecek Meyve-sebzeyi yüzde 8 KDV ile satıyoruz. 
Gelişim Kongresi'nde yaklaşık 800 sektör Ekimdeki Pazarlarda bu durum yok. Biz her gün kontrol iii na bi ei biri kongrede dili I diil dil , p yonelinin biraraya geleceğini belirtiyor. enflasyondan, edilirken pazarların da disipline edilmesi Kongrede, perakende ve alışveriş trendlerinin alışveriş gerekiyor.” Ürünlerin paketlenmesi ile hallerin anı sıra gıda enflasyonu da masaya yatırılacak aa ala be e ortadan kalkacağını iddia eden Songör y gi y O yay ” birçok konuyu Ni gı gor, e Modern perakende sektörü, sadece kayıtlı tartışacak. paketlemede sistem oluşturularak ayrı bir iş ekonomiye, istihdama, vergi gelirlerine kolu haline geleceğini söylüyor. Songör, 


bu konularda hükümetle birlikte çalışmak istediklerini vurguluyor. 
Gıda perakendecilerinin istihdamda dinamo görevi gördüğünü belirten Mustafa 
Songör, bugüne kadar teşvik almadan büyüdüklerini belirterek, sektörün ciddi anlamda bir yatırım desteğine ihtiyacı olduğunu kaydediyor. 
Üyeleriyle 105 milyar TL ciro, 
35 bin satış noktasında 300 
binin üzerinde istihdam yarattıklarına değinen 
Mustafa Songör, 
“Sektörde ilk altı ayda yüzde 5lik büyüme var. Bu artış, 
istihdamı yüzde 10 
artırır” diyor. 


değil birçok konuda yarattığı değer ile tedarikçilerine ve son tüketicimize de katkı sağlıyor. Kongremiz, bu katkıyı sahnede anlatmamızı sağlayacak” diyen Mustafa Songör, operasyonlarının arkasında büyük bir değer zinciri olduğunu söylüyor. Songör, “Bu zincir, çiftçimizden yani tarladan başlıyor, bizim raflarımıza kadar sürüyor. Tüketicilerimizden gelen tepkilere göre tüm zinciri geliştiriyoruz. 
Zincirde yaratılan bu değer sadece fiyat ve kalite olarak yansımıyor. Çalışanlarımıza, çevreye, üreticilerimize, ülke ekonomisine sağladığımız katkıları ve yarattığımız değeri kongremizde işliyor olacağız” 
diyor. Kongrenin dikkat çeken gündemlerinden biri de enflasyon. 

Bilindiği gibi gıda fiyatları yüksek enflasyonun en büyük 
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GPD Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Songör 


Birlikte yarattığımız değer her şeye değer. 


Yatırım Finansman olarak ürettiğimiz çözümlerle, yatırımlarınızın değerine değer katıyoruz. 
Tam 41 yıldır. 


YATIRIM 
FINANSMAN 


Değer Katar 


. 
© ö, b 
© 2017, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. TB B Tünkive yaması 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dUlö YILINDA 


ATILIM YAPALAK 


Babacan Holding, 2018 yılını hem gayrimenkulde hem de enerjide büyüme yılı ilan etti. Grubun apart otellerine ise 


Araplar yoğun ilgi gösteriyor. Ayfer Yıldız 


2000'Lİ YILLARIN BAŞINDA cep telefonu ithalatı yapan Babacan ailesi, İstanbul'da istedikleri gibi bir ev bulamayınca, kendileri yapmaya karar verir. Daha sonra ithalat işinden çıkarak gayrimenkul sektörüne yönelen aile, arazi geliştirme, turizm, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri çatısı altında bulunduran Babacan Holding'i kurar. 
“Bugün hâlâ konut inşa ederken burada yaşar mıyım?” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, 2018 yılının kendileri için hem gayrimenkulde hem de enerjide büyüme yılı olacağını söylüyor. Enerji sektöründe şu anda Aydın Söke'de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Babacan Holding, hidroelektrik santralinde bir yıl içinde 50 MW kapasiteye ulaşmayı planlıyor. Bunun için Balıkesir, Afyon ve Çanakkale'de çalışmalar yapıyor. İbrahim Babacan, “İnşaat kadar enerji piyasalarında da aktif rol almayı planlıyoruz” diyor. 

Babacan, genellikle orta ve orta üst gelir grubuna yönelik projeler geliştiriyor. Grubun 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Babacan, yaklaşık 
3,5yılda 10 milyon 
TLmaliyet çıkartan 
Fikirtepe projesine, 
2018yılında başlıyor. 


Şİ b 
N b 
#Ni 
— 


GAYRIMENKUL 


konut projelerinin yanı sıra apart otel de var. 
İbrahim Babacan, apart otellerinde Miami ve Dubai'deki modelleri örnek aldıklarını söylüyor. Yılın belli bir döneminde kullanılan bu gayrimenkuller, kullanılmadığı dönemde kiralama yöntemiyle sahiplerine bir gelir sağlıyor. İstanbul Basın Ekspres Bölgesi'ndeki apart otele Ortadoğu ve Azerbaycanlı yatırımcıların ilgi gösterdiğini belirten İbrahim Babacan, Beylikdüzü'ndeki konut projelerine ise Japonların yatırım yaptığını söylüyor. 
Basın Ekspres Bölgesi'ndeki apart otelin yüzde 5Tinin mülkiyeti Babacan grubunda, yüzde 49'u ise yabancılara satılmış. Esenyurt'ta ikinci bir apart otel yapılmış. Bunun da tamamına yakını Ortadoğululara satılmış. Grubun devam eden projeleri arasında yer alan Esenyurt'taki 250 konutluk 
Babacan Premium'un metrekare fiyatı 4 bin-4 bin 500 TL arasında değişiyor. Atatürk Havalimanı'nın karşısında 
bulunan 800 konut ve 50 
işyerinin yer alacağı Babacan 
Port Royal'in metrekare fiyatı ise 
6 bin 500- 7 bin TL arasında. 
Beylikdüzü'ndeki bin konut ve 
45 mağazanın yer aldığı Babacan 
Palace'ın metrekare fiyatı ise 3 
bin 800 TL. Bu projenin yüzde 
60'ı satılmış. Grup, 2018 yılında Gaziantep'te de 150 konutluk bir projeye başlayacak. Son yılların gündeminde yer alan Fikirtepe'deki projeye de 2018 yılında başlayacaklarını belirten İbrahim Babacan, bu 
projenin metrekare fiyatının ise 9 bin ile 12 
bin TL arasında olduğu bilgisini paylaşıyor. 
Bu arada geçmiş yıllarda olduğu gibi konut satışları hız kesmiyor. TÜİK verilerine göre, ilk 7 ayda 770 bin 232 konut satıldı. 
Aynı dönemde yabancılara 11 bin 434 
konut satışı yapıldı. Konut alan yabancılar arasında ilk sırada Iraklıların, ikinci sırada Suudi Arabistanlıların, üçüncü sırada ise Kuveytlilerin geldiği görülüyor. İbrahim Babacan'a göre, konuttaki hareketlilik önümüzdeki dönemde de devam edecek. 
Çünkü, gayrimenkul hâlâ iyi bir yatırım aracı olarak görülmeye devam ediyor. 


© LG 


Life's Good 


* Picture-on-Wall Tasarım 
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FOKUS 


ALAŞEHİR ÜZÜMÜ 
DUNYA LİGİNE, 


Manisa Alaşehir, üzümde dünyaya adını duyurmak için harekete geçti. Hedef, iki yılda üzüm ile anılan bir marka kent yaratmak. Tuğba İskefli 


TARIM TÜRKİYE DÜNYANIN EN BÜYÜK kuru üzüm üreticisi ve 


ihracatçısı komunda, Manisa Alaşehir ise Türkiye'nin 


en büyük üzüm rekoltesine ve çeşitliliğine sahip ilçesi. Bu potansiyel, 


“üzümkent” diye anılan Manisa Alaşehir'in Belediye Başkanı Dr. 
Gökhan Karaçoban! bir dizi çalışma başlatarak bir marka kent yaratmanın peşine düşürüyor. Gelecek yıl Eylül ayında Toskana Vadisi'ndeki Siena'da “kardeş şehir” işbirliği ile bağ bozumu gecesi düzenlemek bu çalışmalardan, bir diğeri ise, İtalya'nın kuzeyindeki Moena'ya gitmek. Amaç, dünya ölçeğinde düzenlenecek bağbozumu geceleri, festivaller ile üzümün kültürel, ekonomik ve ticari bağları güçlendirmesini sağlamak. Başkan Karaçoban,“Öncelikle eski, alışılageldik yöntemlerle üzümün geleceğini garanti altına alamayacağımızın bilincindeyiz. Üzümün güçlü lokomotif olma özelliğinden yararlanıyoruz” diyor. 

Türkiye'de üretilen üzümlerin yaklaşık yüzde 30'u sofralık, yüzde 35'i kurutmalık, yüzde 30'u pekmez, pestil ve yüzde 5'i de şaraplık olarak değerlendiriliyor. Alaşehir'de üzüm ve diğer 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ürünlerle birlikte gelişen iş hacmi 2,5 milyar doları buluyor. Üzüm rekoltesi ise ortalama 
350 bin ton civarında ve hasat döneminde 
Alaşehir'e 18 binden fazla geçici işçi geliyor. 
Üzüm ihracatından elde edilen gelir ise, 400-500 milyon dolar civarında. 750 bin dekar ekilebilir arazisi olan Alaşehir, mevcut altyapısıyla Karaçoban'ın art arda açıkladığı iddialı projeleri gerçekleştirmede zorlanacak görünürken, diğer yandan şehrin yer altı su kaynaklarından, tarihi yönüne tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için hazırlanan kapsamlı plan hayli etkileyici. Nüfusu 101 bin olan Alaşehir'de otel yatak kapasitesi 500 civarında. “Gelecek yıllarda beş yıldızlı, butik, bağ oteli gibi farklı kulvarda otellerle hizmet vermeyi planlıyoruz” diyen Karaçoban, çiftçileri eğitmek, üzeri kapatılan dünya çapındaki mozaiği gün yüzüne çıkarmak, jeotermal kaynakları değerlendirmek, yerel lezzetlerin tanınması için konsept dükkanlar açmak, dünyanın ilk üzüm müzesini kurmak gibi bir dizi çalışma hakkında bilgi veriyor. 

Alaşehir sınırları içinde jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi yapan ve toplam kapasitesi 600 MW olan dokuz şirket bulunuyor. Buldan- 
Alaşehir arasındaki tüm alan 
Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından ruhsatlandırılmış durumda. Lisans işlemlerini tamamlayan dokuz şirket daha kente gelmeye hazırlanıyor. 
“Alaşehir Belediyesi olarak Akça Holding'in yüzde 18 ortağıyız. 
Türkiye'de jeotermal enerji yatırımı yapan tek kamu kurumu olarak öncü bir rol üstlendik. Ancak rolümüz hem tarım arazilerini ve üzümü korumak hem de sisteme bekçilik etmek şeklinde” diyen Karaçoban ekliyor; “Bazı yerlerde vahşice davranışlar olabiliyor. Burada da sondaj kazaları oldu. 
Belediye olarak bir jeotermal enerji santrali (JES) tesisinin ortağıyız. Oradan yılda 1,5-2 milyon dolar kaynak sağlayacağız. Jeotermal kaynaklardan enerji dışında da yararlanmak istiyoruz. Termal tesisler yanında seracılıkta da kullanabiliriz. Bunun için 4 bin dönüm sera alanı ayırdık” diyor. Aynı zamanda sit alanı ilan edilen bölgede jeotermal sondaj çalışmalarının ince hesaplanması gerekiyor. 
Aksi halde şehrin tarımsal kaynakları ciddi bir tehditle karşı karşıya... 
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SİLVERLİNE EN'LERE VE İLKLERE 


ULAKLANALAK 


Mustafa Laçin, 
Silverline'ın Avrupa ve Afrika pazarında 

yeni temsilciliklerle büyüyeceğini söylüyor. 


MAYİ / 


İnovatif, tasarım gücü yüksek, kullanım amacı ve yerine göre farklı teknolojilere entegre olabilen ürünler geliştiren Silverline Ankastre, Türkiye için çok yeni olan tezgah altı ve tavan tiplerinde hibrit ürünleri de oldukça iddialı. 

Şule Laleli 
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ALMANYA'NIN BAŞKENTİ BERLİN, müzeleri, sarayları, sokak sanatları ve canlı gece hayatıyla Avrupa'nın en önemli şehirlerinden biri. Oldukça zengin bir mimariye sahip olan kent, fırtınalı tarihinin ardından modern şehirciliğin öncülerinden biri haline gelmiş durumda. Berlin Duvarı, Brandenburg Kapısı, Reichstag Binası şehrin görkemli yapıları arasında. Her yıl eylül ayında Almanya'nın Berlin şehrinde düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak kabul edilen IFA, Berlin'in en az bu görkemli yapıları kadar önemli. Bizim de Berlin'de olmamızın ana sebebi. 

Fuara yaklaşık 10 senedir katılan ve her seferinde yeni tasarımlar ve ürünlerle dikkat çeken Silverline, İFA 2017'de bu kez hibrit modelleriyle dikkat çekti. Özellikle Türkiye için çok yeni olan tezgah altı ve tavan tiplerinde yeni tasarımları, Capture ve Flow-in markanın hibrit mutfaklara yönelik tasarlanan ilk davlumbaz modelleriyle fuarda boy gösterdi. Silverline Ankastre Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Laçin “Teknoloji artık tek bir üründe yaratılan farkla ölçülmüyor. Farklı fonksiyonları, farklı kullanım alanlarında çeşitlendirerek hem tasarımda bir estetik yakalanmalı hem de teknoloji ile entegre farklı fonksiyonları buluşturan ürünler geliştirilmeli. Bizim için en değerli yatırımlar Ar-Ge merkezine yönelik yaptığımız yatırımlar. Geçtiğimiz yıl Ar-Ge'ye yaklaşık 1.5 milyon TL'ye yatırım gerçekleştirdik. Havalandırma grubunda uzmanlaşarak bu alanda dünyada en iyi olmak hedefindeyiz” diyor. 2016 yılının ilk yarısında yüzde 20 büyüyen ankastre 
pazarında Silverline yüzde 12 büyüyerek 286 
milyon TL ciro gerçekleştirdi. 2018 yılında özellikle yeni teknolojilere yönelik yaptığı yatırımlarla yaklaşık yüzde 20 büyüme ile 
350 milyon TL ciro hedefliyor. 


AVRUPA'DA İLK BEŞ MARKA ARASINDA Sektörde ilklere ve en'lere odaklandıklarını 

ve bunu da şirket mottosu yaptıklarını 

söyleyen Laçin, ilk ihracat serüvenine 2000 
yılında başlayan Silverline'n, bugün ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısının 70'e yaklaştığının altını çiziyor. 29 ülkede kendi markası ile faaliyet gösteren ve marka yatırımlarını sürekli artıran Silverline, birçok ülkede önemli pazar paylarına sahip. Rekabette öne çıktığı pazarlar arasında Avrupa, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler geliyor. Almanya ve Danimarka pazarlarında yüzde 10'un üzerinde paya sahipken, bu ülkelerde ilk beş marka içinde yer alıyor. Yine 
Ürdün pazarında ankastre grubunda yüzde 10 
pazar payına sahip Silverline, Ortadoğu'da iki yıl önce girdiği Lübnan ve Katar pazarlarında özellikle proje ve zincir market kanallarında 

her geçen gün yerini sağlamlaştırıyor. Yerel pazarlar ve zincir marketlerin kuvvetli satış kanalları olduğu Azerbaycan ve Gürcistan'da 
2016 yılındaki pazar payı yüzde 10 bandında. 
Afrika pazarında markanın en güçlü olduğu ülkeler Fas ve Tunus'da yüzde 10-15 pazar 

payı ile ilk 5 arasında yer alıyor. 2013 yılında Turguality destek programına dâhil olarak dünya arenasındaki marka yatırımlarını hızlandıran Silverline Ankastre, pazar ihtiyaçları ve beklentilerine göre ürünler geliştiriyor. 

Üç yıldır Latin Amerika, Uzakdoğu ve ABD pazarlarına odaklanan ve yeni müşteri işbirlikleri 
için yatırımlar yapan marka, 2016 yılını 40 
milyon dolar ihracat cirosuyla kapattı. Yılsonuna kadar hedefini 44 milyon dolar olarak belirleyen 
Silverline, 2020 yılına kadar ihracatta 100 

ülke ve 100 milyon dolar ihracat cirosuna ulaşmayı planlıyor. 2017 yılı içinde Hindistan, Vietnam, Tayland gibi zorlu pazarları ihracat ağlarına eklediklerini belirten Mustafa Laçin “Fiyat avantajı sağlayan Çin'e yakın olmasından dolayı Uzak Doğu pazarlarına girebilmek Türk markaları için her zaman zorlu olmuştur. 
Ancak doğru fiyat politikası ve doğru ürünler geliştirirseniz bu pazarlara girebilirsiniz. 
Büyüyen alternatif pazarlara yönelerek ihracatta yeni ataklar geliştirilmesi önemli. Biz Avrupa'da sağladığımız başarıyı yeni pazarlara yönelterek gelişmekte olan pazarlarda markalaşma yatırımları ile ihracat ağımızı geliştirme hedefindeyiz” diyor. Silverline üretim gücüyle 
bugün Avrupa'nın ilk beş, dünyanın ilk 10 


SEKTÖRDEN... 


© Türkiye beyaz eşya üretimi konusunda dünyada Çin'den sonra ikinci sırada. 


© Avrupa'da ankastre 
Ürünlerin beyaz eşya içindeki payı yüzde 65. 
Türkiye'de yüzde 30. 


© Türkiye'deyılda yaklaşık üç milyon adet 
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© Pazar yaklaşık 550 
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ulaşmış durumda. 


2017IFA 
Fuarı'nda 
Silverline, 
Tasarımcı 
Beyza Doğan'ın hibrit mutfak modellerini 


Gi 


Zİ 


IŞ DUNYASI 


davlumbaz üreticisi arasına girerken, dünya havalandırma ürün grubunda yaklaşık yüzde dört pazar payına sahip. 


GELECEĞİN MUTFAK 
SENARYOLARI 

Fuarda dikkat çeken 
Silverline tasarımları, 
Silverline Ankastre Ürün ve Etkileşim Tasarımı 
Yöneticisi Beyza Doğan imzasını taşıyor. Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi 
Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olan 
Doğan, Milano'daki master tezini “Ev aletlerinde geleceğin kullanıcı deneyimi” 
konusu üzerine Domus 
Academy'de tamamladı. 


Ardından, San Francisco'da Studio Backs'de çalışmaya başladı. Doğan, Silverline” da geleceğin mutfak deneyimi senaryolarının üzerine çalışmaya devam ediyor. Fuarda tanıtılan yeni tasarımlar hakkında ise şu bilgileri paylaşıyor: “Flow-in Silverline Ankastre'nin hibrit mutfaklar için ürettiği 

ilk ürün. Ürün tek yüzeyde iki fonksiyonu birleştiriyor. Davlumbaz formlandırılmış üst paneli ile ocağa ve mobilyaya bütünsel bir entegrasyon sağlıyor. Ürün tek harekette yükselen davlumbaz gövdesinin üzerinde aydınlatma panelleri taşıyor. Böylece hem ocak hem davlumbaz fonksiyonlarını tek gövdede aydınlatma fonksiyonu ile beraber birleştirmiş oluyor.” Silverline geleceğin mutfaklarını 
yansıtan yeni teknolojik ürün gruplarıyla 2018 
yılı için sektördeki başarı grafiğini yükseltecek tanıttı. görünüyor. (il 
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Er Yatırım'dan, turizmde 
"Dört Dörtlük Iş Oteli" atılımı... 


Four Points by Sheraton 
Izmır Bayraklı'da 


Dünyanın en büyük otel gruplarından Marriott Starwood Grubu'nun 

sahip olduğu Four Points by She- FO U R d raton markasının Türkiye'deki tek 

stratejik partner yatırımcısı olan Er PO | N TS Yatırım, turizm sektöründe yatırım atağı başlattı. Bu kapsamda “Markalı şehir içi otel yatırımcısı” olma vizyonu ile 20 milyon dolarlık bir yatırımla, ilk olarak İzmir'in ticaret merkezi Bayraklı'da”Dört Dörtlük 
İş Merkezi Oteli” konumu ile yükselen Four Points by Sheraton İzmir, Eylül ayında kapılarını açtı. 


BY SHERATON 


Türkiye'nin en büyük gruplarından biri olan Er Şirketler Grubu'nun turizm yatırımlarını bünyesinde barındıran Er Yatırım, "Markalı şehir içi otel yatırımcısı” olma vizyonu ve uluslararası fon değerine sahip bir gayrimenkul portföyü yaratma hedefiyle hızlı bir yatırım süreci başlattı. Dünyanın en büyük otel gruplarından Marriott Starwood Grubu'nun sahip olduğu Four Points by Sheraton markasının Türkiye'de stratejik partneri olarak satın alan franchise haklarına sahip olan şirket; markayı ilk olarak İzmir'de hayata geçiriyor. Şirket, turizm yatırımları kapsamında; önümüzdeki 10 yıl içerisinde, toplam 300 milyon dolarlık yatırımla 20 otel projesi geliştirme kararı aldı. 


İzmir'de ticaretin kalbinin attığı Bayrak- 
'da 20 milyon dolarlık bir yatırımla ilk otel projesine imza atan Er Yatırım, Four Points by Sheraton İzmir ile sektöre “Dört Dörtlük İş Oteli” konseptini kazandıracak. 
Şirketin en büyük otel projelerinden birisi olan, üst düzey teknoloji ve konfor donatılarıyla sektörde fark yaratmaya hazırla- 


nan otel; iş merkezleri, sanayi bölgesi, İzmir Arena, İzmir Fuarı'na çok yakın bir konumda, Metro istasyonuna 5 dakika, Adnan Menderes Havalimanı'na yaklaşık yarım saat uzaklıkta yer alıyor. 


Bir iş seyahatinde ihtiyaç duyulan her şey... 


8 bin metrekarelik bir alanda, 5 kattan 
olarak inşa edilen iş seyahatleri için aranılan her ihtiyacı karşılayan bir konsept sunuyor. Four Points by Sheraton İzmir'de 4 adet dubleks loft olmak üzere toplam 110 oda ve 5 toplantı salonu, 
1 restoran ve 1 bardan oluşan otelde, 
standart odaların yanı sıra engelliler için özel odalar yer alıyor. Gurme bir alışveriş merkezi, rezidanslar ve ofisler ile ihtiyaç olunan her şeyin yer aldığı bir kompleks sunan otel, bir yıl içerisinde 22 bin misafir ağırlamayı hedefliyor. 


22 bin misafir ağırlayacak 


İzmir'in ticaret merkezi konumunda yer alan Bayraklı'da üst düzey teknoloji ve konforu buluşturan otelin, bir iş seyahati sırasında ortaya çıkan tüm ihtiyaçların düşünülerek tasarlandığını ifade eden Er Yatırım Genel Müdürü Ferzan Çelikkanat, Four Points by Sheraton İzmir'de sunulan hizmet ayrıcalıklarıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini, bu sene içerisinde 22 bin misafir ağırlayarak bu hedeflerini gerçekleştireceklerini söyledi. 


d 
| 
dei 
İzmir'in ticaret merkezi konumunda yer alan 
Bayraklı'da üst düzey teknoloji ve konforu buluşturan Four Points by Sheraton, bir iş seyahati sırasında ortaya çıkan tüm ihtiyaçlar düşünülerek tasarlandı. 


Gamma) YATIRIM 
İNŞAATAŞ 


Çelikkanat, Er Yatırım'ın turizmde başlattığı yeni yatırım atağı hakkında şu açıklamada bulundu: 


“20 milyon dolarlık bir yatırımla gerçekeştirdiğimiz, Eylül ayında hizmete giren Four Points by Sheraton İzmir, şirketimizin turizm yatırımları arasında en büyük projesi olarak yer alıyor. 


Başlattığımız turizm atağıyla yatırımlarmıza hiz kesmeden devam edeceğiz. 
Yine aynı marka altında 2018 yılında Kağıthane ve Gebze'de, 2019'da da İstan- 


bul Kartal ve Ataşehir'de otel projelerimiz olacak. 


Toplam 300 milyon TL'ye mal olacak olan yatırımlar ile yaklaşık 1000 kişilik istihdam yaratacağız. Bu otel yatırımının, yarattığı istihdamın yanı sıra inşaattan tekstile, porselenden cam eşyaya, gıdadan temizliğe kadar ellinin üzerinde farklı sektöre iş fırsatı yaratacak. Tüm yatırım planlarımızı ekonomiye sağladığımız katma değer artışıyla desteklemeyi sürdüreceğiz.” 


FOKUS 


YÖNETİM 


STRATEJİ SAVASLAR 


Korn Ferry Futurestep Araştırması'na göre, yetenek kazanımı uzmanları iş birimlerinden kopuk çalışıyor. Kıdemli liderlerle etkin çalışamama, stratejik çalışma planlarının olmaması öne çıkan negatif detaylar. Peki Türkiye'de durum ne ve araştırma sonuçları neler söylüyor? 


Şule Laleli 


KORN FERRY, son beş yılda global anlamda yetenek bulma, arama, motivasyonlar ve yetenek stratejisinin nasıl değiştiğini, yeni dönemde nelerin öne çıktığıyla ilgili olarak gerçekleştirdiği araştırmasında önemli detayları paylaşıyor. Korn Ferry Türkiye Finans Lideri Neslihan Akan, dünyada 1.100'den fazla 

İK yöneticiyle gerçekleştirilen “Korn Ferry Futurestep Araştırması”nın Türkiye ile ilgili kısmını yorumlarken, “Konu iş stratejisi olduğunda yetenek kazanımı profesyonellerinin çoğunun söz hakkı yok. Karar alma sürecinde söz sahibi olmak konusunda gerideler. İş liderleriyle çalışan İK yönetici sayısı az” açıklamasını yapıyor ve büyüyen iş dünyasının önemli sorunlarından birinin altını çiziyor. 


İŞ STRATEJİLERİNE KATKI SAĞLAMAK Araştırmanın öne çıkan detaylarından biri, yetenek kazanım ekiplerinin genellikle stratejik bir plana sahip olmadığı üzerine. Akan,*Küresel açıdan bakıldığında, iş stratejilerinde yetenek kazanımı profesyonellerinin çoğunun söz hakkı yok. Organizasyonun planının ne olduğunu ayrıntılı olarak bilmiyorlar. Bu nedenle tepkisel ve geçici olarak çalışır hale geliyorlar” diyor. 
Türkiye ile ilgili verdiği örnekte ise işe alım süreçlerini dile getiriyor ve şöyle devam ediyor: “Birçok organizasyonda, gelecek yıl içinde işe alınacak kişilerin sayısı, çoğunlukla bir önceki yıla ait işe alım sayılarına ve becerilerine bağlı olarak belirleniyor. Stratejik ihtiyaçlar ve girişimler ya da şirketin inovasyon için beceri tabanını geliştirmeye ihtiyaç duyması üzerinde pek de durulmuyor.” 


ŞİRKET KÜLTÜRÜ EN BELİRLEYECİ KRİTER Korn Feryy'nin Yetenek Araştırması, adayların işe başlayacakları şirketi seçerken en çok dikkat ettikleri detayların da değiştiğini gösteriyor. 
Dikkat çeken detay ücret paketlerinin eskisi 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Korn Ferry 
Türkiye Finans 
Lideri Neslihan 

Akan, Türkiş dünyasının İK süreçlerinin şirket kültürüne göre değiştiğini söylüyor. 


kadar önemli olmadığı üzerine... Beş yıl önce yüzde 39 oranıyla yan haklar paketi adayların şirket seçiminde dikkate aldığı en önemli konuyken artık yan haklar paketi sadece adayların yüzde 75i için tercih sebebi olarak değerlendiriliyor. Artık şirket kültürü daha önemli. Araştırmaya katılanların yalnızca yüzde 48'i işe alım amaçları doğrultusunda aday takip sistemleri kullandıklarını belirtirken, bu oran oldukça düşük bulunuyor. 

Akan, bunun kaçan bir fırsat anlamına geldiğine değiniyor ve “Çünkü ATS'ler yetenek kazanım uzmanlarının daha stratejik olmasına ve spesifik yetenek havuzlarıyla bir diyalog kurmasına yardımcı olabilecek anahtar ölçütleri derliyor. Faaliyet ve performans takibinde yazılım araçlarından ve gösterge paneli analiz araçlarından faydalanmayan yetenek kazanım uzmanları performanslarını yükseltme ve iş arkadaşlarıyla daha etkin bir şekilde çalışabilme fırsatını da kaçırıyor” diyor. Araştırmanın Türkiye'yi ilgilendiren kısmında istihdam ve iş süreçlerinde iş dünyasının yetenekli kişiye ulaşmak için yeteri kadar çaba sarfetmediğini, iş arayanların artık şirket kültürüne daha fazla önem verdiğini ve bu şirkette mutlu olur muyum sorusunu kendisine sorduğunun altını çizen Akan şöyle devam ediyor: “Şirket liderleri 

yetenek birimlerinin 

organizasyonlarının büyümesinde git gide daha büyük bir rol oynamasını bekliyor olsalar da, iş ve yetenek stratejileri birbiriyle işbirliği içinde olmazsa bu beklentiler boşa çıkabilir.” 
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ŞİRKETİNİZİN“GELECEĞİ SİZİNELLERİNİZDE 
ŞEKİLLENİYOR, 


Allianz'dan bir ilk daha. Şirketinizin ihtiyaç veya risklerine göre şekillendirilebilen Modüler Kurumsal Sigortası ile yangın, kâr kaybı, sorumluluk, makine kırılması ve elektronik cihaz risklerine karşı size en uygun sigorta teminatlarını artık kendiniz belirleyebilirsiniz. 
Çünkü şirketinizin her geçen gün daha güvenli büyümesi için 

en doğru kararları siz verirsiniz. 


allianzyasamemeklilik.com.tr 


© 
Allianz'ım Mobil U I an Z 
EEE 
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KUZEY KUTBUNDAN 
SR GÖLÜNE, 


Tuzla'da sınırlı kaynaklarla 600 metrekare bir alanda kurulan, Türkiye'de üretim yapan 

en büyük jeneratör markası Teksan, bugün dünyanın dört bir yanına ulaşmış durumda. 
Tayland'daki tüm hastanelerde Teksan markalı jeneratörler kullanılırken, Mısır çölü Teksan ile yeşilleniyor. Hatta Kuzey Kutbu Grönland'da da Teksan imzasını görmek mümkün. 


TEKSAN JENERATÖR, 1994 yılından bu yana Teksan Jeneratör farklı noktalarındaki Teksan Jeneratör enerji sektöründe kesintisiz güç çözümleriyle Satışve Pazarlamadan | ürünlerine anında ve uzaktan müdahale hizmet veriyor. İstanbul'da küçük bir atölyede e ediyor. Başeğmezler, global ölçekli rakiplerin başlayan yolculuk, bugün ürünlerini 120'den Başeğmezler arasından sıyrılıp önemli uluslararası 

fazla ülkeye ihraç eden şirket konumunda. projelerde neden tercih edildiklerini bu Teksan, Ata ve Başeğmezler ailelerinin birinci sözlerle ifade ediyor. 

kuşak temsilcilerinin desteğiyle kuruldu. 

Teknolojide önemli projeleri hayata geçiren HİBRİT JENARATÖRÜ YAYGINLAŞTIRACAK şirketin genç yöneticisi Teksan Jeneratör Temiz su tüm dünya için çok önemli bir Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim sorunken, Irak'ın Basra şehrindeki su Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, “İçinde ihtiyacının yüzde 55'ini karşılayan Çarmat bulunduğumuz teknoloji çağında hayatın Ali Su Arıtma Tesisi'nde faaliyetlerini normal ritminde devam etmesi için kesintisiz kesintisiz sürdüren Teksan Jenaratör, bu enerji önemli rol oynuyor. Birkaç dakikalık alanda da iddialı. Proje ortağı olduğu bir 


elektrik kesintilerinin bile hayatı olumsuz etkilediği günümüzde enerji çözümleri üretmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz” diyor. 

Teksan Jeneratör'ü “icat çıkaran” mottosuyla tanıtan Başeğmezler, enerji çözümleri üretirken mühendislik tecrübe ve birikiminin de bu konuda ciddi destek olduğunun altını çiziyor. Teksan, 120'den fazla ülkeye adım atmış durumda. 
Grönland'daki Zackenberg Ekolojik Araştırma Merkezi'nden Mısır'daki çöle hatta Nepal'e kadar geniş bir coğrafyada teknolojisi ve ürünleriyle hizmet veriyor. 
Dünya pazarlarında rekabet avantajını korumak amacıyla Ar-Ge ve teknolojiye önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. 
Uluslararası rekabette markayı öne çıkaracak teknolojilere odaklanıyor. “Güvenilir güç yanınızda” sloganıyla satış sonrası hizmetlerle de dikkat çekiyor. Teksan, uzaktan izleme sistemleri sayesinde dünyanın 


diğer proje ise Mısır'ın Savola Bölgesi'nde devam eden Çöl Yeşillendirme Projesi. 
Uçsuz bucaksız bir çölün yemyeşil bir tarım arazisine dönüştürülmesi fikri projeyi daha da anlamlı kılıyor. Şirket, hastanelere de hizmet veriyor. Teksan Jenaratör, sürdürülebilir ürünler geliştirmeye önem veriyor. Geleceğin teknolojilerini tasarlarken, hibrit teknolojilerle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde önemli çözüm olan hibrit güç sistemleriniüretiyor. 
Başeğmezler, “Ar-Ge ekibimizin geliştirdiği hibrit jeneratörü, son olarak Güney Amerika'nın en büyük telekom operatörlerinden birinin Bolivya'daki baz istasyonunda kullanılmak üzere ihraç ettik. Güney Amerika, Afrika ve telekom sektörünün enerjiye ihtiyaç duyduğu tüm noktalarda hibirit jeneratörü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” diyor. 
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BUSİNESS CLASS'TA 
SINIRSIZ UÇUŞ 
AYRICALIĞI 


Atlasglobal Ünlimited Uçuş Paketi yle İ yurt dışına 3.500 USD'ye, yurt içine MM 3.500 Tl'ye 8 ay boyunca sınırsız uçun. ”ğ 


*Paketin kapsamına ilişkin detaylı bilgi: 


6 Yıldır OLED TV'nin En İyisi 

LG'nin OLED teknolojisi, art arda 6 kez Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (ELSA) tarafından yılın en iyi OLED TV'si seçildi. ELSA OLED TV 2017-2018 ödülünün kazananı mükemmel görüntü kalitesi ve geniş izleme açısıyla ultra ince LG OLED6SE7 oldu. 


ESA: (Best 
AWARD:İProduct 
6680006 ia 


LG OLEDESE7 


Value Electronics EISA OLED TV 2017-2018 *Annual TV Shootout"" 2017 Winner 
LG OLED6SE7' LG OLEDESE7 


“TV'NİN KRALI” YİNE 
LGOLEDTV 


Her yıl sektörün lider üreticilerinin TV modellerinin yarıştığı ve en iyi performansa sahip olanı bulmayı amaçlayan, bu yıl New York'ta 14'sü düzenlenen CE Week TV Shootout'Mta “TV'nin Kralı” (King of TV) ödülü LG OLED65E7'ye layık görüldü. Bu yılla birlikte LG OLED TV, 4 yıl üst üste bu ödülün sahibi olma başarısını göstermiş oldu. 


2017 CE Week TV Shootout'Mta önceki yıllardan farklı olarak 3 farklı 
#WallpaperT V kategoride değerlendirme yapıldı. LG E7 OLED TV, 3 kategorinin hepsinde birincilik ödülünü toplayan ilk marka oldu. 


CES 2017 - En İyinin En İyisi: 

LG Signature OLED TV W 

CES 2017'de En İyi TV, En İyi İnovasyon ve En İyinin En İyisi gibi birbirinden değerli aldığı 45 ödülle tüm dikkatleri üzerine çeken LG Signature OLED TV W Picture-on-Wall tasarımı ile kuşkusuz yılın en çok öne çıkan inovatif ürünlerinden biri oldu. 


65" modelinin 2,57 mm inceliğindeki OLED paneli, kendi özel manyetik 


2 aparatı ile doğrudan duvara asılabildiğinden, duvarla arasındaki boşluk 


reddot award 2017 
e t 


tamamen ortadan kalkıyor. Şık ve bıçak kadar ince kenarları televizyo- 


Redd Avar 2017 
Best of the Best 


nun adeta havada süzülüyor gibi görünmesini sağlarken, kullanıcıyı tam anlamıyla sarmalayan bir deneyim sunuyor. LG Signature OLED TV 


W Dolby Atmos* ve Dolby Vision'“ HDR özellikleri ile performans 


anlamında da rakiplerinden bir adım öne çıkıyor. 


Türkiye'de Tüketici Sadakati 
En Yüksek TV Markası: LG* 


LG TV'nin üstün başarısı Türkiye'deki kullanıcıları tarafından da onaylandı. Ipsos tarafından KalDer işbirliğinde 2015 ve 2016'da gerçekleştirilen Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) araştırmalarında Tüketici Sadakati En Yüksek TV Markası seçilen LG öncü ve kaliteli ürün ve hizmetleri ile tüketicisinin memnuniyetini kazandığını da kanıtlamış oldu. 

*2016 TMS araştırması Şubat - Aralık 2016 döneminde, 18 yaş üzeri toplam 21.533 kişi ile başarılı görüşmeler üzerinden, telefonla anket yöntemiyle (CATI) yapılmıştır. Her sektör en az 1500 yanıt üzerinden raporlanmıştır. Araştırma kapsamında, il sınırlaması olmadan Türkiye'de ikamet eden 340.000'i aşkın 


tüketiciyle temas edilmiştir. Her bir sektördeki marka pazar paylarına uyum gözetilerek, gerekli durumlarda ağırlıklandırma kullanılarak raporlanmıştır. 


UL Siber-Güvenlik Sertifikası'nı Elde Eden İlk Smart TV Platformu: LG webOsS 3.5 


LG 2017 modellerinde Smart TV platformu olarak bir önceki versiyona göre daha akıllı, daha hızlı ve daha kolay olan webOs 3.5 


sürümünü kullandı. 


webOSs 35 kullanıcıların mahremiyetine ve veri güvenliğine göstermiş olduğu hassasiyet ve bu doğrultuda geliştirdiği üst düzey siber güvenlik önlemleriyle siber güvenlik konularında uzman kuruluş UL (Underwriters Laboratories) tarafından sertifikalandırılan ilk Smart TV platformu oldu. webOS 3.5'in güvenlik yazılımı modülü olan Security Manager, Common Criteria'nın sıkı güvenlik testlerinden de başarıyla çıktı ve CC Uluslararası Güvenlik Sertifikası ile güvenilirliğini daha da sağlamlaştırdı. 


Netflix Keyfini Kusursuzca 

Yaşayabileceğiniz TV'ler 

Netflix Haziran 2017'de artık Dolby Atmos? ile hazırlanmış içerikleri yayınlamaya başlayacağını duyurmuştu. İlk etapta Bong Joon Ho'nun Okja adlı filmini, Hiroyuki Seshita tarafından yönetilen BLAME! adlı anime filmi ve fantastik gerilim Death Note'u içerik listesine Dolby Atmos* olarak dahil eden Nettflix'e Aralık 2017 itibari ile başka Dolby Atmos* içeriklerin de ekleneceğini biliyoruz. Dolby Atmos* teknolojisini destekleyen 2017 LG 4K OLED TV'ler ile bu içeriklerin keyfini doyasıya çıkarabilmek mümkün. 


Gelişmiş HDR Dolby Vision'" 

Dolby Vision'N yoğun parlak ışığı, derin siyahları ve gerçekçi renkleri ortaya çıkaran bir teknolojidir. Film yapımcılarının da tercihi olan Dolby Vision" ile standart 2 saat süren bir film için 
170 bin'den fazla tekil dinamik metadata işlenir. Bu sayede 
yönetmenin tam anlamı ile yansıtmak istediği görsellik ekrana taşınmış olur. Dolayısıyla Dolby Vision HDR desteği bulunan TV'lerde görüntü kalitesi, kontrast ve renk zenginliği anlamında daha üstün bir sonuç alınır. 


2017 LG 4K OLED TV'ler ve Nano Cell Display'” TV'ler hem Dolby 
Vision" laboratuvarlarında hazırlanmış premium HDR içerikleri hem de HDR 10 ve HLG türündeki HDR içerikleri destekliyor. 
Hatta LG TV'lerde bulunan HDR Efekt özelliği görüntülerin kare kare işlenmesine ve gerekli olan yerlere dinamik verilerin eklenmesine imkân vererek HDR olmayan içeriklerin bile çok daha keskin bir netlikte seyredilmesini sağlıyor. 


Dünya'nın İlk 
UL Siber Güvenlik Setifikalı UL Smart TV'si 
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İHer yıl düzenlenen TV Shootout değerlendirme etkinliği Value Electronics tarafından düzenlenmekte olup; TV Shootout'un isim hakkı Value Electronics aittir. 


2CES İnovasyon Ödülleri jürilere sunulan betimleyici materyallere dayanmaktadır. 
CTA herhangi bir başvurunun veya iddianın doğruluğunu doğrulamamış ve ödül verilen ürünü test etmemiştir. 
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EVDEK 
LABORATUVAR 


Elab laboratuvar, hastaneye gitmeye gerek kalmadan ev veya işyerlerinde kişiselleştirilmiş laboratuvar hizmeti ile ulaşım, sıra bekleme gibi zaman kayıplarının önüne geçerek işlem kolaylığı sağlıyor. Begüm Nur Alkış 


n KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ sağlık son 
Ali yıllarda dünyada giderek önem kazanıyor. Laboratuvar hizmetinin genelde kişilerin sabahları aç karnına hastanelerde aldığı hizmet şekli olduğuna değinen Elab laboratuvarın kurucusu Dr. Aytaç Keskineğe, klinik biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik dallarında butik laboratuvar hizmeti veriyor. 2002 yılında kurulan Elab'ın ortaya çıkma fikriyle ilgili hep bu alanda bir şeyler yapma isteğinin etkili olduğundan bahseden Keskineğe, yaklaşık üç yıl kadar başka firmalarda çalıştıktan sonra kendi laboratuvarını açmaya karar veriyor. İstanbul'da butik laboratuvar hizmeti alanında ciddi bir açık olduğuna değinen Keskineğe, Elab laboratuvar için “kişiselleştirilmiş laboratuvar” hizmetini kendilerine amaç ediniyor. 
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Elab'ın, laboratuvar hizmeti ile çalışanların ofisten ayrılmasına gerek kalmıyor. 


Elab'ta verilen hizmetle ilgili, “İlk defa elaman göndererek laboratuvar hizmetini kişinin arzu ettiği yere taşımaya başladık” diyen Keskineğe hizmetin artılarını ise şöyle sıralıyor: “Kişinin laboratuvara gelmesi yerine görevli elemanın evine gelmesi sayesinde birincisi fiyat farkını ortadan kaldırdık. İkincisi, elektronik ortamı aynı şekilde kişinin evinde de kurarak tüplerin etiketlenmesi barkotlaması, sigorta provizyonları işlemlerinin alınmasını sağlayarak bütün hizmeti mobil hale getirdik.” Şirket, kişilerin internetten bağlanıp sonuçlarını takip etmelerini ve kendi sonuçlarını alıp dosyalamaları gibi web tabanlı çözümlerde üretiyor. 

Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 11 
farklı lokasyonda şube bulunuyor. Yurtdışındaki yatırımların devam edeceğine değinen Elab laboratuvar Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Başarır, yatırımın özellikle Balkan ülkeleri odaklı olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bulgaristan, Romanya ve Huvatistan önümüzdeki beş yıl içinde sırayla girmeyi planladığımız pazarlar.” 
Türkiye'de ise şube sayısını Elab'ın standartına uygun bir “franchising modeli” ile arttırmak düşünülüyor. 
Bunun yanı sıra yapılmasını istedikleriyle ilgili Başarır, “Tam teşekküllü diagnostik tanı merkezi haline gelebilmek için de radyoloji yatırımı yapacağız” diyor. 

Elab ile ilgili verilen hizmetleri Başarır temelde ikiye ayırıyor: Klinik kimya ve genetik hizmetleri. Genetik laboratuvar hizmeti 2017 yılında verilmeye başlandı. Keskineğe, “Genetik bölümü açılırken 1,5 milyon dolar civarında yeni bir yatırım yapıldı. Sürekli yatırım yapmaya devam ediyoruz” diyor. Önümüzdeki beş yıllık planda yeni yatırımlar için ortalama 5 ila 7 milyon dolarlık bir bütçe ayrılması söz konusu. Elab'ta aynı zamanda özel sağlık sigortaları ile bir takım kurumlara yerinde hizmet veriliyor. Çalışanlar işyerinden ayrılmadan laboratuvar hizmetine ulaşabiliyor. 

Özellikli genetik testler alanında da çalışmalar yürüten Elab laboratuvar, “Harmony Prenatal Test” hizmeti de veriyor. Hamilelerde uygulanan bu test ile kan örneğindeki DNA analiz edilerek, Down sendromu gibi bir takım kromozomsal bozuklar var mı kontrol ediliyor. Bu sayede cerrahi işlem gerektiren amniyosenteze ihtiyaç kalmıyor. Gl 
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Xclusive müşterilerimiz tüm restoranlarda bir adım önde 


Siz de Xclusive dünyasına katılın, yurtdışında her gün, yurtiçinde hafta sonu yapacağınız 100 TL ve 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GERÇEKİŞ 
ÜNİVERSİTESİ 


Stuttgart Üniversitesi'nde kürsü kuran babasını 12 yaşında kaybettikten sonra sokakta ve global şirketlerde öğrendikleri, Genel Sekreter Can Uysal'ın Nişantaşı Üniversitesi'ni gerçek işe odaklamasını sağlıyor. Kerem Özdemir 


JACKİE CHAN'IN Passepartout karakteriyle 
başrolünü oynadığı 2004 yapımı 80 

Günde Devrialem filminde Steve Coogan -filmdeki Phileas Fogg karakteri- Londra Kulübü ile dünyanın çevresinin 80 günde dolaşılabileceğinin bahsine girer. Fogg'un bütün servetini riske ettiği bahsin karşılığı kulübün başkanlığıdır. Bilim adamı Fogg ile her sorunu çözmeden alışılmadık ve esnek çözümler geliştirmeyi bilen Passepartout'nun hikayesi, ihtiyaçları karşılamak için klişeleri bir kenara bırakarak hareket etmeye odaklanan akışı ile günümüzün startuplarının hikayesini anlatan bir kutsal kitap tadında. Ezber bozma sonunda Fogg'un Londra Kulübü'nün başkanlığını almasını sağlayan başarısı ile taçlanıyor. 

Nişantaşı Üniversitesi Genel Sekreteri Can Uysal ile Zorlu Center'daki Morini'de sohbete başlayınca aklıma yakın zamanda tekrar izlediğim bu film geldi. Uysal, “Üniversiteden mezun olan insanların istihdam problemi var. İş bulmak için işverenle doğru iletişimi kurması lazım. Bunun yolu da işverene bir fayda sağlaması lazım” diyor. Bu sadece Jackie Chan filmdeki profilinin net bir tanımlamasını sunmakla kalmıyor; aynı zamanda üniversite eğitimini kapitalizm çağının işleri tanımladığı biçime uygun tanımlamasını da veriyor. 
“Adam para veriyorsa, bunun karşılığında bir şey alması lazım” şeklindeki bu tanımlama, ilk anda bilimin uhrevi boyutuna saygısızlık gibi görünse de aslında çok değerli bir ezber bozuculuk. Floransa'da kurulan 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ilk modern üniversitenin gelişen deniz ticaretinin gerektirdiği deniz ticaret hukukunu şekillendirme vizyonuna paralel düşünürsek, bu sözleri söylemekte ne kadar geç kaldığımızı hesaplamamız gerekiyor. Bu gecikme matbaayı ya da sanayi devrimlerini adapte etmedeki gecikmemiz kadar önem taşıyor. 

Odasında yüksek sesle konuşarak ne yapılabileceğini düşünen Uysal'ın vardığı sonuç şu oluyor: spesifik bir insan kaynağı yaratmak hem işvereni daha çok tatmin etmeyi hem de 


daha yüksek ücret almayı sağlar. Uysal odadan çıkıp “spesifik” sözcüğünün altını doldurmak için sahaya indiğinde ilk olarak modacıların kapısını çalıyor. Burada aldığı yanıt ilgi 

çekici: Moda dünyasından insanlar, herkesin stilist olmak istediğini ancak bunları kalıba dökmek için gerekli kalıpçılar tarafında eksik olduğunu söylüyor. Uysal “Herkes stilist olmayı kafaya takmış, çiziyor ama bunları kalıba oturtacak adam yok. Kalıpçıları da alt insan olarak görüyorlar. Halbuki biz 3 bin lira maaş veriyoruz” yanıtını alınca “kalıpçı olmak için ne gerekiyor” diye soruyor ve Gerber diye bir program kullanmaları gerektiğini öğreniyor. 

Bu geribeslemeyi aldıktan sonra kuruluş aşamasına geçiliyor. Türkiye'de Gerber'in iki distribütörü olduğu öğreniliyor ve bunlardan lisans alınarak bir Gerber Laboratuarı kuruluyor. Uysal “O kadar atla deve bir yatırım değil. 20-30 bilgisayar ve programın 20-30 bin dolarlar civarındaki lisans bedeli gerekti. 
Bir de doğru bir eğitmen gerekiyor ki, onun da saat ücreti 200-250 liralar civarında. Totale vurduğunuzda biz, 150-200 bin dolara bütün mezunlarımıza çok rahat iş bulabileceğimiz bir laboratuar kurmuş olduk. Bütün çocuklar iki senelik öğrenimin ardından mezun olduklarında 3 bin 500- 4 bin lira maaşla işe başladılar” diye anlatıyor. Bu, okulun adının otomatik olarak bir anda patlamasını sağlıyor. Uluslararası literatürde “University on Demand” olarak adlandırılabilecek bu model, üniversitenin üretimin değer zincirinin içine girip bir tedarikçi halini alması sayesinde devrimsel özelliğe sahip. Bu örneğin başka alanlara da uygulanabilmesi, Nişantaşı Üniversitesi'nin kolayca ölçek kazanmasını sağlıyor. 

Uysal, “Aynı soruyu mimarlık konusunda sormak için Ali Ağaoğlu'na gittim. Çok da samimiyetimiz var. Ağabey sizde mimarların ne bilmesi gerekiyor” dedim. Bir program adı verdi, döndük onun laboratuvarını kurduk. Bu laboratuvarda kendi çalışanlarını da geliştirecek eğitimler verelim; sizin de akademiniz gibi çalışalım dedik. Para da staja kabul etmesi ve burada da beğenirse işe alması” diyor. 

Aynı yaklaşım, Sheraton'ın şefine “sana nasıl bir yamak gerekiyor” sorusunu sormayı 


“BABAMIZIN 
ANISINA BİR 
ÜNİVERSİTE 
KURMA 
NİYETİMİZ 
VARDI AMA 
İŞİN İÇİNE 
GİRİNCE 
TÜRKİYE'DEKİ 
KALKINMA 
PROBLEMİNDE 
EĞİTİMSİZLİĞİN 
PAYINI ÇOK NET 
GÖRDÜK” 
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da sağlıyor. İki yıllık aşçılık ve dört yıllık gastronomi bölümleri bulunan Nişantaşı Üniversitesi, dört yıllığa dikey geçiş imkanı ile bu alanda ihtiyaç duyulacak işgücünü sağlayacak sistemi oluşturmuş durumda. 
Bunu yaparken Sheraton'daki mutfağın aynısı üniversiteye de kurulmuş. Uysal, “Bu sayede çocuk Cuma günü mezun oluyor, cumartesi kepini atıyor, pazartesi işe başlıyor. Bundan güzeli mi var” diyor. Belirli şeyleri aşarak bir noktaya gelen şefler, öğretmek için davet edildiklerinde hem onore oluyorlar hem de geldikleri noktada bildiklerini paylaşmaktan zevk alıyorlar. 

Uysal, “Ben şunu gördüm. Belirli bir yaştan sonra sende olan şeyleri paylaşmak ve bir fayda sağlamak istiyorsun. Biz sektörün profesyonellerini böyle yansıtmak istiyoruz. 
Turkcell'den de, Türk Hava Yolları'ndan da, NTV'den de Ağaoğlu'ndan da bizde ders veren hoca var. İşi yaşayan kişilerin ders vermesi akademi tarafında sağlanamayacak bir pratik birikimin öğrencilere aktarılmasını sağlıyor. Teorisini de bilsin ama bu tür profesyonellerle süslediğinizde iş çok farklı yerlere gidiyor” şeklinde konuşuyor. 

Profesyonellerle etkileşim, diğer bir yanıyla parlak öğrencilerin de dikkat çekmesini sağlıyor. Bu öğrencilerin de göze girmek için daha dikkat çekici işler yapmasını ve kendilerini daha fazla göstermeye çalışmasını sağlıyor. Bu önemsenme duygusu, profesyonel tarafında da performansı yükseltiyor. Uysal, “İletişim... İletişim... İletişim... Tamamen bunun peşindeyiz” diyor. 

İster iletişim ister etkileşim olarak adlandırılsın, sistemin kalbindeki bu model işliyor. Üstelik bu, şans eseri ortaya çıkmış bir sonuç da değil. Can Uysal'ın babası, Stuttgart Üniversitesi'nde dokuz yıl boyunca kürsü yönetmiş bir akademisyen. 

Porsche, Daimler ve Bosch markalarını çıkaran Stuttgart, 2016'da ziyaret ettiğimde 
57 bin euroluk kişi başına gelir ile 
Almanya'nın en yüksek refah seviyesine sahip şehri olarak anlatılmıştı. Şehir merkezinde yeni yapılan lüks binada daire fiyatının 1 milyon Euro olduğunu söyleyen rehberimiz, iş merkezine yakınlığın bu fiyatı makulleştirdiğini kaydetmişti. Nişantaşı Üniversitesi'nin DNA'sında, Stuttgartın bu p>> 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iş birikiminin yansımalarını görmek mümkün ancak daha fazlası var. 

Uysal, “Babamızın anısına bir üniversite kurma niyetimiz vardı ama işin içine girince Türkiye'deki kalkınma probleminin ağırlıklı olarak eğitimsizlikten kaynaklandığını çok net gördük. Her geçen gün daha teoriğe giden bir eğitim var ancak insanlar uygulama yaptıkça öğreniyor. Bir de aranan insan yaratamıyoruz” diyor. 

Meslek yüksekokulunda bu yöntemlerle aranan insan yaratılırken fakültede dört yıllık öğretimin son yarıyılında öğrenci dışarıya kanalize edilerek fark yaratılıyor. 
“Öğrencilere sekizinci yarıyılda seni burada görmek istemiyoruz” şeklinde konuşan Uysal, “Öğrenci ekonomi okuyorsa, bir şirketin finans departmanına gidip sosyal sorumluluk projesi veya para kazandıran bir proje yaparak fayda sağlamasını istiyoruz. Bunu o servisin şefiyle birlikte gelip bana anlat. Ben buna inanırsam seni mezun ederim; inanmazsam etmem?” diyerek bunu açıklıyor. Galatasaray Üniversitesi'nin sadece mühendislik fakültesinde uyguladığı bu modeli eski Rektör Prof. Dr. 
Ethem Tolga'dan ofisinde dinledikten sonra bu modeli bütün fakültelere yaygınlaştırdığı bir modeli kuruyor. Ücret talep edilmeyen bu uygulama, öğrencinin şirket içinde nasıl giyinip nasıl davranacağını öğrenmesi kadar işe alımda avantajlı hale gelmesini de sağlıyor. Basit gibi görünse de bunlar -ve özellikle faydayı gösterme tarafı- çocuklar ileride üst pozisyonlar için headhunterlarla görüştüklerinde de karşılarına çıkacak konular. 

Uysal, “Ben çocuklara bunların tüyolarını da veriyorum. Sabah herkesten 15-20 dakika 


, Nişantaşı 
Üniversitesi, 
Maslak 1453”teki yeni binası ile içeriğine daha uygun bir form kazanacak. 
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erken işe gidin. Güvenliklerle ve çaycı ablayla sohbet edin. Sekizinci dönemin başında bunun seminerini verip çocuğu gönderiyorum?” diyor. 
Babasını kaybettiği 12 yaşından beri sokaklarda kitap satarak veya başka işler yaparak hayatını sürdüren Uysal, “Ben bunları yaşadım. Benim hayata tutunabilmek için böyle bir çabam var. 
Mecbur kaldım biraz da... Tabii ki ağabeyim var, akrabalarım var ama gururum her 

şeyden daha yüksek” diyor. Ancak Uysal'ın bütün deneyimi bundan ibaret değil. Ünsal'ın Türkiye'de Index Grup'ta Erol Bilecik'in yanında çalıştıktan sonra Almanya'da HP'de ve Atina'da Dell'de çalışırken öğrendiklerinin de bu tüyolarda payı var. 

“HP'ye gittiğimde master yapmış; çok iyi İngilizce ve Almanca bilen; ve biraz da akustik gitar çalıyordum. Ama Avrupa'nın iyi eğitim görmüş gençleri karşısında her şeyim eksikti. 
Aynı departmanda çalıştığım bir hanımefendi, altı dil biliyor ve piyano, keman, viyolonsel çalıyordu. Adapte olabilmek ve kendimi gösterebilmek için insanlarla doğru iletişimi kurmam gerekiyordu” diyor. Bunun sonucu Uysal'ın ben bu plazanın nasıl muhtarı haline gelirim diye düşünüp kendisini buna göre şekillendirmesi olmuş. Bir süre sonra “Can'a ne iş versen yapıyor, çok iyi takip ediyor. 
Ekstra projeler yapıyor” kimliği oluşmuş ve Uysal, bir Amerikan şirketinde görülmedik biçimde iki yılda üç terfi almış. Türkiye'de bunu yapmanın karşılığının “bu adam neyin peşinde” ile “mesai mi istiyor” arasında farklı alternatifleri olduğunu söyleyip gülüyoruz. 
Ancak Uysal sadece bizimle gülmüyor. Onu üniversitede gençlerle langırt oynayıp gülerken de görmeniz mümkün. Belirli bir yaştan sonra fayda yaratmak isteyen insan tiplemesinin iyi bir örneği olan Uysal, “Hakkını yemek istemem Erol Ağabey çok kral adamdır. Onun yanında İzmir'de bölgede depoda, teknik serviste, muhasebede ve satışta çalışıp her şeyi yaptım. 
Bimeks'te dünya tatlısı Burak Akgiray ile çalışıp 
27 mağaza kurdum. Ama bu benim şansım” 
diyor. 

80 Günde Devrialem'de saat farkının 
kazandırdığı bir günün Fogg'a bahsi kazandırması gibi bir şans bu. Londra Kulübü'nün başkanlığını devralmak için ise biraz daha çalışmak gerekiyor. Uysal, buna hazır olduğunu gizlemiyor. il 
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ENERJİ ANALTIĞI İLE BULUŞTU 


Göreve gelmesinin nedenlerinden birinin enerji analitiği olduğunu belirten IICEC Direktörü Carmine Difiglio, etkili bir uluslararası enerji ve iklim araştırma merkezi olacak 


bir yapı kurmayı hedefliyor. Kerem Özdemir 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TÜRKİYE geleneksel enerji kaynaklarına yakınlığı ve canlı yenilebilir enerji pazarı ile enerji piyasasının kalbinde yer alıyor. Ülkede buna uygun kurumların oluşturulmasında ise, biraz geç kalınıyordu. Bu durum akılda tutulunca Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (1.CEC) ne kadar önemli bir noktaya konumlandığını görmek mümkün. 
TCEC Direktörü Carmine Difiglio, Türkiye'nin ideal bir doğalgaz fiyatlama merkezi olma konusunda sahip olduğu avantajları sıralayarak böyle bir merkezin yapabilecekleri konusunda iyi bir fikir veriyor. 

Merkezin Sabancı Üniversitesi ile bağlantısı, Mehmet Göçmen'i Enerjisa'nın başından grubun CEO'luğuna taşıyan Sabancı Grubu'nun enerji alanındaki dinamizminden de kuşkusuz faydalanıyor. Sabancı Üniversitesi'nin Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol'un HCEC'nin yaptığı işle yakından 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Difiglio'nun 

her konuyu neden-sonuç ilişkileri içinde anlatması, sistem kurma becerisinin göstergesi. 


ilgilendiğini belirten Difiglio, genç bir üniversite olan Sabancı Üniversitesi'nin kısa sürede başarı elde etmesini getiren felsefesinin de doğru konumlamayı sağladığını ifade ediyor. Dolayısıyla Difiglio'nun başlattığı doğalgaz fiyatlama merkezi olma tartışması, kendi içimize dönük 

bir tartışma olmaktan uzak. Merkezin bültenine beni de hemen üye eden Difiglio, sektör içinde geçen yıllarını daha dinamik hale gelebilmek için kullanmış görünmesiyle ilk andan itibaren dikkat çeken bir isim. 

“Global enerjinin bağlantı noktası” sloganını kullanan merkez, Difiglio ile önemli bir güç kazanmış görünüyor. Difiglio'nun ICEC'deki görevinden önce ABD Enerji Bakanlığı'nda enerji politikalarının analizinden sorumlu müsteşar yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde enerji bakanına geniş bir yelpazedeki enerji politikası konuları ile ilgili yaptığı danışmanlığın ve Uluslararası Enerji Ajansı'nda teknoloji politikalarının başındaki isim olmasının getirdiği birikim, Difiglio'yu ayrıcalıklı bir pozisyona oturtuyor. IICEC'deki pozisyonu da bu geçmişi ile uyumlu. 

“Buraya gelmemin nedenlerinden biri, analitik faaliyetlerimizi artırmak ve daha güçlü bir araştırma programı oluşturmak. Bunu yapmak için de Sabancı Üniversitesi ile çok boyutlu br işbirliği gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri mühendislik fakültesinin uzmanlığını da kullanarak ortak ilgi alanlarımız doğrultusunda birlikte projeler yapmak, ikincisi ise ICEC'te oluşan birikimin üniversitede de öğretilmesini sağlayan atamalar yapmak” diyor. Merkezi Karaköy'de bulunan IICEC ile Sabancı Üniversitesi arasında şimdiden güçlü bir sinerji oluşmuş durumda. 

Şu anda iklim değişikliği ile mücadeleye, temiz enerji teknolojilerine ve yenilenebilir enerjinin kullanılmasının inovatif yöntemlerine yönelik projeler yürüten merkez, bu sonbaharda bunların sonuçlanmasını bekliyor. Merkezin 


gelecek planları arasında, Avrupa'daki benzer kuruluşlarla işbirliğini artırmak ve Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 programı kapsamındaki araştırma desteklerinden faydalanmak yer alıyor. 

Difiglio, “1ICEC'i kendi araştırma ekibi haline getirmeyi istiyoruz. Ancak bunu mali açıdan sorumlu davranarak yapma niyetindeyiz. 
Bu araştırma kadrosu oluşturup araştırma sözleşmeleri yaparken araştırma desteklerinden faydalanarak gelecek birkaç sene içinde dikkat çekici bir noktaya gelmek. Bunu yaparken temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadele odağımızı kaybetmeyeceğiz” diyor. 

TICEC için şu anda önemli katkılardan biri Enerjisa'dan geliyor. Bu desteğin yüksekliği, Enerjisa'nın yönetimini şeffaf bir biçimde açıklayan 1ICEC'nin icra kurulu üyeliğinde bulunmasından da anlaşılıyor. Sabancı Üniversitesi'nde elektrikli otomobiller çağında önemi daha kritik hale gelecek bataryalar üzerine yapılan bir projenin içinde olduklarını söyleyen Difiglio'nun Sabancı Holding'e de değer katacak pozitif bir ilişki kurma yaklaşımı, üniversite-sanayi işbirliğinin bir alana odaklanmış araştırma merkezi ile desteklenen daha etkili bir örneğini göreceğimizi düşündürüyor. 

Bunun küresel boyutu daha dikkat çekici olacağa benziyor. Enerji Bakanlığı'nın Türkiye'nin enerji tercihleri ile kaynaklarını belirleme ve bunları çeşitlendirme konusuna odaklanmasının doğru bir tavır olduğuna işaret eden Difiglio, bu çeşitlenme içinde yer alan yenilenebilir enerjinin büyüme alanı olarak taşıdığı önemin altını çiziyor. 

“Bunun iyi bir strateji olduğunu ve karbon ayak izinin küçültülmesinde etkili olacağını düşünüyorum. Bu alanda yapılanlar önemli bir rekabet gücü de sağlayacaktır. Hidroelektrik santralleri dışında bırakırsanız yenilenebilir enerji tabanı çok geniş değil ama yüksek büyüme oranı ile bakışları kendisine çeviriyor. 
Gelecek açıkça burada” şeklinde konuşuyor. 

Bununla birlikte temiz enerji teknolojilerinin maliyetinin düşürülmesi de önemi giderek artan bir gündem maddesi haline geliyor. 
Difiglio, “Bizim bu alanda üzerinde çalıştığımız konulardan biri, doğalgazdan elektrik elde etmede selenoksit yakıt hücrelerinin kullanılması. Bunun önemli olabileceği nokta, bu hücrelerin küçük bir değişiklik yapılmasıyla atık 


“MALİYETLERİNİ 
YETERİNCE 
DÜŞÜRMEK, 
İLGİ ÇEKİCİ 

BİR BATARYA 
PAZARINDAN 
BAHSETMEYİ 
MÜMKÜN 
KILABİLİR. 


olarak saf karbondioksit emisyonu üretmesi. 
Bu, karbondioksit ile birlikte bulunan diğer gazları ayırmanın maliyetini ortadan kaldırarak fosil yakıtlar, karbondioksit salımı açısından bir temiz enerji kaynağı haline gelebilir. 
Buradaki kritik konu, doğalgaz türbinlerinde hidrojen kullanmaya karar verip bunun için doğalgazı ayrıştırarak bunu yapmaya karar verirseniz, araya koymanız gereken kimya tesisi maliyeti neredeyse iki katına çıkaracaktır” şeklinde konuşuyor. Selenoksit hücresinin su ve karbondioksitin dışında tepkimeye girmemiş hiçbir şey üretmemesi, bu uygulamanın büyüsünü oluşturuyor. Difiglio, “Tepkimeye girmeyen birşey bulunmaması, uğraşılacak bir şey olmadığı için işi kolaylaştırıyor” diyor. 

Sabancı Üniversitesi şu anda niş bir alanda kullanılan bu teknolojinin maliyetini düşürmek için çalışalar yürütüyor. Difiglio bu durumu, “Yenilebilir enerji konusundaki heyecanıma karşın fosil yakıtları kullanmaya uzun süre devam edecekmişiz gibi görünüyor. Dünyada insanların 15 yıl önce düşündüğünden çok daha fazla doğalgaz mevcut olduğu ortaya çıktı” diyor. 

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması, bunun depolanmasını da önemli bir konu haline getiriyor. Şimdiye kadar yenilenebilir enerjinin saklanmasının en iyi örneği, pompalı hidroelektrik santralleriydi ama su seviyenin yüksekliği ya da düşmesine çok bağımlı olan bu sistemin bu özelliği nedeniyle bunu istikrarlı bir enerji depolama çözümü olarak kabul etmek mümkün değil. 

Difiglio, “Bataryalar burada iyi bir çözüm olabilir. Aslında maliyetlerini yeterince düşürebilirseniz ilgi çekici bir batarya pazarından bahsetmek mümkün olabilir. 
Bunun sonucunda elektriği depolamak için yeterince kapasiteye sahip olabilirseniz, büyük miktarda atıl kapasite oluşturmanın yaratacağı zarardan kurtulmanız ve şebekedeki gecikmeleri engellemeniz mümkün olabilir” diyor. Difiglio, bu tür bir çözümün nükleer santraller gibi 24 saat üretim yapabilen enerji üretim tesislerinde de gece üretilen elektriği depolayarak gün içinde kullandırmayı sağlayacağını ifade ediyor. Enerji analitiğindeki birikimi her cümlesine neden-sonuç ilişkisi olarak yansıyan Difiglio'nun merkezin özellikle uluslararası sözcüğünün hakkını daha iyi vermesini sağlaması kesin görünüyor. il 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A101 CEO'su Erhan Bostan, bütün üst yönetimin sorumlu olduğu bölgelerin bulunduğu yönetim yapısında her önerinin öneren tarafından önce kendi sorumluluk 


bölgesinde uygulandığını söylüyor. Kerem Özdemir 
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Bostan'ın 
“kafadan çıkma modeli, 'atma tutma'ya yer bırakmıyor. 


Rai 


KİNG OYNAYANLAR dediyedinin ne demek olduğunu iyi bilir. Bu koz/ceza oyununda dedi-yedi, ceza eli oynamak isteyen oyuncunun eli kaybedip kendi söylediği cezayı zarar hanesine yazması anlamına geliyor. Ceza ne kadar büyük olursa, ortalama dalga geçme oranının o kadar yüksek olduğu dedi-yedi, oyun oynarken düşünmeyi ve hesap yapmayı öğreten önemli bir araçtır. 

AlO1 CEO'su Erhan Bostan, “kafadan çıktı” diye uyguladığı yönetim modelini anlatmaya başladığında benim aklımdan ne kadar uzun zamandır King oynamadığım geçiyordu. İkisinin arasında öğreticilik anlamında benzerlikler olsa da, Bostan'ın modeli diyenin yemesi ya da yememesinden bağımsız olarak kaybeden olmaması ve sistemi sürekli geliştirmesi ile ayrışıyor. Sayısı sürekli değiştiği için aylık dergide yazmanın anlamlı olmadığı mağaza sayısı '7 bine doğru saymaya devam ederken bütün bu ağ, bir yandan bir perakende organizasyonu 


bir yandan da her fikrin sürekli test edildiği bir açık hava laboratuvarı olarak çalışıyor. 

“Satın almacı, üç bölgede 
550 mağazayı kontrol 
eder. Bilgi teknolojisinin başındaki arkadaşımızın 
altı bölgesi var; bin 100 
mağaza ona bağlıdır. 
Altı genel müdür ona rapor eder. Bizde böyle bir yazılım yaptık saha uygulasın” diye atma tutma yok. “Bir zahmet önce kendi bölgende uygula, uygulayabiliyorsan her tarafta uygularız! deriz” 
şeklinde konuşuyor. Bu sadece CIO ile ilgili bir durum değil. CFO, yeni bir banka ile çalışma veya kasaya bir POS cihazı daha ekleme gibi bir öneri ile geldiğinde de aynı durum yaşanıyor. Satın almanın, finansın, teknolojinin ve böyle uzayan listedeki bütün iş fonksiyonlarının başındaki yöneticilerin sorumlu olduğu bölgelerin bulunduğu A101 yönetim yapısının sürekli gelişmesini sağlayan bu dedi-yedi formülü. 

AlOl bu şekilde büyük şirketlerde bütçeden pay alma ve önem hiyerarşisinde yukarıda yer alma konusunda yaşanan gerilimi -bu özellikle satış ve pazarlama departmanları arasındaki bütçe savaşlarında zirveye çıkardıazaltırken şirketin akılcı olmayan uygulamalardan geri dönmedeki zaman kaybını dijital güvenlikteki terimle sıfır güne indiriyor. 
Bu iş yönetim tarzının daha önemli faydası, farklı disiplinlerin doğaları gereği diğer disiplinlere zarar verme ihtimalini sıfıra yakın bir noktaya çekmek 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şeklinde oluyor. 

Bostan'ın örnekleri bu teoriyi çok güzel açıklıyor: “Satın almacının işine çok çeşit gelir. 
Hatta mümkünse uygun fiyatlı ne varsa alayım da standardı saha düşünsün, der. Bizden, 

“Git kendi bölgende satabiliyorsan sat o çok çeşidi, standart dışı ürünleri, ondan sonra yaygınlaştıralım” yanıtını alır” diyor. Alol'in bu iş modeli, uygulanabilir olanı bulma yönündeki katkısı tartışmasız ancak diğer bir etki çok daha çarpıcı. Bu süreç, satın almacının doğasında bulunan ucuza alma geninden sürtünmesiz operasyon geninin ağır bastığı bir başka DNA modeline geçmesini sağlıyor. Bostan, “Sorumlu olduğu bölge olunca satın almanın başındaki kişinin düşünüşü kolilerin standart olması gerektiğine doğru evriliyor. Satın almacı gözüyle ben bu kolileri ucuza aldım kardeşim, nasıl açıyorlarsa açsınlar” ifadesi geçerli olabilirken, sahanın katkısıyla bu, kolileri standart yapmalıyız ve kolay açılmalarını sağlamalıyız düşünüşüne dönüşüyor. 

Bu sistem, AlOT'in Ümraniye'deki genel müdürlüğünde karşımıza çıkan herkesin çok net mağazacı olmasını ve mağazayı bilmesini sağlıyor. Böyle olunca bilgi teknolojileri yöneticisi ile soğan, tezgahın kenarındaki plastik pabuç ya da ekmek sevkiyatına kadar her şeyi konuşabilmek mümkün oluyor. 

Herkesin her şeyi bilmesini sağlayan, deneme boyutu bir kenara bırakıldığında A1O1 tarzı işlerin sürekli tekrardan ibaret olması. Bunun diğer tarafında mağazaların kestiği fiş sayısının günlük 2,7 milyona ulaşmasında ifadesini bulan sürekli ve yoğun bir veri akışı bulunuyor. 
İçerideki SAP sistemi ile bu veride oldukça derine inilmesi karar desteğini kolaylaştırıyor. 
Ancak burada da sistemi çok fazla parametre ile karmaşıklaştırmak yerine lokal organizasyonun sünnet düğünü olduğunda ayran satışının artacağını bildiği bir iş akışı kurgusu ile basitlik sağlanıyor. 

Bu insan-makine etkileşimi şimdiye kadar sistemi basit tutarken performansı artırmayı başarmış. Endüstri mühendisi Bostan'ın bu pratikliği masa telefonunun sonunu getirse de CEO'nun iş yapış tarzı konusunda iyi bir fikir veriyor. Bostan, “Bu telefonla kimseyi aramadım; o da hiç çalmadı. Sonra bir gün çaldı, ilkokul arkadaşım Levent olduğunu söyleyen biri 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Bostan'ın modeli herkesin önce perakendeci olduğu birinsan kaynağı yaratıyor. 


arıyordu. İlkokulda Levent diye bir arkadaşım yoktu. 'Bağlıyorum” deyip kapattım. Sonra telefonun fişini çektim ve bir daha da takmadım” şeklinde konuşuyor. Bu örnek, A101 CEO'sunun başarısız uygulamalar konusunda ne kadar katı olduğunun da simgesel bir işareti: “atma tutma yok” ifadesi tam olarak gerçeği yansıtıyor. 
Bostan'ın yüz yüze iletişime yatkınlığı ise, kapıyı açıp seslenerek sorunu çözmesinde ifadesini buluyor. Buna popüler söylemlere yatkınlığı da eklemek gerekiyor. 

SAP Hana uygulaması üzerinde kendisi için özel olarak tasarlattığı konsoldan (dashboard) il bazında mağaza başına düşen ortalama tüketici sayısına bakarken “Bu veri bizim için önemli çünkü bize Homo Sapiens lazım” diyor. Son dönemin en popüler kitaplarından birinin adını duyunca dikkatiniz otomatikman çekiliyor ve arkasından gelen açıklamayı çok dikkatlice dinliyorsunuz. “Herkesin yiyebileceği yoğurdu, pirinci vesaireyi satıyorum. Bu yüzden bana insan lazım. Eğitimi ve en ucuza sattığım için geliri bile önemli değil” diyen Bostan, AlOlin başka avantajlarına da işaret ediyor. Marketlerinin ara sokaklara taşınması, maliyetleri aşağı çekerken diğer yandan araba park edip alışveriş yapmayı daha kolaylaştırmış. 
İnsanların yürüyüş güzergâhları üzerinde yer alan bu marketler, ev ile yerleşimin merkezi arasında giderken illa ki insanların karşısına çıkıyor. Mağazalar, camlarına asılan afişlerle tüketicilerle konuşuyor. Bostan “Medyadaki arkadaşları kızdırmak istemem ama bizim en başarılı iletişim kanalımız bu afişler” diyor. Böyle bakınca, AlOT'in sadece perakende ile uğraşması iyi haber. 


Değişimi seven 


bir dünya için 


Dünya hızla değişiyor. Değişimin olumlu yönde olması için gelecek kuşaklara daha iyi bir yaşam ve daha zengin bir gezegen bırakacak yenilikçi çözümleri birlikte üretiyoruz. 
Birlikte çalıştığımızda fikirler güçlenir.-Çünkü BASF'de biz kimya yaratıyoruz. 


i 
Vizyonumuz hakkında detaylı bilgi için wecreatechemistry.com adresini ziyaret edin. 
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YAŞANABİLİR ŞEHİR YARATMAK 


nın ha 


FT INTA WORLD RESOURCES 

Ki MERİ İNsTITUTE (WRD 
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in düzenlediği 

5. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'na bu yıl 
26 Ekim'de İstanbul ev sahipliği yaptığında 
dünyadan ve Türkiye'den alanında uzman 25 
konuşmacı, İstanbul gibi çok büyük bir nüfusa sahip ve iklim değişikliğindenen fazla etkilenen metropolleri nelerin beklediğini tartışacak. Ev sahibi şehir açısından bakıldığında, araç sayısı yüzde 20 artarsa, insanların evlerinden çıkıp 

bir yere gidip gidemeyecekleri en kötü senaryo dalında ödül alabilir. En fantastiği ise, bisikletle yapılabilecekler ancak burada bile eski ve yeninin bir arada yer aldığı diğer noktalarda olduğu gibi 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Kerem Özdemir 


kaotik bir durum söz konusu. 

Doğma büyüme bir İstanbullu olarak çocukluğumda 40 kiloyken İstanbul'un nüfusu 2,5 milyondu. Aradan geçen 40 yıldan fazla sürede İstanbul'un nüfusunun altı katına çıkarak 
2016 sonu itibariyle yaklaşık 15 milyon olduğu 
açıklanırken basit bir hesap, bunun bendeki karşılığının 240 kilo olması gerektiğini söylüyor. 
Bunun yarısında bile hareket kapasitesi başta olmak üzere yaşadığım sorunlar İstanbul'u çok iyi anlamama yol açıyor; İstanbul'un her türlü hastalığı bünyesinde barındırdığını ve metro, metrobüs, Marmaray gibi dolaşım sistemi nakilleri olmasa çoktan öleceğini düşünmek gerçekçi olur. Ancak konu daha karmaşık. 

WRI'nın internet sitesindeki göstergelerin de ortaya koyduğu gibi, bu konunun temel kriteri karbondioksit salımı. WRT'nın diğer kriterleri, fayda sağlayan insan sayısı, kazanılan zaman, kurtarılan hayat ve son olarak tabii ki ödenen bedel ya da bu işe harcanan kaynak olarak sıralanıyor. Veriler güncel olmadığı için paylaşmıyorum ama bu enformasyon hiyerarşisi, yapılan işi anlamak açısından önem taşıyor. Şehirlerin, düşük karbonlu ekonomi ile 
büyümeleri sonucunda dünya genelinde 2050 
yılına kadar 17 trilyon doları bulan bir tasarrufun sağlanabileceğine dikkat çekiliyor. 

WRI'nın ABD organizasyonu hem hiyerarşi hem de rakamlar açısından daha iyi bir kaynak oluşturuyor. Global ekonomi, insanların sağlığı ve kalkınma ile istihdam olanaklarının doğal kaynaklar ve sağlıklı ekosistemler ile yakından ilişkili olduğuna işaret eden organizasyonun sağladığı rakamlar, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği dünyamızda sürdürülemez kaynak kullanımının maliyetinin giderek yükseldiğine işaret ediliyor. 
Çin'in hava kirliliğinin sağlık üzerinde yarattığı etkinin maliyetinin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10'unun üzerine çıktığı hesaplanıyor. 
ABD'de ise, iklim değişikliğine karşı önem oO>> 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Düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen banka 


Türkiye'nin ilk karbon nötr bankası TSKB, iklim değişikliğine çözüm üreten sürdürülebilir yatırım projelerine kaynak sağlıyor, gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyor. 


DI B Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


www.tskb.com.tr 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alınmadan geçen her 10 yılın etkiyi azaltma maliyetini yüzde 40 yükselttiği tahmin ediliyor. 

Rakamlar bu tabloyu ortaya koyarken İstanbul'da da ele alınacağı üzere konunu birçok boyutu bulunuyor. İstanbul'daki toplantının akışı da buna işaret ediyor. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu'nda “Geleceğin Şehirleri”, “Yaşam Kalitesini Artıran Çözümler”, “Akıllı Şehirler” ve “Kentsel Enerji Verimliliği” başlıkları altında bilgi, deneyim ve çözüm önerileri paylaşılacak. 
Sempozyum, “herkes için yaşanabilir şehirler” yaklaşımıyla kentlerin nasıl inşa edilip yönetilmesi gerektiği konusunda kamudan özel sektöre tüm kent aktörleri için bir yol haritası çizmeyi hedefliyor. Bunu yaparken dikkate alınması gereken en önemli global etken, nüfus artışı. 2030'a kadar dünya nüfusuna 1,4 milyar kişinin eklenmesi bekleniyor. Gelişmekte olan ülkeler bu nüfus artışından önemli bir pay almaya aday. 

2030 yılı ile ilgili beklentilerin gelişmiş 
ülkeler grubunun içinde yer alan Türkiye için ayrı bir anlamı da bulunuyor. 

Türkiye'nin de altına imza koyduğu uluslararası anlaşmalar, iklim, kentleşme ve yol güvenliği gibi konularda 2030 yılına kadar net hedefler belirlemiş durumda. 

Bu yılki toplantı bu taahhütlerin kentlerde nasıl hayata geçirileceğinin de ele alşınacağı bir platform sunacak. Bu yapılırken ölçülebilir adımların önemi de artıyor. 
Metrobüs burada iyi bir örnek. İstanbul'da 
90 bin aracın tasarrufunu sağlayan 
metrobüsün karbondioksit salımını günde 
167 ton ve yakıt tüketimini de ortalama 
240 ton azalttığı belirtiliyor. Bunların yıllık 
karşılıkları çok daha çarpıcı figürleri ortaya çıkarıyor ancak romantik senaryolarda bisiklet daha fazla öne çıkıyor. 

İngiltere'nin gelecekteki şehirleri ile ilgili bir tartışmada birkaç sene önce Londra'yı ele alırken bunun Luc Besson'un 5.Element filmindeki gibi otomobillerin havada uçtuğu bir yapıdan ziyade bisiklet gibi enerji kaynağı olarak sürücüsünü kullanan ve akıllı telefon desteği ile de akıllı bir yönetim sistemine bağlanan yapıda olacağı teorisi ileri sürülmüştü. Bugün bu teori ilgi çekici bir noktaya ulaşmış durumda. Paris önümüzdeki beş yıllık süreçte bisikletli ulaşıma 150 milyon Euro kaynak ayıracağını ve hava kirliliği ile 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BİSİKLET 
YAYGINLAŞIRSA 
GELECEĞİN 
DÜNYASINDA 
İNSANLARIN 
GİYİMİNİN 
NASIL OLACAĞI 
AYRI BİR 
TARTIŞMA 


Çi 


A NE lim 


mücadelede bisikleti öne çıkaracağını açıkladı. 
New York ise kullanılmayan birçok bölgeyi sanat merkezleri ve cep parkları ile birlikte bisikletlilere ayırıyor. Bisiklet, WRT'nın Türkiye'deki çalışmalarında da önemli yer tutuyor. 

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler 2010 
yılında Antalya, Eskişehir ve Sakarya'da bisikletli ulaşımı geliştirmek üzere çalışmalar yürütmekteydi. Bu çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerde teknik kapasitenin geliştirilmesi amacıyla çalıştaylar düzenledi. 

2012'de öncelikle İstanbul olmak üzere Türkiye'de bisikletli ulaşımı teşvik eden çalışmalar başladı. Diplomatik İlişkilerin 400. 
Yılı vesilesiyle Hollanda Konsolosluğu'ndan alınan destekle BikeLab projesi geliştirilirken İstanbul'da ilgili STK'ların beklentisini ölçüldüğü bir çalıştay gerçekleştirildi. 

2014 yılına gelindiğinde ise, bisikletli 
ulaşım üzerine dünyanın en yaşanabilir kenti sayılan Kopenhag'da bir “Masterclass” düzenledi. Türkiye'den yerel yönetim temsilcilerinin de katıldığı bir haftalık eğitim, bisikletli ulaşımın tasarım ve altyapı boyutuna odaklandı. 

2014 sonunda WRI Türkiye 
Sürdürülebilir Şehirler ekibi İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan aldığı destekle Türkiye'de bir ilki temsil eden İstanbul'da Güvenli Bisiklet Yolları Uygulama Kılavuzu'nu hazırladı. Merkezi New York'ta bulunan Center for Active Design'dan mükemmellik ödülü alan çalışmayı, Boluda bisiklet kullanıcıları analizi ile Trakya bölgesinde bölgesel bisiklet yolu uygulama projesi takip etti. 

2016 yılında ise, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Adanada pilot bisiklet yolu uygulama projesinin bisiklet yolu tasarımlarını hazırladı. 

Engebesiz şehirler açısından daha iyi bir çözüm olan bisiklet, İstanbul gibi büyük metropollerde de en azından lokal çözümlerin parçası olma potansiyelini taşıyor. Ancak yine de -karbondioksit salımı ve para ile ilgili göstergeler olarak- sayılar ve diğer stratejik konular daha faza dikkati gerektiriyor. 


SAMSUNG 


Galaxy Note8 


Samsung Galaxy Note8 ile 


Büyük İşler Yap 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pa WE Hayata Pratiklik Katan 
Ge LE Özellikleriyle S Pen 


S Pen kullanıcılara, ekran kilitli olduğu zaman bile 100 sayfaya kadar not alma ve çeviri özelliği sayesinde 71 dilden çeviri! yapabilme gibi pek ere elfelşTe irefelelp 


dh 


Hızlı ve Güçlü 
9'İ Performans 


6GBRAM, 8 çekirdekli Exynos 8895, l10nm işlemci, 64GB bellek ile daha güçlü ve hızlısınız. Ayrıca satın alacağınız mikrosD karti ile telefon hafızanızı 256GB'a kadar artırabilirsiniz. Dilerseniz internette gezinip telefonunuzdan yayın yapabilir, isterseniz çoklu görevleri hızlıca yerine getirebilirsiniz. 


( 


sAamsuns Samsung Knox ile 
KNOX Bilgiler Güvende 


Dünyada pek çok ülkenin ve şirketin kullandığı üst düzey güvenlik platformu Samsung Knox, bir dizi güvenlik kontrolü ile cinazın bütünlüğünü sürekli olarak doğrular. Dış tehditler ile telefon arasında kalkan görevi görür. Böylece kullanıcının gözü asla arkada kalmaz. 


I-Türkçe dill henüz desteklenmemektedir Z-Eşleşmeye Uygun olan uygulamalarda geçerlidir 3-Haofıza kartı ayrı satılmaktadır 


Ci Uygulama Çifti Oluşturarak 
© Çoklu Görev Yapma 


Yenilenen Çoklu Ekran, seçili iki uygulamayı? 
eşleştirerek aynı anda birden fazla iş yapma fırsatı sunar. Kullanıcılar maillerini takip ederken video izleyebilir veya ajandası açıkken video konferans yapabilir. 


samsuns Samsung DeX ile 
DeX Mobilden Masaüstüne 


Samsung DeX Multimedya İstasyonu, telefonunuzun desteklediği bir Masaüstü bilgisayar deneyimi sunuyor. Bu sayede dosyalarınızı cihazınızda tutabilir, daha büyük bir ekrana ihtiyacınız olduğunda Samsung DeX'i kullanabilirsiniz. 
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SODRUMUN 
YENİ LÜKSÜ 


Bodrum Yalıçiftlik'i tekrar yükselişe geçiren projelerden Barbaros Reserve-Bodrum Residences, 49 yıllık devre tatil modeliyle satışa sunuldu. İlk fazın Haziran 2018'de teslim edilmesi planlanan proje, yeni turizm ve finansman lokasyonu olarak Türk turizmine de ilham veriyor. Tuğba İskefli 


“GAYRİMENKULDE bu dönemde lokasyon doğruysa, kaçırmak istemeyiz ama maceralara atılmaya da gerek yok.” Sera Group CEO'su 
35 yaşındaki başarılı iş adamı Ozan Şener'in 
Bodrum'da devam eden projelerinden bahsederken söylediği bu sözler, Bebek'teki merkezlerinde manzaranın dikkat dağıtan çekiciliğinin tekrar önüne geçiyor. Sera Group TAV Havalimanları Holding'in kurucu ortaklarından Sani Bey'in (Şener) kurduğu bir aile şirketi. Grubun altında; Sera Yapı, Sera Yatırım, Sera Turizm gibi beş şirket yer alırken amiral gemi Sera Yapı, yani inşaat kolu. Sera 


ala 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


Kızılağaç Koyu'nda 
yükselen proje, 100 
milyon dolar yatırım 

bütçesine sahip. 


Group aynı zamanda TAV Havalimanları Holding'in ve İDO'nun ortağı. 

İnşaat mühendisi Ozan Şener uzun süre Milano ve Katar'da yaşamış, TAV'ın Doha Havalimanı projesinde saha mühendisi olarak çalıştıktan sonra beş yıl da Dubai'de çalışmış. 
2010 yılında Türkiye'ye dönen Şener, o tarihte 
Sera Group'un başına geçiyor. Son üç yıldır ciddi bir büyüme ile ilerleyen ve cirosunu en çok arttıran ilk 10 şirket arasına girmeyi başaran Sera Yapı'nın ana iş kolu şimdiye dek müteahhitlikken, Türkiye'de müteahhit firma sayısındaki hızlı artış ve kâr marjlarının düşmesi yatırım kararlarında şirkete dümen kırdırıyor. “Hep müteahhitlik yapıyorduk, daha doğrusu ana işimiz taahhüttü. 
Müteahhitliği her zaman taahhüt olarak görürdük. Çünkü müşteriye asıl katma değeri mühendislikle, kaliteyle, işi zamanında teslim etmekle sağlarsınız. Fakat artık yönümüzü gayrimenkul geliştirmeye de kaydırdık” diyor Şener. Emaar Sguare'in 850 bin metrekare civarındaki dev inşaatını da Sera tamamlıyor. 

Bu dönemde grup için iki istisna denebilecek örnekten biri, ortaklarından Tepe İnşaat ile birlikte yürüttükleri Kadıköy'deki kentsel dönüşüm projesi, bir diğeri ise Barbaros Reserve- 
Bodrum Residences. İnşaatında epey yol kat edilen ve yüzde 
25'in üzerinde satış oranlarına ve yüzde 50'ye yakın rezervasyona ulaşan Barbaros Reserve'de çalışma modeli, turizmin iki yıl önceki parlak günlerinden özlemle bahsedilen şu zamanlara ilham verecek türden. Öncelikle Sera'yı Bodrum'a götüren, tahmin edilmekte zorlanılmayan nedenlerle; İstanbul'un kaosundan kaçış ve son yıllarda lüks markaların (Il Riccio, Mandarin Oriental, Nikki Beach gibi) Bodrum'a akını oluyor. Şener, “Bodrum Türkiye'nin dünyada lüks turizmde tanıtım merkezi” diyor. 
Barbaros Reserve hemen yanında konumlanan Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum ile beraber işletilecek. Bodrum Yalıçiftlik'teki proje bölgenin müstesna koylarından Kızılağaç Koyu'nda devam ediyor. İki fazdan oluşan ve 
100 milyon dolar yatırım bedelinden bahsedilen 


EĞER SİZİ ARAYAN 
BANKANIZSA 


ŞİFRE, HESAP ve- 
KARTBİLGiLERİNİZİ 


SOYLEYIN ve 
TUŞLAYIN 
DEMEZ. 
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projede, 42 suitten oluşan birinci faz 49 yıllık devre tatil formatında; inşası başlayacak olan ikinci faz ise konut formatında planlanıyor. 

“Bu yaz özellikle yabancılardan, Ortadoğulu misafirlerden çok ciddi ilgi gördük. Kempinski Hotel'in bugüne kadarki müşterilerinin yüzde 75'i Avrupalıydı. Fakat bu iki yıldır Ortadoğulu müşteriler artmaya başladı” diyen Şener Bodrum'da yazlık evler yapmayacaklarının; 12 ay yaşanılabilecek bir modelden yola çıktıklarının altını çiziyor ve “Yalıçiftlik bölgesi Bodrum'un ilk otellerinin yapıldığı gelişmiş bir bölge fakat daha sonra imar planları nedeniyle yatırım duruyor. Şimdi tekrar yatırımın buraya kayması ile Yalıçiftlik'i hatırlattık” diyor. Projenin Bodrum Havalimanı'na uzaklığı yaklaşık 40 kilometre. 
Denizyolu ile Bodrum Marina'ya gitmek için ise altı mil kat etmeniz gerekiyor. 70 suitten oluşan ikinci faz henüz satışa çıkarılmamış. Birinci faz için ise bir otel projesi denilebilir; otel içinde bir süiti 49 yıllığına kiralıyorsunuz. Kullanmadığınız günlerde sizin adınıza Kempinski kiraya 

veriyor ve yeni bir kazancınız oluyor. Daire sahibi olduğunuzda Kempinski Hotel'in tüm hizmetlerinden (beş restoranından, SPA, deniz, kara shuttle, helikopter pisti, housekeeping, bebek bakıcılığı, limuzin ve tekne kiralama gibi) indirimli faydalanabiliyorsunuz. “Otelle birlikte sahili 650 metreye çıkarmış oluyoruz. Senede 
yaz döneminde iki ay kiralama ile yatırım 15 
yılda kendini amorti ediyor” diyen Şener, benzer 
lüksteki tercihler için bu sayıların İstanbul'da 12 
ay kiraya vermeniz durumunda ve minimum 20 
yıla çıktığını ekliyor. Barbaros Reserve, Mimar Arif Suyabatmaz ve Hakan Demirel'in imzasını taşıyor. 

Bu yeni finansman ve turizm modeli hem Türkiye ve hem de Bodrum'un turizmdeki “kurtuluşu?” için gelecek vaat ediyor. Bunun bir nedenini de seyahat severlerin konfor anlayışlarındaki değişim oluşturuyor. Tatili geçirmek için tutulan 20-25 metrekare odalar artık eskisi gibi gözde değil. Buradaki beklentiyi şekillendiren kilit kelime grubu; “ev konforunda”. 
Şener, “Bu model ile otel odasını uzun dönem kiralıyorsunuz ya da satın alıyorsunuz. Hem de tesisi yüzde 100 doluluk oranıyla 49 yıl işletiyoruz. 49 yıl kiralamayı günlük fiyata böldüğünüzde Antalya'daki otellerin iki-üç katından daha iyi gelirle kiralama yapmış oluyoruz. Kullanmadığınız dönemlerde otel burayı işleterek tekrar ciro elde ediyor. Böylece 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BODRUM'UN 
FARKI... 


Turistik bölgelere direkt uçuşların artırılmasının gerektiği konuşuluyor. 
Bu konudaki görüşünüz nedir? 

İstanbul'dan Bodrum'a yazın günde 22 sefer uçak var. Kışın 6-7”lere iniyor. Direkt uçuşlar 
Avrupa'nın noktalarında olmalı. TAV, yabancı havayolları ile görüşüyor fakat THY bunların çoğunu İstanbul aktarmalı yapıyor. Bir yandan da Bodrum'a ileri seviyede özel uçak geliyor ve bu özel uçak müşterisi Türkiye için çok önemli. 
Çünkü iyi harcama yapıyorlar. Bodrum'un Antalya'dan farkı, her şey dâhil sistemi olmadığından turistler ekonomiyi Bodrum'a yayabiliyor. 


*-Sera Group CEO'su 


> TzanŞengr 


İç pazara güveniniz nasıl? 

İstanbul'dan yurtdışında lüks konut alacak kişi sayısında çok ciddi bir artış var, özellikle Londra ve Miami'de ciddi bir ev alma başladı. Bunun dönemlik olduğunu düşünüyorum. Bizim projemizle ilgili ise böyle bir kaygım yok. 


Bodrumda arsa fiyatları ne durumda? 

Bodrum'da arsa fiyatları çok daha makul, yatırırım yapılabilir seviyede. Burada uzun süredir yaşayan Bodrumlu aileler var. 
Arsa metrekareleri büyük. Bodrum'da proje geliştirmek bir nebze daha kolay. Planlarımızı buna göre düşünüyoruz. 


Türk turizmi gibi inişleri çıkışları olan bir sektör 
(49 yıl süresince) istihdamda herhangi bir azalma yaşamayacak” diyor. 

Barbaros Reserve-Bodrum Residences'ta metrekare satış fiyatları ise 5 bin ila 5 bin 
500 dolar arasında değişiyor. İlk fazda suitle, 
320 metrekare büyüklükten başlayıp, 750 
metrekareye kadar çıkarken, ikinci fazın ise daha küçük; bir artı bir ve iki artı bir dairelerden 


“BODRUM 
LOKASYON 
AÇISINDAN 
DİĞER 
BÖLGELERE 
GÖRE ÇOK DAHA 
AVANTAJLI" 


oluşması planlanıyor. İlk faz Haziran 2018'de teslim edilecek, ikincinin ise Eylül 2019'da teslim edilmesi hedefleniyor. Art arda açıklanan projeler Bodrum'un artık dolduğu hissini güçlendirirken Şener de Bodrum'da koylarda yapılaşmanın 

çok olduğuna ve adeta koylara sıkışıldığına hak veriyor ve “fakat burada hâlâ hiç yapılaşma olmayan çok ciddi bir yüzölçümü var” diyor. il 


A FOTOĞRAF HAKAN AYDOĞAN 
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BAŞKENT DOĞALGAZ 
ORGANİK BÜYÜYECEK 


2007'de kurulan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, beş milyon nüfusa sahip 

Ankara'da iki milyona yakın aboneye Türkiye'nin ise yaklaşık yüzde 7'sine hizmet sağlıyor. 

Dört yıl içinde 300 milyon TL yatırım harcaması yapan şirketin gündeminde halka arz süreci var. 
Şule Laleli 


TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK özel gaz dağıtım şirketi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk alt yapı GYO'su olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, halka açılmaya hazırlanıyor. 3,6 milyar metreküp doğal gaz satma ve taşıma hacmiyle yılda yaklaşık yüzde 4 abone artışı potansiyeline sahip şirket, yılda yaklaşık 60 milyon yeni alt yapı yatırımı gerçekleştiriyor. Halka arz süresi ve hedefleri Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun anlatıyor. 


Başkent Doğalgaz'ın geliştirdiği yatırımlar ve finansal performansileilgili bilgi verir misiniz? 
Yatırımlarınız içinde yer alan abone sayısı, şebeke büyüklüğü ileilgili hedeflerinizden bahseder misiniz? 

Ortalama yaşı 14 yıl olan 11 bin 594 kilometre şebeke uzunluğuna sahibiz. Bu Londra-Tokyo arasından daha uzun bir mesafe. Dört yıl içinde yaklaşık 300 milyon TL yatırım harcaması yaptık. Ankara'nın şehirleşme potansiyeline bağlı olarak yılda yaklaşık yüzde 5 oranında abone artışı sağlayarak, her yıl 75 bin yeni aboneye doğalgaz hizmeti sunuyoruz. Torunlar Enerji olarak 2013 yılının mayıs ayında devraldığımızda 
şirketin 1,4 milyon olan abone sayısı, 2017 
yılının ilk yarısı itibariyle 1,7 milyonu aştı. 2020 
yılsonuna kadar doğal gaz dağıtım hattının organik bir şekilde genişletilmesi suretiyle Ankara bölgesinde 2 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Ankara'nın henüz gaz dağıtımı yapılmayan dokuz ilçesine önümüzdeki yıllarda gaz dağıtımı yapmak üzere plan yapıyoruz. 
Şereflikoçhisar'a da yakın zamanda doğalgaz dağıtımına başlayacağız. Dört yıl içinde Ayaş, Bala ve Kalecik ilçelerinde, beş yıl içinde de Çamlıdere, Nallıhan, Haymana, Güdül ve 

Evren ilçelerinde alt yapı yatırımlarımızı >> 


og 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


FOKUS 


tamamlamayı hedefliyoruz. Bu ilçeler ile abone sayımızı yaklaşık 200 bin artırmayı amaçlıyoruz. 


Teknoloji alt yapısı için ne tür çalışmalar gerçekleştiriliyor? 

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO'nun en önemli teknolojik yatırımlarından biri endüstriyel otomasyon kontrol sistemi SCADA. Bölge basınç istasyonlarının gerçek zamanlı operasyonel kontrolü ve izlenmesine imkan veren SCADA sayesinde elektronik ortamda, merkezi olarak tüm boru dağıtım hattı canlı olarak izlenebiliyor. 
Böylece herhangi bir noktada kayıp, kaçak 

veya arıza anında tespit edilip müdahale edilebiliyor. Başkent Doğalgaz; SCADA sistemini güncellemek ve aktif izlemeyi arttırmak amacıyla yeni yatırımlar planlıyoruz. Ayrıca kurumsal kaynak planlaması ile ilgili çalışıyoruz. 
Uluslararası standartlarda yazılım çözümüne 


geçtik. 


Başkent Doğalgaz'ın halka arz süreci ile ilgili genel birdeğerlendirme yapar mısınız? 

Başkentgaz Türkiye'nin ilk alt yapı GYO'su. 
Şubat 2016'da Alt Yapı GYO'ya dönüştüğümüz için dört yıl içinde halka hazır hale gelmemiz gerekiyordu. Biz bu sürenin sonuna kadar beklemeden şirketimizi hazır hale getirdik. 
Halk arz için Temmuz 2017'de SPK'ya başvurduk. Yaptığımız başvuru onaylanması sonrası piyasa şartlarına bağlı olarak halk arzı gerçekleştirileceğiz. Kanun gereği minimum yüzde 25 halka arz yapmak durumundayız. Ek satış olursa bu bir miktar daha artabilir. 


Başkent Doğalgaz, halka arzdan elde edilecek geliri portföyünde nasıl değerlendirecek? 

Halka arzdan elde edilecek gelirin tamamı Torunlar Enerji'nin tasarrufunda olacak. 
Torunlar Enerji olarak bu nakit girişini yeni yatırımlarda kullanmayı hedefliyoruz. Şirket olarak teknoloji yatırımlarına odaklanarak, organik bir büyüme sağlarken kârlılığı sürdürerek ve büyümemizi sağlayacak yatırımlar yaparak; güçlü nakit üretmek, marjlarımızı korumak ve temettü ödeyebilme kabiliyetini 

en üst seviyeye çıkarmak üzere bir iş stratejisi uyguluyoruz. Bu yolda bize en çok güç verecek unsurun Türkiye'nin yüksek potansiyeli ve büyüyen ekonomisi olacağına inanıyoruz. Hem ticari müşteriler hem de bireysel müşteriler 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BaşkentDoğalgaz, 
Ankara'nın dokuz ilçesine daha 
2018'dedağıtım yapmayı planlıyor. 


bazında doğal gaz tüketiminin artacağını düşünüyoruz. Gelirlerimizin öngörülebilir olması ve güçlü nakit akış üretimi ve cazip temettü politikası sunuyor olmamız en güçlü yanlarımız diyebilirim. 


Sektörel değerlendirme açısından baktığınızda Türkiye doğalgaz dağıtım sektörünün geleceğiyle ilgilineler öngörüyorsunuz? 

Doğalgaz Türkiye'de kullanılmakta olan enerji kaynakları arasında en büyük paya sahip. 
Eurostat verilerine göre 2015 yılı itibariyle doğal gaz tüketiminin yüzde 29'u sanayi tesislerinde, yüzde 31'i konut ve hizmet sektöründe, geri kalanı ise elektrik üretiminde kullanılıyor. 
Türkiye'nin kişi başı ortalama doğal gaz tüketimi bazı büyük Avrupa ülkelerinin altında olsa 

da; doğal gaz tüketimindeki güçlü büyüme sebebiyle Türkiye'nin kişi başına toplam doğal gaz tüketiminin büyük Avrupa ülkelerindeki seviyelere ulaşması bekleniyor. 


Başkent Doğalgaz 2018 yılı için öngördüğü projelerden bahseder misiniz? 

Organik büyüme stratejimiz kapsamında doğal gaz dağıtım hattının modernizasyonu, geliştirilmesi ve sayaç altyapısının yenilenmesi yoluyla Şirket'in mali açıdan rekabetçi yapısını sürdürmeyi planlıyoruz. 2020 yılsonuna kadar doğal gaz dağıtım hattının organik bir şekilde 
genişletilmesi suretiyle Ankara bölgesinde 2 
milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca henüz gaz dağıtımı yapılmayan dokuz ilçe ile birlikte abone sayımızda ilave yaklaşık 200 bin büyüme bekliyoruz. M 


SİMDİ ALIN, ERKENDEN 
KAZANMAYA BAŞLAYIN. 


Firma vadesiyle 48 ay, 0 faiz fırsatı ve erken teslim avantajıyla 
35 Firuze Konakları'nda hayat 2018 sonbaharında başlıyor. 
Hayalinizdeki hayat sizi bekliyor. 
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Okan Murat 
Dönmez'egöre, şuanda64olan şirket sayısı 
10'a düşebilir. 


DÖNÜŞÜME B 
YENİ MODEL Bi 


e-dönüşüm sektöründe ilk üç içinde yer alan eFinans, e-Fatura hizmetini ücretsiz vermeye başlıyor. Bu hamlenin önümüzdeki dönemde sektördeki taşları yerinden oynatması bekleniyor. Ayfer Yıldız 


ONB FİNANSBANK ve Cybersoft ortaklığıyla 
2013 yılında kurulan eFinans, e-Fatura 
hizmetini ücretsiz kullanıma sunmaya başlıyor. Şirketin e-Faturayı teşvik için devreye aldığı eFinans Portal Basic, firmalara 10 yıl ücretsiz arşiv hizmeti de verecek. eFinans müşterilerine, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, ihracat ve Tax-Free e-Fatura uygulamaları ve KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) başta olmak üzere tüm e-dönüşüm hizmetlerini sunuyor. 
Sektörde ilk üç içinde yer alan eFinans'a önemli bir avantaj sağlaması beklenen bu hizmet, önümüzdeki dönemde sektördeki 
taşları yerinden oynatabilir. Türkiye'de e-Fatura uygulaması 2010 


Je 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


yılında büyük kurumların talebiyle isteğe bağlı olarak başladı. Ancak, yaygınlaşma 2013 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliğ yayınlamasıyla oldu. Bugün sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 64'e ulaştı. Türkiye'deki yaklaşık 1.2 milyon şirketin 63 bini e-dönüşüm sistemine girmiş durumda. Kâğıt tasarrufuyla çevreyi korumayı sağlayan uygulama diğer yandan da kayıt dışını engelleyerek ekonomiye büyük katkıda bulunuyor. 

eFinans Genel Müdürü Okan Murat Dönmez, şu anda e-dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren 64 şirketin önümüzdeki dönemde 10'a düşebileceğini iddia ediyor. Buna örnek olarak da 1990'larda sayısı bir anda artan internet servis sağlayıcısı şirketlerini gösteriyor. 
Hatırlanacağı gibi, Türkiye'de yeni yeni >> 


BANKALAR HEDIYE 
VERMEK ICIN 


ŞIFRE 
HESAP » 


KARI BILGiSİ 
ISTEMEZ. 


yaygınlaşan internetle birlikte birçok internet servis sağlayıcısı şirketi faaliyet göstermeye başlamıştı. Ancak, 2000'li yılların ortalarına geldiğimizde bu şirketlerin birçoğu faaliyetlerine son vermişti. Okan Murat Dönmez de, birçok yatırımcının ileride “satarım” düşüncesiyle lisans aldığını ve bu şirketlerin aradığını bulamadığı için kapandığını hatırlatarak, aynı durumun e-dönüşüm sektöründe de yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. 
Önümüzdeki dönemde e-dönüşüm şirketleri arasında birleşme ve satın almalar görmemiz mümkün. 

Türkiye'de 1.2 milyon şirketin yaklaşık 900 bininin aktif olduğu belirtiliyor. 900 bin şirketin 63 bini bugün e-Fatura'ya geçmiş durumda. 
Bu şirketler arasında çok fazla fatura kesmeyen yaklaşık 11 bin şirket ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ücretsiz sunduğu GİB Portal hizmetinden yararlanıyor. Ancak, GİB Portal e-Arşiv hizmeti vermiyor. Yani bu faturalar saklanmıyor. Faturaların yasal olarak 10 yıl saklanması zorunluluğu düşünüldüğünde kendi bünyelerinde saklama yapmayan şirketler ileride sorunlar yaşayabilir. 
Yaklaşık 3 bin 500 şirket ise e-Fatura hizmetini kendi bünyesinde kurduğu bu konuda uzmanlaşan ekipler aracılığıyla alıyor. Bu şirketler ise her geçen gün artan maliyetler nedeniyle yavaş yavaş e-dönüşüm firmalarından hizmet almaya başlamışlar. Dönmez'e göre, ilk 9 şirket şu anda pazarın yüzde 73'üne hizmet veriyor. Geriye kalan şirketlerin ortalama müşteri sayısının ise 240'ı bulduğuna dikkati çeken Dönmez, bu sayılarla firmaların ayakta kalmalarının zor olduğunu kaydediyor. 

EESPA (Avrupa e-Fatura 
Sağlayıcıları Derneği) üyesi olduklarını belirten Dönmez, “EESPA'ya üye şirketlerin tecrübelerini dinledik. 
EESPA'ya göre, katma değerli servis sunmayan şirket ayakta kalamaz. 
Bizim de kuruluş mottomuz finansal dünyayla entegre olmaktı. 2,5 yıldır ONB Finansbank, e-faturaları teminat göstererek kredi veriyor. Şimdi bu 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hizmeti Finansbank dışında farklı kurumlara da sunmaya başladık. Faktoring, leasing ve başka bankalarla anlaşmalar yaptık” diyor. ONB Finansbank ile birlikte sunulan e-Fatura teminatlı eKredi ürünü ile KOBİ'ler finansman imkânına sahip olabiliyor. 

Artık sadece e-dönüşüm hizmeti vermediklerine dikkati çeken Dönmez, dünyada da trendin bu şekilde olduğunu söylüyor. eFinans'ın şu anda 10 bine yakın müşterisi bulunuyor. Bunların 5 bini ise sadece e-Fatura kullanıyor. 
Amaçlarının katma değerli hizmetin yanı sıra e-Fatura hizmetinin kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu ifade eden Okan Murat Dönmez ücretsiz hizmetleriyle ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “eFinans Portal Basic'le e-Fatura kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak istiyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ücretsiz sunduğu hizmetten yararlanan 11 bin şirketin 10 binini almak istiyoruz. Bunlara saklama hizmeti de vereceğiz. Bu şirketlerin kestiği fatura sayısı az. Biz belli bir ölçeğe geldiğimiz için bu şirketlerin maliyetini karşılayabiliriz. 
Bunların Gelir İdaresi'ne de bir maliyeti var. Bu anlamda da destek olmak istiyoruz.” Diğer yandan, eFinans, GİB Portal'den hizmet alan 10 bin şirkete hizmet vermeye başladığında sektörün lideri olabilecek. Dönmez, şirketin parayı ise finansal dünyadan 

kazanacağını dile getiriyor. 
Dönmez'in verdiği bilgiye 

göre, Türkiye'nin en büyük 

holdinglerinden birinin yıllık kâğıt 

faturasının miktarı 17 konteynerlık bir yer tutuyor. Tabi bunun 10 yıl saklanması gerektiği düşünüldüğünde, 
17 konteynerlık bir fatura miktarı özellikle 
büyük şirketler için önemli bir maliyet kalemi oluşturabiliyor. Aynı fatura dijital ortamda ise yaklaşık 
5 terabayt yer tutuyor. Diğer yandan, kâğıt bir faturanın 
10 yıllık arşivleme maliyeti 3-4 TL'yi buluyor. e-faturanın 
maliyeti ise 30 kuruş ile 1 'TL arasında değişiyor. 

Okan Murat Dönmez'e göre, e-faturaya geçmenin kârlılığa da katkısı var. Örneğin, İstanbul'daki bir şirket Anadolu'daki bir şirkete mal gönderdiğinde, fatura bir sonraki kamyonla gidiyor ya da kargolanıyor. Bu süreç bir faturanın transferinin üç günde yapıldığı durumları ortaya çıkartabiliyor. Türkiye'de yılda yaklaşık 2 trilyon TLlik ticaret yapıldığını ifade eden Dönmez, üç günlük fatura gecikmesinin ticari hayata maliyeti olduğunu kaydediyor. 
e-fatura ise anında karşı tarafa gönderiliyor. Bu süreçleri kısaltan ve ticari hayatı kolaylaştıran e-dönüşüm hizmetleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni tebliğleriyle giderek yaygınlaşıyor. Yılsonunda e-İrsaliye devreye alınıyor. Ayrıca, serbest meslek makbuzları da e-dönüşüm kapsamına dahil edilecek. Gerek e-dönüşüm hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi gerekse de eFinans'ın şirketlere yönelik yeni hizmetlerinin sonuçlarının alınmaya başlanması sektörün geleceğinin nasıl şekilleneceğiyle ilgili ipuçları verecek. 


“BİR ŞİRKETİN 
YILLIK KÂĞIT 
FATURASI 17 
KONTEYNERLİK 
YERTUTUYOR. 
BUNUN DİJİTAL 
ORTAMDAKİ 
MİKTARI İSE 

5 TERABAYT” 
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PİYASA DEĞERİ 
YÜKSEK KÂRL 
6 BORSA SİRKETİ 


Piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde olan kârlı 16 borsa 
şirketi yılbaşından bu yana yatırımcıya ortalama yüzde 80 
getiri sağladı. Zeynep Aktaş 


HİSSE SENEDİ piyasasında kritik 
EE bir döneme girildi. Jeopolitik 


risklerin artması, FED'in eylül açıklamaları ile birlikte riskten kaçınmak isteyen yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, BIST 100'de 
satışları getirdi. Endeks, eylül ayının ilk 20 

günü içerisinde gelişmekte olan piyasalarının yüzde 8 altında performans gösterdi. 

Ancak güçlü ekonomik veri akışı sürüyor. 

Halk Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, “Sanayi üretiminde temmuz ayında düzeltilmemiş verilerde yıllık bazda yüzde 25,6'lık ciddi bir yükseliş kaydedildi. 
Beklentimiz yüzde 17,2 ortalama piyasa beklentisi de yüzde 16,6 düzeyindeydi. Üretim verileri büyüme ivmesi açısından sevindirici 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Adanaüretim tesisleri 


bir tabloya işaret ediyor” dedi. Öte yandan Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,1 büyüme gösterdi. Ekonomideki büyüme, yabancı yatırım kuruluşlarının Türkiye'nin büyüme hikayesi ile öne çıkacağına vurgu yapmakta. İsviçreli banka UBS, Türk ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde yüzde 4,5-5 oranında büyüyebileceğini düşündüklerini, belirtiyor. Kurum raporunda, EMEA'da benzer şekilde yüksek bir büyüme sağlayacak pek 

çok ülke olmadığını, söylüyor. Borsa İstanbul gelişmekte olan ülke piyasalarına göre F/K bazında yüzde 36 iskontolu işlem görüyor. Bu oran son yedi yıl içinde en düşük yüzde 38'i görmüştü. Tarihi dip seviyelerine yakın olan iskonto oranı, uzun vadede Borsa İstanbul'da yüksek getiri potansiyeli bulunduğuna işaret ediyor. 


ÖNEÇIKAN SEKTÖRLER 

Yılın ilk yarısında açıklanan bilanço sonuçlarına göre yüksek piyasa değeri olan ve kârı büyüyen yüksek getirili sektörlere baktığımızda demir çelik, petrol, otomotiv ve otomotiv yan sanayii, gıda ve içecek, tekstil kimyasalları öne çıkıyor. 
16 şirketin yer aldığı listede demir çelik ve 

petrol firmalarından üçer şirket listede yer aldı. 
Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Kardemir sektörde güçlü firmalar. Yılbaşından bu yana getirilerine baktığımızda her üç şirketin de yüzde 50'nin üzerinde değer kazandığını 
görüyoruz. İskenderun Demir Çelik yüzde 115 
prim yaparken Kardemir D'nin çıkış oranı yüzde 
101 oldu. Otomotiv sektöründe Ford Otosan; 
Otomotiv yan sanayinde Goodyear, listede yer alan şirketler. Aynı şekilde petrol sektörünün üç yıldız hissesi yine prim yapanlar arasında. Aygaz, Petkim ve Tüpraş piyasa değeri yüksek olan kârlı borsa firmaları. Tekstil kimyasalları sektöründen iki; savunma sanayi, perakende ticaret, ulaştırma ve metal işleme sanayinden birer şirket listede yer alıyor. 


BEKLENTİSİ YÜKSEK HİSSELER 

Piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde olan kârlı şirketler listesinde yer alan iki şirket, yatırım kuruluşlarının model portföylerinde yer alıyor. 
Bu kurumlardan biri de Yatırım finansmanı. 
Kurum, Kardemir D ve Tüpraş'a model portföyünde yer verdi. Kardemir'deki performans beklentisini genişleyen ürün yelpazesinin sunduğu uzun vadeli büyüme potansiyeliyle uzun ürün fiyatlarındaki sert yükseliş ve güçlenen operasyonel kârlılığa bağlıyor. Tüpraş içinse 


güçlü beklenen 2017 üçüncü çeyrek finansal sonuçları, Akdeniz rafineri marjının üzerinde rafineri marjı performansı ve yüzde 1Vlik temettü verimi beklentisini öne çıkarıyor. 


PİYASA DEĞERİ YÜKSEK, YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE KARINI ARTIRAN BORSA ŞİRKETLERİ 


2017/06 Net Net Kar büyümesi Yılbaşından bu 


Piyasa Değeri 
Kar (Milyon TL) | 2016/06-2017/06 (94) ; yana getiri (94) 


| (Milyon TL) 


PETROLSEKTÖRÜNDE ÖNEÇIKAN ÜÇ ŞİRKET Demir Çelik 


Güçlü mali sonuçları ve performanslarıyla Ereğli Demir Celik (|| 26.530 1.769 26715 58,31. 
yatırımcıların yakından takip ettiği petrol İskenderun D. ve Çelik | 11.281 1.046 27178 o 11521 şirketleri yatırımcıların izleme ekranında Kardemir (D) 1810 71 234,64 101,74 kalmaya devam ediyor. Petrol sektöründe bu Ta yılını ilk sekiz aylık döneminde yabancı TER TT gaüi 36,59 6L1U yatırımcılar 73 milyon 180 bin dolarlık net alım EEE 1.269 63 9355 34 96 | gerçekleştirdi. Türkiye'nin en büyük sanayi FERİ | | | luşu Tüpraş listenin başında yer alıyor. - 
Mk e Tüpraş 28875 2.326 46810 8186 
a le ii ARE e wi Petkim 3,105 663 7749 78,23 
Erkan Tüpraş ın pe ormansının, Operasyone e “4581 326 106,19 404 
bazda rafineri marjlarının kuvvetli seyri, ERE di yüksek kapasite kullanımının etkisiyle ticari , ç . Tuborg 3.519 1201 iLE) 43,50 : 

faaliyetlerden kaynaklı kur farkı gelirleri, 5 
k Ni i i Banvit 2.054 106 274,33 218,94 : finansman giderlerindeki azalma paralelinde EE : 

A K K AMİ : Tekstil Kimyasalları 

kârındaki artış çerçevesinde bir önceki pi - Bez v Sasa Polyester 2.45 110 176,92 206,90 

seneye göre güçlendiğine, bağlamakta. Erkan, . v , Aksa 2.098 154 89,27 36,32: “Yaptığımız 6 aylık bilanço hesaplamalarında > - : şirketin girişim değeri 110 TL çıkmakla beraber, Diğ Br eklerle fiyat potansiyeli 132 TL'dir. Şirketin riskine göre Pele EN SEE ln potansiyel girişim primi daha yüksek olması Bim Mağazalar 23.074 414 35,41 5731. 

; ; ; vi a? CN TAV Havalimanları 6.717 236 129,60 37,90 nedeniyle, şirket hisseleri için tut” tavsiyesinde Borusan Mannesmann ; 1.525 119 76,87 


bulunuyoruz” diyor. Aygaz ve Petkim petrol sektöründe öne çıkan diğer iki borsa şirketi. 
Yabancı yatırımcılar ağustos ayı içerisinde petrol sektöründe en çok net alımı Pektim hissesinde gerçekleştirdi. 


DEMİRÇELİĞİN ÖNCÜ ŞİRKETLERİ 

Demir Çelik sektöründe yer alan Ereğli 

Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik ve Kardemir listede yer alan firmalar. Demir Çelik sektöründe bu yılın sekiz aylık döneminde yabancı yatırımcılar 192 milyon 902 bin dolarlık net alım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar ağustos ayı içerisinde sektörde yer alan hisselerden en çok net alımı Kardemir D ve Ereğli Demir Çelik hisselerinde gerçekleştirdi. 
Yatırım Finansman, sektöre ilişkin eylül ayında yaptığı değerlendirmede orta vadede güçlü çelik fiyatları ve hammadde tarafından kısıtlı baskı ile haddehane kârlılıklarının yüksek seyretmeye devam etmesini beklediklerini söylüyor. Kurum değerlendirmesinde, “Güçlü global çelik talebi, Çin'de başarılı devam eden kapasite kapanışları ve ucuz Çin ihracatı tehdidine yönelik global çapta antidumping uygulamalarıyla çelik fiyatları görünümü güçlü seyretmeye devam ediyor” 
dedi. Öte yandan Dünya Çelik Birliği 2017 


42,78: 


Piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde olan net karı yüzde 30'un üzerinde büyüyen, yılbaşından bu yana getirisi yüzde 30'un üzerinde olan borsa şirketleri. Veriler 20 Eylül 
2017 itibari ile hazırlanmıştır. 


yılında çelik talebinin yüzde 1,3 ve 2018 yılında yüzde 0,9 artmasını öngörüyor. Diğer taraftan bu yılın başından beri Çin'de hedeflenen yıllık kapasitenin yüzde 8#ünün kapatılmış olması ülke yönetiminin beş yıllık programı açısından olumlu algılanıyor. 


ASELSAN, BİM VE TAV 

Aselsan, BİM Mağazalar, TAV Havalimanları, Borusan Mannesmann 2017 yılında piyasa değeri yüksek, kârlı ve yüksek getirili şirketler içerisinde dikkat çeken diğer borsa şirketleri. Ziraat Yatırım analistlerinden Harun Dereli, Aselsan'ın yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir kâr açıkladığını belirtirken hisse için “tut” önerisinde bulunuyor. Listede yer alan BİM Mağazalar, borçsuz yapısı ve düşük kur riski nedeniyle TL ve faiz oranlarında olası dalgalanmalara karşı sağlam bir yapıya sahip. TAV Havalimanları ise yılın ilk yarısında trafik verilerindeki toparlanma ve maliyet önlemleri sonucu beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Hisseye yönelik yılsonu olumlu beklentiler korunuyor. 
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FOKUS 


DOLAR KURUNA LG) ZIRVEDE 


Yurtiçi yerleşik yatırımcıların döviz pozisyonu 167 milyar dolar ile zirveye çıktı. 


Dolar/TL kuru düştükçe yerli yatırımcılar döviz alıyor. Zeynep Aktaş 


DOLAR KURUNA yerli yatırımcıların ilgisi zirveye çıktı. Yılbaşından bu yana 3,9lü seviyelerden 3,38'lere inen Dolar/TL kurundaki gerileme alım fırsatı olarak değerlendirildi. Yurtiçi yerleşik yatırımcıların döviz pozisyonu 167 milyar TLye çıktı. Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Muammer Demir “Son beş haftadır yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat stokunun arttığı görülüyor” diyor. Oysaki TL değerleniyor ve mevduat faizleri yüzde 1lü seviyelerde. Üstelik yatırım kuruluşlarının Dolar/ TL tahminleri 3,40 seviyesinin altında oluşmaya başladı. Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Dolar/TL hedefini 3,40 seviyesinden 3,33'e indirdi. Avrupa'nın en büyük finans şirketlerinden biri olan Societe General'e göre de yıl sonunda dolar 3,35 TL'ye düşecek. Böylesi bir ortamda dolar almaya devam etmeli mi? 
Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, “Dolar/TL paritesinin teknik görüntüsüne baktığımızda 3,3880 seviyesine gerilemesi sonrası tepki alımlarını hızlandırdığını görüyoruz.” diyor. 
Gözgör, Dolar/TL kurunda daha önce önemli destek olan 3,5150 seviyesi rol değişimine uğrayarak direnç olarak takip edilebileceğini, bu seviyenin geçilmesi halinde ise yukarı yönlü hareketlerin hız kazanacağı, değerlendirmesinde bulunuyor. Dövizdeki hareketlerin spekülatif olduğunu dile getirenler ise dalgalanmaların yatırımcı lehine olmadığını belirtiyor. Forex piyasalarında işlem yapan Ekrem Çoban, yurtiçi yerleşik yatırımcıların döviz pozisyonu bu kadar yüksekken doların yükselmesinin zor olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte farklı düşünenler de var. Düşüşe şüpheyle bakanlar dövizdeki beklentinin kırılmaya çalışıldığı ve bu şekilde döviz toplanması için fırsat yaratılacağı, sonrasında da hızla çıkışın başlayacağı beklentisini dile getirmekteler. 

Dile getirilen farklı düşüncelere rağmen yatırımcılar için TL hâlâ cazip. Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar 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Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı (milyon dolar) 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Gökşen “Küresel bazda karşılaştırmalı olarak baktığımızda TL'nin carry-trade avantajının, TCMB ve aynı sepette bulunduğumuz ülkelerin merkez bankalarının uyguladığı para politikası arasındaki ayrışma ile birlikte güçlendiğini görüyoruz” diyor. TL pozisyonlarının artırılabileceğini söyleyen bir başka kurum olan Citi ise 11 Eylül'de yayınladığı raporda, TL'nin gecelik faiziyle Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin birbirinden ayrışmasının, yurt içi dolar arzının ve TCMB'ye duyulan güvenin daha iyi olduğunu gösterdiğini, belirtmekte. Banka TL'de daha önceki yüzde 0,5lik ağırlık tavsiyesini yüzde Ve yükseltti. 
Gelinen aşamada Dolar/TL kuru yılbaşından bu yana izlediği seyir ile alçalan trendden kurtulabilmiş değil. Kurdaki düşük seyir yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 
Dolar/TL'de kritik eşik 3,52 seviyesi. 3,52 seviyesinin altında satışlar artarken bu seviyenin üzerindeki hareketlerde yükseliş yönündeki beklentiler ağır basacaktır. 


FOKUS 


SÜRDÜRÜLEBİLİR” YAT 


Her geçen gün kapsadığı şirket sayısı artan Sürdürülebilirlik Endeksi, ekonomik sonuçları ve performansı ile yatırımcıların takibinde. Zeynep Aktaş 


HİSSE SENEDİ piyasasında yatırımda sürdürülebilirlik dönemi yaşanıyor. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki hisseler yabancıların en fazla ilgi gösterdikleri hisseler arasında yer alıyor. Bu endekse dahil hisselerin toplam değerinin yüzde 64,90'ı yabancı saklamasında bulunuyor. Söz konusu oran yabancıların borsadaki ağırlıklarıyla da uyumlu. 
BIST Temettü Endeksi ve BIST 30 Endeksi'nin yanı sıra BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ni takip ettiğini belirten yatırımcı Metin Aydın, Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan hisselerin daha risksiz kazandırdığını, söylüyor. Aydın, yatırımcılar için referans olabilecek hisselerin bu endekste yer aldığını düşünüyor. 

Kasım 2014'te 15 şirketle başlayan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi bugün 42 şirkete ulaşmış durumda. Söz konusu Endeks, yılbaşından bu yana yüzde 38 oranında değer kazandı. Her geçen gün şirketlerin bu endekste yer alma isteklerine bağlı olarak Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki hisse sayısı artarken buna bağlı olarak yatırımcılar da bu endeksi daha fazla takip etme ihtiyacı duyuyor. 

Araştırma uzmanları da şirketlerin BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almasının önemli olduğunu, bunun şirketlerin prestij ve itibarlarına katkı sağladığını dile getiriyor. 
Değerlendirmeler bu endekste yer alan hisselerde beklentilerin de güçleneceği yönünde. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında yer alan altı hissenin 18 Eylül 2017 itibariyle yılbaşından bu yana getirisi yüzde 85'in üzerinde gerçekleşti. 
Global Yat. Holding, Aselsan, Tekfen Holding, Tüpraş, Pegasus ve Türk Hava Yolları endeks kapsamında olup yatırımcılara yüzde 80 üzerinde getiri sağladı. 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı bir endeks. Sürdürülebilirlik 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Endeksi'nde 2014“ten bu yana yer alan 

Sabancı Holding bu konudaki çalışmalarını aralıksız sürdürenlerden. Arçelikin CEO'su Hakan Bulgurlu da dünyanın geleceği için 

iş planlarını sürdürülebilir modeller üzerine kurguladıklarını ifade ediyor. Aynı şekilde yerli kurumsal yatırımcıların da Sürdürülebilirlik Endeksi hisselerine ilgi göstermeye başladıkları gözleniyor. Garanti Emeklilik “Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu” ile küresel ısınma, doğal kaynaklar, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi konulara duyarlılık gösteren endeks hisselerine yatırım yapıyor. 

Hisse senedi yatırımlarında alınan sonuçlar yatırımcıların Sürdürülebilirlik Endeksi'ne daha fazla ilgi göstermelerinin kazanç fırsatlarını artırdığını gösteriyor. Hisselere yatırım aynı zamanda KSS ilkelerini benimseyen şirketleri de teşvik edecektir. Bu da her geçen gün Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan hisselerin daha fazla takip edilmesine yol açıyor. 


KONFORUNUZ 
OMUR BOYU SURECEK 
ŞEKİLDE TASARLANDI 


ai ayrıcalığı ile Markalı rezidans hizmeti, d IiVan rezidans Divan Residence ile hizmetlerinden Izmir'de ilk kez residence faydalanın. Mahall Bomonti İzmir'de 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BEDELSİZ HİSSE 
SENETLERİNE 


YÖNELİK DANIŞTAY 


KARARİ 


İştirak edilen kurumların kâr yedeklerinden yapılan sermaye artırımlarının kâr dağıtımı sayılacağına dair tebliğ düzenlemesi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. 


Leon Coşkun 


DEĞERLİ OKUYUCULAR, bilindiği üzere şirketlerin ortakları gerçek kişi olabildiği gibi Anonim Şirket, Limited Şirket gibi kurumlar da olabilmektedir. 
Kurumlarca elde edilen kâr, kısmen veya tamamen ortaklarına dağıtılabildiği gibi, kurumun mali yapısını güçlendirmek amacıyla dağıtılmayıp şirket bünyesinde de tutulabilir. Gerçek kişi ortaklar elde ettikleri kâr paylarını Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen şekilde beyan etmektedirler. Eğer şirket ortağı bir kurumsa, iştiraklerinden elde ettiği kâr payını gelir olarak kaydetmekte ancak Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5-/1-a maddesinde yer alan düzenleme uyarınca belirli şartlar dahilinde kurumlar vergisinden istisna etmektedir. 

Şirketlerce kârdan ayrılan, yasal yedekler, olağanüstü yedekler ve özel fonlar gibi benzeri yedeklere kâr yedeği adı verilmektedir. Bir de hisse senedi ihraç primleri gibi fonlar vardır ki bunlar da sermaye yedekleri olarak adlandırılmaktadırlar. 
Hem kâr yedekleri hem de sermaye yedekleri belirli koşullar altında ortaklara dağıtılabileceği gibi şirketler tarafından sermayenin güçlendirilmesi amacıyla sermayeye eklenebilmektedir. Bu şekilde bir sermaye artışı yapılması halinde artırılan 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LEON ASLAN COŞKUN 
Mazars Denge 

Yönetim Kurulu Başkanı, 
YMM 


sermaye artırımı dolayısıyla ortaklara bedelsiz hisse verilmesi gündeme gelir. 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği'nde sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde verilecek bedelsiz hisse senetlerinin, bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmadığı, dolayısıyla bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan hisselerin sadece adedinin değişeceği ve 

bu hisselerin bedelinde bir değişme olmayacağı, ancak dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde bu durumun fiülen kâr payı dağıtılması sayılacağı belirtilmektedir. Yani kurum ortaklarınca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle hesaplarda izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine tabi tutulmayacaktır. 

Ancak Danıştay bu düzenlemeyi iptal etmiş ve sermaye yedeği ile kâr yedeği arasındaki ayrı uygulama farkını kaldırmıştır. Böylece kurumlarca iştiraklerin sermaye artırımı sonucu tüzel kişi ortaklarca elde edilen bedelsiz hisse senetleri yönünden sonuç değişmeyecek, iştirakin değeri şirketin hesaplarında sabit kalacak ve bu çerçevede sadece elde bulunan hisse senedi sayısı artmış olacaktır. 

Aslında Danıştay kararının, bedelsiz hisse elde eden kurumlar yönünden, pratikte önemli bir farkı yoktur. İptal öncesi durumda bedelsiz hisseler nominal bedel ile gelir yazılıyor ancak istisna uygulaması kapsamında vergi dışı kalıyordu. İptal sonrasında ise bedelsiz hisseler gelir yazılmadan kayıtlara alınmaktadır. Yani her iki durumda da bedelsiz hisse elde eden şirketler açısından prensipte ilk etapta herhangi bir vergi doğmamaktadır. 
Bununla birlikte bedelsiz alınan paylar elden çıkartıldığında maliyet bedeli, bedelsiz alınan hisselerin nominal bedeli kadar düşük olacağından, satış kazancı daha yüksek hesaplanacaktır. 

Böylece iptal kararı öncesi veya sonrası elde ettikleri bedelsiz hisseleri nominal bedel ile aktifine kaydederek iştirak kazançları istisnasından faydalanan kurumlar söz konusu hisseleri elden çıkarttığında, bedelsiz alman hisselerin nominal bedeli kadar daha yüksek bir vergi matrahı ile karşı karşıya kalacaklardır. 

Maliye Bakanlığı, Danıştay'ın bu iptal kararını muhtemelen temyiz edecektir. Bu sebeple sürecin yakından takip edilmesinde fayda görmekteyim. 


BİRÇOK BAŞARIYA 
MAHALL ANKARA'DA 
İMZA ATILACAK 


BAŞARILARINIZIN MERKEZİ 


Şehrin en değerli (okasyonunda, 214 ofis, 82 rezidans, 
191 home ofis, 246 konut kapasitesi, Divan ayrıcalığı ile ofis 
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O AN GELDİĞİNDE. 


Hazine, itfası gelen tahvil yerine yeni ihraç edeceği tahvillerden gelen parayı kullanırken iki kesime, finans sektörü ve finans dışı sektöre satıyor olabilir. Aktörlerin bilançolarında değişim nasıl olacak? Şant Manukyan 


HAZİNENİN itfa karşılığı ihraç yapacağını ve alımların bankalar tarafından yapılacağını var sayarsak ilk sırada gördüğünüz bilanço hareketleri gerçekleşecek demektir. Nette Hazine açısından değişen bir şey olmayacak. Yine haneler yani tasarrufçu açısından da bir değişiklik söz konusu değil. Bankalar ise aldıkları tahvil miktarı 

kadar rezerv “satmış” olacak. Bu durumda FED'in bilançosundan rezerv miktarı azalırken, tahvil portföyü de küçülecek. ÇE yapılırken de hatırlayacağınız üzere FED tahvil alıp sisteme rezerv yüklüyordu. 

Peki yeni tahvil satışları bankalar dışı kesimler tarafından alındığında nasıl bir görüntü oluşacak. 
Hane elindeki mevduatı bozarak tahvili alacak. 
Bu durumda mevduatı azalan banka karşılığında daha az rezerv tutuyor olacak. Böylece FED'in yükümlü olduğu rezerv miktarı azalırken elinde 


Bankaların tahvilleri alması senaryosunda bilançolar 


ABD Hazinesi 


Banka 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tuttuğu tahvil de zaten itfa olmuş durumda. Hazine bilançosunda ise nette bir hareket olmadı. 

Bilanço küçülmesi daha önceki örneklerde genelde resesyona neden olmuş bir gelişme. Ancak bu kez piyasada tartışılan farklı bir senaryo var. 
Bildiğiniz üzere krizden sonra alınan bir dizi karar ile bankalara Likidite Rasyoları (LCR) uygulamaları getirildi. Buna göre bankalar stresli dönemleri atlatabilmek için (likidite için MB'ye güvenmek bilançonun bilinçli olarak riskli yönetilmesine neden olurken mevduat sigortası da sigortasız kısa vadeli fonlama sorunları açısından yetersiz) “yüksek kaliteli varlıklar/HOLA” tutmak yolu ile 30 günlük olası çıkışı karşılayacak durumda olmalı. Bu niteliği taşıyan varlıklar da 3'e ayrıldı. 
Rezervler ve devlet tahvilleri 1 nolu yani yüzde 
100 olarak değerlendirilen grupta. O halde bir 
bankanın elinden rezerv çıksa ve fakat tahvil girerse, regülasyonu karşılama açısından sorun yok? Dar anlamda bu doğru bir yorum olsa da bir banka fazla rezervlerini teminat olarak gösteremez. FED'in tahvil piyasasında payını azaltması (ve rezervlerin gerilemesi) banka ve diğer kurumların daha yüksek oranda “kaliteli teminata” sahip olması demek ki bu teminatlar defalarca kullanılabilir (yeniden kullanılma oranı Lehman öncesinde 3'ken şu anda 2'nin altında ve “kıtlık” var). Dolayısıyla FED'in bilanço küçültmesi finansal işlemlerin artması yani gevşeme ile sonuçlanabilir. Bu beklentilerin tam aksi bir senaryo. il 
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Elektrikli pantografların yerleştirildiği kamyonlar, Haziran 2016'dan buyana yollarda: Stockholm'ün kuzeyindeki iki kilometrelik e-karayolunda Siemens ürünleri kullanılıyor. 


Her Yere Elektrikli Araçlarla Gitmek 


Birçok Siemens projesi, elektrikli ulaşımın otomobillerle sınırlı olmasının gerekmediğini gösterdi. Elektrikli araçlarla ulaşım, suda, karada ve havada bu anlamda kilit rol oynuyor. 


ünümüz taşıtlarının neredeyse tamamı fosil yakıtlarla çalışıyor. Ancak ulaşımda CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilmek için, geleneksel sürücü sistemlerinin alternatif sistemlerle değiştirilmesi gerekiyor. Elektrikli araçlarla ulaşım, suda, karada ve havada bu anlamda kilit rol oynuyor. 
Dünya nüfusuyla birlikte mobilite talebi de artıyor. Bunun bir sonucu olarak, dünya genelinde bugün 900 milyon olan otomobil sayısı 2050 itibariyle 2,4 milyara çıkabilir. Dolayısıyla, sera gazı emisyonlarını azaltmaya ilişkin küresel hedefleri gerçekleştirebilmek için emisyonsuz taşıtların payının (sadece karayollarında değil, hava ve deniz yollarında da) artırılması gerektiği çok açık. 
Araştırmalar, elektrikli araçların otomobiller ve kamyonetler 


için en iyi alternatif olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, rüzgâr ve güneş enerjisini kullanan batarya-elektrikli araçların hemen hemen hiç verimlilik kaybı 
yaşamaması. Siemens de 350 

kW güç değerlerine ulaşabilen, yüksek enerjiyle şarj imkanı veren altyapılar sunmak üzere çözümler geliştiriyor. 

Fakat nispeten daha kısa menzillerin söz konusu olması ve şarj altyapılarının hâlâ yeterince gelişmiş olmaması nedeniyle, birçok kişi elektrikli araç satın almaktan kaçınıyor. 
Karayollarında elektrikli 

araçların geleneksel sistemlerin yerini alabilmesi için, sadece Almanya'da yaklaşık 36 bin 


şarj istasyonuna ve 7 bin hızlı şarj noktasına ihtiyaç var. Yine de uzmanlar, önümüzdeki on yıl içerisinde Almanya'nın bu anlamda önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyor. 
Örneğin federal hükümet bu yıldan itibaren bu altyapıyı yaygınlaştırmak için 300 milyon 
Euro harcamayı planlıyor. Bu, 10 
bin normal şarj istasyonu ve 5 
bin hızlı şarj noktası açmak için yeterli bir tutar. 

Ancak özel sektörün de bu sürece katılması gerek. Bunun örneklerinden biri, Siemens'in de pay sahibi olduğu ABD şarj ağı uzmanı ChargePoint. Şirket, 
dünya genelinde 35 bin 500 
şarj noktası kurdu ve şimdi 


Almanya'da karayolunda elektrikli araçların 
geleneksel sistemlerin yerini alması için, 36 
bin şarj istasyonuna ihtiyaç var. 


Siemens'in yeni şarj teknolojisi sayesinde, Hamburg'daki farklı markalı e-otobüsler aynı şarj istasyonunu kullanabiliyor. 


MF Ampere: Tamamen elektrikle çalışan bu feribot, Norveç'te, Bergen'in kuzeyindeki Lavik ve Oppedal arasında 

yer alan 6 kilometrelik E39 hattında çalışıyor. 


de faaliyetlerini Avrupa'da yoğunlaştırmayı planlıyor. 


Evrensel Yakıt 

Birçok Siemens projesi, elektrikli ulaşımın otomobillerle sınırlı olmasının gerekmediğini gösterdi. Bunun bir örneği, son iki yıldır Norveç'in Sognefjord şehrinde çalışmakta olan, dünyanın ilk tamamen elektrikli feribotu MF Ampere. Siemens'in sürücü teknolojileriyle donatılan bu deniz taşıtı, 120 araç ve 

360 yolcu kapasitesine sahip. 
Feribot, fiyordu günde 34 

defa geçiyor. Kısa molaları sırasında, karadaki hızlı şarj istasyonlarına bağlanıyor ve bu istasyonlar gemiye, hidroelektrik kaynaklardan üretilmiş enerji temin ediyor. 

Norveç taşımacılık endüstrisi, gelecekte başka rotalarda da 


elektrikli feribotları kullanmayı planlıyor. 

Büyük karayolu taşıtları da elektrikle verimli bir şekilde çalışabiliyor. Örneğin, Siemens teknolojisiyle donatılmış elektrikli otobüsler Hamburg ve Viyana'da sefer yapıyor. Viyana'da otobüsler, her bir rotanın sonunda tramvay elektrik şebekesine bağlanarak şarj oluyor. 

Yüksek performanslı lityumferrit bataryaları sayesinde şarj işlemi sadece 15 dakika sürüyor. 


Elektrikli otomobiller ulaşımda. 
Karbondioksit emisyonlarını önemli ölçüde azaltmak açısından elektrikli araçlarla ulaşım kilit bir rol oynuyor. 


Hamburg'da da 2016'dan beri çok-amaçlı bir şarj istasyonu kullanılıyor. Alçaltılabilir pantografı sayesinde bu istasyon, otobüsleri sadece altı dakikada şarj edebiliyor. Sistem, dünyada, farklı üreticilerin otobüslerini 

şarj edebilen ilk istasyon olma özelliği taşıyor. 


Siemens İnfo 


Siemens markalı bir motorun kullanıldığı Extra 330LE elektrikli uçak pek çok dünya rekoruna imza attı. 


Havada Elektrik 
Otoyollardaki yük taşımacılığının artması nedeniyle, kamyonların da alternatif sürücü sistemlerine geçmeleri gerekecek. Bunun için Siemens, elektrikli trenlerdeki havai iletken sistemlerine benzer bir şekilde çalışan bir sistem geliştirdi. Siemens 

ve İsveçli otomobil üreticisi Scania, eHighway adı verilen 

bu teknolojiyi, Stockholm yakınındaki bir ana yolun iki kilometrelik kısmına kurdu. 
İsveç hükümetinin 2030'da 

fosil yakıtlardan bağımsız bir ulaşım sektörü oluşturmak yönündeki hedefinden yola çıkan bu teknoloji, 2018'e kadar her türlü hava koşulu altında 


2018 sonunda Frankfurt Havaalanı 
yakınındaki bir kamuya açık eHighway uygulamasının hizmete girmesi bekleniyor. 


hibrit kamyonetlerle gündelik uygulamada test edilecek. 
2018'in sonunda da Almanya'nın Frankfurt Havaalanı yakınındaki bir kamuya açık eHighway uygulamasının hizmete girmesi bekleniyor. 

Siemens aynı zamanda, elektrikli mobilite teknolojilerini ulaşımın en zorlu alanına yani havacılığa dahil etmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Siemens, 
Extra 330LE akrobasi uçağını 


bir elektrikli sürücü sistemiyle donattı. Kasım 2016'da bu uçak dünya çapında irtifa rekoru kırdı. 
Uçak, 3 bin metrelik irtifaya sadece 4 dakika 22 saniyede 
ulaştı ve böylece eski rekoru 1 
dakika 10 saniye aştı. Bu durum, elektrikli ulaşımın kesinlikle şaha kalktığını gösteriyor! 
Gelecekte bu ulaşım modeli karada, denizde ve havada tüm sistemleri dönüştürmede kilit rol oynayacak. 
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ANADOLU YAKASV'NA YENİ BİR NEFES Alışveriş, eğlence ve lezzetin bir arada olduğu, açık - kapalı alanları ile farklı bir mimari konsepte sahip Hilltown Alışveriş Merkezi, çok yakında İstanbul Küçükyalı'da 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KUTSAL 
KASE LER 


Instagram, bloglar ve internet forumlarının etkisiyle yeni 

bir vintage saat koleksiyoner kuşağı ortaya çıkıyor. Müzayede fiyatları dudak uçuklatıyor ve hız kesmiyor. İsviçre saat pazarına gelince, eski olan her şey tekrar yeni. Stacy Perman 


VINTAGE SAAT koleksiyonerleri arasında “kutsal kase” saatler var ve bunlardan biri de, Paul Newman 
Rolex Cosmograph Daytona. Bu saat 
1963 ila 1970 yılları arasında yaklaşık 
4 bin adet üretildi. Etrafındaki 
takyometre ve siyah, beyaz ve kırmızı “egzotik kadran”ıyla ikonik kronograf takma adını ünlü aktör ve araba yarışçısı Paul Newman'dan aldı; 

Paul Newman bu serinin ilk >> 


Newman'a ait “Paul Newman Daytone”un müzayedede Rolex gibi rekor bir fiyata ulaşması bekleniyor. 
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kullananıydı ve saatinin referansı da 6239'du. Şimdi ise bu Daytonaların satış fiyatı altı basamaklı rakamlarla telaffuz ediliyor. 

Halihazırdaki en ünlü Daytona saati olan Paul Newman'ın saati ekim ayında New York'ta açık artırmaya konulacak; eşi Joanne Woodward'un hediyesi olan saatin kadranının arkasında “Dikkatli Sür, Ben” yazıyor. 
Satışı düzenleyen müzayede evi Phillips fiyatla ilgili 1 milyon doların üzeri gibi mütevazı bir tahminde bulunurken, saat uzmanları efsanevi zaman göstergesinin 10 milyon dolara varan bir rakama ulaşabileceğini ileri sürüyorlar. 

Bazı tahminlere göre, son yıllarda bazı saatlerin değerlerinin uçuşa geçmesiyle vintage saatler 2- 3 milyar dolarlara ulaşan bir pazar oluşturmuş durumda. Sotheby's'in uluslararası saat biriminin başkanı Daryn Schnipper , “1990 yılında bir saatçinin, 60'l yıllara ait ve iyi durumda yüzlerce Daytona'yla geldiğini biliyorum” diyor. “O zamanlar fiyatı 800 dolardı. Pazar yoktu. Şimdi ise fiyatlar tavan olmuş durumda.” 
Nitekim geçen mayıs ayında, 18 
karatlık 6263 referans no'lu sarı altın Paul Newman Daytona Cenevre'deki Phillips'te 3,7 milyon dolara satıldı. 

Dev boyutlu satışlar ve rekor üstüne rekor kıran açık artırmalar kuşkusuz ilgiyi tetikledi ancak aynı zamanda internet, saat blogları, forumlar ve instagramın da etkisini göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlar bir bütün olarak, dijitalleşmiş evrensel bir kural kitabı oluşturuyorlar: Ansiklopedi ölçeğinde, meraklılara neyin bilinmesi, neyin tercih edilmesi gerektiğini öğretmeye ve de saatlerin değeri hakkında onları bilgilendirmeye yardımcı olan bir kaynak... 

Nadir ve özel olanın peşinden gitmek pek çok koleksiyoneri yeni saatlerden uzaklaştırdı. İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu'na göre, ihracat geçen yıl yaklaşık yüzde 
10 oranında gerileyerek, 2008 >> 
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- BLANCPAINFIFTY 
FATHOMS 
İlkkez 1952 yılında gündeme gelen bu dalgıç saati Fransız 
Donanması'nın sualtı komandoları için geliştirildi ve denizin altında 50fathom'a 
(fathomzkulaç; 50 
kulaç <91 metre) 
kadar inebildiği için bu adıaldı. Daha sonra da ABD'li denizciler için standart olarak kullanıldı. Günümüzde koleksiyonerlerin favorisi olan, 1950'ler ve 1960'lardan kalma iyidurumdaki saatler 
15bin doların altında bir fiyattan satılabiliyor. 


- LONGİNES 
CHRONOGRAPH 
FLYBACK 
Modern Longines herne kadar sıradan olarak görülse de, 1940'lar ve 1950'lerde, marka dünyanın üstsegmentteki üreticilerindendi. 
1936'dalanse edilenilk kol saati kronografı olan caliber 13ZN, koleksiyonerlerden yoğun talep görüyor. 
Bazı altın örneklerini hâlâ 10 bin doların altında bir fiyattan bulmak mümkün. 


< PATEKPHILIPPE 
NAUTILUS 
Gemi penceresinin biçiminden esinlenilerek tasarlanan yalın ve şık spor saat1976yılında piyasaya çıktı ve 2 bin 
850 dolardan satışa 
sunularak, odönemin en pahalı çelik saati oldu. Günümüzde, 
1970'lerve 1980'lerin başlarından vintage 
bir Nautilus 50 
bin doları aşkın bir fiyattan satılabiliyor. 
1982 yılına ait platin 
ve pırlanta kaplama modeli Christie's'de 
909bin319dolara satılmıştı. 


O BLANCPAIN: HODINKEE'YE TEŞEKKÜRLER; LONGİNES: CARSANDWATCHES.COM'A TEŞEKKÜRLER; PATEK PHILIPPE: HODINKEE'YE TEŞEKKÜRLER 


THE ETERNAL MOVEMENT 


Ulysse Nardin, from the movement of the sea to the perpetual 

innovation of Haute Horlogerie. For over 1/0 years, the powerful 

movement of the ocean has inspired Ulysse Nardin in its singular 

guest: to push back the limits of mechanical watchmaking, time and time again. 


| NARDIN 
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SINCE 1846 (ül 


Ulysse Nardin Boutigue: Sarı Oba Sokak No:5 Etiler/Istanbul —- O 212 259 88 55 
Time Sguare: Kanyon AVM Giriş Kat Levent/Istanbul - O 212 353 10 56 


Marine Annual Calendar 
Chronograph 

Self-winding movemenit 
Silicium technology 


ulysse-nardin.com 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yılındaki küresel resesyondan beri en kötü rekora imza attı. Berkeley'den saat satıcısı Eric Ku, “koleksiyonerler herkesin taktığı şeyleri kullanmaktan bıktılar” diyor. “Yeni saatler çok pahalı ve fiyatlar da sürekli artıyor; öte yandan, vintage'a aynı parayı harcamak ikinci el satış bağlamında kendisini kanıtladı ve değer açısından bakıldığında da, çok daha mantıklı bir karar gibi gözüküyor.” 

Daha nadir koleksiyonlar söz konusu olduğunda, vintage Patek Philippe ve Rolex en önemli 
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- ROLEXSUBMARINER 
Submariner (referans no.6204) 1953 yılında piyasaya çıktı ve iki yıl sonra da İngiliz donanması denizaltı komandoları için resmi saati olarak seçti. 
1960'larda, kaşif 
JacguesCousteau daJamesBond'u canlandıran Sean 
Gonnery gibi saatlerden birini koluna taktı. 
Hâlâpekçoktutkunu tarafından bir numaralı saatmodeli olarak görülmektedir. Üretim yılı,durumu ve metaline bağlı olarak, vintage bir Submariner'in fiyatı 
6 bin dolar ila 30 bin dolar 
arasında değişmektedir. 


yN 


SEIKO GRAND SEIKO 
İlkkez 1960 

yılında Tokyo 
Olimpiyatları'nda resmizaman göstergesi olarak lanse edilen Grand 
Seiko, Japon saatüreticisini 
İsviçre'ye ciddi bir rakip olarak ortaya çıkardı. Sağlam, ikonik tasarımı ve 
“Grand Seiko Style” 
sıfatı verilmiş el işlemesiyle teknik anlamda yenilikçi bu saat, 800ila bin 
500 dolar arasında 
değişen fiyatıyla koleksiyonerliğe yeni başlayanlar için son derece uygun. 


hazineler. Patek'in 1951 yılında pazara soktuğu, gıpta ile bakılan ve 35 yıllık 
süreçte sadece 249 adet üretilen 2499 
referans no'lu modeline bakalım. 
2012 yılında, Eric Clapton'un sahip 
olduğu bu modelin platin versiyonu Christie's'de 3,63 milyon dolara satıldığında dünya rekoru kırmıştı. 
Mayıs ayında da, en son Vietnam 
imparatorunun sahip olduğu 6062 
referans no'lu “Bao Dai” Cenevre'deki Phillips'te 5,06 milyon dolar gibi rekor bir fiyatla satıldı. Ayrıca bir 

dizi koleksiyoner de Heuer (pre- 


TAG), Longines, Universal Geneve ve Vulcain gibi eski ekol markalarına rağbet ediyor. 

Bu geniş çaplı retro özlemi gittikçe büyürken, saat üreticileri de çağdaş koleksiyonlarını yenileyecek tasarım fikirlerini bulmak için arşivlerini araştırmakla meşguller. Örneğin, Omega bu yıl sınırlı bir edisyon olan üçlüyü piyasaya çıkardı: 1957 yılı klasiklerinden esinlenilerek yapılmış Seamaster 300, Speedmaster ve Railmaster; Vacheron Constantin ise saat sitesi Hodinkee'yle işbirliği yaparak, 1950'li yıllardaki kronograflardan birinden esinlenilmiş 
Historigues Cornes de Vache 1955 
Limited Edition'ı gündeme getirdi. 

Vintage koleksiyon söz konusu olduğunda, saat dünyasında kilit önemde iki sözcük var: Durumu ve nadir bir parça olup olmadığı. Bir koleksiyonerin dediği gibi, “harap durumdaki bir Patek'e 25 bin dolar ödemektense, 1940'lardan kalma bir Longines'e 5 bin dolar vermeyi tercih ederim.” 

Saat tutkunları için seçenekler çok fazla. İster koleksiyona yeni başlayan bir hevesli, ister spekülatör ya da para babası olsun bilinen, nadir bulunan ve benzersiz olan bir modeli her tür fiyattan bulmak mümkün. Müzayede kataloglarında, eBay'de ve konunun uzmanı pek çok online sitede ve satıcıda görüldüğü gibi devasa bir pazar alanı söz konusu. Ancak satın alanların dikkat etmesi gereken bir nokta var: Vintage pazarın da, taklit ürün, nereden geldiği belli olmaması ve orijinal olmayan parçalar içermesi gibi tuzaklar içerdiğini de unutmamak gerekiyor. 

Sonuç olarak, Ku'nun saat meraklılarına şöyle bir tavsiyesi var: “Neyi seviyorsanız onu alın. Saati hiçbir zaman bir yatırım aracı olarak görmeyin. Saat stilinizi ve zevkinizi yansıtmalı; sevdiğiniz bir şey satın alırsanız, onu kullandığınız her defasında mutlu olacaksınız.” 


O SEIKO: SELKO'YA TEŞEKKÜRLER; ROLEX: PHILLIPS/PHILLIPS.COM'A TEŞEKKÜRLER 


Sheraton 
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SONBAHARIN ÇEKİM MERKEZ 


Edwards ve Brooks Brothers'ın, koleksiyonunda yer alan “Non-iron gömlekler- ütü gerektirmeyen” özelliğiyle iş dünyasının dikkatini çekiyor. 
Begüm Nur Alkış 


TARİH BOYUNCA Clark Gable, Ashton Kutcher gibi Hollywood'un ünlü aktörlerinin yanı sıra Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Franklin D. Roosevelt, Bill Clinton, Barack Obama gibi politikacıların da müşteri arasında yer aldığı Brooks Brothers, ütü gerektirmeyen gömlek ve orijinal düğmeli polo yaka gibi ikonik ürünleri ile tanınıyor. Henry Sands Brooks tarafından 1818'de kurulan marka “Perakendecilikte en iyi kaliteye sahip ürünleri üret, adil fiyatlarla satışlarını gerçekleştir. Sadece bu özel ürünleri anlayan ve takdir eden müşterilerle yol al” misyonu ile tüm dünya genelinde çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'de ise Zorlu Center, Akasya AVM, İstinyepark, Ankara Panora AVM ve İzmir Konak Pier mağazalarında hizmet veren markayla ilgili RMK Classic Giyim CEO'su Füsun Kuran ile Zac Posen'in hazırladığı sonbahar kadın koleksiyonu, kişiye özel dikim ve kırışmayan gömlekler gibi iş dünyasının hayatını kolaylaştıran hizmetleri üzerine konuştuk. 


Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Brooks Brothers maceranız nasıl başladı? 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldum. 2001 yılında Stefanel Genel Müdürü olarak başlayan yöneticilik hayatımı 
2013 yılından beri RMK Classic çatısı altında 
devam ettiriyorum. Brooks Brothers ve Edwards'ın bulunduğu RMK Classic'de CEO olarak görev yapıyorum. 


Hizmetlerleilgili bilgi alabilir miyiz? 
Brooks Brothers 1998 yılında ütü gerektirmeyen gömleğini piyasaya sundu. 
RMKClassic Giyim Üç farklı kalıp ve dört farklı yaka ile tarzına CEO'su Pusu uygun gömlek arayan erkeklere, geleneksel > “regular” kalıptan vazgeçemeyenlere “madison 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fi—--t”, slim kalıp sevenlere “regent fit”, İtalyan tarzı ekstra slim tutkunlarına ise “milano 

fit” modelleriyle ulaşıyor. Gömleklerimizin hammaddesi koton. Bu yumuşak bir 

doku ve uzun kullanım ömrü veriyor. Ütü 
gerektirmeyen gömleklerimiz yüzde 100 
kotondan üretiliyor ve reçina içeren bir kimyasalla işlem görüyor. Daha sonra yüksek ısılarda baskılanarak son haline getiriliyor. 
Müşterilerimizin taleplerine göre ve vücut formlarıyla orantılı olarak kişiye özel dikim hizmeti veriyoruz. 


Dünyaca ünlü kreatif direktör Zac Posenile çalışıyorsunuz. Tasarımlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? 

Posen, 2017 sonbahar-kış sezonu için zamansız zarafet kavramını yansıtan parçalar tasarladı. 
Koleksiyonda lüks ve pratiklik kavramı hissedilirken, maskülen ve feminen siluetler arasındaki oyun Posen'in şıklık hakkındaki şaşmaz gözüyle yorumlanıyor. Ceket yaka detayıyla öne çıkan gri yün, ceket ve kaşmir örgü kazakla kombinlerken, 19607arın stilini yansıtan kapüşonlu kaban inci grisi renkteki kaşmirde can bularak, sezonun gözde parçası olmaya aday. Brooks Brothers'ın imzası 

olan tartan deseni, koleksiyon boyunca kullanılırken, metalik renkler iplik ve payetlerle detaylandırılıyor. Akşam kullanımı için, Zac Posen smokini sofistike devrik yaka detayıyla yeniden koleksiyonda kullanıyor. 


2017 sonbahar-kışerkek koleksiyonunuzdan 
bahseder misiniz? 
Bu sezon erkek koleksiyonu teknoloji, kalite ve zanaatkârlığı birleştiriyor. Yeni dikiş teknikleriyle rahatlık ön planda olurken aynı zamanda sofistike ve şık görünüm sağlanıyor. 
Sezondaki anahtar parçalar arasında sezonun renklerindeki vintage bomber ceketler, bakımı kolay olan İtalyan merino yünü süveterler, “supima pamuğundan üretilen gömlekler, ikonikleşmiş dokuma düz renkli ve çizgili pololar ve 'gingham' desenli dokuma gömlekler yer alıyor. Sonbahar mevsiminin değişen renk tonları bordo, koyu yeşil ve hardal renkleriyle zengin dokulardaki kumaşlarla birleşiyor. Sezon kıyafetleri koyu mavi ve tonlarının yanı sıra gri ve kahverengi renklerine de yer veriyor. 
Spor ceketlerde yumuşak ve hafif kumaşlar 


Brooks Brothers'ın ütü gerektirmeyen gömlekleri, üç farklı kalıpve dörtfarklı yakailetarzına uygun gömlek arayan 

erkekler 


f 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kullanılırken kazayağı, baklava ve damalı gibi cesur geometrik desenler can veriyor. Ve her sezon olduğu gibi bu sezonda en gözde ürünlerimizden biri non-iron gömleklerimiz. 


Edwards, Brooks Brothers'ın yanı sıra 2015 
ilkbahar-yaz sezonuyla birlikte RMK Classic Giyim çatısı altında hizmet vermeye başlayan bir diğer markanız. Markanın yeniden yapılandırma sürecinden bahseder misiniz? 

Seçkin marka karmasını ve kişiye özel hizmetlerini 1994 yılında bu yana moda 
tutkunlarıyla buluşan Edwards ilgili 2015 
yılında markanın konseptini yenileme kararı aldık ve yeniden yapılandırma sürecini başlattık. Yeni konseptimizde markanın geçmişten gelen üstün hizmet anlayışını, çağdaş ve genç moda anlayışı ile yeniden yorumladık. 


Markalarınızlailgili gelecek dönem planlarınızdan bahseder misiniz? 
Çok yakında Brooks Brothers'ın 200'üncü yaş gününü kutlayacağız. Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu yana gördüğümüz ilgi ve aldığımız olumlu yaklaşımlar nedeniyle hızla büyümeye devam ediyoruz. Edwards markamız ile Akmerkez, Kalamış Marina, İzmir Konak Pier, Antalya The Land Of Legends ve Oasis Designer mağazalarımızda müşteri ile buluşuyoruz. Türkiye genelinde yine başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun çeşitli illerinde 
N yeni mağazalar açarak daha 
” . çok kişiye ulaşmak istiyoruz. 
Bayilik vererek 20 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz. 
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OLUR ARABA & 


OTOMOTİV 


Aston Martin 
DB11 modeline işdünyasının ilgisi yoğun. 


NDAYEN DÜNEM 


Türkiye pazarı Aston Martin'in en iddialı ve beklentisinin büyük olduğu pazarlardan biri. 
Spor araba kategorisinde fiyatı 600-650 bin euro arasında değişen DB11 modelinin tutkunlarına 


vaadettiği ayrıcalıklar dikkat çekiyor. Begüm Nur Alkış 


JAMES BOND filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu Aston Martin, yeni modeli DB1ı1 ile iş dünyasından yoğun ilgi görüyor. Aston Martin Türkiye Distribütörü ve D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, yeni model ile ilgili, “Aston Martin DBII; öncü aerodinamiğiyle, canlı ve ayrıcalıklı bir tasarım anlayışını gözler önüne sererek 2017'nin otomobili oldu” diyor ve ekliyor “Performansın konfor ve tasarımla birleştiği modeller spor otomobil tutkunlarının beğenisini kazanıyor. Bu nedenle de futbol, sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok isim tercih ediyor. 
Kimi gündelik hayatında kullanıyor kimi ise koleksiyoner olduğu için sahip olmak istiyor.” 
Fiyatının opsiyonel ekstralara göre 600-650 bin euro arasında değişen DB11 


38 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


modelinin yeni sahipleri arasında iş dünyasından Acun Ilıcalı ve yemeksepeti. 
com'un CEO'su Nevzat Aydın da yer alıyor. 
DBII, Aston Martin'in tarihindeki en güçlü ve en verimli seri üretim DB modeli. 
DBILVin tasarımı, doğal görünmesine rağmen tamamen yeni ve farklı özellikler taşıyor. 
Kaportanın altında yatan iskelet yapısı ise klasik orantılar taşıyor. Hafif ama daha güçlü olan gövdesiyle DB1I1'in modern iklimlendirme kontrolü ve bilgi-eğlence teknolojisi konfor ve kolaylıklar sağlıyor. 
Adaptif sönümleme özelliği ve sürücünün tercihine göre seçebileceği farklı dinamikler sunan yeni süspansiyon, DB1L'in farklı koşullara uyum becerisini arttırıyor. 

Aston Martin DB11 modelinin yanı sıra 2017 yılında yoğun ilgi gören bir >> 


ASTRON GPS SOLAR | 
ONUNLA HER ZAMAN DAKİKSİN. DÜNYANIN HER YERİNDE. 


İhtiyacı olan tüm enerjiyi sadece ışıktan alan Astron GPS Solar, tek bir butona bastığınızda yeryüzündeki tüm zaman dilimlerine göre kendini ayarlar. 100.000 yılda bir saniyelik hassasiyetle her zaman dakiksin. 
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diğer model ise Aston Martin Rapide S. 
Model, güçlendirilmiş sportif yapısı ile hız tutkunlarını kendisine çekiyor. Kaputunun altında yeni nesil AM 11 6,0 litre VI2 motor bulunan Rapide S, bir önceki nesil motora kıyasla yüzde 12lik artışla, 6,750 devirde 
558 beygir güç üretiyor. Satış fiyatı 550 

ila 580 bin euro arasında değişen modelle ilgili Kaya, “Performansıyla otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan Aston Martin Rapide S, arttırılan performansıyla birlikte son iki yılın en çok satan modellerinden biri oldu oldu” diyor ve şöyle devam ediyor: “Motorun torku, 5 bin devirde 620 Nm'ye yükseltildi. Daha düşük devirlerde; rölanti ve 4 bin devir arasında 
40 Nm, 2 bin 500 devirde 50 Nm artış 
sağlandı. Artan güç ve tork sonucunda dört kapılı bir spor otomobile yakışan daha yumuşak bir performans elde edildi.” 

2016 yılında yaşanan darbe girişimiyle 
pek çok sektörde olduğu gibi etkilendiklerini belirten Kaya, 2017 yılı ile birlikte satışlarda yeniden bir canlanmanın olduğuna değiniyor. 2016 yılını toplamda 
30 araç satarak bağlı bulunduğu Ortadoğu 
Bölgesi'nde Dubai'nin ardından ikinci 
olarak bitiren Aston Martin Türkiye, 2017 
yılının ilk sekiz ayında ise 15 araç satışı gerçekleştirdi. Satışı gerçekleşen 15 araç Aston Martin'in DB11 modeline ait. Cirodaki büyümenin modeller arasında hemen hemen eşit olarak dağıldığına değinen Kaya, bazı dönemlerde ön plana çıkan modellerin olduğundan bahsediyor. 

Önümüzdeki beş yıllık planlamalarında Türkiye'de daha fazla noktaya ulaşmayı hedefleyen şirket, 2018 yılında Ankara showroom açmaya hazırlanıyor. Bunun yanı sıra İstanbul'daki mevcut showroomunda yenileme çalışması içerisinde olduğunu belirten Kaya, 
“2018 ikinci çeyrekte 
Yeniköy'de açılacak yeni showroomumuz gerek mimari gerekse teknolojik açıdan birçok ilke ev sahipliği yapacak. 
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“ÖNÜMÜZDEKİ 

10 YILDA ASTON 
MARTINE TALEP 
OLANTUM 
LOKASYONLARDA 
OLMAYI 
PLANLIYORUZ.” 


Türkiye'nin dört bir yanında düzenli müşteri analizleri yapıyoruz, önümüzdeki 
10 yılda Aston Martin'e talep olan tüm 
lokasyonlarda olmayı planlıyoruz” diyor. 

Otomotiv sektöründe koşulsuz müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu belirten Kaya, Aston Martin'in kişiselleştirme hizmetini genişleterek ısmarlama spor arabalar sınıfında yeni bir dönemi başlattığına değiniyor. Marka müşterilere yalnızca kendilerinde bulunan benzersiz bir Aston Martin yaratabilmeleri için sınırsız seçenekler sunuyor. “Bizi rakiplerimizden ayıran belki de en önemli unsurların başında kişiselleştirilmiş hizmetlerimiz geliyor” diyen Kaya, Aston Martin'in yeni hizmetinin ikinci aşaması olan “OG by Aston Martin- Commission”dan da bahsediyor. Aston Martin'in kişiye özel spor otomobil dünyası için oldukça önemli olan bu hizmetiyle müşteri, Aston Martin tasarım ekibiyle bizzat işbirliği yapıyor. Aston Martin'in küresel bayii ağı da Commission hizmetiyle yakın işbirliği içerisinde çalışıyor ve böylece sadece kendi bölgesine ve müşterilerine özel tasarım unsurlarına sahip, ultra sınırlı bir seri ortaya çıkıyor. 

Kişiselleştirilmiş hizmetler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de popüler. Kaya, “© by Aston Martin, kişiselleştirme ve yeniliği bir araya getiriyor ve gerçek anlamda ısmarlama yapılmış bir otomobil yaratma fırsatı sunuyor. Tabii burada Aston Martin fabrikasının araç teslim zamanlamalarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Tasarımıyla ve performansıyla göz dolduran Aston Martin marka bir otomobile sahip olmak için sabırlı olmaya değer düşüncesindeyim” diyor. Bronz kaplama kontrol düğmeleri, farklı birçok renkte karbon elyaf ön panel ve renklendirilmiş ön ızgaralar otomobili farklı kılacak kişisel bir dokunuş katabileceğiniz seçeneklerden birkaçını oluşturuyor. 
Kaya, Aston Martin'in Türkiye'de yatırımlarına devam edeceğini ve özellikle yatırımların 2018'de daha da hız kazanacağının altını çiziyor. 


Kalp; insan hayatının ve duygularının tamamını yansıtan bir sembol. Kalbimizde yaşadığımız karmaşık duyguların 

aksine, kalp sistemli olarak çalışan bir mekanizmadır. 


Bir kalp, yılda 42 milyon kez 

atar ve uç uca bağlandığında dünyanın çevresini 2,5 

kez turlayacak kadar uzun atardamarlar, kılcal damarlar ve damarlardan oluşan bir ağ ile hiç durmadan kan pompalar. 


Kalbimizde yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Bebekler kalp rahatsızlığıyla doğabilir. Hastalık kasları etkileyebilir ve tahrip edebilir. Sigara, kötü beslenme ve stres gibi yaşam tarzına ilişkin tercihler atardamarların tıkanmasına neden olabilir. 
Kalp kapakçıkları yaş ilerledikçe sertleşir ve bu da kalbin etkinliğini yitirmesine ya da tamamen durmasına yol açabilir. 


Öyle ki, her yıl 17,5 milyondan fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan kalp damar rahatsızlıkları, tüm dünyada 1 numaralı ölüm sebebidir. 


Kalp sağlığı kişiselleşiyor. 


Sağlık yolculuğu, hastanenin dört duvarı arasından çıkıyor. 


Hastaneler, klinikler ve muayenehanelerde gerçekleştirilen teknolojik inovasyonlar, dünyadaki 7,4 milyar kalbin tedavi maliyetlerinin azaltılması ve bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için geliştirilen çözümün yalnızca bir parçasıdır. 

Çünkü sağlıklı yaşam, günlük hayatta akıllı tercihler yapmakla başlar. Giyilebilir teknolojik ürünlerden akıllı terazilere, mutfak gereçlerine kadar uzanan ürünler insanların sağlıklı yaşam tarzlarını korumalarına yardımcı olmaktadır. 


Kalp hastalıkları için risk faktörleri; 


Tütün 

Tütündeki kimyasallar kalbin ve damarların işlevlerine zarar vererek, damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini arttırır. 


Beslenme 

Sağlıksız gıdaların içerdiği kolesterol, damarlarda birikerek kalbe giden kan akışını yavaşlatabilir ve kalp krizine neden olabilir. 


Hareketsizlik 

Ne kadar az hareket edilirse, kalbi zorlayan yüksek tansiyon riski de o kadar yüksek olur. Egzersiz aynı zamanda yağın damarlarda birikmesini önleyen “iyi” kolesterol düzeyini arttırması açısından da önemlidir. 


Kaynak: National Heort, Lung and Blood Institute, American Heart Association, Johns Hopkins University 


Sağlık ve akıllı teknolojilerin kullanımı yaygınlaşıyor. 


Sağlık sektöründeki gelişmeler, kalbin tedavi edilme ve korunma yöntemlerinin yeniden incelenmesini beraberinde getirmektedir. 
Teknolojileri entegre ederek, verileri destekleyerek verimlilik sağlamayı amaçlayan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır. 


Sağlık hizmetleri tedarikçileri açısından bu değişiklikler, bilgi ve risklerin paylaşıldığı, maliyet etkinliği sağlayan, klinik ve operasyonel çözümlerin geliştirildiği yeni ortaklıklar kurulmasını gerektirmektedir. 
Müşteriler için de bu yeni ortam, sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri dönemden hastalığı önlemeye çalıştıkları döneme, teşhisten tedaviye ve sonrasında evde bakıma kadar sağlık yolculuklarının tüm aşamalarını kapsamaktadır. 


Bu bir ilandır. 


Philips, sağlık sektöründe hayatı iyileştirecek yeni çözümler geliştiriyor. 


Philips olarak sizlerin yaşam kalitesini arttırmanın yeni ve daha iyi yollarını bulmak için çalışıyoruz. Teknolojideki 

125 yılı aşkın uzmanlığımız ve insan 
odaklı bakış açımızla, sağlığınız için farklı çözümler sunuyoruz. 


Bizim için sağlıkta inovasyon demek, sizlerin sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunmak, sürecin sürekli takibi demektir. 


İşte biz bu yüzden, sizi sağlığın tam da kalbine yerleştiriyoruz. 


Daha iyi ve yeni buluşlarla sağlık hizmetlerini sürekli geliştirmek bizim en büyük hedefimiz. 

Çünkü bize göre, hayatı iyileştirmenin her 


zaman bir yolu vardır. 


Bu içerik T Brand Studio tarafından üretilmiş ve NYTimes.com'da yayınlanmıştır. http://paidpost.nytimes.com/philips/make- life-better/loving-hearts.html 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SİNPAŞ FİNANS ŞEHİR, YAŞAMIN 
VE YATIRIMIN YENİ ADRESİ OLACAK 


Yenilikçi projeleriyle 43 yıldır gayrimenkul sektörünü yeniliklerle tanıştıran Sinpaş Yapı, dünyanın yeni finans üssü İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin yanı başında, az katlı mimarisi ve sıcak sokak konseptiyle Sinpaş Finans Şehir'i hayata geçiriyor. Londra, New York, Dubai gibi küresel finans merkezlerinde örneği olan “finans dünyası içindeki zengin yaşam konsepti” Sinpaş Finans Şehir ile 


İstanbul'da hayat buluyor. Sinpaş Finans Şehir; 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Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu 
“Üyesi Mahmut Sefa Çelik 


ayrimenkul sektöründe daima yeniliklere imza atan Sinpaş Yapı, tüm detayları titizlikle çalışılmış en yeni projesi Sinpaş Finans Şehir ile herkesin ilgisini çekecek yepyeni bir konsepti İstanbul'a armağan ediyor. Türkiye'nin finans başkenti olacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin komşusu 


Sinpaş Finans Şehir, konut, home ofis ve ticari alanlardan oluşuyor. 


Toplam 2 bin 650 konuttan oluşan ve ticari ünitelerin de yer aldığı projede, 1--1'den 441'e kadar farklı daire seçenekleri bulunuyor. 


Sinpaş Finans Şehir, İstanbul'a ne kazandıracak? 

Sinpaş Finans Şehir hem konsepti hem de yatırım değeri ile İstanbul'daki projelerden farklılaşıyor. İstanbul'un Anadolu yakasında, şehrin en gözde lokasyonunda yükselen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi, hızla büyüyen Türkiye'nin finans 


t “Şehirli” konseptiyle tasarlandı. Projeyi, Sinpaş Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik anlattı. 


nabzının attığı yer olacak. Finans Merkezi ile birlikte bölgenin değeri ve cazibesi de hızla yükseliyor. Sinpaş Finans Şehir'i, bu nitelikli bölgede, çok özel bir yapı olması gerektiğine inandığımız için tasarladık. Sinpaş Finans Şehir, kendine özgü stiliyle yepyeni bir şehir yaşamına kapı açacak. Üstelik yüksek değer kazanma potansiyeli ile de çok kazançlı bir yatırım olacak. Köprü bağlantı yolu ve yeni açılacak metro hattı ile her yere kolayca ulaşılabilecek. Sinpaş Finans Şehir, az katlı mimarisi, şehirli yaşamı, kent yaşamındaki her ihtiyaca çözüm sunan zengin donatıları ile önümüzdeki günlerde adından çok söz ettirecek. 


Mimari olarak da yenilikler barındıracak mı? 
Bulunduğu bölgenin aksine az katlı yatay mimarisiyle ferah ve özgün bir yaşam sunan Sinpaş Finans Şehir, tuğla ve taş 


görünümüne sahip dış cepheleriyle de ayrışıyor. 
Proje tüm detayları keyifle ve titizlikle çalışılmış yüksek tavanlı evleriyle müstakil bir evin rahatlığını ve ferahlığını sağlıyor. Evlerin tümünde sokağa çıkmadan sokağı hissetmenize ve yaşamanıza imkân verecek bir balkon bulunuyor. Ayrıca hiçbir projede örneği bulunmayan bir yenilik olarak, Sinpaş'ın bu projesinde her apartmanın arka cephesinde özel konseptli bir iç bahçe bulunuyor. 


Keyifle vakit geçirilecek aktivite ve spor olanakları var mı? 

Sinpaş Finans Şehir, 36 bin 500 metrekarelik dev şehir parkı, piknik alanları, göletler ve oturma terasları ile yeşillikler içinde keyifle vakit geçirme imkânı sunuyor. Uzun yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet parkurları, eğitim ve spor kompleksleri, şehir meydanı, çocuk oyun alanları, kafe ve restoranları, ünlü markaların yer alacağı mağazaları ve Çarşı bölümü, Sinpaş Finans Şehir'de yaşamı çok özel kılıyor. Geniş kaldırımların olduğu sokaklarda, bisikletle dolaşmak da ayrı bir keyif olacak. 


Açık havada yer alan kütüphane, sinema ve SİNPAŞ FİNANS ŞEHİR PROJE KÜNYESİ 


mutfağın yanı sıra gastronomi bahçeleri, koruluk N 


vE i i ROJE İSMİ SİNPAŞ FİNANS ŞEHİR 
içindeki Lezzet Meydanı, zeytin, ıhlamur ve meyve > a 5 — 5 
bahçeleri ile chill out lounge alanı da keyifli anlara LOKASYU ISTANBUL FINANS MERKEZİ, ÜMRANİYE ev sahipliği yapacak. Çocuklar da, Sinpaş'ın ARSA BÜYÜKLÜĞÜ 246.500 M2 konsept çocuk parkı Parky'nin birbirinden BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI | 2.650 
eğlenceli oyun donatılarının tadını doyasıya zi 

ETRE KARE ARALIĞI | 58-200 M2 çıkaracak. Anne-çocuk ve kuluçka salıncakları, — —— tırmanma grupları, trambolin, tahterevalli, döner KONUT TİPLERİ T#T'DEN 441'E FARKLI KONUT TİPLERİ zıp zıp, fıskiyeli su parkı, kum oyun alanı, kara İYAT ARALIĞ 476.425 TL - 1.584.315 TI (konutlar için) 


tahta boyama ve graffiti duvarları, aynalı yansıma 


SLİM TARİHİ ARALIK 2019 

duvarları, piyano basamaklar ile Sinpaş Finans — 

Şehir'de çocuk olmaya büyükler bile özenecek. WEB SİTESİ www.sinpasfinanssehir.cam ELEFO 4441974 


İNCE ZEVKLE TASARLANMIŞ MİMARİ DOKU Projenizde, malzeme kullanımında nasıl bir anlayışa sahipsiniz? 

Binaların cephelerinde tuğla dokusu kullanılarak sıcak ve doğal bir his yaratması amaçlanan proje, malzeme kullanımlarında olabildiğince sadeliğe yer vererek, mimari bir bütünlük yakalayacak. 
İnce zevkli bir mimariyle yapıların cephe ve iç mekân özelliklerinin uyumlu ve süreklilik içinde düşünüldüğü projede, trendlerden bağımsız olarak çabuk eskimeyecek mekân anlayışı, uzun yıllar kullanılabilecek doğal malzeme yelpazesiyle bir araya getirilecek. 


Sinpaş Finans Şehir, yatırım için iyi bir tercih olacak mı? 

Sinpaş Finans Şehir'in konumlandığı bölge, İstanbul'da en fazla değer kazanan lokasyonların başında geliyor. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ve Sinpaş Finans Şehir'de yaşam başlamasıyla bölge hızla değerini artıracak. 
Kısacası Sinpaş Finans Şehir hem çok özel bir yaşam, hem de yatırım fırsatını bir arada sunuyor. 


ELİTYAŞAM 


GÖZLÜK, LUKS SEGMENT 
PAYINA GÜZDİK 


Lüks gözlük markaları pazarı oyuncusu Safilo Group, Dior, Fendi, Elie Saab, Givenchy, Jimmy Ghoo, Marc Jacobs, Tommy Hilfiger gibi markalarla 3.7 milyar TL olan pazarı domine ediyor. Group, haute couture konseptiyle lüks kategorisini bir adım öne geçirmeye hazırlanıyor. Şule Laleli 


İTALYAN SAFILO GROUP, 130'un üzerinde ülkede operasyonlarını başarıyla yürütüyor. Safilo Group Türkiye ve Orta & Doğu Avrupa Başkanı Çiler Yıldız, Türkiye pazarına yönelik 2018 yılı öngörülerini Fortune'a anlattı. 


Türkiye'de ne zamanfaaliyete geçtiniz? 
Türkiye'deki pazarın büyüklüğü ne kadar? 

Uzun yıllardır Türkiye'de distribütörümüz kanalıyla sürdürdüğümüz varlığımızı, 2015'de pazara direkt giriş yapma kararımız ile daha da genişlettik. Bu genişleme, özünde Safilo'nun 2020 Stratejik planının parçası olarak hayata geçti. Artık, çok 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Çiler Yıldız, Türkiye operasyonunun dünya ülkeleriyle kıyaslandığında başarılı performans sergilediğine dikkat çekiyor. 


segmentli portföyümüzü 
Türkiye'deki müşterilerimize direkt olarak sunabiliyoruz. Türkiye'yi, Safilo'nun geniş portföyünü 

tam anlamıyla sunabileceği hızlı büyüyen benzersiz bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple Türkiye'yi Orta ve Doğu Avrupa bölgemizin merkezi olarak konumladık. Her nekadar Türkiye pazarı ile ilgili çok sağlıklı verilere erişemiyor olsak da 3.7 
milyar TL pazar hacmi olduğunu söyleyebilirim. Bunun 1.4 milyar 
TL üzerindeki bölümü güneş gözlüğü, 1.1 milyar TL'si optik çerçeve, 1.1 milyar TL'den fazlası ise lens grubuna ait. Global optik sektörünün ise 2020 yılında 

165 milyar dolarlık bir hacme 
ulaşacağı öngörülüyor. Bu öngörü, güçlü demografik büyümenin yanı sıra çerçevelerin artan ve değişen kullanım alanlarına bağlı ticari büyüme ile de destekleniyor. 


Safilo Group'un üretim ve fabrika yerleri hakkında bilgi verir misiniz? Lüks gözlükte kaç markanın lisanslı üreticisi? 

Safilo Group'un kökeni, İtalya'nın Cadore Bölgesi'nde 1878 yılında mercek ve çerçeveler üreten en eski İtalyan sanayi kompleksinin kuruluşuna dayanıyor. 
Safilo gözlük sektöründe dünya devi 

bir şirket, lüks gözlük üretiminde lider durumda. 40 ülkede bulunan bağlı 


hes.com.tr 


130'dan fazla ülkede 
Hes Kablo izi var! 


Hes Kablo, ürettiği ileri teknoloji ürünü kablolarla, dünyanın 130'dan fazla ülkesinin altyapısında iz bırakıyor. 
Siz de Hes Kablo kullanın, altyapınızda iz bırakın. 


Güven veren teknoloji 


ELİTYAŞAM 


şirketlerimizin yanı sıra 70 ülkeye uzanan global partner network'ümüz ile toplamda 
130 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Toplamda 
30 markamız var ve bu markaları global 
ölçekte 100 bin seçilmiş satış noktasında nihai tüketici ile buluşturuyoruz. Lisanslı markalarımız arasında hepimizin 

yakından tanıdığı dünyaca ünlü moda evleri bulunuyor. Dior, Fendi, Elie Saab, Givenchy, Jimmy Choo, Marc Jacobs, 

Hugo Boss, Max Mara, Tommy Hilfiger gibi modaya yön veren önemli markaların gözlük koleksiyonlarının dizayn, üretim ve satışını tüm dünyada Safilo gerçekleştiriyor. 
Buna ek olarak, Polaroid, Safilo, Oxydo ve Carrera gibi Safilo'nun kendi sahibi olduğu gözlük markaları da bulunuyor. Üçü İtalya, diğerleri ise Slovenya, İskoçya, ABD ve Çin'de olmak üzere toplamda yedi fabrikaya sahibiz. Yedi yüksek hacimli üretim 

tesisine ek olarak inovasyon odaklı tasarım stüdyolarımızda Safilo kreatif departmanı herbir çerçeveye özel konsept geliştiriyor. 
Padova (Lüks/Moda), Portland (Spor/ Outdoor), Milano (Mass/Cool), New York (Lifestyle) ve Shanghai'de bulunan toplamda altı tasarım stüdyomuzda dünyanın farklı noktalarındaki tüketici eğilimlerini titizlikle işleniyor. Burada tamamı ürün odaklı ve 
200 farklı prosesten oluşan bir süreçten 
bahsediyoruz. 


Gözlük segmentinde yeni dönemde trendler neler olacak? 

Atelier, Lüks, Outdoor Spor, Lifestyle ve Güncel Moda, Mass Cool olmak üzere 
farklı segmentlerde üretim yapıyoruz. 200 
TL'den 4 bin TL üzerine uzanan geniş 

bir ürün skalası sunuyoruz. Segmentleri incelediğimizde lüks markaların yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz diğer segmentlerin de büyük potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Özel üretim gözlüğe talebin arttığını da söylemeliyim. Atelier segmentindeki iki markamız Elie Saab 

ve üç boyutlu üretim tekniği ile ortaya koyduğumuz benzersiz Oxydo modellerinde beklentimizin üzerinde bir talep elde ettik. 
Gözlükte ilk kez haute couture konseptinde üretimi gerçekleştirilen ultra lüks Elie Saab modellerine olan beklentinin üzerindeki 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Safilo, ilk çizimlerden el yapımı prototiplere ve üretim adımlarına kadar her şeyi çatısı altında barındırıyor. 


ilgi lüks kategorisinin de gücünü ortaya koyuyor. 

Safilo olarak, 150'den fazla tasarımcıdan oluşan kreatif ekibimiz ile yılda üç bin kadar yeni model piyasaya kazandırıyoruz. 
Dünya genelindeki tüketici trendlerindeki hızlı değişim ve sektörel büyüme gibi faktörleri göz önünde bulundurarak tasarım ekibimizde uluslararası bir yapıya yöneldik. Farklı pazarların ihtiyaçlarının kapsamlı analizini sağlayan bu yapı, tasarımda da bize benzersiz bir bakış açısı kazandırıyor. Safilo'nun tasarımda yenilikçi malzemeler ve hacim denemelerinin trendleri de belirlemede önemli rol oynadığını eklemeliyim. Fendi ve Dior koleksiyonlarında bu sezon gördüğümüz logo baskı ve farklı desen uygulamaları en dikkat çekici trendlerin başında geliyor. 
Geniş hacimli ve vintage görünümlü tasarımlar hala revaçta. Dior'un yeni sezon kapsül koleksiyonu bu anlamda ön plana çıkıyor. 


2018 hedefler, yatırımlar neler? 
Safilo'nun geleceğini şekillendiren 2020 
Stratejik planı ile altyapıya yapılan 
60 milyon dolarlık bir yatırımla tüm 
tesislerimiz modernize ediliyor ve imalat ağı yeniden keşfediliyor. 2015 yılında yüzde 
30 olan iç gözlük üretimini 2020 yılına 
kadar yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Portföyümüze katılan Elie Saab, Rag&Bone, Havaianas'dan sonra Moschino markasının da gözlük koleksiyonlarının tasarım, üretim ve tüm dünyada dağıtımı Safilo tarafından gerçekleştirilecek. 

Önümüzdeki sezon kendine has tarzı ile Carrera, herkese uygun ulaşılabilir kaliteyi temsil eden Polaroid, ayrıcalıklı Atelier segmentinde yer alan Oxydo tasarımları ve Safilo'nun üstün kaliteli optik koleksiyonları ön planda olacak diyebilirim. Buna ek olarak, Dior'un Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri'nin feminen ve masalsı tasarım anlayışına gözlük koleksiyonlarında da şahit olacağız. il 
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Absolute Toughness 


444 ERSA(3772) e www.shocktheworld.com.tr 
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2016 yılını 4 milyar TL ciroyla 
kapatan Boyner Grup 2017'de 

de büyümesini sürdürdü. Gıda 

ve elektronik dışı perakendede Türkiye'nin halka açık en büyük grubu olan Boyner Grup'un 
Türkiye'de 500'ün üzerinde mağazası bulunuyor. Grubun yeni çok katlı mağazacılık markası Wepublic, eğlenceyle alışverişi birleştirdi ve 100'den fazla 

yeni markayı ilk kez Türkiye'ye getirdi. Grubun 2015'teki yeni icadı Hopi 2017'de 5 milyon üyeyi geçti. Beymen ise 25 milyon TL yatırımla Eylül 2017'de Beymen Suadiye mağazasını açtı. Grup cirosunun yüzde 15'iinternetten geliyor. 2021 internet ciro hedefi yüzde 40'lara ulaşmak. 
Boyner Grup CEO'su Cem Boyner, mottosunu “Bilenlerle değil, yapabilenlerle çalışırım” diyerek özetlerken stratejisini ise 

“Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. 
Önümüzdeki seneden itibaren her 
1 mağazaya 1 mağaza kapatıyor 
olabiliriz” diyerek özetliyor. 


CÜNEYT TOROS-ŞULE LALELİ 
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A FOTOĞRAF ERHAN TARLIĞ 


üşteri davranışları ve satışlar, ülkede yaşanan genel sıkıntılar açısından değerlendirdiğinizde 
2017 nasıl bir yıl olarak 
tamamlanacak sizce? 
2015 Temmuz-2017 Ocak ayına 
kadar geçen sürede Türkiye kâbus gibi günler geçirdi. AVM'lere gitmedi, alışveriş yapmayı bıraktı, oranlar düştü. Ortam normalleşme sürecine girdikten sonra müşteri trafiğinde ve iştahında artış oldu. Bunu müşterinin ya keyfi yerine geldi diye ya da kafası rahatladı diye açıklamak mümkün. 
Baktığımızda müşterilerimizin kişi başına harcamaları arttı. 


Türkiye'nin gelir dağılımında bozulmalar var. Milli gelir de artmıyor. 
Bu son dönemde taksitli harcamalarla son 10 yılda genişleme oldu. Borçluluk oranları hangi oranlarda? 

Kredi kartı vadelerinde sıkışma görmüyoruz. Limitlerde sıkışma yok. Hane halkı alışverişleri zorla yapmıyor. Yıl sonu hedeflerini de tutturabileceğimizi görüyoruz. Farklı alanlarda farklı işlerimiz var ve piyasanın nabzını tutabiliyoruz. Bu yıl iyi tamamlanır gibi görünüyor. 
Mağazalarımızdan içeri giren 


“Farklı düşünerek yıkılabilecek çok kural, kesilecek çok kutsal inek var” diyen Cem Boyner, ezberleri sorgulamayı yaratıcılığı ve gelişmeyi sağlayan en önemli faktör olarak kabul ediyor. Grup 2018'e teknolojik ve dijital yatırımlarla damga vurmaya hazırlanıyor. Boyner, Grup markalarının arasındaki sinerjiyi çok önemsiyor. İşte Cem Boyner'in Boyner Grup'un yol haritasıyla ilgili Fortune'un sorduğu sorulara verdiği cevaplar.. 


müşterinin alışverişini satışa çevirebilmek önemli. Biz de bu konuda satış becerilerimizi ortaya koyuyoruz. Müşteri çok küçük bir zamanını perakendecide geçiriyor. 
Bütün perakende kabiliyetinizi mağazanın dışına taşımanız lazım. 
Beymen'de bile online siparişin yüzde 70'i cep telefonu üzerinden geliyor. Bütün grupta online satışın yüzde 65'i mobilden gelmeye başladı. 
Bütün grup ciromuzun yüzde 

15'i internetten geliyor. 2021'de bunun yüzde 40'ara geleceğini düşünüyorum. Bu sene yüzde 20'nin üzerinde büyüyeceğiz. Her açtığımız iki mağaza için aslında bir mağaza kapatıyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren her I mağazaya I mağaza kapatıyor olabiliriz. Müşterilerle yapılan kategorizasyon ortadan kalktı. Artık herkesin, her şeyin ve her markanın müşterisi var. Özellikle HOPİ çok detaylı analiz ediyor bunları. Bugün vardığımız sonuç bir ay sonra da değişebiliyor. 


Yabancı ortağınızla nasıl bir işbirliği içindesiniz? 

Aslında 10 yıldır yabancı ortaklarımız var. Onların varlığı bize çok şey 

kattı. İlk YKM/'yi alırken yabancı 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ortaklarımız bizi cesaretlendirdi. 
Uzun vadeli yatırımcılarla hareket etmek sürdürülebilir olmayı önemli kılıyor. Bugünkü ortağımız Mayhoola for Investments, büyük bir finansal gücü temsil ediyor. 2015 ve 2017'de sermaye yatırımı aldık. Ortağımız özellikle lüks perakende kategorisinde çok deneyimli. Grubumuz üç yıl önce belirlediğimiz uzun vadeli stratejisini sistematik bir şekilde uyguluyor. 
Mayhoola for Investments ortaklığı ile özkaynak yapımızı güçlü büyüme hedeflerimizi destekleyecek hale getirdik. Ortaklığımızın perakende şirketlerimizin Türkiye'deki lider konumlarını güçlendirirken, uluslararası yatırımlar açısından da gelecek stratejilerimize büyük katkı sunacağına inanıyorum. Kazan kazan ilişkisi diyelim.. Her sene yurtdışı planları önümüze geliyor ama yine Türkiye'de kalalım fikri ön plana çıkıyor. Ülkemizde yapacak çok işimiz var. 2018-2019'da çok büyük sıçramalar yapacağız. 


Boyner Grup icat çıkaran mucit şirket olaraktanımlanıyor? Bu mucityönünüz nasıl gelişti? 

İşin doğrusu benim genel 

anlamıyla otoriteyle ciddi sorunum 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var. Tartışılmaz kabullere sıcak bakmıyorum. Grubumuzun yapısı da böyle. Mesela Advantage'ı hayata geçirdiğimizde “Müşteri borcunu bir ayda değil de altı ayda ödese ne olur diye düşünmüştük. Her attığımız adımda müşteri nasıl bakar ne ister diye bakıyoruz. Müşterilerimizin attığı her adımı kazanca çevirmenini yollarını arıyoruz. Farklı düşünerek yıkılacak çok kural var, çok kutsal inek var kesilecek. Mesela T- box projesi müthiş bir işti. Ardından Wepublic ile Akmerkez'de mağaza sınırlarını aştık. Bir tane kaydırak koyduk. 86 yaşındaki annem dahil herkes oradan kaydı. Çok da eğlendi. 
Yani sadece çocuklar için bir şey geliştirmedik. Herkesi kapsayan icatlar bunlar... Bazı icatlar vardır önemsiz görünen parçaların yan yana gelmesiyle oluşur. Sadece kimse daha önce yan yana getirememiştir. 
Biz bunu başarıyoruz. Normları zorluyoruz. Şimdi HOPİ'de iki 

yılda 10 milyona gelebilir miyiz buna bakıyoruz. Kabiliyetlerimiz artıyor. Mesela yolda giderken 

5 kilometre ötede sağda bir BP 
benzin istasyonunda 25 TL paracık kullanma hakkınız var ve bunu 


biliyorsunuz. Cebinize bedava mesajı” 


“WEPUBLIC İLE ÇOK 
GÜZELTEPKİLER 
ALDIK. 86 YAŞINDAKI 
ANNEM BİLE 
KAYDIRAKTAN KAYDI 
VE ÇOK EĞLENDİ.” 


geliyor. O andaki ihtiyacınıza göre sizi yönlendiren bir asistanınız var. 
HOPİ mesela bu özelliğiyle tüketiciyi yakaladı. O zaman müşteri de size yaslanıyor. Çok detay varsa ve herkes gibi davranıyorsanız olmuyor. Bir Cumartesi günü Bebek'te, Florya'da sabah sporu yaparken, HOPİ 

size hangi mesafede hangi spor ayakkabıyla koşmanız gerektiğini öneriyor. Veya çocuğunuzun ayak numarasından yola çıkıyor ve numaranın 6 ay sonra büyüyeceğini öngörüyor ve farklı markaların modellerinin bilgisini veriyor. 

Yapay zeka ile müşterinin hayatını kolaylaştırıyoruz. Kısaca müşteri yolda yürürken, önünde açılan kırmızı halı gibiyiz. Onu şaşırtmayı seviyoruz. Müşteriyi su üzerinde 

bile yürütebilmelisiniz. Hata da yapıyoruz ama genelde çok iyi tutturuyoruz. Sistemin gerçekten öğrenen sistem olması gerekiyor. 
Şirketlere de kazandırıyoruz. Şirketler HOPİ ile daha kârlı. Hastası 


NU 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


olduğunuz bir markanın indirim yapması onu takip eden müşteri için önemli ama asıl mesele o markayı hiç bilmeyene tanıtmak ve tutku yaratmak. Klasik bir perakendeci olarak kalırsanız ve hiçbir dijital adım atmazsanız piyasada her yıl yüzde 2- 3 oranında küçülmeyi de kabul ediyorsunuz demektir. Kısaca artık bilgi ekonomisinden çıktık, 

iş ilgi ekonomisinde... Müşteri, mağazaya girince rakip markadan teklif gelirse ilgisi uçar gider. Grup olarak mobilin önemini kavramış durumdayız. Fenerbahçe maçını izlerken, cebinize gelen mesajı silip atarsınız ama maçtan önce bedeninizi bilip, size uygun formanın bilgilerini ulaştırması iyi bir fırsattır. Bu hizmet kalitesini artırır. Dijitalleşmeyi internet ve e-ticaretin ötesinde anlamak gerek. Hopi ya da alışveriş asistanı uygulamaları perakendecinin savaşabilmesi için artık şart. 

HOPİ mesela alışveriş asistanı olarak hizmet veriyor. Amazon, seyahat, benzin, sinemayı bilmez. 
Mesela evinize TV alıp, Bodrum'a yazlığınıza gönderttiğinizde bu bilgiyi HOPİ farklı şekillerde ilginiz doğrultusunda detaylandırır. Mesela hafta sonu uçak biletinin lazım 
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İlk defa satışa çıkacak, uzun süredir beklenen 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olacağını düşünüp uygun koşullara 

göre bilet alternatifleri sunar. Ya da Migros'tan alışveriş sepeti, Avis'ten 

araç, BP'den benzin ihtiyaçları için 

farklı alternatifler sunar. Yani siz 


gitmeden yolların döşenmesini sağlar. 


Servis kalitemizi artıracağımızı ve mağazaları çok daha verimli kullanabileceğimizi artık çok net görüyoruz. 


Bu arada Amazon, Türkiye'ye giriş yaptı. Sizce perakendenin taşları nasıl değişecek? 

Türkiye'deki internetten alışveriş yapanların sayısı iki misli artar diye düşünüyorum. Ciddi bir büyüme getirir, piyasayı büyütür. Takip ediyoruz hazırlık yapıyoruz ama bizim sattığımız ürünler itibariyle müşteriyle çok özel, kişisel, farklı bir ilişkimiz var. O yüzden kendi işimizi iyi yaptığımız sürece büyüyen piyasada biz de daha iyi oluruz diye düşünüyoruz. Türkiye'de interneti daha erişilebilir ve daha zevkle girilebilir yapar. 


Ama HOPİ büyüyor. İlerde uluslararası satış olur mu? Nasıl bakıyorsunuz? 

Bir kere bazı şeyleri beraber yaşıyoruz henüz. Neyin nereye 

nasıl gittiğini göreceğiz. HOPİ'nin enerjisi çok farklı. Mesela BP Hopi'ye geldiğinde Türkiye'deki pazar payı HOPİ'deki pazar paylarıyla aynıydı. 
Bu oran geçen aylarda birkaç misline çıktı. Yola çıkarken BP'nin hayatında bu kadar iyi bir şey başaracağımızı hayal edemiyorduk. İşin nereye evrileceğini kestirmek kolay değil. 
HOPİ'nin görüntüden ürün araması bir senemizi aldı. Hesaplarımızı 

en fazla bir yıllık yapıyoruz. 
İnternette bile bir yıldan fazla bir plan yapamıyoruz. 3 yıl önce mobil telefondan gelen ciro yüzde 5 iken bu sene yüzde 70'lere çıkıyor. Cepten sipariş veriliyor artık. HOPİ'nin üç bacağı var. Biri bankacılık alanında 


bankalara çok büyük hizmet verebilir. 


Bankaların ürünlerini tanıtmak 


“HOPILE MARKALAR 
VETÜKETİCİLER 
ARASINDA CIDDI 
SİNERJI YARATIYORUZ” 


ve satmak açısından çok isabetli 

bir ortam. İkincisi reklam mecrası olarak değeri çok büyük. Üçüncü olarak da müşteriyle markalar arasındaki ilişki. Business, yani işin ta kendisi. Dolayısıyla alacağımız ilk büyük yatırım gelecekte HOPİ'nin alacağı yönü çok etkileyebilir ve erken olabilir. Bankalara medyaya, müşterilere ve markalara hizmet verirken, dünya devleriyle değil 

de küçük yatırımcılarla hayatını sürdürmesini tercih edebiliriz. 
Çünkü benzeri olmayan bir iş yapıyoruz. Medya yatırımında medyacı yönümüzün diğerlerini ezmesini istemeyiz. Bankaya hizmet verirken amacımızı aşmak istemeyiz. 
Sonuçta perakende markasıyız. 
Kısaca dengeler çok önemli. 1-2 sene daha küçük bireysel yatırımcılarla ilerleyebiliriz. Çok hızlı gidiyor 

ve her şeyi deneyebileceğimiz bir 


HOPİ, CİDDİ BÜYÜME YAKALADI 


» HOPİ 5 milyondan fazla müşteri tarafından indirildi. 


» HOPİ'yi günde 400 bin kişi ziyaret ediyor. 
» Hergün 65 bin civarında işlem yapılıyor. 


» 135 bin kişi kredi kartını ekleyerek mobil ödeme yaptı. 


112 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


laboratuvar gibi. Hem grup içi hem grup dışı şirketler çok iyi kullanıyor. 


Anadolu'da Boyner markalarının yapılanması hakkında neler var stratejilerinizde? İnternet üzerindeki satışlarda dikkat çeken iller var mı? 
İstanbul ve Ankara'dan sonra en 

çok mobil ödeme kullanan ilimiz Mersin. Ardından Adana geliyor. 
Çok şaşırtıcı istatistikler var. 
Türkiye'nin her yeri fokurduyor. Eğer diğer illerde ilgi eksikse bu bizim kabahatimizdir. Çünkü sunup da karşılığını almamak mümkün değil. 
Buralarda iyi satışların olmasının 

bir diğer nedeni de perakendecinin bizi iyi tanıtmış olması diyebilirim. 
Müşterilerle birebir ilişki çünkü çok önemli. Mesela Suadiye Beymen'in açılışında Suadiyeli müşterilerimiz açılışta pasta getirmişler. Hoş geldin pastası... Suadiye'deki satış danışmanı arkadaşlara pasta getirmişler. Bu tüketicinin memnuniyeti ve bizi ev sahibi gibi karşılamalarıyla ilgili. 

Çok güzel bir yaklaşım. Antalya'da 
yeni bir AVM açılacak. Orada 200 
bin HOPİ var. Sayısız mağaza var. 
Biz yeni doğacak bir iş için orada HOPİ gümbürtüsü kopartacağız. İcat çıkarmazsanız aslında gidiyorsunuz sessiz bir şekilde... Sonuçta geldiğimiz nokta ne robotlar ne yüksek teknoloji, insan ilişkileri ve bire bir ilişki... Bir başka örnek de Fish Card ile ilgili çalışmalarımız sırasında müşterilerimize anne kızlık soyadı soruluyordu. Çoğu kişi tepki alıyordu. 
Sonunda bir çalışanımız farklı bir yöntem bulduğunu söyledi. “Nasıl” dedim. “Ben dayınızın soyadı nedir?” 
diye soruyorum demişti. Bu örnekler kişisel ilişkinin ve farklı bakışın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 


Ekonomiye makro bakışınız... 2018 
için bu ivmenin sürmesini bekliyor musunuz? 

Türkiye'de uzun ve orta vadeli bütün öngörüler pozitiftir. Biz de olumlu bakarız. Bu geleneksel bir şey. İş 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hayatına atıldığım ilk günden beri geleceğe dair çok yatırım yaptım. 
Bugünkü iyileşmenin kontrollü 

bir şekilde sürmemesi için bir 

neden görmüyorum. Piyasayı 

açıcı faktörlerin boşa gitmediğini bunların işe yarar yerlerde istihdamı artırdığını ve iş hayatını genişlettiğini görüyoruz. Bunun kontrollü devam ettirilmesi gerekiyor ki sürdürülebilir olsun ve bizi ileriye taşısın. Türkiye sürprizler ülkesidir. 

Yeni mağazalardan çok teknoloji 

ve verimliliğe yatırım yapıyoruz. 

IT, İK ve teknolojiye yatırım yapıp güzel mağaza fırsatları da geldikçe de onları değerlendirmeye karar 
verdik. Bu yılı tüm grupta yüzde 20 
üzerinde büyümeyle tamamlayacağız. 
2018'i kendi içsel verimliliklerimize dayanarak yine yüzde 20 ile kapatacağımızı öngörüyorum. 
Türkiye'nin yüzdelik büyümesi ne olur sizce? Hiçbir fikrim yok, her şeye ayak uydururuz. Aklı kıymetli olanlara değer veriyoruz, tahminlerini takip ediyoruz. İşimiz çok dinamik, adaptasyon becerilerimiz çok yüksek. 


Türkiye'de enflasyon oranları yüksek. 
Şu andaki enflasyon düzeyi sizin perakende stratejilerinizi nasıl 


etkiliyor? 

Maliyetleri ve giderleri kontrol etmek açısından enflasyona gözümüzü dikiyoruz. Enflasyonu fiyatlara yansıtmamak için çözümler arıyoruz. 
Türkiye her şeye çok çabuk adapte oluyor. İyi ve kötü şeylere.. Çok tutumlu ilerliyoruz ama abartırsak ve uzatırsak bu da büyümeyi engeller. 


Keşkeleriniz var mı? 

Şunu söyleyebilirim. Bugüne kadar inanmadan ve çok istemeden yaptığım işlerin hiçbirinde başarılı olamadım. Baskıya direnmek gerek. 
Mesela T- box'ı kutudan çıkarmak 

iyi fikir değildi. Ama bunu yaptık ve o kıyafetleri yaydık etrafa. O zaman marka bitti. Mahalle baskısıyla verdiğim kararların hiçbirinden mutlu olmadım. Hayatta keşkeler olmaz mı? 
Keşkem yok diyen yalan söylüyor. 
İnsanın her yaptığım doğruydu demesi mümkün olabilir mi? 


Advantage girişimiyle ilgili pişman mısınız? 

Advantage'da yüzde 60 pazar payına sahiptik ama birden her şey değişti. 
Anayasa fırlatıldı, devalüasyon 

oldu. Bankalar kendi derdine düştü. 
Advantage'i fonlayacak durumda 


“HAYATTA MAHALLE 
BASKISIYLA VERDİĞİM 
HIÇBIR KARARIMDAN 
MUTLU OLMADIM. 


değiliz dediler. Bizim de öyle bir fonlama gücümüz olmadığı için bir bankaya satmak zorunda kaldık. 
Yatırdığımız paranın 12 misline sattık ama bugün marka bizde kalsaydı tüm dünyada öne çıkan bir iş haline getirebilirdik. Hayatımızdan kolay kolay çıkmadı. Advantage, ilk bir yılda 1 milyon kişiye ulaştığımız ilk işlerden biriydi. Advantage ufkumuzu açtı. Çok şey öğrendik.Hem sektörde hem de endüstriyi çok değiştirdiğini düşünüyorum. Çoğu insanı da mutlu etti diyebilirim. 


Perakende sektörünün 2017 sonunda ne kadar büyümesini öngörüyorsunuz? 
Çeşitli araştırmalar yüzde 18-22 arası bir oran öngörüyor ortalamada? 

Yılın son üç ayı da normal geçerse bu 
büyümeler olabilir. Biz de yüzde 20 
civarında büyüme öngörüyoruz. 


Türkiye'nin en çok çalışılmak istenen gruplarından birisiniz. Geleceğe yönelik İK yapılanmanızda neyi baz alıyorsunuz? 

Bilenlerle değil de yapabilenlerle çalışmayı tercih ediyoruz. Fikrin çok önemli olduğu ama uygulamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. 
Çok parlak fikir var. Yeni jenerasyonu mutfağa sokup, yap demek gerek. 
Bilenlerden çok etkileniyorsun ama yapabilen çok az. Gelecekte en büyük mottomuz bu olacak. Düşündüğün kadar değil, uygulayabildiğin kadarsın... il 
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İnanlar dilediği zaman fiyatlarda ve ödeme koşullarında değişiklik yapma ve durdurma hakkını saklı tutar. 
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telefonu ve not defteriile dijitali de dönüşen eski sistemi de bildiğini gösteriyor. 
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Schneider Electric, bütün pazarlarında yaşanan büyük değişimi teşvik eden ve güçlendiren bir şirket olarak faaliyetlerine devam etmeyi planlarken planlarında Türkiye'ye hem hizmet ettiği coğrafi pazarlar hem de teknoloji anlamında daha geniş rol vermeyi hedefliyor. 
KEREM ÖZDEMİR 


İJİTAL DÖNÜŞÜM ile ilgili araştırmalar, şirket üst yönetimlerinde genellikle heyecan ve korkuyu içiçe iki duyguyu ortaya çıkarır. Schneider Electric Dünya Başkan Yardımcısı Luc Remont'un sözleri, şirketin farklı bir ruh hali içinde olduğunu 


gösteriyor: korkudan eser yok ve heyecan çok yüksekte... 


Remont, “Bütün pazarlarımız büyük bir hızda değişiyor ve biz bu değişimi teşvik etmek istiyoruz. 
Dijitalleşme bütün pazarlarımızda büyük bir potansiyel ve değeri artırma kapasitesi yaratıyor. Örneğin bir binanın daha akıllı hale getirilmesi, o binanın sahibi olan, işleten ya da sadece orada oturan veya çalışan için büyük bir dönüşüm oluşturuyor” diyor. Enerji şebekelerini uçtan dijital operasyona geçirerek akıllandırmak da benzer biçimde farklı yerlerde üretimi yapılabilen, karbondan arındırılmış ve daha dijital olan yenilenebilir enerjinin şebekeye entegre edilebilmesini sağlıyor. 

Benzer bir biçimde bir üretim ya da sanayi sürecini dijital bir açıyla bakılarak takip ve kontrol edilmesi, patron, işletmeci ya da imalatçının müşterilerinin taleplerine hitap ederken çok daha esnek olmasına olanak tanıyor. Üretim sektöründe bu şekilde yaklaşılan bir operasyonda imalat sisteminin yeniden şekillendirilmesi ya da buna esneklik kazandırılması da mümkün oluyor. Bunun doğal sonucu ise müşterilerin, ihtiyaçlarına çok daha fazla uygun olduğu için daha fazla memnun olmalarını sağlayacak şekilde arzlarını 


bu yeni dünyaya adapte edebilmeleri olarak karşımıza çıkıyor. 

Schneider Electric bu alanlarda hem yazılım hem de donanım geliştirirken asıl odaklanması, enerjinin yanı sıra her türden endüstriyel süreci de verimli yönetme şeklinde. Şirket, bina, enerji şebekesi, imalat ve veri merkezi/veri yönetimi olmak üzere dört ana alanda odaklı geliştirmeler yaparken enerji ve süreç verimliliğine odaklanıyor. Marka konumlamasını bu şekilde yapan Schneider Electric, müşterilerine var olanlara eklenecek uygulama, yazılım ve teknoloji sunabilmek için Ar-Ge'ye yatırımlarını sürdürüyor. 
Böylece şirketin geleneksel alanlarında bile dijitalleşmeye bağlı olarak ileriye doğru önemli adımlar atılabiliyor. 

Remont, “Bizim için dijitalleşme ve bizim dijital yaklaşımımızın tutarlılığı, bizim açımızdan teknolojimizi müşterilerimize, ihtiyaçlarına uygun olarak ve daha etkileşimli bir biçimde ulaştırmanın bir yolunu oluşturuyor” diyor. Schneider Electric bir teknoloji şirketi olarak bunu yaparken kendisini sürekli olarak yeniliyor. 

Bunun en açıklayıcı örneklerinden biri, Nesnelerin İnterneti (IoT). “Bizim loT uygulamalarımızın geçmişi 30 yıl geriye gidiyor. Bundan 20 sene önce ürünlerimizi internete ve bilgi ağlarına bağlantılı hale getirmeye başlamıştık. Endüstride otomasyonun kilit unsurlarından biri olan kontrolörün Schneider Electric tarafından intenete bağlanmasının böyle bir tarihsel geçmiş var. Biz bunu yapan ilk şirkettik” diyor. 

Günümüzde loT büyük bir hızla yaygınlaşırken, Schneider Electric kendisi açısından çok önceleri başlayan bu teknoloji yolculuğunu hızlandırmaya odaklanmış durumda. Şirket, müşterilerine Ecostruxure adını verdiği uyumlu ve kapsamlı IOT omurgası üzerinde şekillenen sağlıklı bir ortam sunuyor. 
EcoStruxure, müşterilerin tesislerinin içindeki >> 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makinelerin ve nesneler ile bunlara enerji, hareket ya da kontrol sağlayan dışarıdaki bağlantılı nesnelerin ihtiyaç duyduğu uç kontrolünü (edge controlling) sağlayan tamamen yazılıma dayalı bir uygulama ekosistemi. 

Remont, “Müşterilerimizin bunları açık bir sistem mantığıyla kullanabileceği kapsamlı bir ekosistem sağlıyoruz. Bu sayede kendi tercihleri doğrultusunda ekosistemin tamamını ya da bir bölümünü kullanmaları mümkün oluyor. Bu ekosistem, müşterilerimize loT ortamını sağlamanın yolunu oluşturuyor” diyor. Bunun sonuçları ise, çok daha büyük önem taşıyor. Remont, bu konuda “Bunun sonucu, daha çevik olunması gereken bir dünyada daha çevik olmalarını sağlıyoruz. Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için daha uygun bir konumu elde ederlerken işlerinin enerji ve iş süreçleri ile ilgili yanlarını değişen ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirebiliyorlar. Bizim buradaki amacımız, buna olanak tanımak” şeklinde konuşuyor. 


APAY ZEKA DA Schneider Electric'in bu yaklaşımı içinde önemli bir yere sahip. 
V Remont, “Bizler sanayinin içinde yer alan faydacı insanlarız. Bunun için loT'yi de yapay zekayı da kullanıyoruz ancak bunu yaparken müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmamız gerektiğini unutmamaya özen gösteriyoruz” diyor. Bu özenin sonucu, bir kez daha dört ana pazardaki müşterilerin kritik ihtiyacını oluşturan enerji verimliliği ve süreç yönetimini merkeze alıp IoT ve yapay zekayı bu konuda çözüm sağlamak için kullanmaya dayanan bir iş modelini öne çıkarıyor. 
Remont, “Binalardaki enerji verimliliği bu konuda iyi bir örnek oluşturuyor. Binada enerjiyi verimli kullanmaya başladığınızda yani tam olarak nasıl bina yönetimi yapıldığını anlamanızı sağlayacak sayaçlarınız, binanın çeşitli bölümleri arasında veri bağlantınız varsa ve bunların üzerine yapay zekayı yerleştirmişseniz, bina yönetimine bazı kararları otomatik olarak ya da yarı otomatik olarak almasını önerebilirsiniz. Bu sayede sağlanabilecek bina optimizasyonu ile binada tüketilen enerjide yüzde 50 tasarruf sağlayabilirsiniz” diyor. 
Bu, teorik değil denenmiş ve sağlanmış bir sonuç ve buradaki potansiyelin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Remont, bu uygulamanın kolaylıkla birçok farklı yere uyarlanabileceğine işaret ediyor. Bu şekilde yeni uzmanlıklar gelişiyor ve bu teknolojik yaklaşıma bağlı olarak yeni işler yaratılıyor. Kendilerinin teknolojiyi yaratan taraf olduklarını ancak iş modelinde iş ortakları ile çalışmanın önemli yeri olduğuna işaret 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eden Schneider Electric Başkan Yardımcısı Remont, “Teknolojiyi her yere kuran biz değiliz. Bu yüzden bizim lokal olarak da güçlü olmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'deki operasyonumuzu 40 yıldır sürdürüyoruz” şeklinde konuşuyor. 

40 yıllık operasyon geçmişi olan Türkiye, Schneider 
Electric açısından önemli bir ülke. 

Remont, “Türkiye'deki operasyonlarımızı sadece Türkiye'ye odaklı olarak değil, bölgeye hizmet edecek biçimde sürdürmeyi planlıyoruz. Bu zaten birkaç senedir aldığımız pozisyondu ve bunu geliştirmeye devam etmek istiyoruz” diyor. Schneider Electric'in dört ana alanı ile Türkiye'de bulunduğunu ve bunlardaki büyümeden memnun olduklarını söyleyen Remont, şu anda Orta Asya'daki talebe hitap eden Türkiye'nin sahip olduğu uzmanlıkları ve üretim kapasitesi ile zaten üretim yapmakta olduğu Ortadoğu ve Afrika pazarlarına daha büyük ölçüde hizmet edebilmesini istediklerini kaydediyor. Türkiye fabrikaları üretimlerinin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç eden Schneider Electric, Türkiye'nin ihracatına olan katkısını her yıl artan ihracat oranı ve ürün portföyüne eklenen yeni katma değerli ürünleri ile birlikte artırmaya odaklanıyor. 

1987 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başlayan 
Schneider Electric, bu süreçte dört fabrika ve bir bölgesel lojistik merkezi ve yönetim-satış ofisleri yatırımları gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Türkiye'de bulunan üç yerli ve bir yabancı firmayı bünyesine katarak Türkiye'deki ve bölgedeki operasyonlarını genişleten şirket, bugün faaliyetlerine 2 binin üzerindeki işgücü ile devam ediyor. Türkiye'deki yetişmiş iş gücüne ve üretim uzmanlığına duyulan güven geçen yıl Türkiye'nin Orta Asya ülkeleri ve İran'ın yönetim merkezi olarak seçilmesini sağladı. 

“Türkiye'deki bizimle zaten on yıllardır birlikte çalışan müteahhit ve uzman şirketlerle işbirliğini sürdürmeyi ve güçlendirmeyi planlıyoruz. Bizim iş yapma biçimimiz bu ve bunun güçlü bir model olduğunu düşünüyoruz. Faaliyette bulunduğumuz bütün ülkelerde iş ve uzmanlık yaratmaya dayanan bu modelimizde Türkiye'yi güçlü noktalardan biri olarak değerlendiriyoruz” diyen Remont, var olan iş ortakları ile işbirliklerini geliştirmenin bu iş modelinin kilit bir unsuru olduğunu ve nihai pazardaki değişime bağlı olarak yeni iş ortaklıklarının da geliştiğini ifade ediyor. Remont, “Giderek daha büyük ölçüde yazılım uygulaması sağlıyoruz. Bu dünyada yazılım geliştiricilere ihtiyacınız oluyor. Bu insanların mutlaka bizim şirketimizin içinde yer alması gerekmiyor; iş 


ortağımız olmaları yeterli. Yeni iş ortaklarımız olarak yazılım dünyasındaki geliştiricilerle yeni türden bir ilişki geliştiriyoruz” diyor. 

Müşteriler ve iş ortakları için en iyi deneyimi oluşturmayı hedefleyen iş modeli, farklı teknolojilere yatırım yapılmasını ve müşteri ile birlikte çalışılan bir ekosistemde çözüm geliştirilmesine dayanıyor. 
Fortune Türkiye tarafından 
Schneider Electric için düzenlenen yuvarlak masa toplantısının katılımcılarının yorumları, bu ekosistemin Başkan Yardımcısı genişlemesi konusunda dikkat (O Remont,Çırağan çekici olanaklar ve eğilimin nim all 


Ni toplantı sırasında bulunduğunu ortaya koydu. sık sık notlar aldı. 


Schneider Electric 


ORTUNE TÜRKİYE YAYIN DİREKTÖRÜ Cüneyt 

Toros, “Akıllı teknolojiler kullanarak 

akıllı ekonomi yaratmak iş modellerinin 

güncellenmesinden insan kaynaklarının 

yönetimine kadar birçok alanda tam bir dönüşümü gerektiriyor. Verimli ve rekabetçi olmak için deneyimlerin paylaşılması ile ortak akıl oluşturulması önem kazanıyor” yorumunu yaparken, katılımcıların konuşmaları, bunun çok daha fazlası için zemin bulunduğunu gösteriyor. 

Intel Türkiye Genel Müdürü Yalım Eriştiren, “Türkiye'de dijital dönüşümle ilgili farkındalığı yükseltmek için ortak çalışmalar yapıyoruz. Amacımız, bu dönüşüme sağlıklı bir biçimde hız kazandırarak uygulama tarafında başarı hikayeleri yaratmak ve dönüşüme ölçek kazandırmak” diyor. CFOTarın daha çok maliyetleri düşürmeye odaklandığına işaret eden bu tür platformlarda yönetim kurulu üyelerinin ve CEOTarın farkındalığının artırılmasının başarı hikayelerinin yaratılmasını hızlandıracağını düşünüyor. 

HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede, “Bizim için sürdürülebilirlik bakış açısı önem taşıyor ve ekosistemimizi bu konuda etkilemeye çalışıyoruz. 
Lojistik zincirimizden, tedarik zincirimizden, pazarlama ajanslarımızdan kaynak kullanımında daha sorumlu davranmaları ile ilgili beklentilerimiz var. Onları zorlayamayız ama sürdürülebilirlik konusunda etkilemeye çalışıyoruz” şeklinde konuşuyor. 


ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, 340'ın üzerinde şirketi barındıran teknoparktaki deneyimin ışığında, “Türkiye daha büyük bir pazarın merkezinde. Çok uluslu şirketler, büyük şirketler ve start-up'ları bir araya getirerek Endüstri 4.0'dan tıbbi teknolojilere kadar birçok alanda bu büyük pazara hitap edebilmek mümkün. Biz bu konuda rol oynamaya hazırız” diyor. 

BASF Türk CEO'su Buğra Kavuncu'nun odağında da sürdürülebilirlik yer alıyor. “Geleceği yaratmak için kimya yaratıyoruz” sloganıyla hareket eden şirketin Türkiye lideri, “Akıllı üretime odaklanan bir şirket olarak bizim açımızdan dijitalleşme kaçınılmaz bir konu. Bu konuda iki farklı odağımız var: prediktif bakım ve artırılmış gerçeklik. Birincisi bize zaman ve para tasarruf ettirirken verimliliğimizi artırmamızı sağlıyor. İkincisi ise, çalışanlarımızın telefonları ile ilgili bilgiye daha rahat ulaşması sayesinde üretim tesisinde bütün kontrolleri daha rahat yapmaya olanak tanıyor” yorumunu yapıyor. 

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu Başkanı Cemil Tokel, “Bir yanda üretim verimliliği için enerji tüketimini azaltma ve bakımı öngörüsel hale getirme konularında yoğun bir Ar-Ge faaliyeti yürütürken diğer yandan müşterinin ne yaptığını anlamaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle beni en önemli gündemim, piyasa ile uyumlu olmak; yeni bir uygulama çıktığı zaman bunun içinde yer alabilmeliyim” diyor. p> 
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Toros, akıllı teknoloji- akıllı ekonomi bağlantısının altını çiziyor. 


Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Her sene yaklaşık 4 milyon ürün satıyoruz ve 20'den fazla fabrika bizim için üretim yapıyor. Dijital teknoloji bizim bu fabrikaları kontrol etmemizi sağlıyor. 

Hemen hepsinin Endüstri 4.0'a geçmesi bu kontrolü kolaylaştırıyor” diyerek dijitalleşmenin bir diğer boyutuna dikkat çekiyor. 

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “Finans sektörü dijitalleşmenin en fazla ezberini bozduğu sektör. Finans sektöründe gelecek birkaç yılda sadece Avrupa'da dijitalleşmeye bağlı olarak maliyetlerde gerçekleşecek düşüşün 4,5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Şu ana kadar finans sektörünün dijitalleşmedeki odağı maliyetleri düşürmekti ancak aynı deneyimin gelir yaratmak için kullanılmaya başladığını da görüyoruz” diyor. 

Hürriyet CEO'su Çağlar Göğüş, “Dijitalleşmenin finans sektöründeki ezber bozması kadar şiddetlisini biz de medyada yaşıyoruz. Arama algoritmalarının haberlerimizi ve fotoğraflarımızı daha fazla takip edilir hale getirmesi, günün sonunda ciromuzu artırmak anlamına geliyor. Teknoloji şirketlerinin bu tür kullanım örnekleri ile gelmemesi bizim kendi kullanım örneklerimizi yaratmamızı gerektiriyor” diyor. 

Spencer Stuart Danışmanı Felix Hafele “Dijitalleşmenin Endüstri 4.0, otomasyon, sürücüsüz arabalar gibi alanlarda yarattığı etki ile ilgili ortak sorun, farklı yeni yeteneklere ihtiyacı ortaya çıkarması. 
Bu, yeteneklerinizi yeniden tanımlamanızdan çok, yetenek kümeleri ile ilgili. Yaşlı köpeğe yeni numara öğretmenin fazla faydası olmayan bir dönemdeyiz” şeklinde konuşuyor. 
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Euler Hermes Genel Müdürü Özlem Özüner, “Biz 
115 yıldır faaliyette olan bir global şirketiz ve 10 yıl 
kadar önce gelişmekte olan pazarlara girme kararı ile kendi ezberimizi bozduk. Şirket 115 yaşında olmasına karşın bizim yaş ortalamamız 28. Bir dijital ürünü pazara sürdüğümüzde önce bir tereddüt olsa da ne işe yaradığını anlatınca kabul gördüğünü gözlemliyoruz” diyor. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Aykut Demiray, “Bankacılık kökenli biri olarak Türkiye'de finans sektörünün son 30 yıldır dijitalleşmeye liderlik ettiğini biliyorum. Bugün işlemlerin en az yüzde 50'si dijital ortamda gerçekleşirken mobil bankacılıkta bir patlama yaşanıyor. 
Adaptasyon gücü Türkiye'yi bugün Avrupa'nın liderleri arasında tutuyor” diyor. 


İJİTALLEŞTİRMENİN ŞEKİLLENDİRDİĞİ 

bu yeni dönemde insan kaynağı en 

önemli etkenlerden biri olarak işle ilgili 

dengelere damgasını vuruyor. 

Schneider Electric Global Başkan 

Yardımcısı Luc Remont, bunun en iyi farkında olanlardan biri. Remont, “Biz insan işi yapıyoruz; her şeyin başı insan. Bu sabah bu konuyu yine ele aldık. 
İnsanlara dayanan bir sistem inşa etmek başarımızın kilit unsuru. On yıllardır bunun için çaba harcıyoruz ve gelecekte de buna önem vermeyi sürdüreceğiz. Bunun anlamı, girişimci, teknoloji açısından son derece uzman ve aynı zamanda işimiz konusunda son derece tutkulu olmak. Çalıştığımız her ülkede buna özen gösteriyoruz ve Türkiye bu konuda çok güçlü olduğumuz bir ülke. 
Bunu geliştirmeye devam edeceğiz” diyor. Bu, gelecek umudunu besleyen anlamlı bir ifade. 
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A İsli 
Shell olarak 32 yıldır dünyada,12 yıldır Türkiye'de geleceğin mühendislerine ve ş bilim insanlarına destek oluyoruz: Gençlerimizin'enerji tasarruflu otomobiller 

Üreterek teknoloji ve inovasyon alanında gelişmelerine katkıda bulunurken, 

m uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılarla da gurur duyuyoruz. | 

Türkiye İhracatçılar Meclisi - Dış Ticaret Kompleksi'nde 24 Eylül 2017 | 


tarihinde gerçekleştirilen 3. SHELL ECO-MARATHON hakkında MEZ me OiB ayrıntılı bilgi için www:semturkiye.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Meclisi | Bü Nİ 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2016'nınen önemli özelleştirmesinin ardından Türkiye 
Petrolleri'ni yapılandırmaya girişen Demirağ, 
İstanbul ile Ankara arasında bölünmüş bir hayat yaşıyor. 


TÜRKİYE PETROLLERİ, 
YENİ KANATLARIYLA 


TÜRKİYE PETROLLERİ (TP) Petrol Dağıtım Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, bu yaz petrol sektöründeki şirketin işlerinin yoğunluğu nedeniyle 22. Dünya Petrol Kongresi'ne (WPC) katılamadı. İlk anda kulağa garip ya da tarihe geçecek bir paradoks gibi gelen bu ifade, aslında 2016'nın en büyük montanlı özelleştirmesinin ardından Türk Petrolleri'nde 2018'e hazırlık olarak ne kadar hummalı bir çalışmanın sürdüğünü gösteriyordu. 

Turkuaz Petrol'ün sahibi Zülfikarlar Holding'in Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği özelleştirme ihalesinin nihai 
pazarlık görüşmesinde kazanan taraf olarak 490 
milyon liraya satın aldığı TP Dağıtım ile yine bu holdingin sahibi olduğu Turkuaz Petrol'ün birleştirilmesi, kapasite ve iş hacminden kültürden coğrafi yerleşim ve kültüre kadar birçok alanda entegrasyona kadar çok farklı alanlarda çalışmayı gerekli kılıyordu. Turkuaz Petrol Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, 

TP Dağıtım'ın da genel müdürlüğünü üstlenmesinin ardından -iki gün İstanbul'da ve üç gün Ankara'da olmak üzere- İstanbul ve Ankara arasında dağılan hayatı, bu sürecin sıcaklığının sembolik bir göstergesi. 

Daha fiziksel bir gösterge için entegre edilen büyüklüğe bakmak gerekiyor. TP Petrol Dağıtım AŞ, 400'e yaklaşan bayi sayısı, stratejik lokasyonlarda bulunan yedi akaryakıt depolama tesisi, 333 bin metreküp akaryakıt depolama kapasitesi ve iki LPG dolum tesisi ile satın alındı. 

TP Petrol Dağıtım, satılmasının öncesindeki 3-4 yılda bayi ağını hızla büyütmekle kalmamış 2016'nın başından itibaren İstanbul-Ambarlı'da 


ÇACAK 


İki buçuk katı büyüklüğündeki Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtımı satın alarak yoluna Türkiye Petrolleri markası ile devam etme rotasına giren Turkuaz Petrol, 2018'de daha 

güçlü yapısıyla harekete geçecek. 201 7'yi iki şirketi entegre etmekle geçiren Genel Müdür, yeni satın almaların ve büyük yatırımların şekillendireceği rekabet ortamında teknoloji ve inovasyon ile destekledikleri ölçek büyümesinin kendilerini dalganın üzerinde tutacağını düşünüyor. 

Kerem Özdemir 


156 bin metreküp kapasiteli akaryakıt depolama 
terminali kiralayarak ve TP Gaz markası altında LPG satış operasyonlarına başlayarak büyümesine katkı yapacak projeleri hayata geçirmişti. 

Satın almanın ardından birleşik şirket yoluna Türkiye Petrolleri markası ile devam ederken, bu Turkuaz petrol için bir yandan marka dönüşümünü hayata geçirme adımlarını atmak bir yandan da büyümeyi sürdürmek gibi iki yönlü dönüşüm adımlarını atmak anlamına geliyor. 2018 sonunda 800 istasyona çıkmayı planlayan şirketin bu konuda ne kadar iddialı olduğunu anlamak için, 418 milyon liralık teklif 
veren en yakın rakibinin yaklaşık yüzde 18 
yukarı çıktığını hatırlamak yeterli. 

Birbuçuk yıllık özelleştirme sürecinin ardından TP Petrol Dağıtım'ı satın alan Turkuaz Petrol, 20 yıldır içinde bulunduğu akaryakıt dağıtım sektöründeki rekabete yabancı değil. 15 yıl öncesine kadar 20 dağıtıcının faaliyet gösterdiği sektörde oyuncu sayısı 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90'a yükselirken gelişen rekabet ortamına 

ayak uydurabilen şirket, sektörde yüzde 4,4 pazar payı ile altıncı sırada yer alan TP Petrol Dağıtım'ı satın alarak daha güçlü bir konum elde etmiş durumda. Demirağ, yüzde 13 ila 

15 brüt kar marjı ile çalışan sektörde gelecek 
dönemde hem satın almaların devam etmesi hem de büyük yatırımların yapılması ile oluşacak yeni rekabet ortamına da hazırlanıyor. 


EMİRAĞ, “Bizim iki-ikibuçuk katımız ) büyüklüğünde bir şirketi satın aldık ve bu 

birleşme ile 90 akaryakıt dağıtım şirketi arasında beşinci sıraya yükseldik. Şu anda yerel olarak dağıtımla ilgileniyoruz” diyor. Bunun bir de fırsatların değerlendirilmesi ile ilgili aması var. Bu amalı cümle yurtdışında satılık rafineriler, Ar-Ge çalışmaları ve yine enerji ile ilgili yurtdışında yapılabilecek yatırımlara ilgiyi ifade ediyor. Demirağ, 
“Hep yabancılar gelip bizim ülkemizden kurumları satın alarak yatırım yaparak ya da yapmadan çok ciddi gelirler elde ediyor. 
Biz şöyle bir ters mantık işletiyoruz: 
Git, şirket satın al, büyüt, gelirini de ülkeye getir. Bu 
Türk şirketlerinin dışarıya karşı geliştirdiği bir trende de işaret ediyor. 
Biz de bu sistem üzerinde Türkiye'yi toplayacağız ve daha sonra da markayı yakın ülkelerden başlayarak diğer ülkelere taşıyacağız” şeklinde konuşuyor. 

Bu planda Türkiye Petrolleri ismi çok 

önemli bir bileşen olarak yer alıyor. Eskiden bakanlar kurulu kararı ile bir şirketin Türkiye ismini kullanılması —zor da olsa- mümkün olabilirken şu anda Türkiye ve Türk isminin marka olarak kullanılmasında bu süreç de kaldırılmış durumda. Demirağ, “Bu yüzden Türkiye Petrolleri çok önemli bir isim. Tarihine baktığınız zaman 1920'lere kadar uzanıyor. 
İlk akaryakıtı tenekelerle getirip küçük pompalarla satan milli bir şirket... BP yaklaşık 
105 yıldır ve Shell yaklaşık 80 yıldır Türkiye'de 


W 


LERİ 
KİYE PETROLLER | ğe # adj #3, 


TP Dağıtım son yıllarda canlı bir büyüme yaşadı. 


faaliyet gösteriyor. Biz bu ortamda 100 yaşına yaklaşan Türkiye Petrolleri'nin markasını nasıl büyütebileceğimizin, şirketi nasıl ilerletebileceğimizin planlamasını yapıyoruz” diyor. 

Bu planlamada hem dağıtım hem rafinaj anlamında yurtdışı fırsatlara bakma tarafı, Türkiye Petrollelri markası ile değil, zaten hidroelektrik (HES) ve rüzgar enerjisi santrali (RES) olarak enerji yatırımları bulunan Zülfikarlar Holding'in çatısı altında değerlendirilen bir konu. Demirağ, “Holding çatısı altında yurtdışı görüşmeler devam ediyor. 
Holding olarak enerji alanına yatırım kararı alınmış durumda. Zaten bu şirketin satın alınması da bu stratejinin bir parçası; küçük bir parçası” diyor. Buzdağının görünen kısmı ile görünmeyen kısmı arasında ayrımı bir kez daha düşünmeyi gerektiren bu ifade. Demirağ'da, şu anda hem şirkette 

hem de holdingde çok karmaşık bir süreçten geçildiğine dikkat çekiyor ve nihayetinde büyük olanın, yaşanmakta olan dönüşüm olduğu noktasında anlaşıyoruz. 
Özelleştirmelerin sorunsuzuna rastlanmayan olması bir yana, işin içinde bir de birleşmenin yer alması karmaşıklığın açıklamasını oluşturuyor. 
Demirağ, “Benimle birlikte yola çıkan profesyonel arkadaşlar çok farkında değiller ama çok büyük bir iş yapılıyor. 
İki farklı şirket kültürünün birleştirilmesi söz konusu... Biz sil baştan bütün performans kriterlerini (KPT) ve her şeyi yeni baştan oluşturuyoruz; benimki dahil olmak üzere. 
Bunun nedeni, satın almayı yapmamızın ardından beklediğimiz ya da beklemediğimiz bir sürü değişkenin ortaya çıkması. Böyle baktığınızda, biz bu yıl hedef, plan, KPTlar gibi şeyleri bir kenara bırakarak sadece ve sadece iki şirketin sağlıklı bir şekilde birleştirilmesini ve zarar oluşturmadan büyüyerek ilerlemesini hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor. 
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ATIN ALMANIN ARDINDAN orta 

ve üst yönetim ile kilit personel, 4A 

statüsünün olanakları kapsamında şirketten ayrılarak devlete geçerken yeni yönetim soru soracak kimseyi bulamadığı bir ortamla karşılaşıyor. Bu arada eldeki çalışanlara eklemeler yapılarak yeni bir ekip kurulurken iki şirketli bir yapıya geçiliyor. Şu anda merkezi İstanbul'da bulunan Turkuaz Petrol ve genel müdürlüğü Ankara olan Türkiye Petrolleri olmak üzere ikili bir yapı sürüyor. 
Demirağ'ın İstanbul ile Ankara arasında bölünmesine neden olan bu ikili yapı, diğer yöneticiler için de benzer bir durumu ortaya çıkarıyor. Haftanın üç dört gününü Ankara'da ve cumartesi ile birlikte iki üç gününü İstanbul'da geçiren bu ekip, bu süreci kazasız belasız yönetmeyi başarırken geçen ay iki şirket merkezinin İstanbul'da birleşmesiyle yeni bir süreç başlıyor. Bu yeni süreç, bölünmüşlüğü ortadan kaldırarak bir anlamda işleri kolaylaştırırken taşınmaya ve diğer etkenlere bağlı olarak yaşanacak işten ayrılmalar şirket için çözülmesi gereken yeni konuları ortaya çıkaracak. Yönetim merkezlerinin 
İstanbul'da birleşmesinin ardından yıl sonunda birleşmeyi tamamlamayı planladıklarını söyleyen Demirağ, “2018'de tek marka tek şirket olarak yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz” diyor. 

Şirketin bu döneme yönelik vizyonunda, akaryakıtla enerji arasındaki fark önemli bir yere sahip. Demirağ, “Akaryakıt, enerjiden farklı aslında. Bizim sektörümüz yarı enerji, yarı perakende aslında” diyor. Bu, vizyon açısından önemli bir noktayı oluşturuyor. 
Perakende kökenli Pazarlama Direktörü Burcu Tarhan göreve ilk geldiğinde istasyonlardan “mağaza” diye bahseden Tarhan'ın sözlerini “Bizim istasyonlarımız var” diye düzeltiyormuş. 

Demirağ, “Sonra düşündüm; mağazacılıkla 


Demirağ, sosyal ortamlarda da ekosisteme ısındı. 


pek bir farkı yok. Biz kendimizi petrolcüyüz, enerjiciyiz diye konumlandırırken kimse bizim arka tarafta ne yaptığımızla ilgilenmiyor. 
Müşteri geldiği zaman yakıtını nasıl alıyor, aldığı hizmet nedir gibi konular önem kazanıyor. Ürün kalitesini çok kişi bilmiyor çünkü öyle bir ürün satıyoruz ki, alıcı görmüyor, bilmiyor, koklamıyor, tatmıyor ve onunla hava atmıyor. Öyle bir ürün satıyoruz aslında” şeklinde konuşuyor. 

Bu sektörün gittiği yönü de iyi bir biçimde tanımlıyor. Hükümetin kar marjlarını daraltma politikasına bağlı olarak fiyatlama tarafında Doğu Avrupa ve ABD'ye yaklaştırırken istasyonlarda diğer etkenleri öne çıkarıyor. 
Demirağ, “Ben bunu üç yıl önce söylediğimde hayal gibi duruyordu ama bugün Shell sandviç satıyor. Ben BP'deyken böyle bir şey söylense hakaret addederdik çünkü o sektörün kendine özgü bir ağırlığı ve 

egosu vardır. Biz de bugünkü plan ve projelerimizde istasyonlarımızda tüketici ile neyi buluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Su bile konuşuluyor şu anda. 
Birçok sektörle bir anda iletişim içinde olmaya başladık. 
Bu, sektörün kabuk değişimi...” diyor. 
Kabuk değişimi, denenen ve özellikle kadınlar tarafında başarısızlıkla sonuçlanan 
“kendi benzinini kendin doldur” uygulaması dışında çok çarpıcı noktalara gideceğe benziyor. Yakınlaştığımız coğrafyada daha düşük fiyat seçeneği ile birlikte sunulan bu seçenek, Türkiye'de bir daha denenecek gibi görünmüyor. Sektörde promosyonun yasak olması, sadakat programlarını da oldukça sınırlıyor ancak Demirağ, bunun en önemli konu olmadığını düşünüyor. 

Demirağ, “Ürünümüzle hava atmak mümkün olmadığı için ulaşılabilir olmak bizim için çok daha önemli. Şişli'de istasyonumuz yoksa ve sizin ev ve iş olarak yaşamınız Şişli'de geçiyorsa, en güçlü sadakat programlarını bile 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uygulasak sizinle markamızı buluşturamayız. Sadakat uygulamaları, istasyon ağının gelişmesine paralel yürüyen bir stratejik boyuttur bizde. 
Aynı derecede önemli olan, segmentlere odaklanmadır: 
A segmentine mi, benzine mi, dizele mi odaklandığınız bizde çok önemlidir” şeklinde konuşuyor. 

Bunların ve farklı özelliklerin bir araya getirildiği bir mağazalaşma sürecinden geçilirken standart olan üründe farklılaşmak mümkün olmaması ve promosyonun yasak olması, hizmeti yegane farklılaşma aracı olarak öne çıkarıyor. Demirağ, 
“Hizmet kalitesiyle, güler yüzle, marketle, tuvaletle farklılaşabiliyorsunuz. Biz bir de kendimizi biraz da fiyata odaklıyoruz. Aynı ürünü biraz daha uygun koşullarla aynı hizmet kalitesinde tüketici ile buluşturuyoruz. Yolumuza da böyle devam edeceğiz” diyor. 


şirketinin sahip olduğu tesis avantajına tankların olduğu 15 tesis ile sahip olan TP, 

birleşmenin ardından oldukça önemli bir tesis avantajını elde ediyor. Türkiye'nin her tarafına yayılmış olan ikisi LPG ve diğerleri akaryakıt deposu olan bu depoların kullanılması fiyat avantajı noktasında önemli katkı sağlıyor. Ancak fiyatın, uluslararası petrol fiyatları ve dolar/ lira paritesi olmak üzere iki etkene bağlı olarak belirlendiği sektörde bu avantaj sınırlı. Ürünün fiyatının yüzde 47'sini bu iki etken ve kalanını da KDV ve ÖTV olarak vergilerin oluşturduğu bu sektörde, dağıtıcı şirketler fiyatı belirlemek bir yana fiyatlara etki bile edemedikleri bir oyunu oynamak zorunda. Bu oyunun kuralları, stok yönetimi yapmanın bir getirisi olabileceğine ya da ölçek yaratıldığında yurtdışından daha uygun koşullarla ürün getirmenin fayda sağlayabileceğine işaret ediyor. 

Demirağ, “Şu anda üç tane gemimiz yolda. Bu, çok büyük bir miktar oluşturuyor. Fiyatlardaki herhangi bir değişim sizin bütün planlamalarınızı 


Ten YEDİ SEKİZ TANE dağıtım 


“PLANLAMA 
YAPMANIZ 
MÜMKÜN OLAN 
AMA PLANIN 
BOZULMASINA 
HAZIR OLMANIZ 
GEREKEN BİR 
SEKTÖRDEYİZ” 
DİYEN DEMİRAĞA 
GÜRE, TÜRKİYE 
PETROLLERİ, 
2018'DE YENİ 
OPERASYONA 
HAZIR OLACAK. 


değiştiriyor. Bu yüzden farklı bir sektörüz aslında” diyor. 
Diğer sektörlerden gelenlerin bu sektörde adaptasyon sorunları çekebilmesine 

yol açan bu durum, daha planlı programlı çalışabilen sektörlerden, 7/24 çalışması ve gemilerin sürekli denizde olup ürün taşıması ile farklı. 
Güneydeki Dörtyol terminaline gemilerle getirilen ürünün büyük katarlarla Kırıkkale ve 
Doğu Anadolu'ya taşınması da bunun üzerine eklenince gemilerin geldiği, vagonların yürüdüğü, tankerlerin gezdiği ve istasyonların açık olduğu, 
24 saat ikmal yapılan bir 
sistem söz konusu. Bütün bunlar olurken bir de fiyatların sürekli değişmesi, işi Demirağ'ın deyimiyle “enerjik, eğlenceli ve kimi zaman da yorucu bir hale getiriyor. 

Demirağ, “Burası planlama yapabileceğiniz ama planlarınızın sürekli bozulmasına hazır olmanız gereken bir sektör. Bu yüzden biz planlama yaparken tek bir plan yapmayız; birden çok planımız olur. Bu olacak ama B,C,D.E, F, G'si de olsun çünkü her şey değişiyor. Diğer şirketlerin biz bir yola çıktık; bir strateji var, şu vizyon doğrultusunda şunları şunları yaparak 
10 yılda şuraya ulaşacağız deme lüksü burada 
yok. O şirketler bu 10 yıllık süreçte iki ya da üç krizle karşılaşır ve kriz yönetimi yapar. Bizde yola çıkarsınız ve üç gün sonra değişimler başlar; sonra her şey bir daha değişir” diyor. 

Demirağ, bunun nedenini “Bazen yanlış anlaşılıyorum ama petrol emtia olmaktan çıktı ve uluslararası siyaset arenasının en büyük silahı haline geldi. Ülkeler arasında ekonomik bir silah olarak kullanılıyor. Böyle bir ürünün türevlerini pazarlayan bir sektördeyiz şu anda” sözleriyle açıklıyor. Bu, Türk Petrolleri'nin gelecek yıldan itibaren atacağı adımların heyecanını da artırıyor. 
Demirağ'ın petrol için yaptığı tanımlama bir başka tanımlamayı beraberinde getiriyor: satranç ve tavla ile ilgili ayrım burada da geçerli. Bu iş daha çok, sürekli zar atmanın gerektiği tavlaya benziyor ve böyle bakınca heyecanın nedeni daha rahat anlaşılıyor. Il 
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ATIĞI ALTINA 
(YA DA BAKIRAJ 
ÇEVİRMEK 


ABD, Washington'da su kanalizasyon hizmeti sunan DC Water'ın pahalı bir altyapıya-özellikle de borulara-gereksinimi var; işletme bu yüklü maliyeti karşılamak için yaratıcı yöntemler ortaya koydu. 


Jennifer Alsever 


WASHINGTON, DC'DE su ve kanalizasyon hizmetlerini sağlayan kuruluş, atık su arıtma tesisinde her gün bin 500 ton ıslak atığı işlemek zorunda. Kuruluşun CEO'su George Hawkins atığı sıvı altın gibi görüyor; bunu değerlendirerek, eskiyen altyapının onarımı için gereken kaynağı sağlayabilecek. Kuruluş bu atıkları alıp pişiriyor, sterilize ediyor ve Bloom adlı gübreye dönüştürüyor; Bloom bölgedeki park ve fidanlıklarda kullanılıyor. 

Bu anlatılanlarda “iğrençlik” faktörünü bir tarafa bırakın. DC Water para tasarrufu ya da para kazanmak için inovasyona yönelen bir dizi altyapı hizmet kuruluşu arasında yer alıyor. 
Philadelphia'daki kanalizasyon hizmetleri parklarını yeşil tutmak amacıyla fırtınalar sırasında atık su kanallarında biriken 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DC Water'ın atık işleme tesisleri arka plandaki çamur çürütücüleriyle 

beraber. 


sulardan yararlanıyor. Oregon, Portland'da ise, arıtılmış su bira üretiminde kullanılıyor. 
(Tabii, içip içmemek size kalmış.) 

Ancak Washington'daki girişim oldukça iddialı. İşlem tuvalette sifonla boşaltılan suyla başlıyor; buradan gelen su DC Water'ın yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon borularından geçerek atık su işleme tesisine ulaşıyor. 
Burada yakıt, yağ, çökelti ve diğer maddeler ayrıştırılarak, su dezenfekte ediliyor. Geri kalan sulu çamur yüksek ısı ve basınçta pişirme, sterilizasyon ve yumuşama gibi üç aşamalı bir işlemden geçiriliyor. 
Temizlenmiş atık daha sonra her biri 24 
metre uzunluğundaki dört adet anaerobik çürütme kazanına gönderiliyor; burada dev mikserler sıvıyı iki hafta boyunca karıştırırken, “metanojen” adı verilen 


mikroorganizmalar da organik maddeyi yiyip, su tesisinin operasyonlarının üçte birine enerji sağlıyorlar. Daha sonra 

katı atıklar suyun sıkılması için kayışlı 

filtre presine geçiyorlar; burada ufalanan kompost her birinin bin ton aldığı haznelere aktarılıyor. 

Sonuçta elde edilen madde bahçelerin ve ağaçların gübrelenmesinde kullanılıyor. 
(D.C. bölgesindeki bahçeler için bin ton Bloom alan Brian Riddle, söz konusu gübreye yoğun bir talep olduğunu söylüyor. 
Uygun fiyata güvenli ve doğal gübre bulmanın zor olduğunu belirten Riddle, Bloom'un besleyici maddelere sahip olduğuna dikkat çekiyor.) 

DC Water, Avrupa'da çoktandır kullanımda olan teknolojiye 70 milyon dolar harcamadan önce teknolojiyi uzun yıllar araştırdı ve test etti. DC Water her halükarda biyo atıkların büyük bir bölümünü işleme tabii tutmak için bu paranın çoğunu harcamış olacaktı; bu yöntem ise hem bunu sürdürülebilir bir şekilde yapma hem de eskiyen boru hatlarını onarmak için gereken kaynağı elde etme olanağı sunuyordu. D.C. boru hatlarının yarısından çoğu 79 yıllık ya da daha da eskibazılarının geçmişi 1860 yılına dayanıyor- ve de kuruluşun tahminlerine göre, altyapının onarılması için gelecek yıllarda 1 milyar dolarlık bir kaynak gerekecek. 

Ancak Bloom'un satışları henüz tatmin edici düzeyde değil; Hawkins'in tahminine göre artış ancak bir, iki yıl içinde gerçekleşebilir. Yine de ne olursa olsun böyle bir yaklaşım gerekiyordu. Kendisi, “buna tam olarak bir startup denilebilir. Temel bir değişiklik olmasaydı, iş modelimiz başarısız olacaktı” diyerek sözlerini sürdürüyor. 

Her dört yılda bir ülkenin altyapısıyla ilgili bir karne hazırlayan Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği'nin eski başkanı Greg DiLoreto, bu sistemin Amerika'nın geniş çaplı altyapısının büyük bir bölümüne uygulanabileceğini kaydediyor. Amerika'nın bu yılki notu: D*. Ülkede yılda 240 bin boru patlaması meydana gelirken, 14 bin 
748 su işleme tesisinin esaslı bir onarıma 
ihtiyacı var. DiLoreto bu tesislerin gelecek yirmi yılda 56 milyon yeni müşteriye hizmet sunacağını belirtiyor. 


Kendisi DC Water'ın girişiminden övgüyle söz ediyor. DiLoreto, “bu tür bir inovasyon çok fazla para gerektiriyor ama yine de daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Aksi takdirde çok daha fazla boru patlamasına tanık olacağız” diyor. 

DC Water'ın yeni yatırımı, işletme harcamalarının yanı sıra biyolojik katı atık imha ve enerji masraflarını da azaltmasının yolunu açarak, Washington DC'deki en büyük temiz enerji üreticisi olmasını sağladı. 
Kuruluşun gelir yaratmak için daha başka planları da var; bunlardan biri de, dünyanın çekirdeğinden gelen geleneksel jeotermal enerjiye benzer şekilde, binaları ısıtmak ve soğutmak için şehrin kanalizasyon sisteminde 1sı eşanjörleri kullanan “kanalizasyon-termal enerjisi”ni satmaya dayanıyor. Kanalizasyon enerjisi potansiyel müşterilere ulaştırılmadan önce DC Water'a ait binaların pek çoğunda test ediliyor. 
Uygulamaya konulacak başka planlar da var. Tüm bu girişimler de eski bir deyiş olan “ziyan etmezsen yokluk çekmezsin” öğüdüne yeni bir anlam katmış oluyor. 


ESKİ SORUN, YENİ VERİLER 


ULAŞIM APLİKASYONLARI ÜLKENİN ESKİYEN YOLLARINA ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ? 


ÜLKENİN BOZUK YOLLARININ onarımı 

söz konusu olduğunda, emin olabileceğiniz tek şey siyasi retoriğin harcamaların fazlasıyla önüne geçeceğidir. Bu da enformasyonuörneğin, bozuk bir otoyolda hangi kısımların sıklıkla sürücüleri yavaşlamaya zorlayacağı gibihükümetin dolarlarını nereye yönlendireceğini belirleme konusunda kilit öneme sahip hale getiriyor. İşte bu noktada da, yeni ekonominin veriyle dolup taşan startup'ları devreye giriyor. Google'ın trafikten kaçınmak için uygun yolları gösteren harita uygulaması, yoldaki milyonlarca sürücüden toplanmış verileri sunmak suretiyle yetkililerin nerelere öncelik vereceğine yardımcı oluyor. 

Waze'in Connected Citizens (Birbirine bağlı vatandaşlar) programı henüz iki yıl önce uygulamaya konulmuş olmasına 


rağmen halihazırda 250 kente 

ve eyaletlerdeki ulaştırma departmanlarına ücretsiz veri sunuyor. (Buna karşılık Waze de hükümetteki ortaklarından bilgi alıyor.) Program trafik modellerinin, haritalarda işaretlenecek noktaların belirlenmesine yardımcı olurken, kaynakların nereye aktarılacağı konusunda da yol gösteriyor. 

2016 yılı Yaz Olimpiyatları için 
aday olan şehirlerden Rio de Janeiro altyapısıyla ilgili şikâyetler gündeme geldiğinde, iki yeni otoyolun lokasyonlarını belirlemek ve daha sonra, oyunlar sırasında hangi yolların kapanacağını ve trafiği yönetmek üzere Waze'in verilerini kullandı. Sonuç: Önemli kavşaklarda trafik yoğunluğunda yüzde 18'lik bir azalma meydana geldi. 

Waze belki yolu onaramaz ancak en çok neresi dikkat gerektiriyor, belirleyebilir. 
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ÜNLÜ YAZAR VE EKONOMİST PROF. DR.JAMESA. ROBINSON: 


'DRTAGELİRTUZAĞI YOK 


14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye 
Sermaye Piyasaları Kongresi'ne katılacak olan dünyaca ünlü yazar ve ekonomist Prof. Dr. 
James A. Robinson, orta gelir tuzağı diye bir şey bulunduğunu düşünmediğini söylüyor. 
Robinson, “Bizim kuramımız, zenginlik yaratmak için kapsayıcı siyasi kurumlar oluşturmanız gerektiğini ve bunun orta gelire ulaştığınızda değil, yoksul olduğunuzda daha kırılgan olduğunu vurguluyor” diyor. 


AYFER YILDIZ 
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ÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NİN (TSPB) bu yıl ikincisini düzenleyeceği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, 14-15 Kasım tarihleri arasında ünlü konuşmacılar ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilecek. “Geleceğimiz İçin Büyüme” temasıyla düzenlenecek kongrede 

24 panel ve 21 farklı başlıkta sektöre yönelik 
eğitim programları da yapılacak. Türkiye'nin 
2023 vizyonundan hareketle oluşturulan 
program doğrultusunda, sermaye piyasasının gündemindeki en güncel konular kamu kurum ve özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yatırımcıların katılımıyla tartışılacak. Yaklaşık 
5 bin ziyaretçi beklenen kongreye bu yıl 
katılacaklar arasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, dünyaca ünlü yazar ve ekonomist Prof. Dr. James Robinson, yazar Chris Skinner, Dünya Bankası Kalkınma Beklentileri Grubu Direktörü Dr. Ayhan Köse, Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez gibi önemli isimler yer alıyor. Kongrenin açılış konuşmacılarından 


biri de Massachusetts Institute of Technology'den ekonomist Daron Acemoğlu 

ile birlikte “Ulusların Düşüşü” kitabını yazan James Robinson olacak. Dünyada birçok ödüle aday gösterilen ve kısa sürede birçok baskı yapan kitap, Doğan Kitap tarafından Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında yayınlanmıştı. Kitapta, ulusların ekonomik ve politik gelişmeleri arasındaki farklılıkların nedenleri tarihsel 

bir süreç içerisinde analiz ediliyor. Prof. Dr. 
Robinson, Türkiye'nin büyüme sürecine ve geleceğe dair görüşlerini kongrede katılımcılarla paylaşacak. Ayrıca, kongrede kitap imzalama etkinliği de düzenlenecek. Prof. Dr. Robinson kongre öncesinde sorularımızı yanıtladı. 


Gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın yapısal temelini oluşturan kapasite ve dengelerin büyük resmine baktığımızda hangi ülkeler gelecekte daha şanslı olacak? Türkiye'yi de bu kapsamda değerlendirir misiniz? 

Türkiye'nin kapsayıcı bir toplum inşa etme yönünde önemli adımlar attığını ancak, açıkça görülen meydan okumalarla da karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Örneğin, parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişe dünyanın her yerinde güçler ayrılığının azalması ve 

daha kötü ekonomik performans eşlik ediyor. 
Bu Türkiye'nin bölgede karşı karşıya olduğu; Kürtler gibi özerklik isteyen azınlıklar ve bunun yanında kendi tercihlerinin yasalarda kutsal kabul edilmesini isteyen dini gruplar gibi meselelerle başa çıkmasını güçleştiriyor. 
Bu, kapsayıcı bir toplum yaratmaya yönelik bir mücadele. Ancak, benim açımdan büyük resim, sivillerin sonunda askeriye kontrol sağlamayı başardığı canlı bir demokrasi şeklinde. Dahası, dinsel tercihlerin ve kültürel kimliklerin baskı altına alındığı askeri rejimler altında uygulanan türden zoraki modernleştirme politikasından ayrılmanın zor olduğu da açıkça görülüyor. 


Türkiye kısa vadede orta gelir tuzağından kaçınmak için neler yapmalı? 

Aslında ben orta gelir tuzağı diye bir şey bulunduğunu düşünmüyorum. Bizim kuramımız, zenginlik yaratmak için kapsayıcı siyasi kurumlar oluşturmanız gerektiğini ve bunun orta gelire ulaştığınızda değil, yoksul olduğunuzda daha kırılgan olduğunu vurguluyor. 
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Global ekonominin ağırlık merkezinin Asya'ya kayacağı ve bunun merkezinde de Çin'in yer alacağı konuşuluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çin zengin bir ülke olmak için gereken siyasi kurumlara sahip değil. Şu andaki ekonomik büyüme deneyimi geçici olma özelliğini taşıyor. Tabii ki Çin çok büyük olduğu için bu etkileyici ancak, ülkenin şu andaki yaşam standartları Brezilya ile Malezya'ya benzer ve gelişmiş bir ülke ile arasındaki mesafe çok büyük. En 


büyük endişem, şu anda Çin'de Vk (4 / > t Va 7 | var olan denge durumu ortadan 01 09 i Ne Sı #1414 “e ri kalktığında potansiyel bir siyasi AISI YER Ed | iv vz20 biir “6 kargaşanın yaşanması olacak. ML İTTİ , 100 an... 20 4040096 Global olarak bütün ülkeler FED'in Robinson'a göre, iş Ülkelerin neden başarısız olduğunu ayrıntılı ya da diğer bir deyişle ABD'nin ekonomideki dünyasının elitleri olarak incelemenizin ardından devletlerin adımlarını takip ediyor. Ülkeler buna hazırlıklı mı? bim nasıl daha fazla kapasite yarattığına Parasal gevşemeye atıfta bulunuyorsanız, odaklanıyorsunuz. Despota dayalırejimlerin makroekonomik politika konusunda uzman kazanan taraf olmayacağını belirtiyorsunuz. 
değilim. Daha genel olarak, ABD'de de çok Despotik bir yönetim ile sivil toplum arasındaki sayıda kapsama sorunu açık olduğu için mücadelenin yaşandığı bir toplumun disiplinli bir ülkelerin kapsayıcı kurumlar oluşturma despotikrejim altındakine göre nasıl daha fazla dışında ABD'nin yolunu izlemeleri gerektiğini kapasite yaratacağını düşünüyorsunuz? 
düşünmüyorum. Başka yerler çok daha iyisini Devlet ile toplum arasındaki mücadelenin önemli başarabiliyor. Japonya hangi kurumları ve olduğunu düşünüyorum çünkü, devletlerin bu teknolojileri alırken hangilerini reddedeceğine olmadan kapasite yaratma güdüsünü taşıması karar vererek kendi tarzında bir ekonomik mutlak geçerlilik taşımıyor ve devletler bu güç merkezi haline geldi. Japonya değerlerini durumda kamu refahını gerçekten artıracak korurken, kendisini modernleştirdi. Bu herkese türden doğru bir kapasiteyi üretme isteğine de ilham vermeli. sahip değildirler. Örneğin, Güney Afrika'yı ele alalım. Beyazların iktidarda olduğu Apartheid Brexit'in ardından Avrupa nasıl şekillenecek? sırasında güçlü bir vergi sistemi istemiyorlardı Son zamanlardaki olgular Avrupa İngiltere çünkü bu sadece kendilerini vergilendirmek için olmadan yoluna ilerlerken Ingiltere'nin daha kullanılabilirdi. Ancak, 1994”ten sonra demokrasi marjinal ve çok daha zayıf bir kalkınma rotasına gerçekleştiğinde Afrikalılar beyazların daha önce gireceğini düşündürüyor. AB'nin üzerinde umursamadığı kamu mallarını sunabilmek için çalışmayı gerektirdiği aşikar ve kurumsal vergi sistemini kurdular. 
olarak kendisini yeniden icat etmesi gerekiyor. 
Ancak, bu Avrupalılar adına muhteşem bir şey Bu kapasite başarısızlıktan kurtulmak için oldu. Kendi milliyetçi politikaları ve geçmişte yeterli mi peki? 
yaşamaktan vazgeçmeyi başaramamaları Başarısızlık riskinden kaçınmak için devlette ve İngilizlerin yüzünü kara çıkardı. (Ve bunu bir toplumda oldukça büyük miktarda kapasiteye İngiliz olarak söylüyorum!) sahip olmanız gerekir. Devletin kamu mallarını nın e nn rl ir İc, lr, a 
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PROF. JAMES A. ROBINSON KİMDİR? 


Siyaset bilimcisi ve ekonomist James A. Robinson, halen Chicago University Harris School of Public Policy'de görevini sürdürüyor. 
Yayımlandıktan sonra kısa sürede ses getiren “Ulusların Düşüşü -Güç, Zenginlik ve Yoksulluğun Kökenleri” isimli kitabını, MIT Profesörü Daron Acemoğlu ile beraber kaleme aldı. Kitapta bazı ulusların diğerlerine göre daha zengin ve refah seviyelerinin yüksek olmalarının cevapları okuyucularla paylaşılıyor. Prof. 
Robinson, gerçek dünyadan örneklerle ulusların başarı ve hatalarının zıtlıklarını gösteriyor. Ekonomik olarak güçlü olmanın sırrı, güçlü bir devlet, etkin kurumlar ve sağlam altyapıdan geçiyor. Prof. Robinson'ın MiT'de görev yapan Prof. Daron Acemoğlu ile beraber kaleme aldığı bu çığır açan kitap 15 yıllık bir çalışmanın ürünü. Kitap “Neden dünyada bazı ülkeler zenginken, bazıları yoksuldur” sorusunun cevabını yenilikçi bir bakış açısıyla düşünmemizi sağlıyor. Kitap, bazı tarihçilerin aksine, toplumların gelişiminde iklim koşulları ve teknoloji dışında faktörlerin de etkili olduğunu ortaya koyuyor. 


sağlayabilmesi; aynı zamanda olanları kontrol edebileceğini ve sisteme muhalefet etmektense onun içinde çalışmanın muhalefet etmeye oranla daha iyi olduğunu düşünen vatandaşların gözünde kendisini meşrulaştırması gerekir. Bu yüzden bunu oluşturmak zaman alır. 


Demokrasiyi vatandaşlar tarafından talep edilen; yüksek maliyet ve kendi imtiyazlarını sürdürememerriski ile karşılaşmadıkları sürece 


elitler tarafından karşı çıkılan bir şey olarak Pp 


tanımlıyorsunuz. Bu, geçen yüzyılın sonunda vi ortaya çıkan rejim değişikliklerini ve şu anda yaşanan iç çatışmaları açıklıyor mu? 

Bizim teorimiz oldukça basit: Kimse iktidarı devretmekten hoşlanmaz. Arap baharını düşünün. Mübarek, Bin Ali ve Esad rejimleri kendi iradeleriyle demokratikleşmeyecekti. 
Siyasi sistemlerini açmaya zorlanmaları gerekiyordu. Bu Tunus'ta işe yaradı. 
Suriye'de Esad hâlâ savaşıyor; demokrasinin yükselişini bastırmayı başardı ve şu anda iktidarını sürdürmek için İslami aşırılıktaki yükselişi avantaj olarak kullanabiliyor. 
Çünkü uluslararası toplum buna Suriye demokrasisinden daha fazla odaklanmış 


TARİHİ 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durumda. Mısır'da askeriye kontrolü geri almayı başardı. Bu nedenle kuramımızın şu anda yaşanan olayları açıklama konusunda oldukça 


KONGRESİ'NDE 
24 PANEL 
YAPILACAK. 


önemli boyutta bir açıklama gücüne sahip olduğunu düşünüyorum. 


Şu anda elitler ve vatandaşlar kimler? Dünyanın dahaiyi olması için çalışan zengin girişimcilerin ve kendi vatandaşlarını koruyup onlara seçenek sunmak adına bunlara para cezası veren devletlerin bulunduğu bir ortamda bu tanımlamalar nasıl değişiyor? 

Farklı ve birbiriyle rekabet içinde olan 

çok sayıda özerk grubun içinde yer aldığı çoğulcu bir topluma sahip olmanın önemine inanıyorum. Tarihsel olarak girişimciler ve 

iş dünyasının elitleri talep edilen kurumsal değişimleri teşvik etme konusunda önemli roller oynamışlardır ancak, tabii ki tekeller yaratmayı da isterler. Dolayısıyla bu bir denge. 
Örneğin, Bill Gates bilgisayar sektöründe ve yakın zamanda hayırseverlikte birçok muhteşem şeyi gerçekleştirdi. Ancak, piyasadaki gücünü suiistimal etmeye de çalıştı ve ABD anti-tröst yetkilileri tarafından cezalandırıldı. 


Facebook demokrasisi ya da başka bir deyişle 

2 milyardan fazla insanı bir araya getiren bir 
platform, demokrasi kavramını ve karar almayı nasıl değiştirebilir? 

Daha fazla bilginin demokrasiyi teşvik 

ettiğini gösteren çok sayıda kanıt olduğunu düşünüyorum. Bugünkü Çin gibi her diktatörlük vatandaşlarının bildiklerini ya 

da anladıklarını umarsızca kontrol etmeye çalışıyor. Bunun durumu açıklayan kanıt olduğunu düşünüyorum. Ancak, enformasyon tek başına yeterli değil. Bunları kontrol edenin kim olduğu da önem taşıyor ve son ABD seçimlerinin gösterdiği gibi insanlar enformasyonu farklı biçimlerde yorumluyor. 
1940'larda George Orwell ve diğer birçok kişi, radyo gibi o zamanın modern enformasyon teknolojilerinin totaliterliği teşvik edeceğini düşünüyordu. Yani internet de belki çok daha temel şeylerle karşılıklı etki yaratabilir. Bunun örnekleri olarak eğitim ve toplumun bunu kapsayıcı hale getiren bakış açılarını, farklı azınlık gruplarına yönelik ayrımcılığın ortadan kalkmasını ve içinde yaşadığınız toplumun doğası ile ilgili siyasi ve toplumsal inançlarınızı şekillendiren sosyal akışkanlığı belirleyen etkenleri gösterebiliriz. 
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MİKRO KOBİ'LERE 
AKTIFBANK'TAN CANSUYU 


Şubesiz bankacılık yaparak bireysel krediler ağırlıklı bir büyüme stratejisi 

çizen Aktif Bank, KOBİ bankacılığına da hazırlanıyor. Aktif Bank Genel Müdürü 

Dr. Serdar Sümer, bu segmentte sadece Mikro KOBİ'lere yöneleceklerini belirtirken, bu alanda yaratılacak büyük bir değer olduğuna dikkat çekiyor. 


AyferYıldız 


ÜRKİYE'NİNEN BÜYÜK özel sermayeli yatırım bankası konumundaki Aktif Bank, bugüne kadar bireysel krediler ve 

yatırım bankacılığı alanında büyürken, bu yılsonunda 

KOBİ bankacılığına da giriyor. Aktif Bank Genel Müdürü 

Dr. Serdar Sümer, sadece Mikro KOBİ'lere yöneleceklerini vurgularken, bu alanda yaratılacak çok değer olduğuna dikkati çekiyor. Bankanın bu yılın sonunda yeni ürününü müşterilerine sunması bekleniyor. 

Yatırım bankası olarak faaliyetlerine başlayan banka, 2006 yılında yeniden yapılanmaya giderek stratejisini “şubeleşerek değil, alternatif dağıtım kanallarıyla yeni nesil bankacılık yapmak” olarak 
belirlemişti. 11 milyar TL aktif büyüklüğü bulunan bankanın 2017 
yılı ilk 6 aylık net dönem kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artışla 103,6 milyon TL oldu. 

Perakende bankacılık, kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve özel bankacılık yapan banka, Mikro KOBİ ile daha geniş kitlelere ulaşarak müşteri sayısını artırmayı hedefliyor. Çalık Grubu'na bağlı Aktif Bank ve iştirakleri, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok ilde akıllı kart ulaşım sistemleri ve fatura tahsilat 
hizmetleriyle geniş bir kesime ulaşıyor. Bireyselde Aktif Bank'ın 6 
milyon müşterisi bulunuyor. İştiraklerinin faaliyetleriyle birlikte Aktif Bank'ı bir iceberg'e benzeten Serdar Sümer, “Banka lisansımız var ama iştiraklerin yapısına da baktığımızda sadece finans hizmeti vermiyoruz. Bu yapının içinde teknoloji ana merkez. Aslında bir fintech şirketiyiz” diyor. Aktif Bank'ın Türkiye'nin en verimli bankası olduğunu söyleyen Serdar Sümer ile banka ve iştiraklerinin yeni iş alanları ile hedeflerini konuştuk. 


Türkiye'deki bankalardan farklı bir stratejiniz uygulayarak şubesiz bankacılık yapıyorsunuz. Bu strateji size ne sağladı? 
Aktif Bank 1999'da yatırım bankası olarak kuruldu. 2006-2007 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yıllarından bu yana ise şubesiz bankacılık stratejisini uyguluyor. Bu değişikliğe gidildiği dönemde grubumuz enerji ve finansı kendisine stratejik alan olarak belirliyor. Ama finans alanında farklı bir şey yapmak istiyor. Çünkü, Çalık grubu bireye değen işler yapmak istiyor. 
Bu kapsamda elektrik dağıtım şirketine yatırım yapılırken, Aktif Bank da yatırım bankası olmasına rağmen teknolojiyi kullanarak bireylere ulaşan ürünler sunuyor. Bu bir anlamda mevcut yapıyı disturb (bozmak) ediyor. Diğer yandan, dünyada yapılan araştırmalar şube- ye giden müşteri sayısının giderek azaldığını gösteriyor. Biz bir anlamda süpermarket mantığıyla hareket ederek ürünlerimizi mevcut yapıların içinde müşterilerimize sunuyoruz. 
PTT ile işbirliğimiz böyle başladı. Ardından beyaz eşya, mobilya bayileri ve oto galerileriyle anlaşmalar yaptık. Zaten bir network var ve biz müşterilerimize bu kanallardan ulaşıyoruz. 
Bir taraftan da verimlilik anlamında iyi bir model kurmuş olduk. Gururla söyleyebilirim ki şu anda Türkiye'nin en verimli bankası biziz. 


Kaç müşteriniz var? Ürünlerinizden biraz bahseder misiniz? 

Bireyselde 6 milyon müşterimiz var. Bazı ürünlerimizin Aktif Bank'ın olduğu anlaşılmıyor. 
Bu bilinçli bir tercih. Örneğin, N Kolay Kredi ürünümüz var. Basit bir şekilde başvuru yaparak kredi alabiliyorsunuz. N Kolay Kredi >> 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Aktif Bank6enel 
Müdürü Sedar Sümer, 
Mikro KOBİ”lere yönelik ürünüyılsonüunda sunacaklarını söylüyor. 
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ile bugüne kadar yaklaşık 500 milyon TL kredi kullandırarak ihtiyaç kredilerinde sektörün 5 katı hızla büyüdük. 
Gerçek anlamda halka ulaşan N Kolay Bono'yu halka arz ettik. 200 TL'den 500 bin TL'ye kadar olan birikimlerini değerlendirmek isteyen her gelir düzeyindeki tasarruf sahibinin ilgi gösterdiği N Kolay Bono, vade sorunu ve faiz kaybı olmadan da bozdurma imkânı sunuyor. Diğer yandan 3 milyona yakın kişinin kullandığı Passolig kartı var. Bu kartı taşıyan 1,5 milyon kişi ayrıca bizim de müşterimiz. İştiraklerimizden para transferi şirketi UPT Ödeme Hizmetleri'nin 600 temsilcisi var. N Kolay Ödeme Kuruluşu'nun ise fatura ödemeleri için 500 franchising;'i ve 4.500 kiosk'u bulunuyor. 3 milyona yakın kişi her ay 
bu noktalarda fatura ödüyor. Yazarkasa şirketimiz ise 120 
bin noktaya ulaştı. Böyle bakıldığında banka ve iştirakleri üzerinde biz 6 milyon bireye bir şekilde temas ediyoruz. 


Bankanın geridönmeyen kredi oranı nedir? 

Sektörün altında yüzde 1.9 seviyesinde. İyi yönettiğimizi düşünüyorum tabi bunda ölçeğin küçük olmasının da avantajı var. 


KOBİ”lere yönelik çalışmalarınız var. KOBİ”lertüm bankaların ilgi alanında. Siz bu alanda nasıl bir fark yaratacaksınız? 

Sadece Mikro KOBİ'lere ulaşmayı planlıyoruz. Bizim şubemiz yok. Terzi gibi ölçü alarak işlem yapmıyoruz. O yüzden bizim ürünlerimiz standart olmak zorunda. Basit, kolay alınmalı ve herkesin ihtiyacını karşılamalı. Biz aslında iştirakimizin yazar kasa satışlarıyla KOBİ'lerle bir anlamda temastayız. KOBİ segmentinde Mikro KOBİ'ler kredi kullanma konusunda en olumsuz koşullara sahipler. 
Bu nedenle teknolojiyi de kullanarak burada Mikro KO-Bİ'lere bir değer yaratacağımızı düşünüyorum. Şu anda ürünle ilgili yazılımlar hazırlanıyor. Yılsonunda tanıtımını yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz Mikro KOBİ'lerin 50-100 bin TL'lik temel işletme sermayelerine çözüm getirmek. 


Yenilenebilir enerji finansmanında hedefleriniz nedir? 
Yenilenebilir enerji tarafına ciddi finansman sağlıyoruz. 
Bu yıl için 300 MW civarında, 300 milyon dolarlık bir finansman hedefimiz bulunuyor. Londra'da Green Bond finansman imkânlarının değerlendirileceği bir seyahatimiz olacak. Yurtdışından fonlarla bunu finanse edip buraya yatırımcı olmak istiyoruz. Bu fonlara halka da yatırım imkânı vermeyi planlıyoruz. Şu anda bireyler ağırlıklı olarak gayrimenkul, altın, hisse senedi ve mevduata yatırım yapıyor. Biz güneş santraline ortak olmak ister misin diyeceğiz. 


Bankanınilk altı aylık bilançosu nedir? 
Aktif büyüklüğümüz 11 milyar TL'ye geldi. Türkiye'de bankacılık sektöründeki müşteri sayısının 36-37 milyon 


PASSOLİG'İ 
YURTDIŞINA 


TAŞIYACAK 


Passolig'in yönetimini yapan EKent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri şirketinizin akıllı ulaşım konusunda 

da çalışmaları var. 
Bunlarla ilgili bilgi verir misiniz? 

Futbol dünyasını mobile indirdiğimiz gibi ulaşımı da cep telefonuna indiriyoruz. 
Ankara'da EGO ile beraber testleri yapılıyor şu anda. 
Ankara'nın ulaşım sistemi kartını 3,5 yıldır biz işletiyoruz. Şimdi bunu mobile taşıyoruz. 
Ulaşım kartına para yükleme derdine son verecek. Otobüsün 

kaç dakika sonra geleceği konusunda alarm kurulabileceği gibi rota planlaması da yapılabilecek. Diğer yandan, temassız ödemeli tüm banka kartları da ulaşımda kullanılabilir hale gelecek. Ankara dışında 
Düzce, Sakarya, Bolu, 
Kahramanmaraş, 
Aksaray ve Kütahya gibi birçok ilinde ulaşım kartlarını biz yönetiyoruz. Ankara'da mobil uygulamamız faaliyete geçtikten sonra bunu diğer illere de yayacağız. 


EKent'in yurtdışına açılma planı var mı? 
Hem Passolig tarafında hem ulaşım tarafında yurtdışıyla görüşmeler var. Ulaşımda 
Arnavutluk'la ilgili görüşmeler yapılıyor. 
Suudi Arabistan'da 

ise Passolig kart için görüşmeler yapılıyor. 


olduğu düşünüldüğünde müşteri pazarından yüzde 13 pay almayı başardık. Özkaynak kârlılığımız da yüzde 18 ile sektör ortalamasının üzerinde. Sektörde ilk dört-beş bankanın çok kâr ettiği görülüyor. 
Orta segmentteki bankalar ise fazla kâr edemiyor. Bir orantısızlık var. 
Sektör ortalaması büyükler tarafından çok domine ediliyor. Biz yine de sektör ortalamasının üzerinde büyüyoruz. Gelir-gider rasyomuz yüzde 30 ile sektörün en iyisi. Verimliliğimizi sağlayan da bu. Yani biz 1 TL gelir için 30 kuruş harcıyoruz. Sektör ortalaması ise 55 
kuruş seviyelerinde. Bu yılın ilk 6 
ayında net dönem kârımız da geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 89 
artışla 103,6 milyon TL oldu. 


Bu artışnereden kaynaklandı? 
İşletme giderlerimiz üç-dört yıl öncesine göre daha düşük. Robot yazılımları devreye aldık. Diğer yandan, yatırımlarımızın meyvelerini alıyoruz. N Kolay Kredi ve N Kolay Bono'yu sunduk. Passolig'in bilanço üzerindeki maliyeti zamana yayılarak azaldı. Kağıtsız ofise geçiyoruz, bu iş süreçlerimizi kısaltıyor. Yani maliyet kontrolü bilanço ve gelir artışını getiriyor. 


Beş yıl sonra Aktif Bank'ı nerede görüyorsunuz? 

Öncelikle ne olmayacağımızı söyleyeyim; Çok şubeli olmayacağız. 
Aktif büyüklüğünde ilk 5'te olmak gibi bir kaygımız yok. Ama şunu yapacağız; Müşteri sayımızı çok fazla artıracağız. Ulaşılamayan, bankacılık sektöründen yeterince hizmet alamayanların bankası olacağız. 
Yani bankacılık sistemine tam giremeyenlere ulaşmak istiyoruz. 
Mikro KOBİ'ler bunun bir kısmı, bazı bireyler de bunun içinde. Her zaman verimli bir banka olacağız. 
Teknolojiyi daha fazla kullanacagız. Örneğin, para transferi olması gerekenden daha zor. Cumar- >> 
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Nile Caesens Pizza 
HAYALLERİNİZİ 


ARTIK KENDİ İŞİNİZİN PATRONU OLMA VAKTİNİZ GELDİ. 


> 


TANINMIŞ VE GÜVENİLİR BiR MARKAYA YATIRIM YAPTIĞINIZDAN, ARKANIZDA GÜÇLÜ VE DENEYİMLİ BİR HOLDING OLDUĞUNDAN EMİN OLUN! 


Little Caesars Türkiye hakları 04 Holding'tedir. 


Çelebi Holding bugün hem kendi Little Caesars şubelerini açarak hem de Franchisee vererek markayı büyütmeye karar vermiştir. 


Yatırımcılar Neden Bizi Tercih Eder? Müşteriler Neden Bizi Tercih Eder? 


Yatırımınız en fazla 3 yılda geri döner. Her gün, her şubede, taze hamur yaparız. Bu alt yapı sadece Gıdaya yatırım yaparak krizlerden etkilenmezsiniz. bizde vardır. 

Nakit çalışan bir işiniz olur. Stok ömrünü uzatan katkılar kullanmayız. 

Sektörün en deneyimli profesyonelleri size Her hasat döneminde tarladan taze toplanan 

her aşamada destek verir. domatesleri kullanırız. 

İşi nasıl yapacağınızı ve yöneteceğinizi öğretiriz. Doğal ve gerçek Mozarella peyniri ile pizza yaparız. 

Eğitim verip, takip ederiz. Sadece Helal Et sertifikalı firmalarla çalışırız. 

Finans ve Karlılık yönetimini öğretiriz. Nefis Kenar, Pide de Pizza, Etibol gibi vazgeçilmeyen 

Reklam ve Pazarlama desteği sağlarız. ürünlerimiz vardır. 


Bu özellikler bizi rakiplerimizden de farklılaştırır. İşte bu sebeple pizzamızı bir kere tadan bir daha vazgeçemez. 


Siz de bu ailenin bir parçası olarak büyümedeki yerinizi alın. 


Detaylar için, 0212 604 14 14 veya franchise ©littlecaesars.com.tr'den de bize ulaşabilirsiniz. 


'FİZİKİ 
OLARAK 
KART 
ORTADAN 
KALKACAK” 


pazar paratransferi yapamazsınız. Uzun IBAN numarası yazmanız gerekiyor. Biz bunları kolaylaştırmak istiyoruz. Aktif Bank bir iceberg. 
Banka lisansımız var. Yatırım bankasıyız ama iştiraklerle birlikte baktığınızda teknoloji ana merkezimiz. Bir tarafımız kabiliyetli bir yatırım bankası, diğer tarafımız finansal teknoloji firması. Bir fintech şirketiyiz aslında. Bunu önümüzdeki dönemde daha fazla ön plana çıkarmak istiyoruz. 


Geçtiğimiz aylarda Passolig kartı kullanmadan cep telefonuyla stada giriş imkânı veren Passo Mobil uygulamasını tanıttınız. Şu ana kadar kaç kişi indirdi bu uygulamayı? Burada farklı şeyler yapacak mısınız? 

Passo Mobil uygulamasıylatüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek taraftarın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Passo Mobil uygulamasını 1,5 ayda 400 bin kişi indirdi. Passolig sahipleri artık Passo Mobil uygulamasıyla maçlara cep telefonunu okutarak giriş yapabiliyor. Diğer yandan, yeni bazı çalışmalarımız da var. Yaklaşık 6-7 ay önce Passolig ürünü ne olmalı diye bir hackathon yaptık. Buradan güzel fikirler çıktı. Bunların bir kısmını uygulamaya almayı planlıyoruz. Örneğin, Passolig kartı sahipleri cep telefonuyla birbirlerine para transferi yapabilecekler. Arkadaşlarının da maçta oldugunu uygulamada görebilecekler. Tabi isteyen kendisini gizleyebilecek. Oyunlar ve eğlenceli yarışmalarımız olacak. Örneğin, futbol menajerliği oyunu olacak. O hafta oynayan oyunculardan bir takım kuranlar, oyuncuların aldığı puana göre yarışabilecek. Passo Mobil'in eğlenceli ve interaktif bir uygulama olmasını istiyoruz. il 


Diğer bankalar da yeni şube açmıyor artık. Mobil ve internet bankacılığı yatırımları yapıyor. Sizin avantajınız nedir? 


Bizim avantajımız, zaten şubemiz yok. Yani ince yapılı bir bankayız. Diğer bankalar ise kilo vermeye çalışıyor. 
Kilo vermek ise ızdıraplı bir süreç. Vücudun kilo vermesine direnmesi gibi içeride de savaşan birimler var. Çünkü, dijital birçok insanın yaptığı işi anlamsız hale getiriyor. Ama tüm bankalar şunu görüyor: Daha verimli. Türkiye'de bankaların özkaynak kârlılığı yüzde 15-16 oranında. Türkiye'de yüksek bir oran bu. Hatta eleştiriye de maruz kalıyorlar. Ancak, ödeme sistemleri dünyasında bir verimsizlik var. Gelişmiş bir kart pazarımız var diye övünüyoruz ama bir taraftan da limit düzenlemesiyle verimsizlik sözkonusu. Üç-dört dominant banka kart limitlerini doldurmuş durumda, müşteriler başka yerden kredi kartı alamıyor. Bu düzenleme piyasada hâkim olan tarafların verimsizliği 


beslemesine de neden oluyor. Diğer taraftan, fiziki olarak kartın ortadan kalkacağını düşünüyorum. 
Örneğin, yeni nesil yazar kasa cihazlar yaygınlaştı. Bizim ortak olduğumuz şirketin pazar payı yüzde 40'lara ulaştı. Kredi kartı aslında müşteriyi tanımaya yarıyor. 
Bunun cep telefonu gibi binlerce yolu var artık. Herkes cep telefonu kullanıyor. Yazar kasalar da her işyerinde var. Geriye bir tek cep telefonu ve yazar kasaların banka 
bilgilerini eşleştirmesi kalıyor. Avrupa Birliği'nde 2018 
Ocak ayında üçüncü tarafların banka hesaplarına erişim imkânıyla ilgili bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Bu cep telefonuyla cihazlara direkt erişim imkânı verecek. Bu da aradaki ciddi komisyonların alınmamasını getirecek. 
Türkiye'de de bu gibi düzenlemelerin gelmesi ödeme sistemleri dünyasını da değiştirecek. 
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DÜŞÜRME SANATI 
KYOCERA DOKÜN 7 


Etkin maliyet yönetimi rekabet edebilmenin temelidir. KYOCERA Document Solutions*un akıllı donanım ve yazılım çözümleri ile doküman süreçleri, yazdırma ve sarf malzeme maliyetlerinizi düşürme sanatında ustayız. 
Sizin için şirketinizdeki devasa tasarruffun etkileyici resmini hazırlamaktan mutluluk duyarız. 


Detay Bilgi için 
KYOCERA Bilgitaş Turkey Doküman Çözümleri A.Ş. - Tel: (212) 275 oo 20 - www.kyoceradocumentsolutions.com.tr 


KYOCERA Document Solutions Inc. - www.kyoceradocumentsolutions.com 


KYOCERA 


Document Solutions 


BAU, SAĞLIK VE 
TEKNOL 


Sağlıkbilimleri o Z ? 
dünyada gittikçe önem kazanıyor. 

BAU Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü (SABE) 
de HY Health& 

Care şirketine 

akademik altyapısını sunarak, global olarak büyüyecek klinikzincirlerinin kurulmasında rol almaya başladı. 

Diş Hekimliği 
Fakültesi'ni açmak üzere olan ve Sağlık 
Bilişimi Yüksek Lisans programını geliştiren 
BAU, sağlık alanında da oldukça iddialı. 


Tuğba İskefli 
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HIZLITÜKETİM ve sağlık alanında uzun yıllardır yöneticilik yapan ve işinin en keyifli yanı için, “Hocalığa devam edebiliyorum” diyen BAU Mütevelli Heyeti Başkan Danışmanı Oğuzhan Süral ile konuştuk. 

Süral, Türkiye'deki öğrenciler ve eğitim sistemi ile ilgili yol gösterici değerlendirmelerde bulundu. 


Sağlık alanına nezaman yöneldiniz ve BAU ile yolunuz nasıl kesişti? Bilinçli bir tercih miydi? 

Sağlık alanında 11 sene yönetici olarak çalıştıktan sonra kendi danışmanlık şirketimi kurdum. 

İlk müşterim Amerika'da kurulan bir start-up projeydi. Kuru göz hastalığıyla ilgili yeni bir tedavi bulmuşlar ve bu teknolojiyle 

ilgili EMEA Bölgesi'nde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'da) hekimlerin görüşlerini almak istiyorlardı. 
Sonra firmanın Avrupa, Ortadoğu distribütörlüğünü aldık. Derken hastane zincirlerinden pazarlama ve iletişim danışmanlığı kontratları geldi. Organizasyonumuz büyüdü ve en son global bir diagnostik (hastalıkları teşhis etme) şirketinin yerel yatırımının satış, pazarlama ve iletişim organizasyonunun yönetimi projesini aldık. 

Profesyonel kariyerim boyunca başta Acıbadem Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü yönetiminde olmak üzere, birçok üniversitede dersler veriyordum. Sağlık sektörünün geleceğinin fazlasıyla açık olduğunu ve ayrıca gençlerin bu bölümlere gereken önemi vermediğini fark ettim. Amacım, özellikle Sağlık Yönetimi ve Sağlık Bilişimi gibi bölümlerin daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmekti. 


Tabi bunu kendi başıma yapmam mümkün değil ama en azından nasıl katkı verebilirim diye yıllardır uğraşıyorum. Sağlık konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Neden dünya çapındaki bu liderliğimizi akademik çalışmalarla desteklemeyelim? Bahçeşehir Üniversitesi'ni de uzun zamandır takdirle izliyordum. BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç'la tanıştım. Onun çalışma şekli ve sektöre bakışı beni çok etkiledi ve projelerimi anlattım. Birlikte çalışmaya başladık. Birkaç proje sonrasında BAU Mütevelli Heyet 


Başkanı Enver Yücel Bey ile tanıştım. 


Onun da vizyonu, bilime bakışı, elde ettiği başarı beni çok etkiledi. 
Ardından BAU'da hem Sağlık 
Bilimleri Enstitüsü'nün yöneticisi, hem Mütevelli Heyetin Sağlık Danışmanı oldum. Ayrıca BAU, şirketime ortak oldu. Tabi en keyifli yanı da hocalığa devam edebilecek olmamdı. Hedeflerime ulaşmakta başarılı olabileceğim sanırım başka bir işbirliği düşünemezdim. 


Özel üniversite sayısı son yıllarda hızlı biçimde arttı. BAU'nun öğrencilerine sunduğu avantajlar neler? 

BAU, öğrencilerine BAU Global çatısı altında dünyanın çok farklı noktalarında eğitim alma şansı sağlıyor. Üstelik bunu da Berlin, Toronto, Washington DC, Roma, 
Batum, Köln gibi BAU Global üyesi kurumların bulunduğu kentlerde yapıyor. “International Office birimi eğitimine BAU global kampüslerinde devam etmek isteyen öğrencilerine programlarla ilgili tüm desteği sağlıyor. BAU'da bölümünüzle 

ilgili bir dersi İstanbul'da ya da 


EĞİTİM 


Berlin'de, Roma'da, Batum'da ya da Washington DC'deki BAU Global 
Eğitim Ağı'nın üyesi kurumlarda alma şansınız var. Ayrıca her akademik yılın sonuna doğru öğrencilere BAU'nun yurtdışı yaz programlarına başvuru yapma şansına da sahipsiniz. 


Yeni bölümler açmayı düşünüyor musunuz? 

Diş Hekimliği Fakültesi'ni açıyoruz. 
Beni en çok heyecanlandıran da fakülte için diş hastanesi açacak olmamız. BAU yaptığı her işte 

çok iddialı ve mutlaka global düşünüyor. Bu hastaneyi de “Center of Excellence” standartlarında ve çok değerli bir akademik kadroyla açmayı planlıyoruz. Diş branşında zaten ülke olarak oldukça iddialıyız. 
Hastanemizin de uluslararası sağlık turizminin önemli bir bacağı olması için altyapımızı oluşturmayı hedefliyoruz. Sağlık Bilişim Yüksek Lisansı programını önemsiyorum. 
İsminden dolayı bu programın tam anlaşılamadığını düşünüyorum. 
Onun içeriğini farklılaştıracağız. 1oT (International of Thing- nesnelerin interneti), sağlık aplikasyonları, VR Teknolojisi, M2M (makineler arası iletişim) teknolojilerinin sağlıkla entegrasyonunu sağlayacak projeler üzerinde akademik çalışmalar yapılsın istiyoruz. Bunu da sonra BAU Global'in networkünde geliştirmesi ve son kullanıcıya sunulması nihai misyonumuz. 

Öte yandan doku mühendisliği ve genetik alanında yapılabilecekler her geçen gün artıyor. Bu alanda bilim adamlarına ihtiyaç var. Örneğin kanser tedavisinde yeni bir yöntem olan ve tedavide çığır açmaya 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başlayan likit biyopsi” teknolojisini biz daha da geliştirebiliriz. Çünkü 

bu testin en çok uygulandığı ülkelerden birisi Türkiye. Biz ülke olarak hastalardan bu datayı alıp Amerika'daki birkaç üniversiteyle paylaşıyoruz. Onlar datayı işleyerek tedavileri daha etkin kılmaya çalışıyorlar. Neden kendi ürettiğimiz veriyi kendimiz işleyip, bilimsel sonuçlara varmayalım? Sağlık bireyselleşiyor ve teknolojinin en 

çok girdiği alan burası. Bunları birleştirmemiz lazım. Ayrıca Enver Hoca'nın (Yücel) vizyonuyla Afrika'da sağlıkla ilgili, hemşirelik, teknisyenlik gibi projeler düşünüyoruz. 
Projeksiyonumuzda merkezler de var. 


Yabancı öğrenci sayınız son birkaç yılda nasıl bir değişim gösterdi? 

BAU'nun şu an her dört öğrencisinden biri yabancı. 

Bu oldukça yüksek bir oran. 

Ben bunun en büyük sebebini global bir üniversite olmamıza bağlıyorum. Akademik kadro, 

reel sektörle CO-OP (cooperative education, üniversite- iş dünyası) üzerinden yaptığı anlaşmalarla öğrencileri iş hayatına kanalize ediyor. Enstitülerdeki yüksek lisans programları da akademik dünyada yerini almış durumda. 


BAU'da sağlık alanında yürüttüğünüz projelerden biraz bahseder misiniz? 
Öncelikle SABE'de (Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü) değerli hocalarımızla birlikte global 

olarak büyütebileceğimiz klinik zincirleri kurmaya başladık. Üreme Endokrinolojisi, İnfertilite ve Tüp Bebek Merkezi'mizin birincisi bu ay İstanbul'da açılıyor. Hedefimiz hasta memnuniyetinin ve klinik başarıların en üst düzeyde olması ama aynı zamanda bilimsel çalışmaların yapılıp makaleler üreten bir merkez olmak. 
Beş yıl içinde Türkiye, Amerika, 


Avrupa, Afrika, Eski Sovyet ülkeleri 
ve Ortadoğu bölgesinde toplam 20 
kliniğe ulaşıp bir zincir yaratmayı hedefliyoruz. Yine enstitümüzdeki değerli hocalarımızla iyi, uzun 

ve sağlıklı yaşam konseptinde 
BAU Health & Care markasıyla bir merkezin daha kuruluşunu tamamlamak üzereyiz. Burada da vizyonumuz aynı. 


Anlattığınız işler teknoloji ve sağlığın aslındatam olarak birleşmesi. Sizce neden bizden de bir Uber, Instagram gibi dünya ekonomisinde sanayi devlerini bile geçmiş markalar çıkmıyor? 
Bu konu özellikle bu sene birçok platformda uzun uzun tartışıldı, tartışılmaya da devam edecek gibi. 
Aslında oldukça iyi projeler var, yemeksepeti.com bunun iyi bir örneği. Ama o da kendi başına bir marka değil; global bir zincirin parçası oldu. Ben bu soruyu kendime elektronik bankacılık sistemini incelediğimde sormaya başladım. 
Yurtdışına çıktığınızda görürsünüz, bizim bankacılık sistemimiz Avrupa'nın da Amerika kıtasının 
da kat be kat önünde. Biz 2001 
yılındaki o büyük çöküşü yaşadıktan sonra, bankacılık teknolojisini çok iyi kullanarak, dünyada kullanılan birçok teknolojiyi bulmuş ve ilk uygulayıcısı olmuşuz. Affinity liyakat programlarının da ilk kâşifi biziz. Peki niye bir global marka yaratamıyoruz, bunu aslında birçok açıdan incelemek lazım. 

Bir dünya markası çıkarabilir miyiz? İşte bu sorunun cevabını en iyi bulabilecek kurumla birlikte olmamın sebebi bu. BAU'nun vizyonu Bahçeşehir ve Uğur Kolejleri'nde daha ilkokula başlayan kolej öğrencilerine kodlama dersi veriyor. Çocuklar okuma yazma ile birlikte kodlama da öğrenmeye başlıyor. Bence gelecek nesle bırakılabilecek en büyük miraslardan 


biri bu. Örneğin başka bir projede üniversitemizin mekatronik mühendisliği bölümünden mezun 

üç arkadaşın buluşu olan birkaç teknoloji cihazı üzerinde çalışıyoruz. 
Birisinin patentleri alındı, klinik deneyleri bitti, izin aşamasında. Esas diğeri beni çok heyecanlandıran türden; şeker seviyesi ölçme cihazı. 
Hata payını yüzde 10'a kadar indirdik ve kolunuza taktığınızda terletmeyi sağlayan modülün inovasyonu da tamamlandı. 

Tabi en büyük şansımız, BAU Global'in Silikon Vadisi'nde ve Almanya'da da üniversitelerinin olması. Bunlar bizim doğru partnerlerle buluşmamızı ve daha hızlı yol almamızı sağlıyor. Şu anda şirkette çalışanların tamamı BAU mezunu. Kolejlerden gelen kodlama bilen yeni İK'mız olduğunu da düşünürsek böyle bir global markayı çıkartma şansımızın oldukça yüksek. 


Anladığıma göre Sağlık Bilimleri Enstitüsü olarak, Mühendislik Fakültesi olarakneredeyse ortak çalışmalar yapıyorsunuz. 

Sadece mühendislikle değil, 

iletişim ve hukuk fakültemizle 

de aslında hep beraberiz. Sağlık Hukuku, Sağlık İletişimi çok 

önemli olan ama tam olarak 

ihtiyacı karşılayamayan bölümler. 
Bu alanlarda üniversite olarak 

nasıl çalışmalar yapabileceğimizi inceliyoruz. Sosyal Bilimler ensttümüzün MBA programları 

çok başarılıdır. Şimdi onları sağlık yönetimi ile nasıl birleştirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. Teknoloji tarafında ise son bir yıldır aslında en büyük hastane zincirini oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da yazılımsız yapacağız, hiç hastane binası sahibi olmadan. Burada amacımız insanların sağlıkları ile ilgili yaşadıkları problemlerde gerek yurtiçi gerekse yurtdışı en iyi çözümü 


142 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


sunmak olacak. İkincisi, doktorlar arası görüş, kronik hastalık takibinin olacağı bir sistem. Yine teknoloji tarafında Parkinson hastalığına yönelik bir icadımız var. Bunun da son ürün geliştirmelerini yapıyoruz. 
Klinik çalışmalarını tamamladıktan sonra teknoloji şirketleri ile oturup ticarileşmesi ile ilgili işbirlikleri yapmayı planlıyoruz. 


Üniversiteye girecek gençler neden sağlıklailgili branşları seçsinler? 

Ben bu aralar bu cümleyi çok sık kurar oldum ama sağlık sektörü son insanoğlu ölene kadar ihtiyaç olacak bir alan. Artık Tıp, Mühendislik, İletişim, Hukuk hepsi entegre olmuş durumda. Teknolojinin de sanırım en çok içinde olduğu sektör. Örneğin, göz hekimi olmak istiyorsanız, teknolojiyi sevmiyorum, deme şansınız artık yok. Hemşire açığı 

ve gerek kamudan gerekse özelden ne kadar talebin olduğu herkesçe biliniyor. Yaşam süresi uzuyor, iyi beslenme, diyet gibi konulara ilgi gittikçe artıyor. Sağlık yatırımları 

da son yılların hacmen en büyükleri arasında. Bu fabrikaların en verimli şekilde yönetilmesi lazım, dolayısıyla sağlık yönetim bilimi gittikçe 

değer kazanıyor. Akademik kariyer yapın ya da yapmayın, ya da başka bölümlerden mezun olmuş olun, sağlıktaki fırsatlar başka sektörlerde neredeyse yok. Üstelik ülke olarak tüm dünyada beğenilen bir sağlık sitemine sahibiz. Bu sektörde inovasyonla, yeni buluşlarla, servis sağlayıcı olmakla global bir marka yaratmak mümkün ve yarışa da biraz daha önde başlayabiliyorsunuz. 


BAU Sağlık Bilimleri Enstitüsü “Sağlıklı Buluşmalar” adı altında sektörel toplantılar yapmaya başladı. Bu toplantılarla ilgili bilgi verir misiniz? 
Sektörümüzde Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD), 


Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği (SASDER) gibi oldukça güçlü sosyal topluluklar var. Başarılı kongreler, 


konferanslar ve toplantılar yapıyorlar. 


Biz de üniversite olarak, sektörün önemli gündemlerini, konuyla ilgili taraflarla yuvarlak masada tartışmak, birlikte çıktılar elde edip bunları yayınlamak istedik. İlk konumuz, henüz önemi anlaşılamamış 

olan “Sağlıkta Kişisel Verilerin Korunmasroldu. Sigorta, hastane, bilişim, yazılım, ilaç endüstrisi alanlarından uzmanların, öğretim görevlileri ve Sağlık Bakanlığı'ndan konunun en üst düzeydeki bürokratının katıldığı çok verimli bir ortak akıl toplantısı oldu. Örneğin, verinin paylaşılması ile ilgili en önemli sorunun “açık rıza'olduğunu gördük ve akademisyenlerimiz ve reel sektör temsilcileriyle bu konuda detaylı çalışmalara başladık. İkinci toplantımızda konumuz, “Sağlıkta İletişim” oldu. Burada da yine sağlık endüstrisinin ilgili taraflarını, iletişim hocalarımızı, ajansları buluşturduk. 
Sağlık, regülasyonun çok sıkı olduğu bir alan. Birlikte mevcut durumu ve geleceğe dönük neler yapılabileceğini tartıştık. Buradaki çalışmalarımız diğerine göre daha hızlı gidiyor diyebiliriz. Gelecek toplantımızda şehir hastanelerinin özel sektöre ve hastaya etkisini paylaşacağız. Şehir 


hastaneleri konusu oldukça kapsamlı bir konu. Burada PPP'erin (kamu- özel işbirlikleri/ortaklıkları) yatırımcı şirketlerini, bakanlığı, özel sektör temsilcilerini bir araya getirip, modeli tartışmak istiyoruz. Rektörümüz 

de bu toplantılarda ev sahipliği yaparak bizleri akademik çıktılar almamız konusunda yönlendiriyor 

ve her konuyla da ilgileniyor. Sağlıklı Buluşmalar'ı bir rutine oturmak hatta bunu sırasıyla önce Almanya'daki sonra da Washington'daki kampüslerimizde yapmak istiyoruz. 


Yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği projeleriniz var mı? 

Projeler arttıkça işbirliği ihtiyaçları çoğalıyor. Kırgızistan'da American Üniversitesi olan American University of Central Asia (AUCA) 

ile bir sözleşme imzaladık. Onların tıp fakültesi açılıyor. Hastanelerinin kurulması, işletilmesi ve fakülte 

ile oryantasyonu konusunda 

biz yükleniciliği aldık. Hem de danışmanlarıyız. Diğer projelerimiz için de yine farklı uluslararası üniversitelerle çalışıyoruz. Bizim BAU Global ağındaki üniversitelerimiz birer şube değil; Berlin'deki bir Alman Üniversitesi, Washington'daki de bir Amerikan Üniversitesi. 
Çalışmalarımızı bu üniversitelerimizle ortak yürütüyoruz. 
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UYUŞ... 


Tekfen'in kurulduğu günlerdeki mütevazı şartları ve boyutu düşünüldüğünde, 60 yıl içerisinde ulaştığı nokta oldukça önemli. 
Sayısız altyapı projeleri, her biri kendi alanında sektör lideri olan sanayi yatırımları, istihdam ve yurtdışında üstlendiği projelerle Türk müteahhitlik sektörünün yurtdışına açılmasına öncülük eden Tekfen Holding, taahhüt, tarımsal sanayi ve gayrimenkul alanlarında 39 şirketle faaliyet gösteriyor. 2016-2020 arasındaki beş yıllık dönemde, cironun 
5 milyardan 10 milyar TL'ye ulaşması 
ana hedef. Yurtdışında 3,8 milyar dolarlık ihale alan grup, gayrimenkul projesinde başlayacağı teslimler 

ve tarımda ihra cat gelirlerindeki artışla ciroda rekora oynuyor. Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, Fortune'a gelecek dönem 

yol haritasındaki yeni yatırımları ve büyüme hamlelerini anlattı. 

Şule Laleli 


o 

Tekfen Grup Şirketler Başkanı 
Osman Birgili, “Önümüzdeki beşyılda girişim projeleri için ayırdığımız kaynak 50 milyon dolar düzeyinde” diyor. 


O FOTOĞRAF: ERHAN TARLIĞ 


EKFEN HOLDİNG'İN 2017 
yılsonu hedefi 7 milyar 
TL ciro. Büyümesini organik ve inorganik hamlelerle sürdüren 
Holding, yenilenebilir enerji alanında yerel ve uluslararası piyasalarda yatırımcı sıfatıyla dikkat çekiyor. Güneş, jeotermal ve rüzgâr enerjileri ise yakından takip edilen alanlar. Ceyhan ve Samsun limanlarında sıvı ve katı dökme terminal işletmeciliği kârlılık açısından yatırım düşünülen bir başka alan.Tekfen'in temellerini atan üç genç girişimci Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılar'ın 1956 yılında ideallerini gerçekleştirmek üzere kurdukları şirket, kendilerinden sonraki yöneticilere bıraktıkları değerler, Tekfen kültürünün önemli dayanağı. İşte bu ilkelerle şirket hedeflerine yön veren Osman Birgili'nin ajandasından notlar.. 


2017 yılı için belirlediğiniz büyüme planları nelerdi? 
Neler gerçekleşti? Tekfen Grup Şirketieri adına genel bir değerlendirme yapar mısınız? 

Tekfen olarak başarılı bir yıl geçirdik diyebilirim. 
Zaman zaman krizler olsa da bu krizlerden başarıyla çıktık. Hedeflerimizi koyarken sadece ciro, iş hacmi ve kârlılık hedeflerini değil, bu zihniyet değişikliğini de şirketimize entegre etmeyi öncelik aldık. Bizlere emanet edilen tecrübe ve uzmanlık birikimi ve marka itibarıyla yoğrulmuş entelektüel sermayemizi, günün koşullarına uyum sağlayarak sürdürülebilir ve kârlı bir büyümeye dönüştürmek, Tekfen Grubu'nun temel hedefi. Yıl itibariyle değerlendirmek yapmak gerekirse, ana faaliyet konularımızı geliştirdik. Müteahhitlik konusunda, mevcut iş miktarımızı ve buna bağlı yıllık ciromuzu revize ettik. Faaliyetlerimizi halihazırda Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Katar, Suudi Arabistan 
ve Irak olmak üzere altı ülkede ve toplam 18 
projede sürdürüyoruz. Taahhüt Grubu'muzun Haziran 2017 itibariyle kalan iş miktarı (backlog) büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar dolar seviyesinde. 
Klasik pazarlarımız olan Hazar ve Ortadoğu'da 

iş yapmaya devam ediyoruz. Uluslararası enerji şirketleri ve enerji kaynağı sahibi devletlerin yatırım döngülerine bağlı olarak, bölgelerdeki faaliyetlerimiz ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. 
Burada önemli olan, bölgelerdeki iş sürekliliğimizi 


sağlayabilmek. Örneğin Şah Deniz Faz 2 yatırım hamlesi kapsamında önemli işler üstlendiğimiz Azerbaycan'daki terminal ve platform projelerimiz tamamlanma aşamasına yaklaşırken, Kazakistan'ın Hazar'daki petrol yataklarına yapacağı büyük ölçekli yatırımların da projelerine talibiz. Körfez'de Katar'daki işlerimiz hız kesmeden devam ediyor, çalışmalarımız ambargo nedeniyle en ufak kesintiye uğramadan sürüyor. Malzeme teminatı, işçi mobilizasyonu, maliyet ve ödemelerde hiçbir sorun yaşamadık. Dahası, bu hafta başında mevcut otoyol ve stad projelerimize ilave olarak 200 milyon dolar büyüklüğünde ilave bir otoyol projesini daha portföyümüze kattık, böylece Katar'da devam eden mevcut iş miktarımız 2 milyar 440 milyon dolara ulaştı. 

Diğer yandan, Suudi Arabistan'da, Saudi Aramco'nun tercih ettiği iş ortaklarından biri olarak boru hattı ve sanayi tesisi projeleri yapıyoruz. 
Afrika, büyük bir pazar olarak, cazip ama zorlu bir hedef olarak karşımızda duruyor. Büyük dikkat ve emek isteyen bir pazar. Buradaki yaklaşımımız, alışmış olduğumuz büyüklükteki projelerden ziyade daha küçük ölçekli projelerle pazara girmek. 
Özellikle de Sahraaltı Afrika'yı test ediyoruz. Tekfen İnşaat olarak henüz Fas ve Libya dışında bir tecrübemiz yoksa da, Taahhüt Grubu'muzun diğer iki şirketi, Tekfen İmalat ve Tekfen Mühendislik, Afrika'da iş yapmaya başladılar. Tekfen İmalat tank imalatı konusunda, Tekfen Mühendislik ise elektrik santrali konusunda çalışıyorlar.61 yıllık birikim ile bugün salt müteahhit kimliğimizden sıyrılarak, yatırımcı ve işletmeci olarak Yap-İşlet-Devret projelerine talibiz. 


Grubun en önemli iş alanlarından biri olan tarım sektöründe Toros Gübre ile yer alıyorsunuz. Nitratlı gübrede yaşanan yasak sizin satışlarınızı nasıl etkiledi? Tarımsal sanayide nasıl bir performans gösterdiniz? 

Toros Tarım markasıyla, bugün Türkiye'nin en büyük özel sektör tarım kuruluşuyuz. Gübre, tohum, fide ve fidan üretimiyle tarımsal girdi tarafında çiftçinin en temel ihtiyaçlarını sağlıyoruz. 
Mevcuttaki klasik ve suda eriyen özel gübre gibi bitki besin maddelerine ilave olarak, biomass 

ve içinde biomass bulunan organomineral gibi yeni çeşit ürünleri de portföyümüze katmak 

üzere, know-how sahibi şirketlerle ortaklık, 

satın alma görüşmelerimiz devam ediyor. >> 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SANAYİ a 


Mersin fabrikamızın bünyesinde Ar-Ge Merkezi kurmak üzere T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığımız başvuru daha geçenlerde kabul edildi. Türkiye'de kendi alanında bir 

ilk olan Ar-Ge Merkezi'nde gübre sektörünün talep ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar yürütülecek. Merkezde, yeni 


çalışmalarımız devam ediyor. Bir yandan New York ofisimizi yapılandırıyor, diğer yandan Türkiye'nin yanı sıra dünyanın her noktasında araştırmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki beş yılda girişim projeleri için ayırdığımız kaynak 50 milyon dolar düzeyinde. Proje bazında sermaye desteğimiz 

1 milyon dolar mertebesinde öngörülmekte. 


teknolojilerle bitki besleme konusundaki verimliliğe katkı yapacak yeni ürünler geliştirilmesine öncelik verilecek.Yakın gelecekte tarımda yatay entegrasyon ile, Toros Tarım'ı tarımsal girdi dışında, bizzat tarımsal üretimde de görebiliriz. Halihazırda, katma değeri yüksek ve piyasada arz eksikliği olduğuna inandığımız ürünler olan yerli muz, kinoa ve susam gibi ürünlerde deneme üretimleri yapıyoruz. 
Önümüzdeki beş yılda tarımsal üretime 100 
milyon dolarlık bir kaynak ayırmayı hedefliyoruz. 
Ceyhan ve Samsun limanlarımızda sürdürdüğümüz sıvı ve katı dökme terminal işletmeciliği kârlılık açısından cazip bir işkolumuz. Bu alana da yatırım yapma niyetimiz son yıllardan beri mevcut, bakanlık nezdinde başvurumuz onay sürecinde, izinleri alır almaz, 
ilk etapta mevcut kapasite sektörlerde 2018 
si 3 : yılında da yatırım artırma yönünde genişletme ve projelerini çalışmalarına başlatacağız. sürdürecek. 


o 
Tekfen Holding, hizmet verdiği 


Gayrimenkul alanında gelişen ve büyüyen bir pazar var. 
Buradaki stratejiniz ne yönde? 

Gayrimenkul geliştirme alanında pazarımızı Türkiye ile sınırlı görmüyoruz. Proje geliştirme, konsept, tasarım ve uygulama bütünlüğü içerisinde bugüne kadar imza attığımız projeler sadece Türkiye'de değil, uluslararası platformlarda da önemli 

ödüllere layık görüldü. Esenyurt'ta 1.400 konutluk projemizin teslimatları başladı, sonbaharda Topkapı'da bulunan arsamız üzerinde 300 konutluk yeni projemize başlıyoruz. Bu birikimle, Avrupa başkentlerinde ne gibi geliştirme, kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirebileceğimize bakıyoruz. 
Somut olarak örneğin Berlin'de takibe aldığımız bölgeler, arsalar var. 


Diğer yandan bu iş kolları dijitalleşmenin en 

az, dolayısıyla da aslında buna en açık olduğu sektörler arasında. Bu projeler, hem Tekfen olarak bizim sektörlerimizdeki stratejik avantajımızı 

ve üstünlüğümüzü koruyabilmemiz ve devam ettirebilmemiz adına çok önemli hem de içinde bulunduğumuz alanların dijitalleşmesi, gelişmesi için bizim katkımız kritik değer taşıyor. Bütçemizin yüzde 60 kadarını bu alanlara ayırıyoruz. 


Birde Tekfen Ventures projeniz var. Buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? 

Tekfen Ventures, Tekfen Grubu'nun inovatif teknolojilere yatırım yapmak amacıyla kurduğu kurumsal bir girişim fonu. Henüz çok yeni, 
2016 Aralık ayında kurduk ve takım oluşturma 
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Türkiye'de aldığınız işlerde durum nedir? 

TANAP'ın boru hattı bitmek üzere. Programın önünde olan ve 1 milyar dolar civarında bir proje. 
Star Rafinerisi'nde ön protokol imzalandı. Oradaki iç borulama çalışmalarının önemli bir bölümünü bizim yapmamızı istediler. 200 milyon dolar mertebesinde bir iş olacak ve bu yıl başlayacak. 
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Ankaraİzmir hızlı trende Doğuş Grubu ile ortak bir parça aldık. Afyon civarındaki 35 km'lik kısmı yapıyoruz. 


Gelecek dönemde hangi alanlara yatırım ypacaksınız? 
Gelecekte düşük karbon emisyonlu, temiz ve yenilenebilir kaynakların dünyadaki enerji üretimine liderlik edeceğini öngörüyoruz. 
Yenilenebilir enerji alanında yerel ve uluslararası 


piyasalarda yatırımcı sıfatıyla faaliyet göstermeyi planlıyoruz. Güneş, jeotermal ve rüzgar enerjisi, yurt içinde ve dışında müteahhit-yatırımcı kimliğimizle yakından takip ettiğimiz alanlar. 


Sürdürülebilirlik, şirket stratejilerini nasıl yönlendirdi? 
Büyümeyi sürdürülebilir kılmanın şirketler 


TEKFEN HOLDİNG 
ÖZET GELİR TABLOSU 


Haziran 2017 


(Bin TLJ Taahhüt Tarım Gayrimenkul Diğer Toplam HASILAT 1.950.196 o 1.155.643 221.628 16.830 3.344.297 
(Satış gelirleri) 458,3 34,6 96,6 0,5 FAVÖK 233.313 245.569 13.656 (7.090) 485.448 
448,1 450,6 2,8 -1,5 
N 159.860 207.725 11.376 6.175 385.136 
HELRAR 41,5 453,9 3,0 41,6 
48.997 34.458 348 nizin) | Giselsi KAFE 4572 1403 104 *21 
TOPLAM 4.435.171 2.470.826 449.614 1.144.931 8.500.542 
AKTİF 52,2 eg,l 405,3 elisi 
ÇALIŞAN 
SAYISI 15.066 1.069 803 89 17.027 


açısından en temel şartları doğru algılama, çabuk tepki verme ve hızlı karar alabilme yeteneklerini geliştirmek kadar, gelecek planlarını da doğru temeller üzerine inşa etmek. Bu temelin anahtar kelimeleri ise çevreye ve topluma saygı, teknolojik gelişim ve çalışan mutluluğu. Çalışanları arasında aidiyet ve şirketini sahiplenme olgusunun üst düzeyde olduğu Tekfen'de, bu duygunun yeni kuşaklara da doğru bir şekilde aktarılması için >> 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o 
Tekfen Holding'in kurucuları 
Ali Nihat Gökyiğit, Feyyaz Berker, 

Necati Akçağlılar 


çalışıyoruz. Amacımız, Tekfen Grubu'nun beş yıl içinde gençlerin çalışmayı en çok arzu ettiği ilk beş şirket, 10 yıl içinde ise Türkiye'de marka değeri en yüksek 10 şirketin arasına girmesidir. 


Tekfen Holding'te 40 yılınızı tamamladınız. Bu 

kadar uzun süre bir şirkette çalışmanın avantaj ve dezavantajları neler? 

Muhteşem üç patronla çalıştım. Özellikle son dönemde Necati Bey ile çok yakın çalışarak 

ciddi tecrübeler edindim. Kendisi mükemmel bir yöneticiydi. Ondan öğrendiğim en önemli şey şirkete bağlılık.. Bağlılık bugün günümüz çalışanlarında gittikçe kaybolan bir özellik. Yeni nesil bu 

bağlılığı hissetmiyor. 40 yıl Tekfen Holding'te iş hayatım mükemmel geçti. Bazen acaba onar yıllık dönemlerle kendi branşımda kalarak on, on senelik aralıklarla çalışmak daha mı iyi olurdu diye de düşünüyorum. Ama Tekfen kültürünü yaşamak ve yaşatmaya çalışmak ve büyük okulun kurucularıyla çalışmış büyük bir onur. 


Son olarak Tekfen Holding'in 2018 yılı beklentilerinizden bahseder misiniz? 

2016-2020 arasındaki beş yıllık dönemde, temkinli bir strateji ile, ciromuzun 5 milyardan 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“Maaşlar ve ikramiyeler tek bir gün gecikmedi...” 
“Tekfen Holding Kurucusu Necati Akçağlılar ile çalışırken, öğrendiğim en önemli şey, şirket kültürüne verdiği önemdi. 40 yıl boyunca her sene yıl içinde dört ikramiye dağıtılırdı. Bunun için yılbaşında program yapılırdı. Şirkette bırakın maaşları, ikramiyeler biletek gün aksamadan yatırılmıştır. Holdingin işçilik ödemeleri ise her ayın 10'unda yapılırdı. O yıl ödeme planlarında bir aksilik oldu. Ödemede gecikme olacağını Necati Bey'e söyledim. Duyunca çok ciddi tepki gösterdi ve “Bu Tekfen Holding'in şirket kültürüdür. 
Unutmayın, iş yapanın teri kurumadan ödemesi yapılır. Şimdi derhal ödemeyi yapın...” dedi. O günden sonra işçilerin herzaman krediyse kredi, kefillikse kefillik işlemlerine kadar her ihtiyaçlarında Tekfen Holding arkalarında olmuştur.” 


“Feyyaz Bey, zam oranlarını hep az bulurdu” “Feyyaz Berker Bey gördüğüm en titiz, en planlı insandı. Bir günyıl sonu primlerini içeren tabloları hazırlıyoruz. Holding başkanlarından onaylaralmam gerekiyor. Yıl sonu zamları verilecek, Zam oranlarını mümkün mertebe düşük tuttum 

ve elimdeki evraklarla yanına gittim. Kendisine zam oranlarını gösterdiğimde herzaman söylediği cümleyi tekrar etmiş ve beni yine şaşırtmıştı; 'Ya bu zam oranı, falan yönetici için az olmamış mı? Sonra ayıp olmasın.” 


10 milyar liraya ulaşmasını, FAVÖK'ümüzün 

ise yüzde 10'dan az olmayacak oranda artmasını hedefliyoruz. 2017 1. Yarıyıl FAVÖK marjımız yüzde 9. 2017 yılsonu hedefimiz ise 7 milyar TL. 
Büyümemizi organik ve inorganik hamlelerle elde edeceğiz. Ortaklığa, işbirliğine sıcak bakıyoruz. 
Bunların değerlendirmesinde, stratejik ve teknolojik katma değerlere önem veriyoruz. 
2018 yılının, ekonomik göstergeler açısından, 
son yıllardan göreceli olarak daha iyi olmasını bekliyoruz. Büyüme hızının daha istikrarlı bir patikaya oturması, ihracat ve turizm gelirlerinin artış eğilimi sergilemesi, döviz kurlarının stabilize olması, enflasyonun düşüş göstermesi, faizlerin düşüş eğilimine girmesi, rakamsal olarak 

ifade etmek gerekirse; yüzde 3-4 bandında bir (GSYİH) büyümesi, yüzde 8-9 bandında bir TÜFE enflasyonu, 4.0 seviyesi civarında bir 
yıllık ortalama ABD doları ve TL kuru ve 2017 
yılındaki seviyesinin yüzde 1-1.5 puan altında kredi faiz oranları, 2018 yılına ilişkin ekonomik beklentilerimiz arasında. Türk ekonomisindeki yerimizi büyütürken, karbon ayak izimizi azaltacağız. Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik esasına göre gözden geçiriyor, yeniden tanımlıyoruz. 


? MITSUBISHI 
ELECTRİC 


KLİMA SİSTEMLERİ 


DOĞUŞTAN ÜSTÜN 


Benzersiz performans ve baş döndürücü tasarım onun genlerinde var. 


NN e — w i “> ai 
» 


LEGENDERA 


Klimanın yeni yorumu. 


Yakut Kırmızı İnci Beyazı Kuzguni Siyah 


wwwklima.mitsubishieleciric.com.tr 


444 7 500 


— z 
— 


CI | 
Co) |rT1 
Ca 


Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Şahin, şans eseri girdiği organik ürünler pazarında Ar-Ge ve markaya dayanan politikası ile fark yaratmayı hedefliyor. 13 milyon dolarlık yatırımla geldiği noktada dünya vatandaşı olmanın çevreye saygı ve doğallık koşullarını yerine getirdiğini ilan eden grup, evde üretimi bir adım öteye taşıyarak daha güvenilir ve doğal üretim yapma kararı ile eskiden kaldığını düşündüğü fiziken büyük ve ağır teknolojiye dayanan sanayi yatırımlarına dayanan ezberi bozma iddiasında. 


Kerem Özdemir 


LOHE GRUP'UN kuruluşu, neye niyet neye kısmet diye başlayabilecek bir hikaye. Döşeme işi yaptığı ve poliüretan işi için hammadde aldığı Rusya'ya kimya fuarına gittiklerinde kadınların “organik şampuan” diye sattıkları ürünü gören Bekir Şahin, böyle bir iş kuracağının farkında olmadan kaderin onu götüreceği yöne bir adım atıyor. 
Glohe Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Torunlarımdan birinin şampuan alerjisi olduğunu biliyordum. Şampuan kullanamıyordu. Aldım, İstanbul'a getirdim. Hiç alerji yapmadı” diye anlatmaya başlıyor. Şahin Rusya'ya ikinci defa gittiğinde aynı şampuandan 25 şişe alarak bir hastaneye veriyor ve bunun çocuklarda denetilmesini op> 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Alerjiye çare bulmak için çıkılan yolculukta patentli ürünlerlemodern üretim noktasına gelindi. 


Tel 
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>> istiyor. 25 alerjik çocuğun hiçbirinde alerji yapmaması üzerine, doğal ibaresiyle satılan bu şampuanın üreticisini bularak ürünün içeriği üzerine bilgi alan Şahin, bir ileri aşamada ürünü analiz ettirdiğinde içinde kimyasal olduğunu görüyor. Ürünü organikleştirme teklifiyle gittiği Rus üretici ile iki ay süren çalışmalar sonuç vermeyince bu işi kendisi yapma noktasına geliyor. Şahin, bugüne dönünce “Biz çözdük onu: koruyucu var, bir de bitkilerin saçların köklerine kadar işlemesini sağlayan amonyak türevi bir şey var. 
Araştıra araştıra bulduk” diye konuşuyor. 
Bu ifade, Glohe Grup'un kısa tanımını oluşturuyor: araştıra araştıra bulduk. 
Ancak bu tek yanlı bir araştırma değil. 
Ürün, marka, pazar gibi farklı boyutları ihmal etmeyen ve hepsine ayrı ayrı dibine kadar odaklanan bir süreç söz konusu oluyor. Bu araştırma hevesi, Şahin'i başlangıçtaki Rus üreticiden distribütörlük alıp birkaç masa koyup bir düzine satıcı alarak iş yapma planından oldukça farklı bir noktaya taşıyor. Türkiye'de en kolay iş olmayan imalat tarafındaki sıkıntılara alışık olmasına karşın yeni bir imalat işi böylece ortaya çıkmış oluyor. Şahin, “İmalattan ağzımız yanmamış gibi bu 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Tamamen doğal olanın peşindeki 
Glohe, sadece testlerde canlılara zararvermemek için yapay hücre kültürü kullanıyor. 


işe girdik. Bizde şövalyelik bitmiyor” diyor. Ancak Glohe Grup'un iddiasını açıklamakta, şövalyelikten ziyade Kral Arthur'un yuvarlak masasından ve krallığına atıfta bulunmak daha yerinde. 
Yüzde 100 doğal sabun, kişisel bakım ve ev temizlik pazarını geliştirmek ve bu pazarı yeniden tanımlamak için 2013 yılında Glohe Grup bünyesinde Glohe Üretim, BioArge Laboratuvarları ve Glohe Satış-Pazarlama şirketleri bulunuyor. Merkezi Kadıköy Koşuyolu'nda, fabrikası Tuzla'da, BioArge Laboratuvarlarımız ise Yıldız Teknik Üniversitesi İkitelli Teknoparkı'nda yer alan grubun laboratuvarı Sağlık Bakanlığı'ndan dermatolojik test yapma onayı alan üç özel laboratuvardan biri. 
Şahin, “Hem sektöre destek oluyor, hem de kendi ürünlerimizi gönül rahatlığıyla test ediyoruz. Ama bununla da yetinmiyor, Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Kozmetik Üretim ve Araştırma Birimi ile de çalışarak ürünlerimizin bu kurumun laboratuvarlarında da test yaptırıyor ve ürünlerimizi onaylatıyoruz” diyor. 

Şu anda mavi ve beyaz yakadan oluşan 
50 kişilik bir ekibi olan grubun ilk 
markası Incia bu mart ayında duyuruldu. 
Glohe'nin hikayesinin en ilgi çekici yanı, ürün ile markayı bir arada geliştirmesi. 

Bu, Incia'yı özellikli bir yere yerleştiriyor. 
Ar-Ge laboratuarının kurulmasının hemen arkasından marka üzerinde çalışılmaya başlanıyor. Marka danışmanı Asude Alkaylı ile birlikte gerçekleştirilen derinlikli çalışma, Şahin'in Türklerin ilk olarak 1800'lü yıllarda II.Abdülhamit zamanında Türk pavyonu ile desteklenen uluslararası fuarlara katılma trendine kadar uzanan birikimi elde etmesini sağlamış. 

Glohe gözünü sadece geçmişe dikmiş değil ancak geçmişte Türkiye'de ve dünyada ortaya çıkan başarılı örnekleri anlamanın başarıya önemli katkı yapacağının farkında. 
Glohe Grup'ta bunun odaklandığı nokta, global bir açılımın gerektirdiği birikimi elde edebilmek. Marka odaklanması, bu odaklanmanın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 


Şahin, “Biz Ar-Ge laboratuarını kurduğumuz anda, bir taraftan da nasıl marka yaparız, nasıl konumlandırırız gibi çalışmalara başladık. Bir ila bir buçuk yıl ben kendim çalıştım Asude Hanım ile. 
Eczanelerde satılma fikri “nasıl yaparız” diye yaptırdığımız küçük bir araştırmadan çıktı” diyor. Marmara bölgesindeki araştırmada “Türkiye'de tüketici doğal ürünü nereden alıyor” sorusuna aranan yanıt, daha güvenilir olduğu ve bilgi almaya olanak tanıdığı için eczanelere işaret edince ana satış kanalı ortaya çıkıyor. 


ART2017'DE satış ekibi kurulduğunda ilk olarak eczanelerde satışlara başlanıyor. 
Eylül ortasına gelindiğinde 
Türkiye genelinde 20 ilde 500'e yakın eczanede yer alan Incia markalı ürünler, www.incia.com.tr adresinden daha geniş bir coğrafyaya da hitap ediyor. Diğer organik ürünler arasında biraz boğulsa da Zorlu Center Eataly'de satışına başlanan ve Joker mağazalarında yer alan ürünlerin daha geniş yaygınlık kazanması için organik marketler ve büyük market zincirleri ile görüşmeler sürüyor. 
Glohe'nin ilk markası olan Incia, son olarak roll-on deodorantın eklenmesi ile sabun, kişisel bakım ve ev temizlik ürünü olmak üzere 30'u aşan çeşit ürünü kapsayan bir marka haline gelmiş 
durumda. Şahin, “Yıl sonuna kadar 60 
adet ürün hedefimiz var. Amacımız sabah kalktıktan akşam yatana kadar kullandığımız kişisel bakım ve ev temizlik ürünlerinin tümünü Incia dünyasında bulabilmeniz. Bu yüzden yıl sonuna kadar bu rakamı 60'a çıkarmayı ve her yıl ortalama 10 yeni ürün eklemeyi hedefliyoruz. Sabunlarımız arasında sıvı ve köpük el sabunlarımız; kişisel bakım ürünlerimiz arasında, serumlar, kremler, yağlar, dudak balsamları, yüz temizleme köpüğü; ev temizleme ürünlerimiz arasında bulaşık sabunu ve yüzey temizleyicileri yer alıyor” diyor. 


“ZEYTİNYAĞI 
MENŞELİ 
TEMİZLİK VE 
KİŞİSELBAKIM 
ÜRÜNLERİ 
GELİŞTİRMEK, 
TÜRKİYE'DEKİ 
ÜRETİCİLERE 
MUKAYESELİ 
BİR AVANTAJ 
SAĞLIYOR” 


DOĞAL 


Hedef kitle ise, önce 35 yaşa kadar olan kariyer sahibi kadınlar olarak şekilleniyor. 
Şahin, “Biz onu daha sonra 45'e kadar çıkardık. Kadınlar olmasa aç kalırız” şeklinde konuşuyor ancak aç kalmamak için sektöründe ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. 

Bunun işaret ettiği ana trendlerden biri, hem Türkiye hem de dünyada çevre ve doğa dostu olmanın giderek yaygınlaşması. 
İnsanların kendileri ve sevdikleri için ürün satın alırken markanın çevreye ve doğaya olan etkisine bakmasını getiren bu trend için Şahin, “Bu yıl dünyanın en önemli organik fuarlarından Vivaness'te çok işlevlilik ve yüzde 100 bitkiselliği temsil eden vegan trendler öne çıktı. Yine bu fuarda doğal ürünlerin artık niş olmadığı, kullanıcıların bu ürünlere her kanaldan erişebildiği aktarıldı” diyor. 

Şahin, cildin florası ile uyumlu olan ve iyi bakterileri koruyan yaklaşımların dünya genelinde trend haline gelmeye başlamasını tespit ediyor. Bu yıl Londra'da düzenlenen Incosmetics'in gündeminde olan bu konu, Glohe'nin ürün stratejisinin yerindeliğine 

işaret ediyor. Glohe'nin bu trendle örtüşen çalışmaları, ürünlerin sentetik koruyucu barındırmamasına ve böylece cilt florası ile uyumlu olarak iyi bakterilere zarar vermemesine odaklanıyor. 
/  Glohe'nin kalbinde yer alan Ar-Ge laboratuarı bu alanda şirkete inanılmaz bir koz sağlıyor. Bu koz Türkiye'nin kaynaklarının hem içeride hem de 

global olarak kaliteli 

ürünler haline gelmesini 

sağlayacak önemli 

bir katalizör. Şahin, 

“Türkiye'nin florası 

oldukça zengin. Ülkemiz özellikle zeytinyağı üretiminde öncü ülkelerden biri. Dolayısıyla zeytinyağı menşeli temizlik ve kişisel bakım ürünleri geliştirmek, Türkiye'deki üreticilere >> 


lsğ 
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>> mukayeseli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca doğal kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinde kullanılan hammaddelerin çoğu ülkemizde yer alıyor. Önemli olan bu hammaddeler üzerinde çalışmalar yapacak uzman işgücünün ve laboratuvarların gelişmesi” diyor. Bunun önemli bir ayağı teknoloji çünkü laboratuvarlarda kullanılacak cihazların kalitesi oldukça önemli. 

Şahin, kurdukları sistemde ve içinde bulundukları sektörde Ar-Ge'ye önem vermenin kritik olduğunu belirtirken bunun tek başarı koşulu olmadığına dikkat çekiyor. 
Glohe Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Pazarda artan rekabet, bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi, tüketici taleplerinin değişmesi nedeniyle hem küresel hem de yerel pazarda rekabet edebilmek için Ar-Ge'ye önem vermek ve ürünleri patent ile koruma altına almak gerekiyor” şeklinde konuşuyor. 

Glohe Grup, şimdiden bu vizyonu doğrultusunda patentle korunan buluşlar geliştirmeye başlamış. Şahin, “BioArge Laboratuvarları'nda geliştirilen ve patentlerle korunan dört adet buluşumuz mevcut” diyor ve bunları bir çırpıda sayıyor. 

Krem bazı NAT-C-BASE cilt ürünlerinde bütünüyle doğal ve özgün formüllere ulaşılmasını sağlıyor. PLANTRACTION bitki özütleme teknolojisi sayesinde solvent, yapay kimyasallar içermeyen, bitkinin özüne zarar vermeyen en yüksek verimde özütleme tekniğinin kullanılmasını sağlıyor. Bütünüyle doğal PREALLNAT ile bakterileri ve mantarı yok eden, antioksidan özellikte koruyucular kullanılıyor. Bitkilerin ekstresinden oluşan sabun bazı S-BASE V, sıvı sabun, saç ve vücut bakım ürünlerinde sentetik maddeler içermeyen, çok sağlıklı güzellik ve bakım ürünleri üretilebilmesini sağlıyor. 

Şahin, iç pazarda Ar-Ge ve patentin yanına önemli bir maddeyi daha ekliyor: bilgi kirliliğini ve güvensizliği ortadan kaldıracak önlemlerin alınması. Türkiye'de bilinçlenme yükseldikçe doğal ürünlere eğilim artıyor ancak herkesin doğalım dediği bu pazarda, tüketicinin kafası karışıyor. Kafa karışıklığı ters yönden gelen tartışmalarla çok fazla 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GLOHE'NİN 
KALBİNİN İÇİNDE 


Glohe Grup'un kalbinin attığı BioArge Laboratuvarları bünyesinde üç bölüm yeralıyor: 


AR-GE Bölümü: Bioarge Laboratuvarlarının AR- 
GE bölümünde, kimya, biyoloji, mikrobiyoloji, hücre kültürü alanlarında lisans, yüksek lisans 

ve doktora derecesine sahip uzman kadra ile disiplinler arası çalışarak, gelişmiş laboratuvar 

alt yapısında yüzde 100 
doğal kişisel bakım ve 

ev bakım ürünleri geliştiriliyor. 


Hücre Kültürü Laboratuvarı: BioArge Hücre 
Kültürü Laboratuvarında geliştirilen kişisel bakım ve ev bakım ürünlerinin güvenirliği ve etkinliği hücre testleri ile değerlendiriliyor. Böylece geliştirilen ürünlerin ve içlerinde kullanılan çeşitli hammaddelerin hücreler üzerinde etkin dozları belirlenip herhangi bir toksik etkisi olup olmadığını araştırılıyor. Bu şekilde ürünler güvenilir hale getiriliyor. 


Mikrobiyoloji Laboratuvarı: BioArge Mikrobiyoloji Laboratuvarında, 
Ürünlerin, hammaddelerin ve üretim alanlarının tüm kontaminasyon risklerini göz önünde bulundurularak mikrobiyolojik testler yapılıyor. 
Mikrobiyolojik olarak uygun koşullarda üretimi yapılan kişisel bakım ve ev bakım ürünlerine tarama-zorlama (challen- ge) uygulanıyor, ürünün patojen mikroorganizmalara karşı etkinliğini araştırılıyor ve böylece mikrobiyolojik açıdan güvenilir ürünlerin geliştirilmesi sağlanıyor. 


şaibe yaratılmasına da dayanabiliyor. Şahin, sektörde bu şekilde oluşan bilgi kirliliği ve güvensizlik ortamının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyor. Olumsuz noktalar bir kenara bırakıldığında, bu alandaki potansiyel daha iyi algılanabiliyor. Bunun müşteri yönelimi boyutu daha dikkat çekici. 

Nielsen'in Türkiye'de dâhil olmak üzere ev temizlik ürünleri ile ilgili yaptığı araştırmaya göre, tüketiciler, yediği gıdalar ve evlerinde kullandıkları ürünler dahil, daha sağlıklı ve daha güvenli seçenekler arıyor. Organik ya da tamamen doğal ürünlerin önemli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 26'yı, çevre dostu ve sürdürülebilir ambalajlamanın önemli olduğunu vurgulayanların oranı ise yüzde 24'ü buluyor. 

Ancak çok daha çarpıcı bir gösterge, temizlikte temel yaklaşımlara dönülmesi ile ilgili. Küresel katılımcıların yüzde 72'si ya da yaklaşık dörtte üçü temizlik için düzenli olarak sabun ve su kullandıklarını söylerken sirke ve karbonat, temizlik için tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Şahin, “Biz de Glohe olarak bu hammaddeleri kullanarak ürünlerimizi geliştiriyoruz. Yaptığımız odak grup çalışmalarında gördük ki aslında tüketiciler deterjanlara güvenmedikleri için geleneksel yolları arıyor ve onları kullanmayı tercih ediyor” diyor. 


AKAMLAR,dünyada büyük ve büyümeyi sürdüren bir pazara ve Türkiye'de ise potansiyele işaret ediyor. Türkiye'nin de dâhil olduğu Asya Pasifik 
pazarının büyüklüğü ise 600 
milyon dolar. Her yıl ortalama yüzde 10 
oranında büyüyen Türkiye kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarında doğal 
kişisel bakım ürünlerinin payının yüzde 5 
civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunlar önemli bir büyüme potansiyeli anlamına geliyor. 
Global pazar için üretim yapmak ise daha büyük bir büyüme fırsatı anlamına geliyor. KPMG'nin Kişisel Bakım p> 


GRENE' iklimsa 


Klimanızı kiralamak ister miydiniz? 


30 yılı aşkın süredir iklimlendirme sektörüne inovatif çözümler sunan İklimSA, 
GRENKE iş birliğiyle tüzel kişiliklere “klima kiralama” seçeneği sunarak sektörde yine bir ilke imza atıyor. — 
15 aydan 60 aya kadar sabit ücret ve taksitlendirme imkânıyla 

noter, sigorta vb. gibi ek masraf gerektirmeyen ve vergi avantajı sunan yeni uygulama,/ & sektöre yepyeni bir bakış açısı getiriyor. 


yi 
| 
| 


b 


 üünMAAAANAANANANI 


mmm 


Vade sonunda ürünün 
Sahibi 

müşteri olur. 


avantaj sağlar. 


www.iklimsa.com / 444 55 46 - www.grenke.com.tr / 0212 339 93 39 
— —  —ğş—ş—ş—ş—ş—ş—şğşğşğşğ m  —————————— 


>> raporuna göre, dünya genelinde doğal kişisel bakım pazarının 2020 yılına kadar 15,98 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 
Bu pazarın Organic Monitor'ün 2014 yılı verilerine göre büyüklüğü ise 11,7 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde yıllık yüzde 
10 gibi bir büyüme oranı ile karşılaşıyoruz. 
Ancak bu pazarda da boy gösterebilmek için, doğal ve organik ürünler pazarına hakim olan ABD, Almanya ve Fransa ile rekabet etmeyi göze almak gerekiyor. 

Bu noktada Glohe Grup'un kozunu Ar-Ge ve marka boyutundan ziyade bunların üzerinde şekillenen ezberbozan kimliği oluşturuyor. Şahin, “Dünyada kozmetik sektöründe geçerli olan iş modeli belli formülasyonlarda hammaddeleri karıştırıp paketlemek ve büyük reklam yatırımları ile müşteriye sunmak şeklinde... Oysa bizim iş modelimizin temelinde araştırmak, tamamen doğal formülü bulmak, en güvenilir hammaddeleri temin etmek, 

o hammaddelere uygun özel üretim teknolojileri geliştirmek ve ürettiğimiz ürünleri pazara sunmak ve bunu yaparken de son tüketiciyi bilgilendirici çalışmalar yapmak yatıyor” diyor. 

Bu modelin ve Glohe Grup'un global pazarla ilgili hedeflerinin test edilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Ancak grup şimdiden yaptığı 13 milyon dolarlık yatırımı evde üretimi bir adım öteye taşıyarak daha güvenilir ve doğal üretim yapmaya kararına odaklayarak fark yaratma iddiasını ortaya koymuş durumda. Şahin bu konuda da iddialı konuşuyor: “Fiziken büyük, ağır teknolojiye dayanan sanayi yatırımlarının eskide kaldığını düşünüyoruz. 
Ar-Ge tarafı çok güçlü, bilgi - yoğun üretim yatırımlarının günümüzde gerçekçi bir çıkış noktası olduğu kanaatindeyiz” diyor. Bu Glohe Grup'u bilgi toplumunun organik ürünler alanındaki yansımasının örneği olma noktasına taşır mı? Bu soruyu yanıtlamak global bir marka haline gelme ile ilgili soruyu yanıtlamaktan daha zor. 
Doğal Ürünler Derneği (NPA) üyesi olan grubun Bureau Veritas'tan İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ve helal sertifikası 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BioArge'nin gücü, 
2020'de 16 milyar dolara yaklaşacak global pazarda iddialı olmayı sağlayacak. 


alması dünyanın tamamını hedeflediğini açıkça gösteriyor. Ürünleri Cosmos sertifikalı olan grup Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin de imzacısı. 
Şahin'in son derece esnek ve esprili biri olmasına karşın, Glohe Grup sanayicilikten gelen çok katı ilkelerle yönetiliyor. Tuzla'da yer alan ve yüzde 100 doğal ürünler geliştiren fabrikasında yeşil üretim hakim. 
Bu, üretimden ambalaj kullanımına kadar çevre ve doğa dostu yaklaşım sergilemek; geri dönüşümlü ambalaj kullanmak; genetiği değiştirilmiş hammaddeler, paraben, petrokimyasal maddeler ya da sentetik koku, kıvam artırıcı, köpürtücü, koruyucu, renk ve boya maddesinin ürünlerde yer almaması anlamına geliyor. 
Üretim kapasitesi yıllık 2 bin 500 ton olan fabrikada üretim sürecinde ilaç üretimi kullanımı standartlarında saf su kullanılırken yeraltı sularını korumak ve hayvanlar üzerinde test yapmamak da katı bir biçimde sadık kalınan ilkeler. 
Geri dönüşümlü ambalaj kullanımı bunların yanında bir ayrıntı gibi kalsa da, katkıda bulunduğu büyük resim yeni nesil tüketicilerin kalbini kazanmada ürünlerden daha etkili olacak bir şirket profili oluşturuyor. Kadınlar ve ürünlerin özelliklerinin yanında Şahin'in “bu pazarda aç kalmayız” demesini sağlayacak olan asıl bu büyük resim olsa gerek. 


6l iL ve 690 iLÇEDE 


71000 


MARKET 


* Market sayısı 21 Eylül 2017 tarihine kadar yayınlanmış, gazete ve web verileri dikkate alınarak verilmiştir. 
** Market sayısına göre. 


HARCA 
HARCA 
BiITMEZ 
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Ladoucette, işmodellerine 

ve servis kalitelerine zarar verecek bir gelir modelini kabul etmeyeceklerini kaydediyor. 


KUPONDAN 
AKILLI TELEFONA 
GİDENİNOVASYON 


Ticket Restaurant'ı son 10 yılda kupon koçanlarını kopararak kullanmaktan karta geçiren Edenred, mobil tarafta özel kampanyalara kadar uzanan olanakları yaratacak bir uygulama olarak ilerliyor. Böylece restoranlar için yeni talep yaratmanın kapısını açacak olan Edenred, komisyon tartışmalarıyla anılsa da vergi kontrolünü kolaylaştırıcı bir platform olarak karşımıza çıkıyor. 


EDENRED TÜRKİYE Genel Müdürü Eric de Ladoucette, “Bizim işimiz 25 yıl önce ortaya çıktı ve bunu biz yarattık. 
1992'de başladığımızda Eco Service olarak adlandırılıyordu. Ticaret ve maliye bakanlıklarına gidip onlara diğer birçok ülkede geçerli olan bu sistemin Türkiye'de çalışanlar, işverenler ve restoranlar için ne tür faydalar sağlayacağını anlattık” diyor. Kupon koçanından çipli karta ve yakın zamanda da mobil uygulamaya geçerek çalışanların yemek ödemeleri yapmasını sağlayan sistemde sürekli bir inovasyon gerçekleştiren Edenred'in Türkiye'deki varlığı, merkezini nerede olduğu fark etmeyen bir herhangi bir global servis sağlayıcının durumundan farklı. 

Lokal olarak yetkililerle konuşarak başlatılan servisin ilk yıllarında bugün en önemli tartışma konusu olarak karşımıza çıkan komisyon yüzde yediydi. Eco Service'in piyasaya girmesinin hemen ardından Sodexo ve birkaç yıl sonra da Multinet'in oyuncular arasına katılmasıyla çeşitlenen oyuncu kadrosuna daha sonra Setcard'ın katılmasıyla yelpaze daha da genişledi. Multinet ve Setcard'ın kurucularının, Eco Service'ten ayrılan yöneticiler olması bugünkü adıyla Edenred'i bu işin yaşam ağacı konumuna oturtuyor. Kendi içinden çıkan rakiplerin, sıfırdan daha inovatif yapılar kurma şansına karşın liderliğini koruyabilmesi bu kökün gücünü gösteriyor. 

Edenred'in bulunduğu her ülkede bir numara olduğunu ve bunu sürdürmek için para kazanmadığı işlerle müşterileri elinde tutmayı tercih etmesini de mümkün 


Kerem Özdemir 


“İTALYA DIŞINDA 
AVRUPA'DA 
KOMİSYONLAR 
“DÜŞÜK AMA 
MÜŞTERİLERİN 
TÜRKİYE DEKİ 
GİBİ İNDİRİM 
TALIPLERİ YOK” 


olduğunu belirten Ladoucette, iş modellerine ve servis kalitelerine zarar verecek noktada ise çok katı davranan ve geri adım atmayan biri haline geliyor. Türkiye'de geçen aylarda gündeme gelen komisyon tartışmaları bunun bir örneği. Edenred Türkiye'nin Türkiye'ye girdiği günden geçen yıla kadar sabit tuttuğu komisyonunu geçen yıl artırması şirketi yoğun bir eleştiri bombardımanına maruz bıraktı. Tarihçesi ve son dönemdeki tartışması ile komisyon ve iş modeli, Türkiye'de bu sektörün anlaşılması için kilit önemde bir bilgi havuzu oluşturuyor. 
Avrupa'da komisyonlar yüzde 5 ile 7 
arasında değişirken Türkiye'deki komisyon bunun üst ucunda yer alıyor. Ancak Türkiye'deki iş modelinin önemli bir özelliği, yemek kartı servisine geçen büyük şirketlerin indirim talep etmesi. Şirketler büyüklüklerine göre yüzde 5 ile 12 arasında indirimler alarak karta yüklediklerinden daha düşük bir miktarı servis sağlayıcı şirkete ödüyor. Ladoucette, “Ben aracı kuruluşum; para üretmiyorum. Bu nedenle bu indirim restoran tarafından finanse ediliyor. Geçen hafta bir ihale oldu ve indirim oranı yüzde 11-12 olarak kabul edildi. Bunu kabul ederken yüzde 7 komisyonla çalışamazsınız” diyor. 
Diğer oyuncuların işverenler tarafında daha yüksek indirimler vererek kendi müşteri tabanlarını geliştirmeye çalışması, 
24 yıl boyunca komisyonlarını yükseltmeyen 
şirketin geçen seneden itibaren bu politikasını değiştirerek çalışmasına neden oluyor. Ladoucette, “Pazar lideri olarak pazarda yaşanan değişimin sorumluluğunun 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bizim üzerimize atılmasına itirazımız yok. 
İşin fiyat odaklı bir hale getirilmesiyle servis kalitesini ikinci plana atmasına razı olmaya niyetimiz de yok” diyor. Bakanlıklardan ticaret odalarına kadar birçok yerde şikayetçi tarafların da katıldığı toplantılar yaptıklarını ifade eden Ladoucette, “Buralarda restoranlara rakiplerimle yüzde 8-9'luk anlaşmalar yaparken benim komisyonumu düşürmeye çalışmalarının anlamsız olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağımı anlattım” diyor. 

Ladoucette'in piyasada yeni olduğu için düşük komisyon ile giren ancak iş hacmi getiremeyen rakiplere karşı stratejisi, müşteri ve ciro yaratarak komisyonunun hakkını vermeye dayanıyor. “Bizim servisimiz daha çok mavi yakalılarla ilgili. Ben bir şirketi müşteri aldığımda onun CEO'su Ticket ile ödeme yapmıyor. Kendi özel ya da şirketin verdiği yüksek limitli kartla ödüyor” şeklinde konuşuyor. İstanbul'daki müşterilerinin çalışanlarına günlük ortalama 14 lira verdiğini söyleyen Ladoucette, Anadolu'ya gidilince oradaki fiyatlara bağlı olarak bu rakamın dokuz liraya düştüğünü ifade ediyor. Edenred'in hizmet verdiği şirketlerin büyük bölümünün merkezlerinin İstanbul'da bulunması, Türkiye ortalamasını 13 lirada tutuyor. Edenred Türkiye çalışanları için bu miktar, 18 lira. 

Bu durum ölçeğin önemini artırıyor. 
Ticket Restaurant'ın 1 milyona yakın kullanıcı sayısı, bu noktada hem avantajlı bir pozisyon hem de sorun yaratıyor. Bu kadar geniş bir kitleye ulaşabilmek komisyon maliyetini kabullenmeyi kolaylaştırıyor ancak 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Edenred, güvenli bölgesinde kendi 
POS'uüzerinden kendi kartı ile işlem yapıyor. 


restoranların maliyet hesaplarında da ana müşteri akışını sağlayan yer olarak maliyet kısma politikalarının yöneldiği ilk nokta burası oluyor. 

Bu sadece yemek kartı sistemi ile sınırlı bir durum da değil. Türkiye'de paket servis 
tarafında standart komisyon olarak yüzde 10 
ve gösterim avantajı ile birlikte yüzde 30'a varan komisyon uygulanması ile kurulan sistem bile bu kadar tartışılmıyor. Bunun nedeni, Edenred'in çok sayıda oyuncunun bulunduğu bir pazar segmentinde faaliyet göstermesi ve satın almacıların yüzde 70'e varan oranda fiyata odaklı olması. 

Edenred'in servisinin belki de en önemli özelliği, bu alandaki veriyi görünür hale getirmesi. Bu, serbest ticaretin uygulandığı ve regülasyonla kalıplar içine sıkıştırılmamış bir sektör için önem taşıyor. Türkiye'nin kendisi de Edenred'in faaliyet gösterdiği 
42 ülke arasında ilk beşte yer alan önemli 
bir pozisyona sahip ancak bu bile Edenred Türkiye için pazardaki yerini kaybederek oyun dışı kalmasına neden olacak komisyon tartışmasında geri adım atmasını sağlayacak kadar güçlü bir dinamik yaratmıyor. 

Türkiye'nin yanısıra İtalya'da da ekonomide indirime odaklılığın çok yüksek olmasından kaynaklanan bu tür bir sorunu yaşayan Edenred açısından restoranlara kesilen komisyonun yüzde 13-14 olduğu İtalya'da durum restoranlar açısından daha da kötü. Dünyada en büyük pazar olan Brezilya'nın ardından ikinci sırada gelen İtalya yemek kartı alanında Avrupa'nın da en büyüğü. Bunları Fransa, Meksika, Belçika ve Türkiye takip ediyor. Belçika ve Türkiye yaklaşık aynı boyutta pazarlar. 

Avrupa'nın indirim alışkanlığı daha makul ülkelerinde süpermarketler için 
yüzde üç, zincir restoranlar için yüzde 4 
ve küçük-bağımsız restoranlar için yüzde 
5 olarak şekilleniyor. Avrupa'daki sistemin 
Türkiye'den farklı bir boyutu da, müşterilerin indirim almak yerine yüzde 1-2lik bir komisyon ödemesi. Ladoucette, bunun sitemi daha dengeli hale getirdiğini ve bu tür bir gelişmenin kendisini mutlu edeceğini belirtiyor. 

Ancak Fortune Türkiye'nin içinde yer aldığı eski şirketin Edenred'e geçis kararında etkili olan ve piyasaya yeni giren oyuncuların da büyüme için bir araç olarak gördüğü indirimin ortadan kalkması pek mümkün 


görünmüyor. Edenred Türkiye, İstanbul'da günde 14 lira üzerinden yapılan yüklemenin kullanıcılar tarafında ayın 22'sinde kart limitinin sonuna gelinmesi sonucunu verdiğini ifade ediyor. Ladoucette, “Bu tarihten sonra ya evden yemek getiriyorlar, ya ucuz yerlere gidiyorlar ya da kendi ceplerinden ödüyorlar” diyor. Kart sisteminin görünür hale getirdiği sadece tüketim ve kullanıcı alışkanlıklarını görünür hale getirmekle kalmıyor; vergi sistemi için de küçük restoranlarda katma değer vergisinin takibini sağlayan bir görünürlük sunuyor. Ladoucette, “Restoran bana içinde KDV olan fiş kesiyor; bu devletin önemli bir gelir kaynağı olan katma değer vergisinde takibi kolaylaştırıyor. Biz devletin gözünde bir vergi tahsildarı konumundayız” diyor. Bu durum, bütün bu tartışmalara karşın devletin yanında olduğu bir sistemi ortaya çıkarıyor. İşin vergi boyutu ile ilgili olarak son dönemde yapılan bir araştırma, 5 milyar liralık hacmi olan yemek kartı sisteminin 10 milyar liralık bir dolaylı etki yarattığına ve bunun da devlet için 2 milyar liralık bir vergi tahsilatı anlamına geldiğine işaret ediyor. 

Ancak bunlar Edenred'in kendi rekabet ve inovasyon stratejisinin merkezinde yer alan konular değil. Kartın üzerine isminin yazılmasına izin verenlerden geçici süreli çalışanlar için sınırlı bir miktar yükledikleri isimsiz kartlar kullananlara kadar birçok özellikteki talebi karşılayan Edenred Türkiye, sistemini daha da geliştirmek için akıllı telefonu yani mobil teknolojilere yönelmiş durumda. 

Ladoucette, “İlk mobil uygulamayı biz çıkarmıştık ama rakipler de kendi mobil uygulamalarını çıkardı. Bu noktada yapabileceğiniz, uygulamanızı geliştirmek ve yeni servislerle ürünler çıkarmak” diyor. 
Müşterileri işverenler olduğu için bu kesimi hedefleyen Edenred, kendisini farklılaştırmak ve yeni iş olanakları yaratmak için seyahat, otel ve uçak bileti rezervasyonu yapmayı sağlayan bir sistem sunuyor. Edenred'in iki mobil uygulamasından biri, para işlemlerini ve bakiyeyi görüntülemeyi sağlıyor. 
Şirketin geliştirdiği yeni mobil uygulama ise, kullanıcıları hedefliyor ve bugünlerde piyasada olacak. Bu, uygulama mobil ödeme konusunda bir aracı içerecek. Restoranlar için geliştirilen bir diğer uygulama ise, restoranların kendilerine ve çevrelerindeki restoranlara gelen müşterilerin yoğunluğunu görüp karşılaştırmasını sağlayacak. Belirli 


Günlük ortalaması 
İstanbul'da 14, 
Anadolu'da dokuz liraolan Ticket, genellikle 

ayın 22'sinde tükeniyor. 


sürelerle bu verinin listelenebildiği sistem, restoranın Edenred müşterilerinden aldığı payı görebilmesini sağlayacak. Ladoucette, “Bu şu anda yaygınlık kazanmış bir uygulama değil ama kullanımını teşvik ediyoruz. Bunu bir sadakat uygulaması takip edecek. Mobil bizi mutlu ediyor. Hayatı kolaylaştırıyor 

ve çalışana da kolaylık sağlıyor ” diyor. 
Sadakat programı mobil uygulama üzerinden kampanyaların ulaştırılması ile kullanıcıların deneyimini de daha iyi hale getirecek. 

Bu şekilde kurulan ilişkiyi oto yıkama, 

lastik değiştirme, tamir servisi vermek gibi servisleri de sunabilecek bir ortam yaratmak için işbirlikleri ile geliştirmeye çalıştıklarını belirten Ladoucette, “Petrol Ofisi ile böyle bir işbirliğimiz var; Otoban oto yıkama tarafında benzer bir ilişki kurduk. Bu alanda yenilikler yapacağız. Mobil uygulama bizim için 

yeni bir iletişim kanalı yaratıyor” şeklinde konuşuyor. 

Bu yeni kanal, kendi POS'i ile bütünüyle kontrol ettiği bir sistem üzerinde çalışmaya alışmış olan Edenred için biraz karmaşıklık yaratıyor. Örneğin akaryakıt dağıtımındaki şirketlerin ödemelerinin TURPAK üzerinden yapılması, Edenred'in bu alanda işbirlikleri yaratırken bir karmaşıklık unsuru olarak karşısına çıkan bir durum. 

Ladoucette, kendi sistemlerini bu tür platformlarla birlikte büyütmenin yaratacağı faydaları gördüğü için karmaşıklığı artıran bu yeni deneyimlerden de mutluluk duyuyor. 
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Orhan Turan, yalıtım pazarında dünya büyükleri arasına yerleşmeyi hedefliyor. 
Fabrika yatırımlarına 
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Yaptığı yatırımların meyvelerini almak için hedef odaklı ilerleyen ODE Yalıtım, son beş yılda 55 milyon dolar yatırım gerçekleştirdi. 
İlave yatırımlarla birlikte hedef, 2020 yılı için 500 milyon TL ciro gerçekleştirmek. En büyük sürpriz ise ürün gamında gerçekleşecek ve Türkiye'de daha önce üretilmeyen yalıtım ürünlerini üretecek. 


AKLAŞIK 21 YIL ÖNCE üretime başlayan ve bugün 3. 
Havalimanı gibi dev projelerde de yer alan ODE Yalıtım, Türkiye'den bir dünya markası çıkarmayı hedefliyor. 
Şirket hedeflerinde 2017 yılı sonu için 250 milyon TL, 
2018 yılı için ise, 300 milyon TL ciro hedefliyor. Dünya 
yalıtım sektörünün en önemli oyuncularından biri olmak için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Bütün büyük krizlere, yatırım yaparken yakalandık. Dolasıyla bu dönemler hep çok zorlandığımız ancak buna rağmen büyüdüğümüz dönemler oldu” diyor. Turan, Eskişehir'de 2030 yılı ihtiyaçlarına uygun olarak kurulan yeni üretim tesisinin yatırımı ve Çorlu kampüsündeki modernizasyon yatırımlarıyla birlikte son beş yılda toplam 55 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. Turan, bir yönetici olarak insan kaynağına çok önem veriyor. Sektörde kalifiye eleman yetiştiren bir üniversite olma misyonuyla ilerliyor. İşte, Turan'ın hedefler ve gelecek dönem yatırımlarla ilgili Fortune ile paylaştıkları.. >> 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Son beş sene içinde ODE Yalıtım nasıl bir büyüme gerçekleştirdi? 

ODE olarak son 10 yılda yaklaşık yüzde 20'nin üzerinde büyüme sağladık. Bu büyümede, yaptığımız yatırımların önemli rolü var. 2012-2017 yılları arasında iki önemli hisse alımı gerçekleştirdik. Bunlardan ilki İş Girişim Sermayesi ile yaptığımız ortaklıktaki hisselerimizin geri alınması, diğeri de İtalyan VISOLANTE K-FLEX 

ile kauçuk köpüğü üreten şirketimizde yaptığımız ortaklıktaki hisse paylarını almamız oldu. İtalyan ortağımızın hisselerini alarak Türkiye'de yalıtım sektöründe 

faaliyet gösteren yüzde 100 Türk sermayeli en büyük şirket olduk. Ayrıca Eskişehir'de 
2030 yılı ihtiyaçlarına uygun olarak 
kurduğumuz yeni üretim tesisimizin yatırımı ve Çorlu kampüslerimizdeki modernizasyon yatırımlarımızı ile birlikte son 5 yılda toplam 
55 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdik. 
2017'nin ilk yedi aylık döneminde, Eskişehir ve Çorlu yatırımları ile gerçekleşen kapasite artışının etkisiyle, kendi ürünlerimizde yüzde 30'a yakın bir oranla hem sektör ortalamasının çok üzerinde hem de son 

10 yıldaki ortalamamızın üzerinde bir 
büyüme kaydettik. Amacımız, bu büyümeyi 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Eskişehir üretim tesisleri, ODE'nin teknoloji alt yapısını dünyaya taşıyor. 


sürdürülebilir hale getirip 2020 yılına kadar yaklaşık 500 milyon TL'ik ciroyu yakalamak. 


Türkiye'deki tesisleriniz ve yatırım planlarınız hakkında bilgi verir misiniz? 

Çorlu'da toplam 40 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu iki üretim tesisimiz, Eskişehir'de ise ilk fazında bu yılın ilk yarısında üretime başladığımız 30 bin metrekare kapalı alana sahip bir tesisimiz bulunuyor. Bu tesislerde 4 binden fazla 
ürün çeşidi üretiyoruz. Tamamen 2030 
yılı ihtiyaçlarına göre tasarlanan Eskişehir fabrikamız tam olarak faaliyete geçtiğinde toplam 100 bin metrekare kapalı alanda 
elastomerik kauçuk köpüğünde yıllık 20 
bin ton, membranda 32 milyon metrekare shingle'da ise 5 milyon metrekare üretim hacmine sahip olacağız. Böylece Türkiye yalıtım sektörünün en büyük kapalı alana sahip üreticisi konumuna yükseleceğiz. 
Ayrıca 20 bin tona çıkartacağımız kauçuk köpüğü üretim kapasitesi sayesinde ise Türkiye kauçuk pazarının iki katı üretim kapasitesine sahip olacağız. Böylece teknik yalıtım sektöründe de Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın da en büyük >> 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üreticisi konumuna yükseleceğiz. Çorlu fabrikamıza ek olarak Eskişehir üretim tesisimizin yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, kapasite ve ciro açısından Türkiye'nin en büyük yalıtım firması olmayı ve 1 milyon dolar üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını her yıl bir ülke arttırarak, ihracatın toplam ciromuzdaki payını yüzde 35'e çıkartmayı hedefliyoruz. Global marka olma vizyonumuz doğrultusunda amacımız, 
ihracatımızı dört yıl içinde yüzde 100 
arttırmak. 


Türkiye'de hangi önemli projeleri üstlendiniz? 
ODE Yalıtım olarak Türkiye'de gerek 

özel sektör gerekse kamudaki en önemli projelerde tercih edilen markayız. Bu kapsamda özellikle son dönemde Türkiye'nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı ve şehir hastaneleri projelerinin hemen hemen hepsinin yalıtım detaylarında ODE ürünleri kullanılıyor. Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan 3. Havalimanının su yalıtımı ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünleri tercih edildi. Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli olarak yürüttüğü çalışmalar arasında yer alan Ankara Bilkent, Adana, Kayseri ve Bursa Ali Osman Sönmez ve Eskişehir şehir hastanelerinin ısı ve su yalıtımında ODE imzası var. 


Ar-Ge yatırımlarınız hakkında bilgi verir 

misiniz? Yeni ürünler ve teknoloji konusunda iş süreçlerinden bahseder misiniz? 

ODE olarak hiçbir lisans anlaşmamız olmaksızın tamamen kendi bilgi birikimimiz, teknik kadromuz ve Ar-Ge'miz ile üretim yapıyoruz. 2017- 2021 yılları arasında Ar-Ge ve pazarlama faaliyetlerine toplam 50 milyon TL'nin üzerinde kaynak ayırdık. Eskişehir üretim tesisimizde sektörümüzün en gelişmiş Ar-Ge laboratuvarını kurduk. Ürün gamımızı artırarak, Türkiye'de daha önce üretilmeyen bazı yalıtım ürünlerini üretmeyi planlıyoruz. 


İç pazar rekabetinde ODE Yalıtım'ın durumu nasıl? Yurt dışı ihracat pazarlarınızdan bahseder misiniz? ODE'nin global marka olma üzerine gerçekleştirdiği stratejiler neler? Şirketin gelecek vizyonundan bahseder misiniz? 
Türkiye'de yaklaşık 200, yurtdışında ise 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“TÜRKİYEDE 
YALITIM BİLİNCİ 
AÇISINDAN 
GİDİLMESİ 
GEREKEN ÇOK 
YOL, ALINMASI 
GEREKEN ÇOK 
KARAR VAR” 


4, 


yaklaşık 100 bayimiz bulunuyor. Bugün itibariyle dünyanın değişik coğrafyalarına ihracat yapıyoruz. Teknik yalıtımda bazı ülkelerde pazar lideri konumundayız. 
Dolayısıyla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki ODE bölgesel bir güç haline geldi. 
Sektörümüzde 2010 yılında Turguality programına kabul edilen ilk marka olduk. 
2016 yılında da bu programda ikinci beş 
yıla hak kazandık. Turguality programının da desteğiyle global marka olma hedefimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde ihracatta büyük bir atılım yapmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ilk hedefimiz özellikle Kuzey Afrika'da Sahraaltı ülkelerine girmek ve EY Türkiye'nin danışmanlığında belirlediğimiz 13 hedef pazarda derinleşme stratejilerimizi hayata geçirmek. Böylelikle yalıtım sektöründe Türkiye'den çıkan bir dünya markası olma hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. 


Dünya yalıtım pazarı hakkında bilgi verir misiniz? 
Türkiye bu pazarda nasıl bir konuma sahip? 
Türkiye yalıtım sektörü, verimli camlarla birlikte yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğe sahip. Ama Türkiye'de yalıtım deyince aklımıza ilk olarak ısı yalıtımı geliyor. 
Halbuki su, ses ve yangın yalıtımı da çok önemli ve büyüyen alanlar. Isı yalıtımı elbette çok önemli. Çünkü Türkiye tükettiği enerjinin yüzde 78'ini ithal ediyor. Isı yalıtım kalınlığı haritası yalıtım sektöründe uzun vadede 

en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Son yıllarda önemli adımlar atılsa 

da Türkiye'de yalıtım bilinci oluşturulması açısından alınması gereken daha çok yol var. 
Türkiye'de 15 milyondan fazla yalıtımsız bina bulunuyor. Bu da binaların yüzde 85'inin yalıtımsız olduğu anlamına geliyor. Yalıtımsız binalar ve sanayideki enerji kaybının, her yıl ülke ekonomisine bedeli 10-15 milyar dolar. 
Eğer cari açığı düşürmek istiyorsak konut 

ve sanayii de enerji verimliliğine, dolayısıyla yalıtıma odaklanmalıyız. 


2017ve2018ciro hedefiniz nedir? 2018'de yüzde kaç büyüme bekleniyor? 

2017 yılı ciro hedefimiz 250 milyon TL. 2018 
yılı için ise, iş planlarımıza göre 300 milyon 
TL hedefliyoruz. Ortalama olarak yüzde 20 
büyüme hedefimiz var. 


BİR PAZAR KLASİĞİ 
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Hem göze hem damağa hitap eden, eksiksiz bir kahvaltı. İstanbul'un gözlerinizin önüne serilecek güzellikleri eşliğinde masanızı donatacak serpme kahvaltının keyfini çıkarın. Conrad'ın kişiye özel hizmet anlayışı eşliğinde taptaze yöresel ürünler, hamur işleri ve sıcak lezzetler her pazar sofranızda olacak. 
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ŞİRKETLER BİR DİZİ SOSYAL SORUNU ÇÖZMEK İÇİN KÂR MODELİNDEN YARARLANIYORLAR. 


İŞTE FORTUNE'UN BU ŞİRKETLERİ KAPSAYAN VE 3. KEZ YAYINLANAN YILLIK SIRALAMASI, 


UNILEVER bu yaz 2017 

ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladığında, böbürleneceği pek çok iyi rakama sahipti. 27,7 milyar euro (30 milyar dolar) 
tutarındaki cirosu, sağlıklı bir yüzde 5,5lik büyümeyle şirketin rakiplerinden oldukça önde olduğunu gösteriyordu. Dahası, 

hisse başına yüzde 24lük getirisiyle bu satışları bir kâr nehrine dönüştürmeyi başarmıştı. 

Ancak Ağustos sonunda, 
Unilever CEO'su Paul 
Polman'la telefonda yaptığım konuşmada, onu özellikle heyecanlandıran başka bir veri olduğunu fark ettim: 1,8 milyon. 

Bu rakam her yıl iş için İngiliz-Hollanda devine başvuruda bulunan insan sayısı ve çok büyük bir bölümü de milenyum kuşağı. 

Bir kez daha hatırlatalım ki, şirketin üretimi sabun. Ve deodorant. 


Ve de mayonez. Hayır, tabii ki bunlarla ilgili bir yanlış yok. Ama acaba bu ürünleri seksi olarak tanımlamak mümkün olabilir mi? 

O halde Unilever'i çekici kılan ne? Polman 
“verilere göre” diyor “işe başvuruda bulunanların yaklaşık yüzde 60'ı 
Unilever Sürdürülebilir 
Yaşam Planı'nı ve iş olarak daha büyük bir amacımızın olmasını cazibe unsuru olarak görüyor.” Sürdürülebilir 
Yaşam Planı şirketin atık, su ve enerji kullanımını azaltmak, hammadde kaynaklarını daha akılcı bir şekilde temin etmek, yerel çiftçilere yardım ve daha başka çevre dostu amaçlara hizmet sunmak suretiyle işi büyütebilmesinin kurallar kitabı olarak tanımlanıyor. 
Özgeçmişlerini yığın yığın gönderen başvuru sahipleri zaten ambalajlı ürünlere boğulmuş olan kitlelere 


biraz daha ambalajlı 

ürün satmak için can atmıyor olabilirler ama 
Polman'ın tahminlerine göre, “bu insanlar günün sonunda, kendi başıma yapabileceğimden çok daha büyük bir fark yaratacağım” diyorlar.” 

Polman'a göre, 
Sürdürülebilirlik Planı'nın arkasındaki yatırım mantığını tahmin etmek zor değil. “Çalışanı cezbetme, kurumsal imaj, işe bağlılık gibi parametreler sanırım karşılık buluyor” diyerek sözlerini sürdürüyor. 
“Kuşkusuz, bunu hissedarlarınıza açıklamak hâlâ zor ancak nihayetinde işe aldığınız insanlar işinizin belkemiği.” 

Daha da önemlisi ise, bu yatırım kararı Unilever'in yönetim kurulunun da desteğini almış gözüküyor; 
Polman'ın anlattığına göre, “hem yönetim kurulu düzeyinde, hem de kıdemli 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yönetim düzeyinde, yüzde 
100 destek söz konusu.” 
Nitekim, geçen şubat ayında Kraft Heinz'ın şirkete, karşı tarafın talebi olmamasına rağmen teklif sunması da bu iş ilkesinin yarattığı cazibenin etkisi olarak yorumlanabilir. 
(Polman Unilever'in 
“çok sayıda paydaşa odaklanmak suretiyle uzun vadeli birleşik değer yaratma şeklindeki iş modeli”nin yönetim kurulunun her şeye rağmen inandığı bir model olduğunu belirtiyor.) 
Yönetim Kurulu'nun fikri bir gün değişebilir ancak ne olursa olsun, 
Polman bir konuda haklı: Uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanan şirketlerin daha kısa vadeli bakış açısı olanlara göre çok daha iyi bir performans sergilediklerine dair devasa kanıtlar var. Nitekim kurumsal yatırımcılar da bu mesajı alıyorlar. 
Şirketler yalnızca iyilik yaptıkları zamanlarda iyi bir performans sergileyemezler; buna süreklilik kazandırmaları gerekir. Eğer bu konuyla ilgiliyseniz, Fortune'un 
Shared Value Initiative işbirliğiyle kotardığı listeyi 
inceleyebilirsiniz. 2017 
Yılı Dünyayı Değiştiren 
Şirketler sıralamasındaki 
56 kuruluş- 50 * 6 
yükselen yıldız-bariz ya da dolaylı sorunları ele alıyor; bu şirketlerden bazıları, inek dışkısından kaynaklanan sera gazı etkisiyle mücadele eden 
Hollandalı yaşam bilimleri 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şirketi DSM, STEM beceri farkını kapatabilmeleri için okullara destek veren 
IBM ve tüketicileri genetik risklerini öğrenmeye teşvik eden 23andMe. 

Biz, tüm bu şirketlerin dünyayı değiştirdiğine inanıyoruz; lütfen siz de okuyun ve kendiniz bu konuda bir yargıya varın. 


ŞİRKETLERİ NASIL SEÇTİK 


Dünyayı Değiştirenler listesi, kendi asıl iş stratejilerinin bir parçası olan faaliyetlerle pozitif bir toplumsal etki yaratan şirketleri içeriyor. Yıllık cirosu 1 milyar dolar ya da üzeri olan şirketlere öncelik tanıyoruz. 
Fortune yazar ve editörleri Shared Value Initiative'in de yardımıyla şu üç faktöre göre şirketleri sıralıyor: 


| BKASH 


TATA 


WOOLWORTHS 


ENEL 


NESTLE 
NOVARTIS 


SODEXO 


YARA VOLVO 
LAND O LAKES 
CH2M ALLSTATE 
ACCENTURE UNİLEVER iy CHOBANI VODAFONE 
Ci JNJ 
© O A VANGUARD IBM 
MARRIOTT JP MORGAN 
JETBLUE 
SAS AMERİCAN pan NUTRESA EXPRESS 
DELL 
CENTENE 


İŞ DÜNYASINDAKİ 
YENİ DÜŞÜNCE 
SİSTEMATİĞİNİN 
GLOBAL ERİŞİMİ 


Fortune'un Dünyayı Değiştiren Şirketleri altı kıtaya yayılıyor ve sayısız ortak kaygının çözümüne odaklanıyor. İşte, şirketlerin etki oluşturduğu alanlardan bazıları: 


Düşük gelirli çalışanlar için ekonomik fırsatları çoğaltmak: 
(No.1 JP Morgan Chase, No.38 CJ Group; No.40 Woolworths). 
Yeterince hizmet alamayanlara sağlık hizmetleri götürmek: (No.4 
Novartis; No.19 Centene). 
Teknolojiye hâkim bir iş gücü oluşturmak için eğitimin kapsamını genişletmek: (No.3 Apple; No.35 
IBM). 

Dünyadaki karbon ayak izini azaltmak: (No.2 DSM; No.34 Grohe) 


Ölçülebilir sosyal etki: Şirketin bir ya da daha fazla sayıdaki spesifik toplumsal sorun üzerindeki etkisinin kapsamını, doğasını ve süresini göz önüne aldık. 

İş sonuçları: Sosyal açıdan olumlu bir etki yaratan çalışmanın yararını değerlendirdik. Kârlılık ve hissedar değerine olan katkısı şirketin şöhretine olan katkısından çok daha fazla. 

İnovasyon derecesi: Şirketin çalışmalarının sektöründeki diğer kuruluşlara kıyasla ne derece yenilikçi olduğunu 

ve diğer şirketlerin bunu örnek alıp almadıklarını inceledik. 


DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR 


Amerika'nın en büyük bankası şehirlerin ekonomik açıdan nasıl kalkınacağını planlıyor. 


EKONOMİ TÖKEZLEDİĞİNDE banka kârlarında artış olmaz. JP Morgan Chase 
CEO'su Jamie Dimon ve meslektaşları ABD'nin, imalattaki iş kaybıyla boğuşan şehirlerin sorunlarına el atmadığı sürece ülkenin GSYİH'sindeki büyümenin eski gücüne kavuşamayacağının 


bilincindeler. İşte, Amerika'nın 


en büyük bankası küçük işletmelerin geliştirilmesi, iş beceri eğitimi, civar yerlerin yeniden canlandırılması ve tüm bu yatırımların verimli 


İNŞACI, YENİDEN İNŞACI 
Yeniden canlandırılan 
Detroit yakınlarındaki 
The Coe at West 
Village'da inşaat halindeki bir emlak projesini yürüten müteahhit Cliff Brown. 
JPMorgan Chase kenti canlandırmak ve iş gücünü yeniden eğitmek için 150 milyon dolarlık yatırım yaptı. 


olmasına destek sunması için bir grup danışmandan meydana gelen bir “hizmet birliği” oluşturdu. Bu yöndeki çabalar 2014 yılından 

beri Detroit'te bin 700 

kadar istihdam ve 100'ü aşkın yeni iş sahasının açılmasını sağladı; banka bu sonbaharda modeli sayısız kente yaygınlaştıracak. 
Sonuçta da, daha sağlıklı kentlerin daha sağlıklı işleri tetiklediği, başka bir deyişle, bankacılık sektörü için ideal bir ortamın yaratıldığı bir döngü oluşacak. 


Gıda bilimi şirketi kötü beslenme ve açlıkla mücadeleye odaklanmış bulunuyor. 


APPLE 


Dünyanın en popüler ürünlerinden bazılarıyla sağlık, eğitim ve iklime odaklanıyor. 


BU YIL, kitlesel ölümlere yol açan açlık Afrika ve Ortadoğu'da 
20 milyon insanın yaşamını 
tehdit ederken, DSM bu sorunla mücadelede ön saflarda yer alıyor: Dünya Gıda Programı'nın geliştirmesine katkıda bulunduğu takviye edilmiş besin ürünleri 

her yıl yaklaşık 31 milyon kişiye ulaşıyor. Şirket ayrıca yerel ekonomilere de destek vererek açlıkla mücadelede ellerini güçlendiriyor. DSM'nin Ruanda hükümeti ve kalkınma ajanslarıyla ortak girişimi olan African 
Improved Foods, 7 bin 500 yerel küçük çiftlik sahibinden tedarik edilen mısır ve soya fasulyesini işleyen Doğu Afrikalıların işlettiği bir tesiste takviye edilmiş tahıllar üretiyor. 


DOLAŞIMDAKİ KABACA bir milyar akıllı telefonu, bilgisayarı ve diğer cihazlarıyla, Apple diğer teknoloji şirketlerinden çok daha büyük bir ayak izine sahip. Fortune editörü Adam Lashinsky Apple CEO'su Tim Coaok'la yaptığı söyleşide, Cook bu ürünlerin yapım sürecinden 
(Apple tesislerinde büyük ölçüde yenilenebilir enerji kullanıyor) tıbbi araştırmalarda kullanılacak bir araç olarak potansiyeline 

ve Apple'ın “aplikasyon ekonomisi”yle yarattığına inandığı ABD'deki 2 milyon istihdama varıncaya kadar şirketin doğası gereği, iyilik yapan bir güç olduğunu vurguluyor. Başka bir deyişle, bu 815 milyar dolarlık teknoloji devinin değeri piyasa değerinin çok ötesine uzanıyor. 


A FOTOĞRAF MARVIN SHADUNI 
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DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR ul dANNN NND 


NOVARTIS 


İlaç payplanıyla bütçeye uygun fiyatlandırma arasında doğru dengeyi kuruyor. 


İSVİÇRELİ ECZACILIK devi 
Novartis son yıllarda hakkında 

en çok konuşulan deneysel 

anser tedavilerinden birini 

içeren ilaç payplaynıyla gündeme geldi; Kymriah adı verilen söz onusu tedavi vücudun bağışıklık hücrelerini yeniden şekillendirerek agresif kan kanseri öldürücülerine dönüştürüyor. Kymriah FDA onayı alındönüm noktası yarattığında, endi sınıfındaki ilk ilaç oldu. 
İnovasyon çok çeşitli şekillerde geliyor ve şirket de, ilaçların hak ettikleri değerden fiyatlanmaları gerektiği felsefesine bağlı 

kalarak, aynı yaratıcılığı kendi fiyatlama yapısına da uygulama yönünde bir eğilim sergiliyor. 
Şirketin gelişmekte olan ülkelerde insanlara erişim olanağı sunan girişimleri bu düşünce yapısının bir yönünü yansıtıyor: Novartis yoksul ülkelerde ölümcül 

kronik hastalıkların tedavisi 

için hükümetlere ve kamu sektöründeki müşterilere tedavi 


8 MİLYON 


Ant Financil'ın enerji tasarruf girişimi kapsamında bu yıl dikilen ağaç sayısı. 


başına aylık 1 dolarlık bir fiyat öneriyor; ayrıca Hindistan, Kenya ve Vietnam gibi yerlerde de eğitim ve tarama programları ortaya koyuyor. 
Novartis aynı zamanda eczacılık endüstrisi ve hükümetlerin ilaç fiyatlama ve geliştirmeye yaklaşımını da değiştirmeye soyundu. Sandoz birimi 
“biyobenzer” ilaç -dünyanın en pahalı tedavilerinden bazılarının daha ucuz jenerik eşdeğerini sunan tedavi-için onay alan ilk kuruluş oldu. Novartis'in başka ülkelerde de pazarlanan daha pek çok biyobenzeri (ayrıca patent 


ulaşmayan Amgen'in çok satan tedavisi Enbrel'in FDA tarafından onaylanan kopyası) ve klinik geliştirmede geç evrede olan üç çalışması daha var. 

Kısa süre önce, gelecek yıl işten ayrılabileceğini bildiren CEO Joe Jimenez aynı zamanda küresel bir “değer bazlı fiyatlama” projesinin eş başkanı. Proje, hastalardan elde edilen sonuçlara dayanarak sağlık harcamalarının nasıl en iyi şekilde düzenleneceğini tahmin etmeyi amaçlıyor. Novartis için bu yalnızca teorik bir konsept değil. Kymriah söz konusu olduğunda, hastaların 


bir ay içinde tedaviye cevap vermesi 


koşuluyla şirkete geri ödeme yapılacak. 


172 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


LEAPFROG 
INVESTMENTS 


Asya ve Afrika'da mali güvenlik ağları oluşturuyor. 


ANT 
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Ağaç dikim app'i doğa dostu alışkanlıklar yaratıyor. 


tartışmaları nedeniyle henüz ABD'ye 


2008 yılında, bu 
girişim sermayesi kuruluşu Asya 

ve Afrika'daki gelişmekte olan piyasalara odaklanan 
135 milyon dolarlık 
bir sosyal etki yaratma fonu oluşturdu. Halen şirketin 17 portföy kuruluşu, kendi ülkelerinde mali ve sağlık hizmetlere erişimde zorlanan 
111 milyon kişiye 
ulaşıyor-bunların yüzde 80'inden fazlası düşük 

gelir grubunda. 
LeapFrog'un yıldızları arasında şunlar var: 
HIV pazitif kişilere yaşam sigortası vermeyi kabul eden ilk şirket olan Güney 
Afrikalı AllLife ve 
Gana'daki en büyük bağımsız emeklilik fonu olan Petra. 


Kalori alımınızı izlemeye yönelik uygulamalar var; peki ya karbon ayakizi için benzer bir yöntem söz konusu olamaz mı? Ant 
Financial'a bağlı Ant 
Forest uygulaması, iklim değişikliğiyle mücadele için finansal teknolojiyi kullanma vaadinde bulunan 

ana şirket Alibaba 
Grubu'nun da işbirliğiyle Çin'de yalnızca 
bunu yapmak için 450 
milyon kişiyi çekmeyi başardı. Kullanıcılar sanal ağaç ekmek suretiyle puan kazanırken, çevre dostu alışkanlıklar da ediniyorlar. Şirket her 17,9 kg'lık karbon tasarrufuna karşılık gerçek bir ağaç dikiyor: 2017 yılında 8 milyonu aşkın ağaç dikilecek. Bu düzenleme Ant'ın yaygınlaşmasını sağlıyor. 


O FOTOĞRAF: NOVARTIS'E TEŞEKKÜRLER 


yi 


NAZİK BASINÇ 

Bir Novartis sağlık eğitimcisi Vietnam'da kan basıncını ölçüyor. 
İlaç üreticisinin yoksul ülkelere erişimi yeni pazarlar geliştirmesini sağlıyor; aynı zamanda maliyet tasarrufu 

için hükümetlerle de işbirliği yapıyor. 


WALMART 


Ülkenin en büyük perakendecisi tedarik zincirini daha yeşil hale getirmek için kaslarını gevşetiyor. 


TOYOTA 


Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri sıfır emisyonlu araç Üretiminde başı çekiyor. 


JOHNSON & 
9 JOHNSON 


Hindistan'da gebelik ve bebek bakım hizmetlerine destek sağlıyor. 


WALMART binlerce tedarikçisini aşamalı olarak tartışmalı kimyasalların kullanımından vazgeçirmeye teşvik etmek için devasa gücünü kullanıyor; bu 
kimyasallar arasında yaklaşık 9 
bin ev eşyasında ahşap reçine bazlı ürünlerde kullanılan formaldehit gibi maddeler var. 
Walmart'ın attığı bu adım Target gibi rakiplere de benzer adımlar atma konusunda ilham kaynağı oldu. Walmart, tedarikçilerinin şimdiye kadar sattıkları tüm Ürünlerden öncelikli tüm kimyasalları çıkardıklarını söylüyor. 

Değişiklikler Walmart'ın 

uzun vadeli sürdürülebilirlik kampanyasının mantıklı bir uzantısı. Sonuç itibariyle, perakendeci atık olarak değerlendirilebilecek maddelerin yüzde 82'sinin çöp sahalarına gönderilmemesini başardı; bu oran daha birkaç yıl öncesine kadar yüzde 64'tü. Bu arada, doğaya yönelik duyarlılığın 

şteki başarıyla uyumlu olmadığı da söylenemez: Bu girişimler perakendecinin üç yıl üst üste ABD'deki satışlarını büyütmesini engellemedi. Bu gezegene duyarlılık, Walmart'ın özellikle 

de çevreye odaklı milenyumlar arasında müşteri tabanını genişletmeye çalıştığı bir süreçte kuşkusuz ciddi bir katkıda bulunacaktır. 


TESLA elektrikli motorları daha cool bir hale getirmiş olabilir ama onları her yerde hazır kılan Toyota. Toyota'nın Prius sedanları yalnızca tüm dünyada en çok satan hibrid araç olmayıp aynı zamanda bir zamanlar şüpheyle bakılan çevre dostu bir teknolojiyi de “normalleştirdi”. Toyota halen tüm dünyada 10 milyonu aşkın hibrid sattı. 

Şimdi ise otomobil üreticisi, 
Mirai adlı sıfır emisyonlu arabayı ilk kez geniş ölçekli üreterek, yine sınırları zorluyor. ABD'de yalnızca 
39 hidrojen şarj istasyonu var. 
Ancak Toyota Mirai için altyapının geliştirilmesine de hız veriyor; 
bu yöndeki çabaların da genel olarak yakıt pili teknolojisini teşvik etmek suretiyle olumlu bir etkide bulunacağı aşikâr. Toyota, teknolojiyi başka amaçlarla geliştirmek amacıyla çalışan araştırmacılara 2020 yılına kadar patentlerini ücretsiz kullanım hakkı sunuyor. Şimdiye kadar dünyada bu arabalardan 2 bin adet attı ve sayı da hızla artıyor. 

Bir sonraki adım ise şu: Toyota elektrikli otomobillerin menzil ve güvenliğinde köklü bir değişiklik yaratabilecek bir tür “kutsal kase” olan katı halde piller geliştiriyor. Toyota teknolojisini 2020'lerin başlarında ticarileştirmeyi planlıyor. Fosil yakıtlar hiç bu kadar arkaik gözükmemişti. 


ÖZELLİKLE düzenli internet ve sağlık hizmetlerine erişimin lüks olduğu bir yerde yaşıyorsanız, düşük teknolojili akıllı telefonlar lüks olabiliyor. 

İşte bu nedenle, küresel dev Johnson & Johnson, kâr amacı gütmeyen grup ARRMAN ve J&J'nin anne baba destek birimi BabyCenter, Hindistan'da “mMitra” programını lanse ettiler. Kabaca “mobil arkadaş” olarak çevrilecek mMitra Hindistan'daki hamile kadınlara ve yeni annelere çocuk yetiştirmeyle ilgili güncellemeler ve yararlı bilgiler sunan sesli mesajlar gönderen bedava bir hizmet. Bunlar koruyucu sağlı uygun beslenme ve erken çocukluk dönemindeki diğer sağlık konularıyla ilgili veriler içeriyor (bütün bu bilgiler yere diller ve diyalektlerde aktarılıyor). 
Ülkede düşük gelir grubundaki ailelerin bile aralarında paylaştıkları en az bir mobil cihaza sahip oldukları göz önüne alındığında bu hizmetin özellikle yararlı olduğu aşikâr. 
J6J'ye göre, 2014 yılındaki 
lansmanından beri projeye 700 
bini aşkın Hintli kadın katıldı. 
Hindistan'ın en yoksulları aynı zamanda şirketten başka şekillerde de yardım alıyorlar: İlaca dirençli tüberkülozu tedavi eden Sirturo adlı ilacı ülkede yaygın bir şekilde kullanımda. 


2000-2015 YILLARI ARASINDA, DOĞUMDAN ÖNCE EN AZ DÜRT KEZ SAĞLIK HİZMETİ ALAN ANNELERİN YÜZDESİ 


ABD 796.6 
BREZİLYA 88.9 


ENDONEZYA 


GLOBAL ORTALAMA Ye64.0 


HİNDİSTAN 


49.7 


783.5 


KAYNAK: DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ 
GLOBAL ORTALAMA 2013 YILINA AİTTİR 


ANNE BEBEK SAĞLIĞINDA CİDDİ FARK Hindistan hızla büyüyen ekonomisine rağmen doğum öncesi sağlık hizmetlerinde diğer pek çok büyük ülkenin arkasında yer alıyor. Johnson & Johnson, mobil cihaz aracılığıyla ülkenin ücra bölgelerindeki hamile kadınlara ve yeni annelere tıbbi tavsiyeler ileten mMitra'yla bu açığı kapatmaya çalışıyor. 
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Gübre üreticisi Tanzanya'da çiftçilerin topraklarından daha fazla verim almalarını sağlıyor. 


LEVİ STRAUSS 


Hazır giyim endüstrisinin simge ismi tedarikçilerinin tekstil işçileri için daha fazla şey yapmalarını istiyor. 


Büyük veri devi suçlarla mücadele edenlerin soruşturmalarına destek sağlıyor. 


NORVEÇLİ gübre üreticisi 
Tanzanya'da yeşil bir devrimin tohumlarını ektiği için övgüyü hak ediyor. Şirket SAGCOT'un ortaya konulmasında önemli bir rol oynadı. SAGCOT, 300 bin kilometrekarelik-yaklaşık İtalya kadar-verimli ancak işlenmemiş toprağı canlandırmayı ve böylece geçimi buraya bağlı olan küçük ölçekli çiftçilerin gelirini artırmayı hedefleyen iddialı bir özel-kamu girişimi. 
Yara yeni pazara her ne kadar gübre satarak girdiyse de 

aynı zamanda ziraatla ilgili eğitim de veriyor; bu eğitimlere katılanlar verimin çoğu kez 

on kat arttığına tanık oldular. 
Tanzanya'nın en büyük kenti olan Dar Es Salaam'daki terminalde 20 milyon dolarlık bir gübre terminali de kuran şirket, onlarla büyüyor; halen ülkede pazarın yaklaşık yüzde 50'sine hakim durumda. 


NN 


> 
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2 
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BLUCİNİN yaratıcısı endüstrideki koşulları yeniden belirleme hareketini 
26 yıl önce başlatarak, tekstil 
çalışanlarına nasıl davranılacağıyla ilgili standartlar belirledi. Şimdi 

ise giyim üreticilerini, sadece fabrikalarda çalışanlara yardımla sınırlı kalmayıp, daha fazlasını yapmaları için teşvik ediyor. Bu 

da, Levi's'in kapsamlı bir şekilde İşçilerin Durumunu İyileştirmek olarak adlandırdığı projeye satıcıları dahil etmek (yani yalnızca yol göstermemek) anlamına geliyor. 
Şirket, ister amirleri eğitmek ya da bir fabrikanın soğutma sistemini düzenlemek gibi bir görev olsun, şçilerin gereksinimlerini karşıladığı sürece yapılan çalışmalara karışmıyor yalnızca bağımsız bir denetçi gibi davranıyor. Bunun karşılığında da tedarikçiler, işçilerin daha verimli çalıştıklarına tanık oluyorlar. Şirket şimdiden kendi satıcılarının 42'sine ulaştı (bu da, toplamda 140 bin çalışana denk düşüyor.) 


NX 
TAY 


KK 


BÜYÜK VERİ analitikleriyle ilgili 

bir tartışma başlattığınızda, çoğu insanın gözleri parlıyor. Ancak SAS'ın veri kovboyları bu yeteneği son derece değerli bir şekilde kullanarak, insan hakları çalışanları, çevreciler ve eğitimcilere yardımcı olmak için devasa enformasyon yığınından çıkarsamalara varıyorlar. 
Bir örnek: Yerel yasa koyucular ABD'de her eyaletteki nefret suçundan haberdarlar anca bunlardan çoğu hiçbir zaman FBI'a bildirilmiyor. SAS sponsorluğunda gerçekleştirilen North Carolina DataDive etkinliğinde, Anti-Defamation League (Hakaretle Mücadele Ligi) FBI raporlarındaki eksiklikleri tamamlamaya yönelik araçlar oluşturmak için yardım aldı. Bir başka grup ise, yasaları ihlal ederek 18 yaşından küçüklere alkol satan dükkânları tespit eden 


mekanizmalar oluşturdu. Büyük veri: 


İş dünyası için yararlı ama yalnızca iş dünyasına hizmet sunmuyor. 
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DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR is — | 


A 


BİR ÇEKİCİM OLSA 
Cemex'in Yo Construyo 
(“İnşa Ediyorum”) 
programı insanlara sürdürülebilir inşaat yöntemleri eğitimi veriyor. Sağda, Cemex duvarcılık sınıfındaki 


öğrencilerden Maria Ruiz. 


EFE 
BENDIGO 6 ADELAIDE 
BANK 


İzole yerel topluluklara kendi bankalarını işletmelerine yardımcı oluyor. 


1980'lerde konsolidasyon 
Avustalya'daki banka şubelerinin hemen hemen üçte birinin kapanmasına neden olmuştu. Terkedilmiş toplulukların yakınlaştığı bu banka 
1998 yılında, yerel 
insanların kendi şubelerini açıp yönetebilecekleri bir 
Community Bank 
(Yerel Bank) modelini 
lanse etti. Halen 320 
yerel topluluk bu tür bankaları yönetirken, elde edilen kârdan yerel sorunların çözümüne 165 milyon dolarlık bir kaynak aktarılmış bulunuyor. 


Başta kendisini ve milyonlarca müşteriyi şekerden vazgeçirdi. 


Her yerde var olan aplikasyon yaşamı kolaylaştırıyor. 


VODAFONE 


E-ticaretteki patlamaya Afrikalı tüccarlar da dahil ediliyor. 


Motosikletli teslimat sistemiyle ticaret canlandı. 


O FOTOĞRAF: CEMEX'E TEŞEKKÜRLER 


Bilim adamları ne kadar çok şekerle ilgili araştırma yapsalar, zararlarıyla ilgili o kadar çok bulguya ulaşıyorlar. Nestle ürün portföyünün büyük bir bölümünde şeker katkısını kesti ve 
2020 yılına kadar da 
yüzde 5'lik bir kesintiye daha gitmeyi planlıyor. Ayrıca şekerin yapısını değiştirmek için de ARGE'ye ciddi bir yatırım yaptı. Oyuk bir kristal oluşturmak suretiyle, Nestle bazı ürünlerde (çikolata dahil) kullandığı miktarı yüzde 40'a varan oranlarda azaltabileceğini düşünüyor. 


Çin'de WeChat tüketicilerin faturalarını ödedikleri, araba paylaşımında bulundukları ve bebek ürünleri satın aldıkları dijital bir bağlantı 
platformu; ayda 938 
milyon aktif kullanıcı bu platformda toplanıyor. WeChat şimdi iş dünyasına da giriyor: 20 milyonu aşkın kullanıcı şirket hesaplarından izin 

ya da geri ödeme başvurusunda bulundu. İşçilerin genellikle işverenlerden uzakta yaşadıkları bir ülkede bu önemli bir 

hizmet. 


Bu yıl, Kenya'da 
Vodafone ve 
Safaricom tarafından lanse edilen ödemeler sistemi M-Pesa'nın onuncu yıldönümü kutlanıyor. İnsanların yazılı mesajlarla para göndermelerini sağlayan platform 
10 ülkede 30 milyon 
kullanıcıya ulaştı. 
Ortakları, küçük ölçekli tüccarların müşteri bulmaları için tasarlanmış e-ticaret sitesi 
Masoka aracılığıyla güçlendirici etkilerini daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyorlar. 


Go-Jek'i motosiklet dünyasının Uber'i olarak düşünebilirsiniz. 
Bu sipariş üzerine teslimat hizmeti-sürüş, yiyecek dağıtımı vb seçenekler-korkunç trafiğiyle nam salmış 
Cakarta ve diğer kentlerde ekonominin kalkınmasına katkıda bulunuyorlar. Küçük ölçekli işletmeler 
Go-Jek platformuna kaydolduklarında satışların arttığına tanık oldular. Bu arada, sürücülerine sağlık güvencesi, araç sigortası ve güvenli sürüş eğitimi gibi ekstra yararlar da sağlanıyor. 


CEMEX 


Bir beton üreticisi Latin Amerika'da pek çok insanın barındığı yerleri iyileştiriyor. 


DÜNYANIN EN büyük çimento, beton ve 

mıcır imalatçılarından 

biri olan Cemex Latin 
Amerika'da sürdürülebilir inşaat uygulamaları ortaya koymada önemli bir mesafe kaydetti. 
“Büyüme” adı verilen programı 3 milyon kişiye ulaştı. Yalnızca Meksika'da, son 20 yılda onarılan evlerin tahminen yüzde 
6,7'si Cemex'in yeşil inşaat girişiminden yararlandı. 

“Büyüme” yardım amacından daha fazlasını içeriyor: Aynı zamanda şirketin ürünleri için bir pazar da oluşturuyor. 
Programdaki maddelerden biri, günde 3 dolardan daha az kazanan ailelere evlerin onarımı ve iyileştirilmesi için 
Cemex materyallerinin sağlanmasını öngörüyor. 
Biraz daha yüksek maaşı olan haneler ise benzer satın almaları finanse etmek için kredi alabilirler. 
Cemex kapsamındaki diğer programlar ise müstakbel müteahhitlere (ve de potansiyel gelecekteki müşterilere) inşaat ve girişimcilik alanlarında eğitim veriyor. 

Cemex bölgeye özgü sorunlardan birini de ele alıyor: Güvenilir olmayan mutfak ocakları. Cemex'in 
Temiz Mutfak Ocakları 
Latin Amerika'da 80 bini aşkın hanede tehlikeli ve açık mutfak ocaklarının yerini alıyor. 
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CENTENE 


Opsiyonları daralan müşterileri Bütçeye Uygun Sağlık 
Programı'ndan (ACA) çıkarmıyor. 


Çok uluslu bir enerji şirketi dünyadaki karbon ayak izini azaltmaya çalışıyor. 


UNİLEVER 


Tüketici ürünleri ve gıda devi sürdürülebilirliği her şeye entegre etmeyi amaçlıyor. 


Mühendislik şirketi kamusal projelere çevre konusundaki geniş kapsamlı deneyimiyle yaklaşıyor. 


AĞUSTOS AYI ortalarında, 
Nevada'ya bağlı 14 yöredeki 
yaklaşık 8 bin kişinin 2018 
yılında Bütçeye Uygun Sağlık Programı kapsamından çıkarılma olasılığıyla karşı karşıya olduğu belirlendi. Ardından, sigortacı Centene bağlı kuruluşlarından birisinin eyaletin “mahrum” yörelerine hizmet sunacağını bildirdi. Bu bağlı kuruluş aynı zamanda Nevada'nın Medicaid sağlık programının önemli bir ayağı. Centene, ACA'yla ilgili süregelen belirsizlik nedeniyle yüksek profilli sigortacıların kaçtığı pazarlarda başarılı olabileceğini iddia ediyor. 
Centene ikinci mali çeyrekte toplamda 12 milyar dolar satış geliri açıkladı (bir önceki yıla göre yüzde 10'luk artış.) 


Büyük bölümü “bankasız” bir ülkede telefonla paraya erişim sağlıyor. 


2050 YILINDA karbon ayak 
izinden tamamen kurtulmak: 
30 ülkede enerji üreten ve 
dağıtan şirketin hedefi bu. 
2015 yılında, Enel'in sağladığı 
enerjinin yüzde 46'sı hiçbir karbon emisyonu olmadan üretilmişti. Enel kısa süre önce Latin Amerika'da ilk jeotermal tesisini kurdu (Şili, Cerro Pabellon'da). Ayrıca daha küçük çaplı yenilikçi enerji kuruluşlarıyla da işbirliği yapıyor: Son iki yılda, Enel 
startup'ların geliştirdiği 80 
sürdürülebilirlik projesinde işbirliği yaptı; bunlardan biri olan Danimarka'daki “Vehicleto-Grid” (Araçtan Şebekeye) 
projesi elektrikli araçlardan artan fazla enerjiyi ana şebekeye geri gönderiyor. 


ACCENTÜRE 


Sağlıkçıların veri analitiklerini kullanmalarını sağlayarak hayat kurtarmada fark yaratıyor. 


BANGLADEŞ'TE yaşayanlar ciddi mali zorluklarla karşı karşıyalar: Nüfusun üçte birinden fazlası yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve yaklaşık yüzde 60'ının da bankaya ya da başka bir resmi mali kuruluşa erişimi yok. İşte bu noktada, halen ülkenin en popüler mobil finansal hizmet sağlayıcısı olan bKash devreye giriyor. Bkash insanlara mobil telefon aracılığıyla ödeme yapma ve para transferi imkânı sunuyor. Bangladeş'teki yetişkinlerin yüzde 22 kadarı halen bKash kullanıyor ve her gün 4,5 milyonu aşkın işlem sistemden geçiyor. Yurttaşlar bKash'in sayısız rakibinden de yararlanıyor; ülkenin 
mobil bankacılık işlemleri 2015 
yılında 20 milyar dolara ulaştı. 


ACCENTURE'NİN Analitik, Sağlık ve Kamu Hizmetleri ekiplerinin bazı projeleri ölüm kalım meselesi olabiliyor. Japonya'da Saga bölgesinde, danışmanlık firması ulaştırma verilerini analiz etti ve bazı yetersizlikler belirleyerek, acil ulaşım sürelerinde 1,3 dakikalık kritik bir kısalma sağladı. İspanya, Valencia'da ise, acile başvuran hastalar arasında bu tür acil durumları azaltabilecek kategoride olanları tahmini analitik çözümüyle belirleyerek hastanede yatma ve acil ziyaret oranlarını yaklaşık yüzde 80 oranında azalttı. ABD'de ise, Accenture ve sigortacı Aetna tarafından geliştirilen dijital cihazları kullananların kilolarında yüzde 5 ila yüzde 10'luk bir azalma sağlayarak, diyabet başlangıcını engelledi. 


DOVE SABUNLARI ve Hellmann's mayonez gibi sayısız Ünlü markanın üreticisi olan Unilever “sürdürülebilir ortak bir yaşam alanı” oluşturarak en iyi şekilde büyüyebileceğine inanıyor. Bu bağlamda, gıda israfı ve iklim değişimi gibi sosyal sorunları çözümleme girişimleri yan projeler değil: İster su tüketimini ya da ambalajdaki plastiği azaltmak olsun bunlar faaliyetlerin 

her aşamasıyla bütünleşmiş durumdalar. Unilever yönetim kurulu Kraft Heinz'ın sürpriz satın alma teklifinin reddine gerekçe olarak bu vizyon etrafında bütünleşti; Kraft Heinz'ın maliyet tasarrufuna çok fazla vurgu yapmasının Unilever'in ahlaki ilkelerini çiğneyebileceği endişesi yarattı. 


PANAMA KANALI yönetimi devasa yeni havuzlarının eskilere göre daha az su tükettiğini vurguladığında, 
CH2M çözümün tasarımı ve inşasına katkıda bulunmuştu: Mühendislik açısından akılcı bir biçimde tasarlanmış olan geri dönüşüm havuzları. Firma yıllar önce çevre konusunda deneyim geliştirmeye başladı; dolayısıyla, bugün inşaatta daha fazla sürdürülebilirliğe talep olduğu göz önüne alındığında, son derece öngörülü bir strateji sayılır. 
Şirketin mevcut belli başlı 
projeleri arasında Oahu'da 32 
bin kilometrelik yükseltilmiş 
demiryolu, Dubai'deki 25 

bin kilometrelik su yolu ve Londra'daki Crossrail sayılabilir. 


AÇIKTAKİLERİ SİGORTA KAPSAMINA ALMAK 

Bütçeye Uygun Sağlık Programı'na erişim durumu eyalete göre değişirken geleceğiyle ilgili belirsizlik yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel. Ancak nüfusunun büyük bir bölümünün ACA'nın sağlık düzenlemesi kapsamında kaldığı eyaletlerin çoğunda Centene başlıca sigorta tedarikçisi kimliğini 


korudu. 


ACA SAĞLIK 

PROGRAMINA e 
SEÇİLMEYE UYGUN 

YURTTAŞ ORANI, 2016 o | 


KAYNAK: KAİSER FAMILY FOUNDATION 
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A İLLÜSTRASYONLAR JONATHAN CALUGI 


O FOTOĞRAF: VCG/GETTY IMAGES 


25 MIĞROSOH 


Amerika'nın kırsal kesimine geniş bandı getirmeye çalışıyor. 


26 VANGUARD 


Emeklilik tasarrufu yapanların yatırım maliyetini azaltıyor. 


Microsoft CEO'su 
Satya Nadella iki yıl önce çalışanlarına yeni bir misyonla ilgili e-posta gönderdi. 
Açıklamasında, görevlerinin “dünya üzerindeki her bireyi ve her organizasyonu daha fazlasını başarmaya teşvik etmek” 
olduğunu belirtti. 

Bu güçlendirme misyonu, internet hizmetinden yoksun 24 
milyon Amerikalıya internet erişimi sağlamak amacıyla yayın spektrumunun serbestleştirilmesi için hükümet nezdinde lobi yapmayı kapsıyor. Nihai hedef şu: 
Microsoft buluta erişimden yoksun olanlar arasında daha fazla sayıda insanın yazılımdan (kendisininki dahil) yararlanmasını istiyor. 


Borsanın performansını düşük maliyette yansıtan indeks fonlarının büyük bir bölümü, yüksek fiyatlı hisse satın alanların yönettiği fonların büyük bir bölümünden daha iyi bir performans sergiliyor. 
Vanguard buna benzer ilk fonu 1976 yılında gündeme getirdi: Dört yıl önce mali krizin etkisiyle travma yaşayan yatırımcılar başta Vanguard olmak üzere indeks fonlarına akın etmeye başladılar; bunlar arasında en çok ilgi çeken ise halen saatte 
100 milyon doların 
yatırıldığı Vanguard oldu. Sonuç olarak da, milyonlarca insana daha rahat bir emeklilik sağlandı. 


A 


İKLİM DEĞİŞTİRENLER 
Kalıcı ve ciddi boyutlara varan hava kirliliği 

ve buna karşılık, hükümetin düşük emisyonlu taşımacılığa yönelmesi Çin'de bisiklet paylaşımında ciddi bir artışa yol açtı. 
Mobike dahil (üstte) 
yaklaşık 30 startup bu alanda rekabet ediyor. 


İki tekerlekle Çin'in karbon emisyon sorununu çözmeye 


çalışıyor. 


PEKİN MERKEZLİ Mobike Çin'in serbest dolaşan bisiklet paylaşım platformuna hakim olmak için 
birbirleriyle yarışan 30 
Çinli startup'ından biri. 
Çinli teknoloji devi Tencent Holdings (bkz; no.15) 
ve Tayvanlı Foxconn'un desteklediği şirket sürdürülebilir ve sorumlu mobiliteyle ilgili vizyonunu fonlamak için 928 milyon doları aşkın bir yatırım elde etti, 

Şirket şehirde yaşayanları arabalarını ve scooter'larını bırakıp bedava bir aplikasyonda sadece OR kodunu taramak suretiyle sürüş 


DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR nl NN NN ME 


başına 1 dolardan daha düşük bir maliyete kiralanabilen turuncu renkli, hoş bisikletleri kullanmaya teşvik etti. 
Sistemde tabii ki bazı sıkıntılar yaşanıyor; bazı kentlerde insanların bisikletlerini attıkları 

ya da tehlikeli yerlerde bıraktıklarına dair şikayetler ortaya çıktı. 
Ancak Mobike'ın şimdi 
tüm dünyada 100 
kentte 100 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı var ve Dünya Vahşi 
Yaşam Federasyonu'nun tahminlerine göre, bu girişimin Nisan 2016'da lanse edilmesinden beri kullanıcılar toplamda 
2,9 milyar kilometre yol kat etti ve bu da karbon emisyonunda 610 bin tonluk bir azalma anlamına geliyor. 

Bu arada, bisikletin sensörleri kullanıcının alışkanlıklarıyla ilgili büyük miktarda veri topluyorlar. 
Şirket verilerin bisiklet dağıtım planlarının belirlenmesinde ve hükümetlere daha iyi bir ulaştırma altyapısı oluşturma konusunda yardımcı olmak üzere kullanılacağını belirtiyor. 


Ülkenin en düşük “harcama oranları”nı uygulayan 
Vanguard fonuna yatırılan her 100 dolar için yatırımcılar tarafından ödenen ortalama ücret. 


7 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


Saygın otomotiv kuruluşu benzinli araçlardan uzaklaşıyor. 


ELEKTRİKLİ ARAÇLAR, özelliklede hükümetin elektrikli araç startup'larını teşvik etmek için devasa teşvikler sunduğu Çin'de marjinal olmaktan çıkıp merkeze kayıyorlar. Yine de, dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden çok azı yeşil, çevre dostu araba üretimi çağrısına 
Volvo kadar şevkle cevap 


verdi. İsveç merkezli, Çin'e 


ait otomotiv Üreticisi 
2019 yılından itibaren 
her yeni Volvo aracının içten yanmalı motordan uzaklaşıp elektrikli motora-ya tamamen elektrikli ya da hibrid- sahip olacağını bildirdi. 
Volvo'nun adımı içten yanmalı motorlu bir araba üreticisinin karbondan arındırılmış bir geleceğe doğru attığı en büyük ve en cesur adımı oluşturuyor ve araba üreticisinin bu taahhüdü son derece önemli. Dünyada ulaştırmada kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 95'i petrol bazlı yakıtlardan sağlanıyor ve 
ABD'de motorlu araçlar sera etkisi yaratan emisyonların yaklaşık beşte birinin sorumlusu. 
Volvo bu arada pazarda gücünü artırmak için reformdan da geçiyor: 
Geçen yıl tüm dünyada 
534 bin araç sattı ve 
bu da bir önceki yıla göre yüzde 6,2'lik artış anlamına geliyor. 
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INSURANCE 


AUSTRALIA 
GROUP 


Dolarları sürücü güvenliği için harcıyor. 


TATA CONS. 
SERVİCES 


Yazılımı küçük çiftçilere uygun şekilde düzenliyor. 


GID) AIRBNB 


Paylaşım ekonomisi öncüsü misafirleriyle 


çok şey paylaşıyor. 


Çok zor durumda olanların çalışmasını sağlıyor. 


Avustralya'nın en büyük motorlu taşıt sigortacısı aynı zamanda ülkede, trafikle ilgili araştırma merkezi olan tek sigorta kuruluşu ve elde ettiği bulguları da sürücülerin daha güvenli olmaları için kullanıyor. Şirket, bir arabanın çalınmaya karşı direncini ölçen ilk sistemini geliştirdi. Otonom acil fren sistemli arabaları olan müşterilerine yüzde 15'e varan oranlarda prim indirimi uyguluyor; 
bu teknoloji kazalarda ciddi bir düşüş sağlayabiliyor. 


TCS Hindistan'ın en büyük bilişim hizmetleri şirketi. Ancak şirket aynı zamanda yazılımını 
Hindistan'ın en yok- 
Sul çiftçilerine yardım edecek şekilde de düzenliyor. Mobil danışmanlık hizmeti olan mKrishi çiftçilerin hangi ekinleri yetiştirecekleri, hava durumundaki değişiklikleri öngörmeleri ve ürünlerin ne zaman en iyi fiyattan satılabileceklerini tahmin etmelerine yardım için onların ziraat uzmanlarına danışmalarına aracı oluyor. 


Gig ekonomisinde 
(free lance ekonomisi) 
“platform” 
şirketlerinin aldığı komisyonlar kullanıcıların bütçesinde büyük bir delik açabiliyor. 
Ancak evlerini 
Airbnb aracılığıyla kiralayanlar, kiralama masrafında yüzde 97'ye varan oranda bir tasarruf yapabiliyorlar. Bu cömertlik paraya ihtiyacı olan ev sahiplerini teşvik ederken, bir yandan da Airbnb'nin kazançlı olmasının önünde bir engel oluşturmuyor. 


İkea dünya çapında ünlü mobilyalarının üretimine yardımcı olması için bini aşkın tedarikçiye güveniyor. Sosyal girişimci inisiyatifi bu halkayı dezavantajlı olanları da içerecek şekilde genişletiyor. Şirket tekstil, kilim vs üretimi için yaklaşık 200 Suriyeli mülteciyi çalıştırmayı planlayan Ürdün'deki bir 
STK'yla işbirliği yapıyor. Buna benzer diğer projelerde ise 
Hindistan'daki kadın girişimciler ve İsveç'teki kadın mülteciler çalıştırılıyor. 


O FOTOĞRAF: VOLVO'YA TEŞEKKÜRLER 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BUNYAYI Sıhhi tesisat üreticisi DEĞİŞTİR su tasarrufuna odaklanmış li) durumda. 


Teknoloji lideri STEM becerilerindeki farkı kapatmak için devlet okullarıyla işbirliği yapıyor. 


SALESFORCE 


CEO'nun sosyal konulardaki cesur söylemi şirketinin beceri savaşlarını kazanmasını sağlıyor. 


ALMANYA dünyanın en katı sürdürülebilirlik standartlarına sahip olan ülkelerinden biri; 
bundan dolayı da bu alanda ödül kazanmak bir Alman şirketi için çok 
fazla bir şey ifade etmiyor. 2014 
yılından beri Japon Lixil Group'un bir parçasını oluşturan Grohe, atığı yok etme ve enerji tüketimini asgariye indirme konusunda 
KN takıntılı bir yaklaşımı var. Şirket, mutfak ve banya sıhhi tesisatının üretiminde kullandığı suyun yüzde 99'unu yeniden işliyor. Buna göre, akıllı ev sistemi boruda sızıntı fark ettiğinde, evin su sistemini otomatik olarak kapatıyor; su arıtma sistemleri de, normal şişelenmiş sudan yüzde 40 daha az karbon ayak iziyle şişelenmiş kalitesinde musluk suyu sağlıyorlar. 
Personel eğitim oturumlarıyla kurumsal standartlar korunurken, tedarikçilerin ise sosyal ve çevreci kriterlere uyum sağladıklarından emin olmak için sıkı bir denetim söz konusu. 


ELEKTRİKLİYE DOKUNMAK 
İsveç'teki bir tesiste işçiler Volvo V6O şarjlı otomobilin montajıyla 
meşguller. Şirket 2019 
yılı başından itibaren sadece, hibrid ya da 

full elektrikli araç üretecek. 


Hava kirliliğine karşı transit sistemi daha yeşil olacak. 


Hong Kong'un 
Demiryolu 
İşletmesi'nde seferlerin yüzde 
99,9'u dakiktir 

ve bilet fiyatları 

da dünyadaki en düşükler arasında yer alır. Daha da önemlisi, demiryolu işletmesi için vergi mükelleflerinin ödemelerinden yararlanılmıyor; 
“Rail plus Property” 
(Ray artı Mülk) 
modeli hatların geçtiği yollar 


SAYISIZ Amerikan kuruluşu nitelikli çalışan bulamamaktan yakınıyor. Ancak bunlardan 

çok azı IBM gibi bu konuya el atacak kadar büyük bir adım attı. Bunun için 2011 yılında Brooklyn'de Technology 

Early College High School ya 

da P-Tech'i kurdu. Altı yıllık programı dört yıllık geleneksel yüksek okul deneyimiyle harmanlayarak, mezunların 
STEM kapsamına girebilmelerini sağlıyor. IBM'in bu yaklaşımı o 
adar popüler hale geldi ki, 300 
adar başka kurumsal ortak da benimseyerek, ABD, Avustralya ve Fas'ta 70 P-Tech okulunun anse edilmesine yardımcı oldu. 
BM'in kendisine ait P-Tech okulları ise-şimdi sekizinin urumsal ortağı-mezunları endi iş gücüne katıyor. Şimdiye adar 100 mezundan 11'i 
BM'de çalışmaya başladı; geri alanların büyük bir bölümü eğitimine devam ediyor. 


ÇA 


COM İimij| 
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CEO MARC BENİOFF samimi 

olarak iyilik yapmakla agresif pazarlamanın modern zamanların evliliğinin yaratıcısıdır. 1-1-1 modelini erkenden gündeme getirerek-Salesforce özkaynağının yüzde 1'ini, ürününün yüzde 1'ini ve çalışanların mesaisinin yüzde Vini hayır işlerine ayırıyor-geri verme kültürünü kurumsallaştırdı. 
Öte yandan, bu düşünce biçimi aynı zamanda kârlılığa da katkıda bulundu. Bu yaklaşımın amacı şu: 
Kâr amacı gütmeyen uygulamalara izin verilmesi suretiyle, gelecekteki potansiyel müşteri havuzunun yaratılması için de düşük maliyetli bir yöntem benimsenmiş oluyor. 
Benioff aynı zamanda fark yaratabilecekleri bir yerde çalışmak isteyecek daha genç çalışanların zeitgeist'inden de (zamanın 

ruhu) yararlandı. Salesforce'un yazılımından ve şifresinden söz etmek hayır işlerine zaman ve para ayırmakla dengelendiğinde çok daha ilginç hale gelebiliyor. 


boyunca yer 

alan toprakların işletilmesinden gelir elde etmesini sağlıyor. 
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23 AND ME 


İnsanlara bedenleri hakkında ayrıntılı bilgi vermek ve buna göre, özgürce davranma hakkı tanımak. 


Yaşı büyük olan çalışanları erken emekliliğe zorlayan bir toplumda bu kesim için iş olanağı yaratıyor. 


ALLSTATE 


Araç sigortacısının aplikasyonu sürücüleri daha güvenilir kararlar almaya teşvik ediyor . 


WOOLWORTAS 


Perakendeci, KOBİ ve çiftçilerin kuraklıkla-ekonomik türü dahil-mücadelesini destekliyor. 


BİR SİLİKON VADİSİ startup'ının genetik bilgilerinizi toplaması bazı insanları tedirgin edebiliyor. 
Ancak 23andMe ortak kurucusu ve CEO'su Anne Wojcicki firmanın bu konudaki tek amacının kişinin bedenini güçlendirmekle ilgili olduğunu ısrarla vurguluyor. 
Startup'ın bu yıl Gıda ve 
İlaç Dairesi'nin (FDAJ onayını alması bir kilometre taşı oldu. 
Şimdi artık 23andMe evde yapılabilecek DNA testlerini doğrudan tüketicilere satma ve onlara Alzheimer ve Parkinson gibi hastalığı gibi bir dizi durumla gili ayrıntılı risk raporları sunabilme yetkisine sahip; 
bunun için herhangi bir reçete de gerekmiyor. Wojcicki'ye göre teknoloji insanlara bedenleri hakkında olabildiğince daha çok şey bilme hakkı tanıyor. Kendisi, 23andMe'nin müşterilerinin büyük bir bölümünün şirketin testlerinden öğrendikleri sayesinde yaşam biçimlerinde değişiklikler yaptığını belirtiyor. 
Kullanıcılar aynı zamanda klinik ilaç araştırmalarına yardımcı olmak için verilerini paylaşmayı da tercih edebiliyorlar. 23andMe halen dünyada 2 milyonu aşkın müşterisi olduğunu belirtiyor. 


429 


GÜNEY KORELİLER için yaş yalnızca bir rakam değil yaşlı nüfusun hızla çoğaldığı bir ülkede aynı zamanda sorun. 
2050 yılına kadar çalışanların 
yarısından fazlası 50 yaşın üzerinde olacak ve 65 yaş üzerinin hemen hemen yarısı 

da halihazırda yoksulluk içinde yaşıyor. Bu sorunu daha da vahim hale getiren ise şu: 
Ülkede 55-60 zorunlu emeklilik yaşları. 

Ancak CJ Group iş gücünden dışarı birakılanlara bir istihdam olanağı sunuyor: Paket teslimatı. Holding CJ Logistics kapsamında yaşı büyük olanları ülkenin kırsal bölgelerinde kurye olarak çalışmaları için eğitiyor. 
Bu şekilde bini aşkın iş olanağı yaratılırken, ortalama aylık Ücret de yaşlılara kamu sektöründe önerilen yarı zamanlı işler 
için ödenenlerden yüzde 18 
oranında daha yüksek. CJ bu modeli düşük gelir kesimini ve özürlüleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor. 
Şirketin sosyal sorumluluk yöneticilerinden Heekyung Jo 
Min, “bir şirketin yapabileceği en önemli şeylerden biri iş yaratmak” diyor. 


KENDİ KENDİNE giden arabalar bazen, kazaların büyük bir bölümüne yol açan insan kaynaklı hataları önleyerek bizleri bizden koruyabiliyorlar. Ancak şimdilik, bütün sürücülerin fazlasıyla insan olduğu ve tetikte olmaları için sürekli uyarılmaları gerektiği bir gerçek. 

2010 yılında piyasaya 
çıkan Allstate'in Drivewaise aplikasyonunun amacı da bu. Aplikasyon, aracın ön paneline takılan bir telematikle senkronize çalışıyor. Aplikasyon, saatte 128 km hızı aşma ve ani fren gibi durumlar dahil, riskli davranışları takip ediyor. 
Aplikasyon kullanıcıları sınırı aştıklarında gerçek zamanlı uyarılar alabiliyorlar ve bu tür dikkat dağıtıcı unsurlardan hoşlanmayanlar panel üzerinden online durum takibi yapabiliyorlar. 
Skorbordu sürücünün hatalarını düzeltmesi için harekete geçirmiyorsa, bu alışkanlıkların düzeltilmesi için aplikasyon kullanımında indirim sunulabiliyor. 

Allstate, daha düşük kaza ödemeleri sayesinde güvenli sürüşten de yararlanıyor; ayrıca güvenlikle ilgili ürün ve hizmetler yaratmak için verileri de kullanıyor. 


İŞSİZLİK ve tarımla ilgili zorluklar Güney Afrika'nın son on yıldır başını ağrıtan ciddi sorunlar. 2007 yılından başlayarak, perakende ve gıda devi Woolworths şirketi sürdürülebilirlik yoluna sokan önemli bir eksen olan Good 
Business Journey'yle bu sorunları ele aldı. 
Woolworths'un (benzer isimli 
ABD ve Avustralya zincirleriyle hiçbir bağlantısı yok) sunduğu çözümler birden fazla. The 
Supplier and Enterprise 
Development (Tedarikçi ve 
İşletme Kalkındırma) programı siyah kadınların sahip olduğu küçük işletmeleri destekliyor; 
geçen yıl 48 tedarikçiye 2 
milyon dolara yakın kredi verdi. 
Woolworths aynı zamanda birincil tedarikçilerinin yüzde 95'ini Farming for the Future'a (Gelecek için Çiftçilik) dahil ederek, dünyanın en kurak ülkelerinden birinde çevre dostu uygulamaları gündeme getirdi. 
Bu programın ilk üç yılında, tedarikçiler su kullanımını yüzde 
16 oranında, zararlı otlar ve 
böceklerle mücadelede kullanılan kimyasalları ise yarı yarıya azalttılar. 


HIZLI YAŞLANMAK 
65 yaş üzeri insanlar 
dünyanın büyük bir bölümünde nüfusta gittikçe daha fazla pay sahibi oluyorlar. 
Ancak bunların artışı özellikle Doğu Asya ülkelerinde keskin ve bu ülkelerin ekonomileri de hızla artan yaşlı nüfusu absorbe etmeye çalışıyor. Güney 
Koreli CJ Group daha yaşlı çalışanlara daha fazla iş fırsatı yaratmak suretiyle sorunu ele alıyor. 


25.1 


JAPONYA 


İNGİLTERE 


1990 2013 1990 2014 


65 YAŞ VE ÜZERİ NÜFUS ORANI 


GÜNEY KORE 


1990 2014 1990 


KAYNAK: DECD 


MEKSİKA 


2014 1990 2014 
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AMERİCAN 
41 EXPRESS 


Finans devi küçük tüccarlara devasa bir destek sunuyor. 


Yiyeceği en çok ihtiyacı olalar için güvenilir kılmak. 


“Kara Cuma”nın ardından “Küçük İşlere 
Cumartesi” 2010 yılında bir American 
Express pazarlama fikri olarak ortaya çıktı. Ancak kampanya zamanın ruhunu o kadar doğru bir şekilde yakaladı ki, geçen yıl ilan edilen bu günde 112 
milyon tüketici yerel mağazalarda 15,4 milyar dolar harcadı; bu da, küçük dükkânlar için muazzam bir rakam. Bu tür faaliyetlerin hükümet kontratlarını kazanmalarına desteğini de içerecek şekilde küçük işletmelere odaklanma, 
AmEx'in rekabet avantajı elde etmesini sağladı; şirket KOBİ kredi kartlarında yüzde 27'lik pazar payıyla lider. 


Dünyada 20 milyon insan açlıkla karşı karşıya kalırken, el değmeden gelen ve en kötü koşullara dayanmaya hazır gıdalar elde 

etmek ölüm kalım meselesi olabiliyor. 
2015 yılından 

beri, Avustralya merkezli ambalaj devi Amcor, dünyanın en ücra yerlerine yardım ve gıda ulaştırılmasını iyileştirmek amacıyla Dünya 
Gıda Programı'yla birlikte çalışıyor. 
Yaşamsal gıda takviyelerini 

içeren yenilenmiş ambalajlar Dünya 
Gıda Pogramı'nda 
3,2 milyon dolarlık bir tasarruf sağlarken, ambalaj atığını da 275 ton azalttı. 


Dünyanın en büyük otel zinciri alt kademedeki çalışanlara kariyer yapma olanağı sunuyor. 


KONAKLAMA sektöründeki bir şirketin müşterileriyle yüz yüze olan çalışanları 


mutlu değilse o kurum asla 


başarılı olamaz. Nitekim, otel işletmecisi Marriott çalışanlarının bu konuda hassasiyet göstermesini 


bir numaralı önceliği yaptı. 


Nitekim “Çalışmak için En 
İyi Şirketler”in kısa süre önceki anketine göre, 
Marriott'un iş gücünün yüzde 92'si (çalışan sayısı Starwood'la dev birleşmesinin ardından 
140 bine ulaşmış 
bulunuyor) şirkette çalışmaktan gurur duyduklarını belirtiyor. 


DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR 
İN AAAAAAAMMARİ 


KÜRESEL EV SAHİPLERİ 
2015 yılında, Haiti 
Port-au-Prince'te yeni Marriott'un açılışı öncesinde eğitime katılan çalışanlar. 
Marriott'un yerel istihdam ve eğitim taahhüdü faaliyette 
bulunduğu 122 
ülkede ekonomik etkisinin kapsamını genişletti. 


Dahası, Marriott çalışanlarının burada kariyer yapabileceklerini ve yalnızca ayak işlerini yapan kimseler olarak görülmeyeceklerini hissetmelerine yardımcı oluyor. Marriott'un yöneticilerinin yüzde 
50 kadarı saatlik işlerle 
başladı. Bu yaklaşım da çalışan sirkülasyonunun daha düşük olmasını sağlıyor: Şirket çalışanları arasında 13 bini aşkın kişi 
20 yıl ya da daha uzun bir 
süredir şirkette çalışıyor; 
ortalama bir genel 
müdürün görev süresi 25 
yılın üzerinde. 
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DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR m 


N 
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CAOBANI 


Hızla yükselen gıda şirketi ülkeye yerleşmiş göçmenlerle serveti 


paylaşıyor. 


GÖÇÜN hararetli bir şekilde tartışıldığı bugünlerde, Chobani ve urucusu, aynı zamanda CEO'su 
Hamdi Ulukaya, şirketi fiziksel saldırılara ve boykotlara maruz almasına rağmen mültecileri 
ABD yaşamına entegre etme çabalarını sürdürdü. Yoğurt devinin İdaho ve New York'taki iki bin çalışanının 9630'u yurtdışında doğdu ve dışarıdan gelen göçmen statüsünde. Ulukaya'nın çalışmaları sonradan vatandaşı olduğu ülkenin sınırlarının ötesine de uzanıyor; kendisi doğduğu 


KAPSAYICI KÜLTÜR 
Chobani kurucusu ve 
CEO'su Hamdi Ulukaya 
(solda) Idaho'daki tesisinde işçileri eğitirken görülüyor. Chobani'nin iş gücü, ülkeye yerleştirilmiş yüzlerce mülteciden oluşuyor. 


74 


ülkedeki startup'ları teşvik etmeye yönelik programa da 85 milyon dolar aktardı. 

Öte yandan, Chobani'nin dikkatleri üzerine çekmesinin markaya olumsuz bir etkisi de 
olmadı. Halen yıllık satışlar 2 
milyar dolar civarında ve Chobani ABD'de bir numaralı, tüm dünyada ise iki numaralı Yunan yoğurdu üreticisi. Ulukaya bu başarıdan dolayı çalışanlarına da son derece özel bir şekilde teşekkür etti: Geçen yıl, şirketin hisselerinin halka arzı ya da satışından elde edilecek gelirin yüzde 10'unu çalışanlarına dağıtma sözü verdi; 
bu da halihazırdaki değerle yüz milyonlarca dolarlık bir potansiyele denk düşüyor. 
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GRUPO 
(65) NUTRESA 


Kahve ve dondurmaya daha yeşil bir bakış benimsedi. 


JETBLUE 


Küçük havayolu yenilenebilir yakıtlara odaklanmış durumda. 


(67) SODEXO 


Fiziksel açıdan yetersizlikleri olanları işgücüne katıyor. 


Kolombiya'nın önde gelen işlenmiş gıda kuruluşlarından 
Nutresa enerji 

ve su tüketimini azaltmak ve egzoz gazı emisyonunu düşürmek suretiyle, 
Kolombiyalı kahve üreticilerinin yüzde 
90 daha az 

su kullanarak kahve çekirdeği yetiştirmelerini sağladı. Ayrıca mağdur çiftçilere, topraklarını 

daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirme yöntemlerini öğretmek suretiyle yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. 


DELL 
TECHNOLOGLES 


Daha fazla çevre dostu ambalaj kullanımını teşvik ediyor. 


ABD'nin altıncı en büyük havayolu kuruluşu devasa miktarda yakıt, su ve metal kullanıyor. Ancak çevre dostu yakıtı daha fazla kullanmak ve kabin ekibi üniformalarından uçak parçalarına ve yiyeceğe kadar her tür atığı yeniden işlemek suretiyle, JetBlue gezegen üzerindeki izini azaltıyor. Havayolu gelecek on yılda yaklaşık 250 milyon varil yenilenebilir yakıt alma taahhüdüyle, bu alanda şimdiye kadarki en büyük anlaşmalardan birine imza attı. 


PALO ALTO 
NETWORKS 


Siber atakları engellemek için şirketleri güçlendiriyor. 


425 bin çalışana sahip yiyecek servisi şirketi Sodexo fiziksel yetersizlikleri olan insanları -işverenlerin genellikle dudak bükerek baktıkları, yeterince temsil edilmeyen insanlar-işgücüne katmada lider konumda; ayrıca engellilerin 2025 yılına kadar işgücünün yüzde 100'üne erişimine yönelik programlar hazırlama sözü verdi. Sodexo aynı zamanda fiziksel engelleri ya da sağlık sorunları olan çiftçilerin ekipmanlarını değiştirmelerine yardımcı oluyor. 


LAND O'LAKES 


ABD'li çiftçileri toprağın savunucuları haline getiriyor. 


Teknoloji devi bu yılın başında plajlar ve su yollarından okyanusa karışan plastikleri toplamaya başlayarak, elde ettiği atıkları işlemek suretiyle laptop'larının sevkiyatı için gereken ambalaj malzemelerinde kullanmaya başladı. 
Söz konusu program kapsamında 7 bin 
250 ton plastiğin okyanuslardan temizlenmesi bekleniyor; 
bu girişim aynı zamanda Dell'in 1 milyon doları aşkın bir tasarruf yapmasını sağladı; teknoloji devi bu programını daha da yaygınlaştırmayı planlıyor. 


İş dünyasını hacker'lardan korumak bugün artık daha fazla çeviklik gerektiriyor ve siber güvenlik devi Palo Alto 
Networks şirketlere belli oranda esneklik sağlayan bir tür kalkanın oluşturulmasına öncülük etti. Şirketin sahip olduğu araçlar IT profesyonellerinin veri akışlarını, trafik analizini kontrol etmelerini ve buna göre, tehditleri filtreleyip bloke etmelerini sağlıyor. Palo 
Alto başkalarının güvenlik aplikasyonlarını bir numaraya yerleştirmelerine de destek sunuyor. 


Tarım ABD'de sera etkisi yaratan gazların yaklaşık yüzde 9'undan sorumlu; Land 
O'Lakes bu rakamı daha da aşağıya çekme niyetinde. ABD'de ekili toprakların yarısına sahip olan yaklaşık 

100 yıllık çiftçi 
kooperatifi geçen yıl yeni bir iş birimi kurdu; kurum bir yandan toprağın ve suyun kalitesini iyileştirirken, çiftçilerin de 

daha fazla verim elde edebilmesi için ziraat teknolojisinden yararlanıyor. 


O FOTOĞRAF: JOHANNES ARLT 


O lİLLÜSTRASYON: JONATHAN CALUGI 


DÜNYAYI 
DEĞİŞTİR 


Bazen büyük fikirler küçük paketler halinde gelir ve sayısız küçük işletmenin de toplulukları, müşterileri ve gezegen Üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bizim 
Yükselen Yıldızlar listemiz yıllık cirosu 1 milyar doların altında ama pozitif etkileri ölçeklerinin çok üzerinde olan şirketleri içeriyor. 


—SYDNEY AGUS VE 
JONATHAN VANIAN 


Ülkenin saygın pek çok STK'sı Blackbaud sayesinde fon elde edebiliyor. Charleston C.S'de kurulu şirket büyük çaplı yardım projelerini yönetebilecek yazılım satışı yapıyor; nitekim ALS hastalığına dikkat çekmek için 2014 yılında gündeme gelen bir kova buz kampanyası sayesinde ALS Derneği 115 milyon dolar bağış toplamıştı. 


Seattle merkezli Tableau veri analitiği ve görüntülemede uzman. 
Uluslararası sağlık organizasyonu PATH'la işbirliği yapmak suretiyle 
Zambiya'da sıtma enfeksiyonlarını 2014 yılından beri yüzde 93 
oranında azaltan bir hastalık gözetim merkezi kurdu. Ayrıca zor durumdaki topluluklara gıda yardımının daha hızlı ulaştırılması için Dünya Gıda Programı'yla bir ortaklık oluşturdu. 


Milyonlarca insan içilebilir su sağladığı için bu dezenfektan üreticisine müteşekkir olabilir. Medentech'in Aguatab'leri mikrop bulaşmış suya karıştığında, kolera, dizanteri, tifo gibi hastalıklara yol açan mikroorganizmaları 30 dakikada öldürüyor. Yirmi kadar ülke ve belli başlı yardım kuruluşları acil durum ve felaket senaryolarında bu abletlere güveniyorlar. Tabletlerin zirai aplikasyonları da var. 


şığa maruz kalan materyallerin renk değiştirmelerini sağlayan elektrokromizm adlı bir işlemden yararlanarak, View ısı ve parlamayı büyük ölçüde düşüren dinamik bir cam yarattı. Bu yalnızca iş verimini artırmakla kalmayıp, elektrik tüketimini de yüzde 20'ye varan oranda düşürüyor. View 2007'deki kuruluşundan beri 500'ü aşkın ticari binaya pencere temin etti. 


San Francisco'lu bu startup şirketlerle başarılı hacker'lar arasında aracı olarak, iş dünyasının yazılımlardaki zayıf yönleri suiistimal edilmeden önce keşfedip düzeltmesini sağlıyor. Savunma Bakanlığı, General Motors ve Starbucks gibi kuruluşlar hizmet almak için para ödüyor ancak HackerOne internet altyapısının çoğunu sağlayan açık kaynak projelerinin bazıları için ücretsiz de hizmet sunuyor. 


Almanya 


Bitkilere hastalık ya da böcek bulaştığında, yapraklarında gözle görülür ayırt edici işaretler oluşur. Peat, telefon kamerasının belirtileri erken aşamada saptamasını sağlayan çiftçilere yönelik bir aplikasyon geliştirdi; söz konusu organizasyon, her yıl ekinin yüzde 30'unun hastalık ya da böcek yüzünden hasar gördüğü Hindistan'ın bazı bölgelerine gereken tedavilerle ilgili bilgileri gönderiyor. lil 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Özdilek Perakende esi Operasyonunda $ .. 


164 N 


8 Büyüyecek (8 ; 


MERKEZLERİ VE 
TEKSTİL SAN. A.Ş. 


ii) 2015yılı sonunda 984 milyon lira olan cirosunu 2016 yılında yüzde 18,3 artışla 1 milyar 164 milyon liraya taşıyan Özdilek Alışveriş 

wn Merkezleri ve Tekstil Sanayi, holdingin faaliyet gösterdiği diğer sektörlerle tam bir sinerji yakalıyor. 
Özdilek beş yıl içinde Niğde, Aksaray Nİ ve Amasya şehirlerinde de olacak. 
TUĞBA İSKEFLİ 


... 1.164.149.919 TL 


m Lal age m 


YÜZDE 18,3 


ÇALIŞAN SAYISI 


4.953 
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İstanbul'u 
2016 yılında 
10'milyon kişi iyaretetti. 


FORTUNE İITIĞ visresi 


971 YILINDA sanayi sektörüne giren 

Özdilek, 8 bin 500 çalışanı ile 

alışveriş merkezleri, havlu-bornoz 

ve ev tekstili üretimi, perakende mağazacılık, turizm, inşaat, sigortacılık ve hava taksi sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 
Özdilek Holding'in perakende mağazacılık yolculuğu 14 alışveriş merkezi, 20 hipermarket, kendi AVM'leri dışında yer alan 4 departman mağaza, 143 ev tekstili satış noktası ile devam ediyor. Net satış gelirlerini 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,3 oranında arttırarak Fortune 500 listesinde 164. sıraya yükselen Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil Sanayi'nde yatırım kararları 2019 yılına kadar ertelenirken; bu bekleme sürecinin sonunda esas büyüme alışveriş merkezleri alanından gelecek. Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özdilek ile konuştuk. 


Özdilek Holding'in büyümesinden ve AVM yatırımlarınızdan biraz bahseder misiniz? 
Holding'de 2015 yılı ciromuz 1 milyar 429 
milyon lira, 2016 ciromuz 1 milyar 604 milyon lira oldu. Bu perspektiften büyümemiz yüzde 12. 
ÖzdilekPark AVM'ler üç lokasyonda varlığını sürdürüyor. Özdilek konseptli AVM”lerle birlikte ise toplam 14 AVM noktamızda hizmet veriyoruz. 
Beş yıl içinde Niğde, Aksaray ve Amasya Merzifon'da da olma planlarımız var. Türkiye'de AVM'lerde toplam kiralanabilir alan 13 milyon metrekare. Yalnızca ÖzdilekPark'lar olarak Antalya'da 39 bin metrekare, İstanbul'da 45 bin metrekare, Bursa'da ise 20 bin metrekare olmak üzere; toplam 104 bin metrekare kiralanabilir alanımız var. Geleneksel Özdilek konseptli 
AVM'lerimizde ise, toplam satış alanımız 90 

bin metrekare. Dolayısıyla toplam kiralanabilir alanlar içindeki payımız yüzde 1,5. Bu orana hipermarket, departman mağaza ve ev tekstili mağazaları operasyonlarımızı dâhil etmiyorum. 
Bu alanları da dahil ettiğimizde, toplam 229 bin m? ile pastadaki payımız yüzde 1,7'ye ulaşıyor. 


Özdilek Grubu hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? 
Grubumuz, hizmet, sanayi ve tarım alanlarında faaliyette. Hizmet sektöründen sonra ise, sanayi ve ev tekstili operasyonlarımız geliyor. 
Havlu denildiğinde ilk akla gelen Özdilek, artık ev tekstilinin kuvvetli temsilcilerinden... 
Tarım ve hayvancılık alanında ise 
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Ti 500 


yöneldiğimiz ürün gamlarında, yalnızca 

kendi hipermarketlerimizde olmak üzere kendi mahsulümüzü sunuyoruz. Turizm ve diğer alanları da hizmet sektörü içerisinde 
görüyoruz. Bu yıl holding olarak yüzde 27 
gelir artışı bekliyoruz. Grup olarak perakende operasyonundan yüzde 74, ev tekstili operasyonundan yüzde 20, turizmden yüzde 4, tarım ve hayvancılıktan yüzde 1 ve geri kalan havacılık, sigortacılık operasyonlarından yüzde 1 şeklinde ciro elde ediyoruz. Ev tekstili ürünlerimiz departman mağazalarımızdan elde ettiğimiz cironun yaklaşık olarak yüzde 20'sini oluşturuyor. İnşaat organizasyonumuz, konut projelerinin yanı sıra, kendi yapılarımızı, taşeron şirketlerden de faydalanarak hayata geçiriyor. Sigorta şirketimiz, hem holdingin ihtiyaçlarına cevap veriyor hem de dışarıya hizmet veriyor. Tüm bunlarla birlikte amiral gemimiz, perakende operasyonlarımız ve ev tekstili üretim operasyonlarımız. 


Özdilek Alışveriş Merkezleri'nin 2015 yılı sonunda 
984 milyonlira olan cirosu 2016 itibariyle yüzde 
18'denfazla artarak 1 milyar 164 milyon TL'ye ulaşıyor. Bu büyüme nasıl gerçekleşti? 

Bu büyümenin başlıca kaynağını yatırımcı 

bir kuruluş olmamız oluşturuyor. Bununla birlikte olmazsa olmaz bir prensip; yalnızca işimize odaklanıyoruz. İşimizin merkezinde 

de müşteri ve onun beklentileri var. Müşteri memnuniyetinin sağlanması başarı açısından koşulsuz en önemli kıstas. 8 bin 500 kişilik bir aile olarak çalışıyoruz. Öte yandan, tüm operasyonlarda ve süreçlerde bütçeler de her 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Özdilek, AVM 
yatırımlarıyla 2019 
yılında büyümesini sürdürecek. 


zaman etkili. Yani bütçelerimizi sıkı takip ediyoruz. Bu ciro artışının başlıca nedenlerinden biri de yatırımcı bir grup oluşumuzla ilgili. Öz sermaye ile birlikte kredi de kullanarak tüm kaynağımızı işimize yatırıyoruz. 2014 yılında arsa bedeli hariç 280 milyon dolarlık bir yatırım olan Özdilek Center Projesi'ni hayata geçirdik. 
Proje, ÖzdilekPark İstanbul'u, Wyndham Grand İstanbul Levent'i ve River Plaza İş Kulesi'ni 
kapsıyor. 2015 yılında ÖzdilekPark İstanbul 9 
milyon kişi ağırladı. 2016 yılında ise 10 milyon ziyaretçiye ulaştık. 


Özdilek ev tekstilinde pazar payınız nedir? 
Ürünlerinizi kaç ülkeye ihraç ediyorsunuz? 
Burada Avrupa'nın ağırlığı nedir? 

Ev tekstilinde Türkiye'de pazar payımız yaklaşık olarak yüzde 22. Son üç yıla baktığımızda sektördeki yıllık ortalama reel büyüme oranı tutar olarak yüzde 6,5, miktar olarak ise yüzde 5,8. Grup ciromuz içerisinde tekstilin payı yüzde 
20. Bunun ise yüzde 30'unu ihracat oluşturuyor. 
Ev tekstili ürünlerimizi, ABD ve Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ve dünyanın çeşitli bölgelerine ihraç ediyoruz. İhracatımızda Avrupa'nın payı yüzde 65. Bunu yüzde 32lik pay ile ABD takip ediyor. 


Dolar krizinden nasıl etkilendiniz? Bazı AVM'lerde mağaza kiralama bedellerinde indirim yapıldığı açıklandı. 

Dolar krizi olumsuz bir durumdu tabii. Bize 

de yeni planlar yaptırdı, yeni şartlara uyum sağladık. AVM'lerimizde kiracılarımıza kur sabitlemesi yaptık ve bunu uzun zamandır sürdürüyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz. AVM kiracılarımıza kazan - kazan prensibiyle yaklaşıyoruz. Aksi takdirde başarı elde 

edilemez. Zaten biz de ev tekstili mağazaları operasyonlarıyla masanın diğer tarafını da birebir yaşıyor, empati yapmakta zorlanmıyoruz. 
Biz döviz borcumuzu üçüncü çeyrekte TL'ye taşıdık. 


Yatırım kararlarınızı 2019 yılına kadar ertelemenizin başlıca nedenleri neler? Büyüme nereden gelecek? 

2019 yılına kadar büyük kapsamlı bir 
yatırımımız olmayacak. Bunun başlıca 

nedeni; 2016 yılında diğer yıllara nazaran hızlı şubeleşmemiz. Bu bir fırsattı bizim için 


ve doğru karar verdiğimizi görüyoruz. 2019 
sonrası büyüme alışveriş merkezleri alanında gerçekleşecek. 


Açık AVM konsepti son dönemde öne çıkıyor. Yeni AVMyatırımlarınızda bu anlamda bir farklılaşma olacak mı? 

Açık AVM'nin müşteriye sunulan konfor şartları açısından olumlu olmadığı kanısındayım. Zaten daha çok Akdeniz ikliminin egemen olduğu bölgelerde kullanılıyor ve yatırım maliyeti düşük olduğundan tercih ediliyor. 


Tekstilde hammadde konusunda ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Özdilek hammadde kullanımının ne kadarını ithal girdi ile karşılıyor? 

Havludaki hammaddemiz olan pamuğun yaklaşık yüzde 80'i ithal. Yerlide genel olarak fire oranları yüksek. Yerli pamuğun yüzde 

7 ve daha fazla fire verdiğini söyleyebiliriz. 
Çarşaf, nevresim gibi ürünlerimizin üretimini sağladığımız boya baskı tesisimizin hammaddesi olan ham bezin ise, neredeyse tamamını iç piyasadan temin ediyoruz. Ham bez iç piyasada avantajlı. 


İnternet siteniz üzerinden “Özdilek markalı” ürünlerin toplam satışlar içindeki payı nedir? 
Burada Özdilek markası dışındaki ürünlerin satışına neden gerek duyuldu? 
Özdilekteyim.com sektörde emin adımlarla ilerliyor. Bu alanda 25 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Geçen yıl 2 milyon 200 bin kişi sitemizi ziyaret etti. Satışa dönüş oranı yüzde 


Özdilek Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili 
Murat Özdilek: 
“Evtekstilinde yılda 15 mağaza açmak hedefimiz.” 


2. Yani 2016'da, e-ticarette 44: bin müşterimiz 
oldu. Bu yıl ise 4 milyon ziyaretçi ve 80 

bin fiş sayısı bekliyoruz. İlk 6 ay verileri de bunu gösterdi. Gelecek sene, gerek yazılım, gerekse müşteri beklentilerini karşılama yönünden daha başarılı bir Özdilekteyim. 

com ile karşılaşacaksınız. Aslına bakarsanız Özdilekteyim.com, bir departman mağaza ve hipermarket yansımasıdır. Biz aynı zamanda bir departman mağaza ve hipermarket zinciriyiz. 
Türkiye'nin 20 noktasında hipermarketlerimizle, 
17 noktasında ise departman mağazalarımızla 
hizmet veriyoruz. Kısaca, tüm Türkiye'nin hizmetindeki mağaza operasyonumuza Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir ve Kocaeli'ndeki market operasyonumuz ile destek veriyoruz. 


2017 sonuitibariyle ciro hedefiniz nedir? 

2017 sonunda 2 milyar bandını geçme hedefimiz 
var. Büyümeyi perakende operasyonlarında yakalıyoruz. 2016'da bu alana 100 milyon dolar yatırım yaptık. Ayrıca mevcut şubelerimiz de ziyaretçi sayılarını, bununla beraber cirolarını büyütüyor. 


Geçtiğimiz yılsonu itibariyle halka açılmanız bekleniyordu. Planınız ertelendi mi? 

Halka arzı GYO noktasında düşünüyoruz. 
İstediğimiz şartlar sağlanmadığı takdirde bunu gerçekleştirmeyeceğiz. Biz hızlı büyümeyi değil, istikrarlı ve sağlam adımlarla büyümeyi ilke edinmiş bir grubuz. Bununla ilgili 2017'de de değerlendirmelerimiz sürecek ve konu belli bir olgunluğa gelirse kamuoyuyla paylaşacağız. 
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Rixos Hotels, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üçüncü otelini Dubai'nin gözde tatil lokasyonu Jumeirah Beach 
Residence (JBR)J'da açtı. 
TUĞBA İSKEFLİ 
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DUBAİ'DE GÖKYÜZÜ her dakika olduğu gibi yine meşgul. Yılda 120 milyon kişinin ayak bastığı Dubai Uluslararası Havaalanı'nda (DXB) terminaller arasındaki yolu metro ile alırken dünyanın en büyük havaalanlarından birinde olduğunuzu fark ediyorsunuz. DXB yolcu trafiği bakımından dünyada üçüncü sırada. Geçen yıl 15 milyondan fazla turiste kendini gösteren Dubai'ye Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin 2017 Haziran ayında kapılarını açan şehirdeki ikinci (Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üçüncü) otelini görmek için gidiyoruz. 


“. 
Nİ 
.“ 
“ 
“ 

" 


EEE 
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Sahile en yakın 

otel olan Rixos 
Premium Dubai, kule şeklindeki kristal tasarımı 

ile bölgedeki diğer binalardan ayrılıyor. 


Rixos Premium Dubai, yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım ve Tamince bu otelde lokal iki ortağı ile birlikte çalışıyor. İşletme ise tamamen Rixos'un. Dünyanın en büyük dönme dolabı (London Eye'ın iki katı büyüklüğündeki) Dubai Eye manzaralı 35 katlı otel, The Walk, Dubai Marina Mall, Mall of the Emirates gibi popüler alışveriş ve eğlence merkezleri ile Dubai'nin işlek caddelerinden Şeyh Zayed 
Caddesi'ne oldukça yakın konumlanıyor. 414 
odalı, dokuz restoran ve barın bulunduğu otelde, Türk yemekleriyle hizmet veren Turguoise Restoran da popüler yerlerden. 
Ayrıca şehrin en iyi pizzacısı iddiasındaki ödüllü Luigia İtalyan Restoranı, Craft Shakes Burger Restoran ve Lock Stock & Barrel markaları da Rixos Premium Dubai içinde yer alıyor. Otel bu yıl müşterilerine lüks alışveriş deneyimine devam için Rodeo Drive, Via Rodeo ve Ocean Drive mağazalarını açacak. 

Rixos Hotels'in Dubai'deki portföyü gittikçe artarken Tamince'nin söylediğine göre şehir, en büyük pazarları olan Türkiye'yi, doluluk oranları ve yüksek satış fiyatları ile yakında yakalayacak. Rixos Hotels, 2018 yılında Abu Dabi ve Maldivler'e de açılarak Körfez ve Asya pazarlarındaki konumunu güçlendirmeye kararlı görünüyor. Abu Dabi'de devam eden 
250 milyon dolarlık yatırımla ilgili olarak 
tesisin mart ayında açılmasını planladıklarını söyleyen Tamince ekliyor, “ilk hedefim BAE ve Asya Pasifik üzerine gitmek. Hindistan, Vietnam, Endonezya büyüyor ve bu ülkeler hem turist gönderiyor hem de turist alıyorlar. Bu bölgelerde kendimize fırsat görüyoruz.” 

Rixos'un Dubai'den Asya Pasifik'e uzanacak olan yolcuğunda Rixos Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile yeni yatırım planlarını, Türk turizmini, Haliç projelerini, Accor Grubu ile ortaklıktan beklentilerini konuştuk. 


Rixos Hotels Dubai'de doluluklar nasıl? 

Trafik beklediğimizden daha iyi. Biz kasım ayı gibi daha çok yoğunlaşır diye bekliyorduk ama hareket ondan önce başladı. Günde 4-5 bin kişi 


otele girip çıkıyor. Bu da bir otelin pek alışık olduğu bir şey değil. 


Rixos Premium Dubai'de kulüpte farklı, plajda farklı bir işletme görüyoruz. Buradaki modeli diğer otellerinizde de uyguluyor musunuz? 

Dünyada bu modelle çok çalışmıyoruz. Bu modelin başarılı olduğu yerler var. Bir otel açtığınızda en iyi restoranı, en iyi kulübü, 

en iyi SPA'yı işletemiyorsunuz. İşlerini en iyi bilenleri bir araya getirirseniz daha başarılı olursunuz. Her gelen ortağımız da kendi potansiyeliyle geliyor. 


Bölge merceğiniz altında. Başka neler gelecek? 
Dubai'ye 2011'de ilk tesisi açtık. Abu 

Dabi'de bir tesis yapıyoruz. Birbirinin kopyası olsun istemiyoruz çünkü misafirler farklı deneyimleri yaşamak istiyor. Bir de 

iç pazar burada çok güçlü. BAE'nin çok zengin 9 milyon nüfusu, 80 milyonluk İran nüfusundan daha büyük bir ekonomik hacme sahip. 


Rixos Hotels'de mülk yoğunluklu mu devam edecek misiniz? 

Mülklerin çoğunun sahibiyiz. Ama gün geçtikçe bundan kurtulmaya çalışıyoruz. 
Çünkü otel yatırımı çok büyük bir yatırım, bunu daha büyük fonlara ve yatırımcılara götürerek, daha çok işletmeye yoğunlaşmak istiyoruz. 


Türkiye'de turizmde yaşanan durgunluktan nasıl çıkılacak? 

2016'da gerilemede zirve yaşadık ve bu yıl bir toparlanma görülüyor. Türkiye'nin çok büyük bir turizm yatırımı var. Otelciliği doluluk oranıyla; turizmi de kelle sayarak yapmamamız gerekiyor. Siz hangi fiyatla dolduruyorsunuz ve gelen misafir kaç para bırakıyor, bunlar önemli. Dünyada seyahat edenlerin sayısı yüzde 4 artarken kişi başına seyahat harcaması yüzde 8 artıyor. Türkiye'ye 2015'e kadar turist gelişi yüzde 15 artmış ama fert başına harcama düşmüş. 
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RAKAMLARLA Önerileriniz nedir? Accor Grubuile ortaklıktan beklentileriniz RIXOS HOTELS Destinasyon yönetimi önemli; siz bir işi nedir? 
kurgularken bütün disiplinleri beraber Accor Grup dünyada 100'den fazla ülkede 
27 yönetirseniz başarılı olursunuz. Çin yeni yılını operasyonu olan bir otel işletme grubu. 


Rixos Hotels'in dünyadaki toplam 


hedefliyorsanız örneğin, Çinliler yeni yılda 


Onlarca da otel markasına sahip. Biz son 


otel sayısı. seyahat ediyor mu, kaçını almalıyız, bu kitle yıllarda başarılı olduğumuz ürünü dünyanın 
10 bin ne yemekten hoşlanır, hangi uçağı tercih değişik bölgelerine nasıl götürebiliriz 
Toplam oda eder, deniz kenarını mı yoksa tarihi eserleri sorusunun peşine düştük. Her ülkenin e mi görmek ister, yattıkları yatakların sertliği kendine göre farklı iş yapma metodu var. 
a nasıldır, hangi kokuları severler, bütün bu Bunları çok kısa sürede öğrenip hayata sayısı detaylara inerseniz Çinlilere göre bir ürün geçirmemiz, bu noktalara finansman 


0 ASIL 
YOĞUNLAŞMAK 
İSTEDİĞİMİZ, 
RIXOS BAYRAĞINI 
ANTALYA'DAN 
ÇIKARIP DÜNYAYA 
YAYMAK” 


geliştirmiş olursunuz. Sonra onu Çin'e gidip pazarlarsınız. Burada bir birim var; Dubai Turizm Pazarlama ve Ticaret Otoritesi (The Department of Tourism and Commerce Marketing (DTCM)), 365 günlük takvimi yönetiyorlar. Yani bir yılı nasıl doldururum diye planlıyor. 


Dünyada turizm trendlerinde nasıl bir farklılaşma görüyorsunuz? 

Yeni dünyada “yeni” açtığınız her şey aslında eski. Dolayısıyla “klasik otelcilik anlayışımız şudur” demeniz mümkün değil. Bizim avantajımız, hız, konsantre olmak, markanın kurucusu olarak benim işin daima başında olmam. İnsanlar için sağlık, spor, farklı lezzetleri tatmanın öne çıktığını görüyoruz. 


Antalya'da açtığınız The Land of Legendsile ilgili büyüme planlarınızdan bahsetmiştiniz... 
Burada yüz fonksiyon varsa, otel bunların sadece bir tanesi. Su parkımız öndeydi, amacımız 2018 Mayıs'ta kara parkını da devreye sokmak. Gece saat 12'ye kadar açık bir parkı devreye alıyoruz. 


». 


NN 


bulmamız ve kendimizi tanıtmamız zor. 
Bizi bu ülkelerde tanıtacak, networkundan faydalanacağımız bir ortak aradık. Acor 

ile yüzde 50-50 işbirliğine gittik. Rixos markasını 10 yılda dünyada en az 20 ülkeye daha götürme hedefini koyduk, amacımız 2025'te 100 otele çıkabilmek. 36 saatte bir otel açan Accor Grubu ile işletme tarafında ortak olduk. Şehir otelciğinde küçülüyoruz. 


İhalesini aldığınız Haliçport Projesi'nde süreç neden uzadı? 

Haliç'e dünya mirası hassasiyetiyle yaklaşıyoruz. Haklı eleştirileri değerlendiriyoruz ama orada hiçbir şey olmasın mı? Haliç tehlikeli bir yer olarak kalsın, İstanbul buradan faydalanmasın 

ve dünyada burayı görmesin mi! O bölge bana göre İstanbul'un merkezi. Yüzyıllarca kültürün, sanatın, ticaretin merkezi olmuş, biz de bunu geri getirmek, İstanbul'a 

ve dünyaya geri kazandırmak istiyoruz. 
Süreç yavaşlamadı. Proje çok zor bir proje. 
Geçmişle geleceği buluşturacaksınız. İki ay sonra ne yapmak istediğimizi ortaklarımızla açıklayacağız. 


Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) Türk turizmine etkisi konusunda değerlendirmeniz nedir? 
KGF, karşılaştığımız resesyonu yönetmek anlamında çok önemli. Devlete getirdiği düşük bir riskle büyük bir iş başarıldı. 
Nişantaşı'nda para harcayanlar istihdam sorunu olanlar mı, işimi kaybederim endişesi taşıyanlar mıydı? Neden geçen sene para harcamayı kestiler ve neden “şimdi” 


para harcıyorlar? Nişantaşı'nda yapacağı harcamayı yüz sene kesmeyecek olan insanlar durdu. Çünkü psikolojik olarak bir korkuya düşüldü. Tüketimi kesince her şey etkileniyor. İç dinamizm olmazsa hangimiz yatırım yapmayı düşünürüz, hangi cesaretle yatırım yaparız. IM 


NM 


130 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


bankacılık 


Online olduğumda ESET beni güvende tutar. 


Şimdi bankacılık ve ödeme sistemleri koruması ile hem şifrelerim hem de kişisel 


bilgilerim güvende. 


Password Manager özelliğiyle: Parolalarımı otomatik dolduruyor ve yüksek güvenlikli olarak saklıyorum. 
Dosyalarımı ve USB belleklerimi şifreliyorum. 


Daha fazla bilgi için; 
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Körfez ülkelerinin üst düzey aileleri, prensler, ülkemizin sanat, siyaset ve spor alanında ün yapmış isimlerinin ev sahibi olduğu Kuzu Grup imzalı SeaPearl Ataköy'ün ilk etabında yaşam başladı. SeaPearl Ataköy'de, yaşam alanlarının her odası Marmara Denizi manzarasına açılıyor. 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle inşa edilen SeaPearl Ataköy'de toplam 1401 konut yer alıyor. 


b-fark yaratı” 


gi 


FORTUNETURKEY.COM // EKİM 2017 


pp. LON Pip 2 


Astron GPS solar kalibrelerindeki çeşitlilik, akıllı ve kullanışlı saat teknolojilerine karşı sürekli artan talebe paralel olarak çoğalmaya devam ediyor. Büyük tarih penceresi ile saat altı 

pozisyonunda bulunan dual-time göstergesi ve daha ince ibreleri ile yeni Astron, şık bir tasarıma sahip. 8x42 kalibre, tek bir düğmeye basarak ve sadece ışığın gücünü kullanarak yerel saate ayarlama olanağı sunuyor. 


Dünya Bankası Grubu kuruluşu 
IFC, Türkiye'nin köklü ve 96100 yerli sermayeli ilaç firması 
Nobel İlaç'a biyoteknolojik 
ilaç üretim tesisi için 25 
milyon dolar yatırım yapıyor. 
Toplamda 48 milyon dolar olan ve biyoteknolojik ürünler için Üretim ve Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesini kapsayan yatırımın bir kısmı da, finansal kiralama ve şirketin kendi fonları aracılığıyla finanse edilecek. 


Heminston'dan doğallık 


Avustralya'nın çiftliklerinden elde edilen 
Woolmark sertifikalı merino yününden trikoları Türkiye ile buluşturan Hemington, 
2017-2018 sonbaharkış koleksiyonuyla dört mevsim konfor ve şıklık sunuyor. 
Antialerjik özelliği ile hassas cilde sahip olan kişilerin kolaylıkla deneyimleyebileceği 
Hemington extra fine merino trikolar, doğal ve nefes alan yapısı ile özgürlüğüne düşkün erkeklere kolay hareket edebilme rahatlığı sağlıyor. 


ii ABank'ta yeni dönem 


İş turizminde iddialı olan Kore, “Teşvikli Kore Turlarını” tanıttı. Kore Turizm Organizasyonu (KTOJ Kongre ve İş Turizmi Departmanı Daire Başkanı Kim Kap Soo, 2016 yılında 26 bin 541 Türk turistin 
Kore'yi ziyaret ettiğini, bu yılın ilk yedi ayında ise bu rakamın 14 
bine ulaştığına dikkat çekti. Soo, Kore ile Türkiye arasındaki turizm 

ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi. 


Renaissance Polat'ta atama 


Renaissance Polat İstanbul Hotel'in genel müdürlüğü görevine Recep Özdemir getirildi. Saint-Michel Fransız Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu olan Özdemir, iş yaşamına Conrad Istanbul'da başladı. Barcelo Eresin Topkapı, Crowne Plaza Istanbul, Ramada Hotel & Suites, Tryp By Wyndham İstanbul gibi turizm 

sektörünün seçkin markalarında görevler üstlenen Recep Özdemir, 2016 yılında 


Renaissance Polat İstanbul Hotel ailesine katıldı. 
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Radisson Blu ile hav 
Radisson Blu Hotel 
Istanbul Asia'nın evlenecek çiftlerin istedikleri gibi bir düğün planlamalarına olanak sağlayan “Something 
Blu” konsepti hayallerdeki düğünü gerçeğe dönüştürüyor. 
Profesyonel düğün uzmanları, her aşamada ve her detayda çiftlerin istediği düğünü düzenlemek için özenle oluşturulan menülerden, farklı düğün konseptlere 


uzanan bir yelpazede uzmanlıklarını sunuyor. 


? Luzdemia, herkesin kendi hikayesini tasarlayabileceği 
“floating locket” 
konseptli Luzyo koleksiyonu ile kişiye özel takı tasarımına yepyeni ve keyifli bir soluk getiriyor. 
Luzyo'nuzu yaratmaya, farklı şekillerde, renklerde ve boyutlarda tasarlanan cam madalyonların arasından kendi hikayeniz için en uygun olanı seçerek başlıyorsunuz. 
Cam madalyonun içine beş yüzü aşkın seçeneğin arasından unutulmaz anları en iyi anlatan sembolleri ekleyebiliyorsunuz. 


Giovane Gentile 
Rüzdarı 


Mercedes-Benz sponsorluğunda bu sene 
10'uncusu düzenlenen moda haftasında erkek modasının yeni trendi Giovane Gentile de yer aldı. Etkinlik, Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi'nde modaseverlerle buluştu. Giovane Gentile, koleksiyonlarda kullandığı doğallığı, yeniliği, teknolojiyi ve dünya trendlerini Fashion 
Week İstanbul'da görücüye çıkardı. Giovane Gentile 
kreasyonu, Türkiye'de 360 
derece kamerayla çekilen ilk defile olma özelliğini taşıyor. 


Çimento hız kesmedi 


TÜV SÜD Türkiye'ye yeni CEO 


Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) 
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Emre Büyükkalfa, Eylül 2017 
itibarı ile TÜV SÜD Türkiye 
CEO'su olarak atandı. Önceki görevinde TÜVTÜRK'te 
Operasyondan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Büyükkalfa, TÜV SÜD'ün yeni CEO'su olarak, şirketi büyüme hedeflerine taşıyacak. 


tarafından açıklanan 2017 yılının ilk yarı rakamlarına göre iç pazarda düşüş yaşanırken ihracat hız kesmeden artmaya devam etti. 
Üretilen çimentonun yaklaşık yüzde 11,5'i ihracata konu olurken, ihracatta ilk sırada Suriye ikinci sırada ise ABD yer aldı. İlk altı aylık verilere göre çimento ihracat geliri 196 milyon dolar olarak açıklandı. 


KUSUKSUZ 
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TECRÜBE ve 
BİLGİ BİRİKİMİ 


DÜNYANIN 
ÖNDE GELEN 
MOTOR ve 
ALTERNATÖRLERİ 


ULUSLARARASI 
STANDARTLARDA 
ÜRETİM 


Ve nn z 7 eniyi ürün. di yaşatmak-için dünyanın önde HİBRİT : a golen molör ve alternatörlerini, yüksek kalitedeki ekipman ve Güç ei şi Ea —siişçilik ile biraraya getirir, özel-ses seviyeli kabin ve uzaktan 


gibi”son teknoloji çözümlerimizi 7/24 servis ve — Yedek parça desteğimizle birlikte sunarız. 


ÇÖZÜMLERİ A. a m. E 


> Ganime İÜ aa m... 
Ni 19 u haki Li mı i İN - mm - — 
SESSİZ N . ii 
JENERATÖR Sİ ANIN Yl 


KABİNLERİ | yö. 5 — eğ 


V ELEKTRİK TESİSAT 
ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ 
18-21 Ekim 2017 Zemin Kat / Z04 


GÜVENİLİR GÜÇ HER ZAMAN YANINIZDA 


Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İZMİR 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SİNEMAYA ÖVGÜ. 


Sinemanın büyüsü, ayrıntılara verdiği önem ve görsel ustalıktaki kararlılığıyla bizi geçmişe, içinde bulunduğumuz ana ve geleceğe götürür. Çünkü izleyici, ancak her şey; her sahne eşyası, her karakter ve her performans mükemmel olduğunda kendini gerçek anlamda başka dünyalardaymış gibi hissedebilir. Rolex olarak, bu büyüyü yaratan sinema emekçilerini onurlandırmaktan gurur duyuyoruz. Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 


SİNEMA SANATLARI VE 
BİLİMLERİ AKADEMİSİ'NİN 
YEGANE RESMİ SAATİ 


“MUHTEŞEM. 
FİLMİLERİN 


SIRRI DETAYLARDA 
GİZLİDİR. ÜSTELİK SADECE 
BİRKAÇ DETAYDA DEĞİL, 


HER BİR 


DETAYDA.” 


> 


JAMES CAMERON 
OSCAR! ÖDÜLLÜ YÖNETMEN 


OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE 


ROLEX 


